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YAZI TESLİMİ: Eğer GamePro'da yayınlanmasını istediğiniz makaleleriniz varsa gamepro(gamepro.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Elektronik olarak gönderilen makalelerin MS Word veya MS Word tarafından açılabilecek bir formatta olması gerekmektedir. 
GamePro'da yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 


| ABONELİK HİZME LLER İmes 
GamepPro dergisinin bir yıllık yurtiçi abonelik bedeli 30,00,000 TL'dir. Yurt dışı abonelik bedeli 100 $'dır. GamePro'ya abone olabilmek için derginin içinde yer alan abone formunu doldurup posta ile bize yollayabilir veya (212) 454-2188'e faks çekebilirsiniz. Her türlü abonelik şikayetiniz, adres değişikliği ve aboneliğin uzatılması işlemleri için lütfen Abonelik Departmanı ile görüşünüz. 
ABONE VE DAĞITIM SORUMLUSU 
Bünyamin Durmuş, bdurmus ©imgbilisim.com 
TEKRAR BASKI: Ticari amaçlarla kullanmak üzere bir makalenin özelleştirilerek tekrar basılması için lütfen Ahmet Aslantürk ile görüşünüz (ahmet pcworld.com.tr). 


BEEPER TEE YORDAM 
GamePro, bir International Data Group, Inc. (IDG) yayınıdır. Merkezi Boston'da bulunan IDG, bilgi teknolojisi konusunda dünyada en geniş kitleye ulaşan kuruluştur. 
BT sahasında dünyanın en önde gelen yayıncılık, araştırma, konferans ve fuarcılık şirketi olan IDG, 75 ülkede 290 bilgisayar gazete ve dergisi ile 700 bilgisayar kitabının yayıncısıdır. Ayrıca IDG, 55 ülkede 225 Web sitesini içinde barındıran IDG.Net www.idg.net vasıtasıyla mternet kullanıcılarına en büyük teknoloji ağını sunmakttadır. 
Her ay 75 ülkede go milyondan fazla kişi IDG'nin 290 dergi ve gazetesinden en az birini okumaktadır. 


LL .İMGŞ.BİLİŞİM YAXINLAR La 
GamePro, Türkiye'nin lider bilişim yayınları grubu İMG Bilişim Yayınları'nın Multiplatform oyun dergisidir. 4 ayrı bilişim dergisi ve bu dergilere ait elektronik yayınlarla faaliyet gösteren İMG Bilişim Yayınları'nın bilişim yayıncılığı sektöründeki dergileri, 


aylık son kullanıcı dergisi PC LIFE, 15 günlük BT gazetesi COMPUTERLİFE, dünyanın en büyük multiplatform oyun dergisi GamePro ve Türkiye'nin tek Internet dergisi NetLIFE'dır. PC LIFE, PC WORLD USA; COMPUTERLIFE, COMPUTERWORLD 
USA; GamePro ise GamePro USA işbirliği ile çıkarılmaktadır. 


ADRES: GamePro Dergisi, 

İMG Bilişim Yayınları, 

Örs Turistik İş Merkezi 
İstiklal Cad. No: 251 Kat: 5 
80060 Beyoğlu/İSTANBUL 
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Temmuz 2001 


ava sıcaklıklarının hızla artmaya başladığı 

bugünlerde, kapanan okullar ve biten sınavlarla birlikte, özellikle bizim okuyucu profilimizi oluşturan kitlenin, şu anda bir sahil kenarında güneşlenirken, bu dergiyi okuyor olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Gerçi henüz biz tatil yapamadık ama sağlık olsun, bir gün gelir biz de tatil yaparız. 


Sonunda, 

GamebPro, Yenii... 

Asıl konuya gelmek istiyorum efendim. Biraz sonra açıp, okumaya başlayacağınız sayfalar yenidir. Yani bu sayfalar daha önce hiç böyle olmamıştı. Yani biz bir ay boyunca, gözlerimiz patlayıncaya kadar monitör başında oturduk. 
Kâh elimizde dergi sayfaları şarkı söyleyerek kâh hararetli tartışmalarla yazı işlerindeki diger insanların beynini tokatlayarak hazırlandık. Fikirler üzerinde konuşup yeni stratejimizi belirledik. Okuyucunun ne istediğini bizim onlara fazladan ne verebileceğimizi konuştuk. 
Renk seçiminden içeriğe kadar her ayrıntıda, kendimizi biraz daha geliştirmeye uğraştık, zor oldu. Geceler uzun, günler kısa geldi. Hayal gücümüz, yapabileceklerimizle yüzleşti ve sonunda gerçekler kazandı. Bakalım beğenecek misiniz? 

Her şey aylar öncesinden planlandı. Değişmek, tazelenmek gerekiyordu. Sıkı bir çalışma temposunun üzerine çok seslilik ekledik. Yirmi sayıdır sizlere hep en iyiyi vermeye çalışırken bir yandan da eleştirilerinizle kendimize yeni bir yol çizdik. Hayır demeyi, düşünme- den önce öğrenmenin güçlüğünü, bileklerimizdeki zincirleri kırarak geride bıraktık. 

Şimdi başladığımız yerden daha ileride olduğumuzu görmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Bunu görmek için biraz da sizin gözlerinizle bakmaya ihtiyacımız var. İşte bu düşünceyle dergi içerisinde bu ay sizlere bir anket yayınladık. Eleştirilerinizi ve önerilerinizi bu anket sayesinde bize daha detaylı olarak ulaştırabileceksiniz. Ayrıca bu ay kapak konusu yaptığımız Fianl Fantasy ve Tomb Raider oyunlarının filmleri hakkında az ileride okuyacağınız yazı aslında “işte bunlar da oyuncular” diyerek anılan kitlenin aslında yapmakta oldugu işin ne ciddi boyutlara ulaştığının bir göstergesi ve oyun piyasasındaki potansiyel maddi gücün belgesidir. Okumanızı öneriyorum. 
Yapacaklarımı ve söyleyeceklerimi bitirdiğime göre artık ben de kısa bir tatile çıkabilirim sanırım. 

Sevgiler... 

Not: Yorulduğumda, bıktığımda, yenilginin tam kıyısında durduğumu hissettiğimde, beni sadece bana dokunarak iyileştirebileceğini biliyorum. 


Oğuzhan ÖZDEMİR ozi(Dgamepro.com.tr 


Oyuncakçı 

Merhaba, 

Sizlere bir tek sorum olacak. Yardımcı olabilirseniz teşekkür ederim. Sizlerin orijinal oyunlara verdiğiniz önemi bende destekliyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye'de bir iki firmanın getirmekte olduğu kısıtlı sayıdaki bir kaç orijinal oyundan fazlasını bulmamız mümkün olmuyor. Yurtdışından orijinal oyun alabilmem için ne yapabiliriz. İnternet üzerinden sipariş vererek almamız mümkün müdür. Mesela Desperados'un orijinalini almak istiyorum, fakat Internet üzerinde alabileceğim bir yer bulamadım. Amerika'da bu oyun daha çıkmadığından ön sipariş (pre order) alıyorlar. İngiltere'de amazon.co.uk adresinde buldum fakat oyun siparişlerini Türkiye'ye göndermiyorlar. Acaba bu konuda bildiğiniz İngiltere veya Avrupa'da oyunların İngilizce versiyonlarını satın alabileceğim adresler varsa bana bildirebilir misiniz? Ayrıca İnternet ile sipariş verilip getirtilen oyunlar için bir gümrük vergisi yada bu tip bir vergi ödeniyor mu? Bil-. 
giniz varsa beni bu konuda da aydınlatabilirseniz sevinirim. 

Güzel günler ve iyi işler dilerim. 

Saygılarımla, 

— Dr. Ata Orgun 


Merhaba Ata, 

Orijinal oyunların Türkiye'de bulunamama sorununun yakın bir zamanda hallolacağını düşünüyorum. Yurtdışından bu oyunları getirtmenin en kolay yolu tabi ki Internet. Aslında Internet üzerinde senin bahsettiğin gibi oyun satışı yapan birçok site var. Ama sanırım sen rastlamamışsın. 
Ben de şöyle 2 dakikalık bir araştırmadan sonra Wwww.gamestop.com adresinde Desperados oyununun 29.99$ fiyatla satıldığını öğrendim. Ek masraflar ve vergiler bu fiyata dahil değil. Site de bu konu ile ilgili geniş bir açıklama bulabilirsin. 


Devlet Baba 

Selam GamePro, 

Öncelikle böyle bir dergiyi bizlere sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Derginizi ilk çıktığı günden beri alıyorum ve çok beğeniyorum.Size bazı sorularım var: 


Can GELGİN 


I-Geçenlerde aldığım bir pc oyununun kabında bandrol vardı. Ben de orijinal olduğunu sandım. Ama evde açtığımda CD'nin çekme olduğunu fark ettim.CD'nin arkası yeşildi ve muhtemelen bir CDW ile çekilmişti. Şimdi bu ne demek oluyor? Devlet kopya oyunlardan vergi mi alıyor yoksa bandrol sahte mi? 

2-Derginizde bu ay yayınlanmaya başlayan GameKro gerçekten çok güzel olmuş. Bu köşenin sayfa sayısının artmasını veya mümkünse ayrı bir ek olarak verilmesini istiyorum. 

3-Dergiyle birlikte verdiğiniz CD'nin içeriğinin demo oyun ağırlıklı olmasını istiyorum. Her ay en fazla 4-5 demo oluyor hatta bazıları bozuk oluyor. İsteğim CD'nin demo ağırlıklı olması ve güncel olmasa bile en az 9-10 oyun olması. 

4-Türkiye'de konsol fiyatlarının normalin 2 katı olmasının sebebi nedir? Mesela neden PS2 Sony bayilerinde bile normal fiyatıyla satılmıyor? 
5-Derginizde gördügüm DC oyunları hoşuma gidiyor ve ben de bir 

DC almak istiyorum ama 


Kayseri'de 

oturduğum 

gi için fiyatı hak- 

e © kında bir bil 


gim yok acaba 
Türkiye fiyatı ortalama ne kadar ve oyunları ne kadar? 
6-Duyduğuma göre 
PS2 oyunları 100 milyon civarıymış. Neden bu kadar pahalı ve ne zaman alınabilecek makul bir fiyata iner? Sizce PS2 Türkiye de PSX kadar yaygınlaşır mı? 
— Onur İşbilir 


Merhaba Onur, 

Hemen cevaplara geçiyorum. Zira şu anda sayın sanat yönetmenimiz kapak tasarımı için beni beklemekte. 

I-Bu olayın yasal olup olmadığı daha doğrusu bandrollerin kimin tarafından bu şekilde kullanıldığı konusunda kesin bir bilgim olmamakla birlikte duyduklarımız ve bildiklerimiz bu bandrollerin Kültür Bakanlığı'nca onaylı olduğu yönünde. Sanırım kopyacılık olayının önünü bir türlü alamayan devlet, baktı ki rant büyük bir parça da kendisi almak istedi. Tabi bu tablo artık mazi olmak üzere. Yeni çıkan telif yasasıyla ve firmaların Türkiye pazarına girmesiyle böyle bir şeyi bir daha yaşamayacağız. 

2-Bu sayfalar için sanırım Fırat ve diğer tüm GamePro ekibine teşekkür etmek gerekiyor. 


Sonuçta bu fikir eski Yazı İşleri Müdürümüz Murat Yıldızdan çıktı, isim babası ben oldum. 
Alp ve Hasan da fikirleri ve ilk sayıdaki çizimleriyle bu işe destek oldular. Tabi sayfaları paint ile şekillendiren Fırat da GameKro'nun en önemli adamı. 

3-Mümkün olduğunca demo vermeye çalışıyoruz. Ancak son zamanlarda çıkan demo oyunların çok yüksek MB'larda yer tutmaları işimizi zorlaştırıyor. Yine de isteklerini dikkate alacağız. 

4-Bu fiyat yüksekliğini nedeni çoğu firmanın (mesela Dreamcast için) Türkiye distribütörleri- nin olmaması. Bu durumda kendi çabasıyla konsolları ülkemize getiren firmalarda kendi kafalarına göre bir fiyat belirlemekte serbest kalıyorlar, yanlış. 

5-İlan panosunda DC satmak isteyen arkadaşlarla irtibat kurarsan sorunun hallolur sanırım. Ama bildiğim kadarıyla 200 milyon civarı. 

6-Fiyatların düşmesi için biraz daha beklemek lazım. PS2'nin Sony gibi bir dağıtıcısı olduktan sonra PSX'ten daha fazla satmaması için bir neden göremiyorum. Üstelik PS 2 PSX'ten en az 
10 kat daha iyi ve gelişmiş bir konsol. 


Tikku 


Merhaba GamePro çalışanları ve okuyucuları, 

Öncelikle yaptığınız dergiyle insanları sömürmediğiniz için teşekkürler. Ben derginizi 2. sayısından beri hiç bıkmadan Kadıköy'e gidip (bizim evle Kadıköy arası 
2 saat)alan ilik sayınız hariç bütün sayıları 
toplayan bir okurunuzum. Ve sizi ilk defa mail gönderiyorum okuyacağınızı umuyorum yayınlayacağınızı da çünkü bunu hak ettiğime inanıyorum. Şimdi sorular gelsin(acı var mı acı soruları) 

13)Ben bir Final Fantasy hayranıyım. 
Yalnız Final Fantasy Ili*de biraz takıldım her yerde şifre aradım onu da bulamadım tam çözümü de hiçbir yerde yok acaba sitenizde yada dergide yayınlarmısınız. 

2-)Final Fantasy X ve Resident Evil Code Veronica PC ye gelir mi? 

3-)Tekken 4 ne zaman piyasaya çıkacak 

4-)Bende Dreamcast PC ve PlayStation var ama yine de memnun değilim PlayStation 2 almalı mıyım bi analiz yapacağınızı söylediniz hala yapmadınız. 

5-)Dergiye bu kalitede devam edecek misiniz, aynı kadro korunur mu sence? 

Teşekkürler gamepro yayın hayatında başarılar 

- İstanbul Ümraniye'den 
Ahmet Serkan Erkan 


- SANAT 
HEZEYAN 


Çalışmalarınızı Bize Gönderin! 
Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz bu tarz çalışmalarınızı bize gönderin. Her ay fark- 


lı bir çalışma ve yeni bir tasarımcı burada kendine yer bulacak. Bu ay Mehmet Güref- te'in çalışmaları GamePro okurlarıyla buluştu. 


mektup(Ogamepro.com.tr 
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Temmuz 2001 


Merhaba Ahmet Serkan, 

Dağıtım şirketiyle görüşüp, Ümraniye'deki bayilere neden dergi gönderilmediğini öğrenip, seni iki saatlik yoldan kurtaracağım. Operasyona başladık, az sabret 

I -Dergide eski oyunların tam çözümlerini yayınlamıyoruz ama sitemizin tam çözüm uzmanı Atalay, kısa bir süre içerisinde tüm Final Fantasy serisinin çözümünü sizler için yapacak, tabi Tomb Raider serisi de arkasından gelecek. 

2-Çok istersek neden olmasın. Yağmur duası örneğinde olduğu gibi... 

3- Çıkmadan ben sana haber veririm. 

4-Allah gözünü doyursun. Bu kadar konsolla GamePro'yu bile kıskandırdın hani. 

5-Bakıcaz. 


İlintendo 

İyi günler GamePro çalışanları. Ben Nintendolar'ı manyak seviyorum. Ve bir Game Boy Advance almak istiyorum. 
Şimdi sorular: 

I-Sizce GBA iyi mi? Internet'ten alırsam (nintendo.com da 119 $) bana ulaşmasında sorun yaşarmıyım. Alırsam kaç günde gelir. (bu arada İstanbul'da oturuyorum) Site önerebilir misin? 

2-Bu ay ki sayınızda GT Advance Championship Racing'i inceler misiniz? 

3-Bir de Haziran sayınızda Konsol Dünyası bölümünde GBA almak farz oldu demiştiniz alırsanız nerden alırsınız( merak napalim). 

4-Para var kaç haftadır bir türlü alacak yer bulamıyorum. Kafayı yiceeeem. Yaw lutfen derdime çare bulun. 


— Cem Akdemir 


re 


Kadir KAYMAKÇI 


Merhaba Cem, 

Nintendo gibi, Türkiye'de az bulunan bir konsola ilgi duyduğun için hem farklı hem de biraz şanssız olduğunu söylemek istiyorum. Bunu kendim de bir GBA hayranı olarak söylüyorum. 
Ama konsolun kalitesinden ve oyunların eğlencesinden şüphe etmene gerek yok. 

I-GBA Nintendo'nun gelecek yıl için yaptığı mali bütçede en büyük etmen. Firmanın bu kadar güvendiği ve Castlevania Circle of Moon gibi kaliteli oyunların yapıldığı bir konsol sanırım beklentilerini karşılar. Ama konsolu alıp oynamak henüz bize de nasip olmadı. 

2-Sen iste, lafı olmaz. 

3-Nası yani? 

4-Parayı bize yolla, biz senin adına repo ve borsada değerlendirelim, sen de kafayı yeme. 


yazık... 


Başka Bir Arzumuz? 
Merhaba GamePro çalışanları , 
Hemen sorularıma geçiyorum 
I)Dergiyi eski boyutlarına getirip sayfa 

kalitesini eskisi gibi yapsanız daha iyi olmaz mı? 
2)Bir oyuna çok sayfa ayırıyorsunuz. 

Mesela BLACK&WHITE'a 5 sayfaya yakın ayırmışsınız. Desperados'a 4 sayfa 

ayırmışsınız. Grand Turismo 3 de aynı şekilde. Fazla değil mi? 
3)GameBoy Advance'i Türkiye'de ne 

kadar ve nerden bulabilirim? 
4)GameBoy Advance ve diğer Gameboylar arasında gamelink yapabiliyor mu? 
5)Sizce bu zamanda hangi konsolu al- 


mak daha mantıklıdır? 
6)Bir aralar CD nin içine Nostalji oyun koymuştunuz.Tekrar koyabilir misiniz? 
Sorularımı okuduğunuz için Teşekkür 


Gi 


ği 


“Hüseyin ÖZGÖR 


ederim başarılarınızın devamını dilerim. 
- Korhan Eser- İstanbul 

Merhaba Korhan, 

Cevaplarıma geçiyorum. 

I-Artık eski boyutlarımıza dönmemiz mümkün değil bizi yeni halimizle kabullenmeniz lazım. 

2-Dosya konusu ve incelemeler arasında farklılıklar vardır. Dosya konusu ya da kapak konularının sayfa olarak fazlaca yer bulmalarını normal karşılaman lazım. 

3-Henüz Il Haziran'da Amerika'da piyasay çkan konsolun Türkiye'ye gelmesi biraz zaman alacak, beklemek de fayda var. 

4-Sen yapabilirsin, bence mahsuru yok. 

5-Bence bu zamanda birikimlerini Mimar Bank da değerlendirmek en mantıklısıdır. Ne de dolara ve marka en yüksek şeyi onlar şeyediyor. 

6-O gün biraz efkarlıydım böyle bir olaya girişmiştim. Artık bir daha ne zaman efkar basar- 


sa o zaman. 


Kara Liste Ulay 

Selamlar, 

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu size attığım ilk e-mail(seviliyonuz değerinizi bilin) benim amacım dergiden isteklerim değil bir oyunu cossacks adlı oyunu biraz kötü tanıtmanız. Sizin dergide yazdığınızı bildiğim halde(hani bu incelemeler yazarlarımızın fikridir) en azından bazı oyunları karşılaştırırken biraz daha mantıklı olmanız. Cossacks'ın grafiklerine verdiğiniz puanla Age of Empires'e verdiğiniz puan arasında biraz “mantıksız” bir 


uçurumun olması size de biraz garip gelmedi mi(ki bu uçurum Age of Empires lehine olması uçurumun boyutunu artırıyor) yalnız bununla kalsa iyi fakat Cossacks gibi bir oyunu daha CD dükkanlarında bulunmuyorken (tabi ki bu yazdığım şehir İÇEL) ben Ankara'dan hediye gelen bu oyunu şehre tanıtan kişi olmamla gurur duyarken sizin derginin inceleme yazısını okuduktan sonra beynimden vurulmuşa döndüm. Tamam belki grafiklerde gözle görülür hatalar olabilir örneklemek gerekirse köylülerin binaların arkasında kalınca kayboluyor ya da bazı gemiler birbirinin içine geçebiliyor fakat Age of Empires'in bina modellemeleri ile Cossacks'ın modellemelerini tamamen tarafsız sacks'ın daha iyi olduğunu istemeyerek de olsa kabul edeceklerdir. Ve bunun en ufak örneği binaların inşa olurken etrafla- 


olarak karşılaştırırsanız Cos- 


rının tahtayla kapatılması güzel bir şey(buraya gelecek kelimeyi bulamadım ondan şey yazdım pardon)ve ayrıca beni en çok etkileyen güzellik ise gemilerin suya düşen gölgeleri çok hoş bir ayrıntı. 
Kabul ediyorum Age of Empires belki daha eğlenceli bir oyun(örneğin oyun tamamen multiplayer taktikler üzerine kurulu)fakat grafikler konusunda bulunduğum tespitlere de kolay kolay karşı koyulamaz. Eleştirilerimi burada son verirken bu yazıyı sadece kendim için değil MER-SİN YUSUF KALKAVAN ANADOLU 
LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ve İÇELDEKİ TA-NIDIĞIM VE COSSACKS OYUNUNU 
BİLEN TÜM HERKES ADINA YAZIYO- 
RUM. umarım bundan sonra kişisel fikir belirtilirken biraz daha insaflı ve de mantıklı olunur 

- Berk Öncü 


Merhaba Berk, 

Eleştirilerini dikkatle okudum ama oyunda inşa anında binaların etrafının tahtayla çevrilmesinin nasıl bir artı puan olduğunu anlayamadım. 
Eleştirilerini bir kez daha okursan sen de çelişkilerini daha net göreceksin. Age of Empires'ın daha eğlenceli olduğunu sen de itiraf ediyorsun. E o zaman gerisi önemli değil. Ayrıca incelemeyi yazan kişi de ben değilim. Sana bir editör nasihati; asla ama asla hiçbir şeyin fanatiği olma. Galatasaray hariç :) 


Online PS 2 


Merhaba, ben bir PS2 sahibiyim ve sorularımda PS2 ile ilgili olacak. 

I.Neden konsol oyunlarının posterlerini vermiyorsunuz?Özellikle sizden PS2 

oyunlarının posterlerini vermenizi istesem çok mu şey istemiş olurum? 


ARALIIELİ TARAMA SERE Bİ'YLE 
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2.PS?'nin Internet'e bağlanması için bir işletim sistemine gerek duyduğunu ve bunun da Linux olduğunu duydum.Bu doğrumu? 

3.PS2 oyunlarını online olarak hangi site üzerinden oynayacağız? Sony'nin 

kendi sitesinden mi yoksa diğer PS2 siteleri üzerinden mi? 

4.Sadece konsollar için bir dergi çıkaracaktınız.Bu dergi ne zaman çıkacak? 

— Onur Yanık 


Merhaba Onur, 

I-Posterlerimizi seçerken mümkün olduğunca kaliteli görüntüler ve popüler oyunlar olmasına dikkat ediyoruz. Eğer kaliteli bir şeyler bulursak neden olmasın. 

2-Bize öyle bir bilgi gelmedi. 

3-Ne fark eder? 

4-Kimbilir belki yarın belki yarından da yakın. 


ETSUYA NOMU 
Tekken Ta Uf 


wd KALIZYA ish 


Özgür KAYMAZ 


ik 


Şikayetim Var 

Crimson Skies 

Oyunu size nasıl anlatayımki oyun anlatılmaz oynanır. Microsoft un işletim sistemleri dışında da oyun piyasasını ele geçirmek gibi bir amaç mı güdüyor mu ne (xBoX o da ne öyle !) neyse konumuz dönelim bilirsiniz uçak oyunu demek uçağın olduğu bir oyun işte yalnız biraz garip uçakların oluşu (pervanesi nerde aaaa arkaya koymuş !4#“4/) sanki 1930ların garip dizayn ı var veya bize öyle geliyor, her neyse grafiklere gelince d3d(microsoft un 3d si i kullanıyor keşke opengl olsaydı !!! oyun 1024 e kadar destekliyor ekrankartın yiyor izyinede 800x600 de tnt , dinamit,c4 gibi kartla- da oynaya bilirsiniz mi... texturelere gelelim dağ a tepe ye çarpana kadar mesafe duygusun kaybetme olasınız var( yere yaklaşmayı denemeyin , daha iyi grafikler olabilirdi ama yok;-( oyunu ilgi çeken 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bir özelligi;kısaça bug (türkçesi istekdişi olaşan böçük(hata kısaca!... düman uçagını içine zepline degil kesinlikle enemeyim ucagın içinden geçebiliyorsunuz! sanırım bu hayaler uçak dediklerin den olacak replay-save-load süreleri fena degil (biz ne oyunlar gördük beeee! en büyük hatası oyunun benim yazım hatalarımdan bile büyük; hız olayı artmıyor azalmıyor ne işse aşası inerken yukarı çıkarken aynı olmaz olamaz diyecem ama bu oyunda olmuş işte yoksa varda benmi bulamadımı ne allahallah!!11???birde bir güneş var evlere şenlik sakın karanlık odada oynamayın alahmuhafaza kör mör olursunuz sonra dergi falan alamaz sınız sonra biz neyaparız ,zaten Ozon da delinmiş ya!? 
kısaca uçak oyunu diye geçmeyin bu oyun sizi uçuraçak bir microsoft oyunu:? 

— Erence 

Merhaba arkadaşlar, 

Yukarıdaki yazıdan bir şey anlayan varsa beri gelsin. Bu yazıyı yazmadan önce, şu haliyle bile bir dil bilgisi rezaleti olan yazıyı defalarca elden geçirdim ve biraz anlaşılır olmasını istedim. Adını bile bilmediğim bu arkadaş ban 1500 kere ayni yazıyı atarak editör olmak için debelenmektedir. Kendisine bu işleri bu şekilde halletmesini mümkün olmadığını defalarca anlatmama rağmen sayın “spamcı” arkadaş ibret verici bir şekilde direnmektedir. Telefonda bana hakaret etmeye kadar vardırdığı konuşmalarının içeriğini burada açıklamıyorum. Artık yorumu size bırakıyorum. Bu adam editör olabilecek kapasitede mi değil mi bana yardım edin. Kendisini de Allah'a havale ediyorum. 


Aklımdan Bile Geçirme 


Selam GamePro, hemen sorularıma geçiyorum. 

I-Haziran sayınızda Dreamcast ile ilgili kötü haberler duyduk.Oyun üretimi de durdurulmuş...Dreamcast alanların hali ne olacak ? 

2-Peki Dreamcastlerini çöpe mi atsın- lar? Bizde tam Dreamcast alacakken önce sizin dergiyi bi okuyalım dedik sonra alalım dedik. Haberleri duyunca şoka uğradık.”Yoksa Sega Saturne yaşananlar Dreamcast'e mi yaşanıyor diye?”!.. 

3-.Dreamcast tarihe mi karışıyor?Playstation 2 mi alalım? 

Sorularımı cevaplarsanız sevinirim 

— Engin Tekin 


Merhaba Engin, 
Haziran sayımızda görmüş olduğun haberler 


doğrudur. Ancak Dreamcast'ini çöpe atman için hiçbir sebep yok. Hem gelecek yıl ortasına kadar piyasaya yeni oyunların sürülecek olması hem de emülatörler vasıtasıyla başka konsolların oyunlarını oynayabilecek olman ve tabi ki Dreamcast'in kalitesinden vazgeçmeyecek olman seni Dreamcast'ini çöpe atmaktan alıkoyacaktır. PS 2 almak istiyorsan alma demem. Ger- 


çekten güzel ve kaliteli bir konsol. Ama şu bir 


gerçek Dreamcast miadını doldurmak üzere. 


Tahmin Et Bakalım 


Tüm değerli GamePro okurlarına ve yazarlarına tekrar (o selamlar.Bu size 3.mailim. Bari bunu yayınlayın! neyse. 

I-Şu Dreamcast'e çok üzüldüm ya! 
Tam da alabilmek için parasını hazırlamıştım...Peki ben tarihe karışacak bile olsa Dreamcast'i alsam, her şeye rağmen beni yine de mutlu eder mi? Yani akıllıca bir iş yapmış olur muyum onu soruyorum? 

2-Vampir, terörist, kapitalist, yaratık, hırsız, arsız...Konsol ve bilgisayar oyunlarında daha başka ne olacağız acaba? (Çok mu kazık sordum ki?) 

3-Dergimizin boyutu bu şekliyle kalmalı.Çünkü böylece, öğrenmek istediğimiz bilginin daha da çoğuna ulaşıyoruz ve bu da beni mutlu ediyor.Sakın ““-Külçültelim” demeyin. Ayrıca yine dergimizin basım kalitesi de çok güzel. Eğer değiştirmeye kalkışırsanız, hayatınızın en büyük hatasını yapmış olursunuz (anlayın işte savaş açarım:). 

4-Tomb Raider Next Generation, içinde bulunduğumuz bu yılın kasım ayında ilk etapta, Pc ve Playstation Il için piyasaya çıkarılacağını söylemiştiniz geçen sayınızda...Peki bu oyun Türkiye'ye tam olarak ne zaman gelir? Tahmini olarak ocak 2002'de mi gelir? 

- Orçun / İzmir 


Merhaba Orçun, 

I-Sonuçta bu bir ilgi ve zevk olayı. Bulabileceksen gidip Sega Saturn bile alabilirsin. Biz bilgileri iletiyoruz seçim senin. 

2-Ombudsman ya da broker fena olmaz. 

3-Aman çok korktuk. Kıyma bize Orçun! 


4-Sen tahmin et bakalım, edemezsen ben tahmin ederim. 


Ateri Mühendisliği 

Merhaba! öncelikle bu 3. e-mail'im yayınlarsanız sevinirim.İlk başta (Nisan) sayınızda Mevlüt Dinç'in (AKTOR) isimli oyunundan bahsetmişsiniz, gerçekten kendisini kutluyorum.Çok sağlam bir oyuna benziyor ayrıca ben oyun senaryoları yazıyorum ve ateri mühendisliğine çok önem 
Mevlüt 
- Dinç'ide yürekten kutluyo- 
© rum.(Fazla yağladık galiba!) 
Neyse sorularıma geçiyorum. 

I-PS2'nin DC'en ne farkı var.(oyun bakımından) 


veriyorum Oo ve 


2-Geçen (Nisan) sayınızda Balıkesir'den Mehmet Kurtuluş'un gönderdiği mesajı okudum sonuna kadar ona hak veriyorum ve DC'ın nasıl mazide kalacağını öğrenmek isterim?(doğrusu) 

3-DC'ın PSI oyunları çalıştırdığını ve VCD film CD'si çalıştırdığını biliyor musunuz? 

4-Neden Sony firması DC'den oyun alıyor da DC alamıyor ki. 

5-Half Life Counter Strike oyunu ne zaman DC'e çıkacak ve ne zaman sörf yapacağız. 

Sorularım bu kadar kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. 

M.Ali Göçmen/İstanbul 


Merhaba M.Ali, 

Ateri mühendisi olasın inşallah (tabi önce böyle bir bölüm açılması lazım). 

I-Bu gerçekten genel bir soru. Ama ben bunu anladığım gibi cevaplayım. PS 2 oyunları konsolun sunduğu nimetlerden yararlanarak kaliteli grafikler ve akıcı bir oynanış sunuyor. 
Tabi PS 2'nin özelliklerini tekrar saymayacağım ama konsolun Dreamcast'ten fazlalıkları olduğu kesin. 

2-Mazide kalsın sonra tekrar görüşelim. 

3- Bilmiyorum. 

4- Anlamadım, pardon? 

5-Henüz CS için Dreamcast'e çıkma planları yok. Ama ileride zaman ne gösterir bilmem. 
Sörf için bir tarih veremeyeceğim ama sana da engel olmak istemem, takıl kafana göre. 


Mektuplarınızı Aldım 

Vedat Deveci, Ahmet Kamil Keleş, Taner Alan, Emre Bol, Reşat Görür, Mehmet Kılcı, Hakan Gürses, Cumhur Akbulut, Zafer Se- 


ver, Toygun Babalı, Emre Gökkaya. 


Artık 


Bu sayfalarda 


Nisan sayısında Bülent Sarıkaya PS2 sattığını söylemiş. Ben de PS2 almayı düşünüyorum. Mail adresime mail atarsa ya da telefon numarasını veya mail adresini söylerse sevinirim. 

e-mail: aozguner&hotmail.com 


PlayStation'un modası geçti ama her turlu oyunu bulabilirsiniz. Sehir İzmit ve 150 oyunluk arşiv (1999 haziranından bu güne kadar) e-mail:efeozener&hotmail.com 


Merhabalar Dreamcast klavyesi ve mouse arıyorum. Satmak isteyen varsa 

e-mail: hakanulusayG&hotmail.com 

Hakan Ulusay/ANKARA 


Dreamcastt1 kontrol aleti-2 memorycards20 oyun 200 milyon... 

e-mail: theroadwarrior©kahkaha.com 

Emre Duman 


Merhaba gamepro çalışanları and okurları.Ben elimdeki NINTENDO GAME BOY COLOR'u satmak istiyorum.Bu her yere kolayca götürebileceğiniz gameboy'u makul fiyata almak için aşağıdaki e-mail adresine bi mail atmanız yeterli olacak. Acele etmezseniz bu game boyu kaçıracaksınız.Not psx ile takas gerçekleşir. 

e-mail: sethone&mynet.com 


Fikirleriniz Bizim İçin Önemli! 

Bu dergi sizlerin, dolayısıyla içinde neler bulunmasını istiyorsanız bize yazın. 
Mektuplarınızı, 


GamePro Dergisi 
Örs Turistik İş Merkezi 
(Çiçek Psj. Karşısı) 


80060 Beyoğlu/İstanbul 


sizin de mektup arkadaşı edinebileceğiniz bir panonuz var. 
karşılıklı olarak mektuplaşın haberleşmek için mektup&); 

belirten bir mail atmanız yada m şağıdaki irtibat adresimize yollamanız yeterli olacaktır. 


İstiklal Cad. No: 251 Kat: 5 


mepro.Ccom.ir plarınızı 


eSeg$eg 


Saygılar, satılık Dreamcast 50 çeşit oyun 2 
wmulbirisi 800 blokluk) sadece4 ay kullanılmıştır hepsi içinde 300 milyondur. 

e-mail: georgei&mynet.com 

Atilla ÖZGÜNER 


Merhaba GamePro ailesi. Ben 20 yaşında üniversite öğrencisi bir gencim. Playstation sahibiyim. strateji, macera oyunlarından hoşlanan arkadaşlarla irtibat halinde olmak isterim. 
e-mail: t c coskun&mynet.com 


Ben 16 yaşında bir pc sahibiyim.Bilgisayırımı satmaya karar verdim.pc'de p3 300 olup 128 ram 48x cd-rom modem vs.almak isteyenlere benimle irtibata geçsin. Bakın Bu yalakalık falan değil zaten bunun ne kadar gerçek olduğunu herkez de bilio zaten neyse PS2 veya DC ni satmak isteyenler bana mail atarlar insallah Derginizdeki yazılarıda oldukça beğeniyorum başarılar 


Selamlar. Elimde satılık Sony Tarafından Grantili PlayStation2 * 2 adet orjinal oyun var ayrı- 


cada 1 adet sega dreamcast im var. bunları satmak istiyorum. ilgilenirseniz Sevinirim. mail adresim bassgti©hotmail.com. 

Tel: 0542 327 7596 Erman Daymen 


Selam, ben PSX'imi satmak istiyorum. Tam 62 
tane oyun, iki joystik iki memory kartla satılık. 
Benimle bağlantı kurmak isteyen arkadaşlar beni e-mailim'den bulabilir ve fiyat anlaşmaya bağlı. İyi günler. 

e-mail:resan18©hotmail.com 


Ben PSX satıyorum. PSX'im SCPH-9002 C modelidir. Aksesuarları; 2 tane titreşimli kol, Movie Card, Memory Card, 18 tane oyun CD'si 

Fiyatı 150.000.000 

Tel: 0212 253 31 82 

Alper Tokat 


Veya, mektup(Ogamepro.com.tr e-mail adresine gönderin. 
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Tüm mektupları yayınlamamız imkânsız ve özel olarak cevaplar gönderemiyoruz. 
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Haberler 


Garmnecube Gecikiyor 


ameCube, Japonya ve Amerika'daki çıkışını Ül bir süre için erteledi-fakat Nintendo bunun en iyiyi yakalamk için olduğunu söylüyor. 

Amerika piyasaya çıkışı bir ay ileriye attı; hala tatil sezonunda bekleniyor 

Oyuncuları şaşırtan, Game Boy Advance'in bir ay daha evvel çıkabileceği hakkındaki haberlerden kısa bir süre sonra, Nintendo yeni nesil konsolu GameCube'ün Amerika'daki piyasaya çıkış tarihinin ekimden kasıma kaydırıldığını bildirdi. Cihazın daha önce temmuz olarak belirtilen Japonya çıkışı ise eylül 14 olarak değiştirildi. 
Böylece GameCube, gecikme problemi yaşayan üçüncü Nintendo konsolu oldu: Super NES 1990'larda kabaca altı ay kadar gecikmişken, Nintendo 64 ise 1996'da oyunseverlerle ilk buluşmasında Japonya'da üç ay, Amerika'da da beş ay kadar gecikmişti. 

Nintendo Amerika'nın bir bildirisinde, "Nintendo'nun önceliği her zaman en kaliteli donanım ve yazılımı uygun fiyatlarla sunmak olmuştur-biz sadece en iyisini getireceğiz. Nintendo GameCube için Japonya dışında yapılan bu son açıklamalar daha önce de belirttiğimiz gibi Amerika çıkışının sonbaharda olacağını teyit eder nitelikte. Sistem kasım ayında raflardaki yerini alacak. GameCube Japon konsolcularla ise belirlenen yeni tarihte, yani eylül de buluşacak. 
Cihaz piyasaya çıktığında ise oyunseverler yeterli miktarda donanım ve yazılım seçeneklerine sahip olacaklar. Daha önce 600'den fazla Game-Cube development kit'i oyun geliştiricilerine dagıtmıştık ve bu oyunların çoğu E3'te hazır olacak. Bu gösteri hakkında büyük umutlarımız var ve katılımcıların bu oyunlardan etkileneceğin- den, hatta şok olacaklarından eminiz" sözleri yer 


alıyordu. Başka bir bildiride ise Nintendo America'nın sözcüsü Perrin Kaplan da gecikmenin, firmanın bazı bileşen fiyatları konusundaki görüşmelerden kaynaklandığını bildirmişti. 

Nintendo başkanı Hiroshi Yamauchi bir röportajda cihazın E3'deki 


gösteriminin firma için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bu yazı yayına hazırlandığı sıralarda Nintendo henüz resmi bir GameCube oyun listesi yayınlamamıştı; bu bilgi ve cihazın tam olarak ne zaman piyasaya çıkacağı Los Angeles'ta gerçekleştirilecek olan E3 fuarında açıklanacak. 


Imdrema İptal 


çık-kod, kapalı kapılar. Indrema L600, Linux işletim sistemi tabanlı Pa SE sistemi, projesinin İndrema firmasının nisan 6'da kapanmasıyla birlikte gerçekleşmesi suya düştü. Firma yeterli miktarda kaynak bulamadığı için planlarını iptal etmek zorunda kaldı. 

Açık-kodlu bir oyun sisteminin çekiciliği telif gerektirmemesinden kaynaklanıyor. Herhangi bir yetenekli programcı resmi lisansa sahip pahalı development kit'leri satın almak zorunda kalmadan Indrema oyunu yapabilecekti. "Biz sıradan oyun severleri oyun yapımcıları olmaları konusunda güçlendirerek Microsoft'la direkt olarak bir yarış halinde olmaktan kaçınmaya çalıştık" diye konuşmuştu İndrema'nın ku- 


rucusu John Gildred CNET News'in bir röportajında. "Fakat yatırımcıların ilgisini yeterince çekemedik. Yaptığımız şey ne olursa olsun, Sony ve Microsoft'a karşı bir pozisyona yerleştirileceğimiz düşünülüyordu", Gildred ayrıca 200 Indrema oyununun firma kepenkleri kapadığı sıralarda geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı. Bunların 30'dan fazlası ise cihazın bu yılın sonları olarak düşünülen piyasaya çıkış tarihi ile birlikte hazır olacaktı. Firmanın Web sitesindeki üzgün bir ifade şöyle diyor, 


"Devrim, Indrema'sız devam edecek", 


Fimal Famtasuy X 


guaresoft Final Fantasy X için PS2'den Sarkı bir kaç ekran görüntüsü yayınladı. Bu ekran görüntülerinde yeni yerleşim yerleri, çarpışma sahneleri ve karakterler bulunuyor. 

Oyundaki savaş sahneleri bir önceki oyuna göre daha akıcı gerçekleşiyor. Kullanılan bu yeni savaş sistemi ile oyuncular akıcı bir oyananış yanında savaş boyunca daha güçlü kalabiliyor- lar. Ayrıca oyunun değiştirilen bir başka özelligi de ekranlar arası geçişin gayet yumuşak oluşu. Hem savaşçıların hem de düşmanların oldukça yumuşak hatlara sahip olmasın da ise tabi ki hepimizin az da olsa bilgisi olduğu photoshop tekniklerinden hatırlayableceği, blur efektinin büyük etkisi var. 

Savaşlar ise çok farklı mekanlarda geçebiliyor. En ilginç mekanlardan biri ise bir gemi güvertesi. Bu güvertede oldukça gösterişli kavga- lara şahit olacaksınız. 

Tüm şatavatlı görüntüler içinde iki karakter hemen göze batıyor. Bunlardan ilki Shiva. Shiva'da kim mi? Tabi ki serinin en korkulası canavarı. İkinci gösterişli karakter ise mavi saçları, sıradışı saç kesimi ile tattoo'ları ile Seymour. 

Özel karakterler ise bugüne kadar bilinenlerden çok farklı. Örneğin, bir oyuna dahil olmak istediğinizde Wakka, Lulu, Kimari Longo, 


Rikku veya Auron karakterlerindne birisi olabiliyorsunuz. 

Final Fantasy X Temmuz 19'da Japonya'da piyasaya çıkıyor. Söylenenlere göre Final Fantasy X CD'si içerisinde sadece oyun değil ayrıca serinin daha önceki oyunlarının da bulunacak. Ayrıca bu CD ile birlikte bir çok video 


görüntüsü ve Sguaresoft'un gelecekte çıkarmayaı planladığı oyunlara ait video görüntüleri olacakmış. Biz söyleyenlerin yalancısıyız. Ama Final Fantasy X çıktığında ilk alacakların başında da biz geliyoruz. Oyunun Kuzey Amerika'da piyasaya çıkış tarihi olarak ise 2002 yılının sonları planlanıyor. 


Loose Camnmonm ve Conmguest: 
Frontier Wars, Ubi Soft'ta 


bi Soft Entertainment ve Digital Anvil Holdings arasında 14 Mayıs ei me yapılan anlaşma ile Loose Cannon ve Conguest: Frontier Wars'un dünya üzerindeki yayın hakları Ubi Soft'un oldu. Bu anlaşma ile Ubi Soft Loose Cannon'un tüm platformlardaki yayın hakkını aynı zamanda da Conguest: Frontier Wars'un PC'deki yayın haklarını satın almış oldu. Ubi Soft, Loose Cannon'u geliştirip yayınlayarak yeni çıkacak olan konsollara da damgasını vurmayı planlıyor. 

İki ürünü de Austin, Texas'daki Digital Anvil stüdyolarının merkezinde geliştiren kişi Chris Roberts. Roberts'ı Wing Commander serilerin- den de hatırlayabilirsiniz. Eric Peterson ise orijinal oyunun yapımcısı, Fever Pitch sütüdyolarının kapısını Conguest: Frontier Wars'un bitirilebilmesi için Roberts'a açan yapımcı, oyunun beta sürümünün 
2001 yılının üçüncü çeyreği içerisnde bitirilebileceğini açıkladı. Loose 
Cannon'un beta versiyonun bitirilmesi için hedeflenen süre ise 2002'nin 


ilk çeyreği. 


GamePro Laboratuarları 


Daha önceki DexDrive gibi SharkPort da özel USB kablosu sayesinde PC'niz ile PS2 memory kartı/GameShark 2 
arasında veri transferi yapmanızı sağlıyor. Kurulum basitti ve her şey belirtildiği gibi gerçekleşti-tek seferde. Save dosyalarını yedeklemek ve yeni kodları direkt olarak GameShark 2'ye (sadece v 1.3) geçirmek için yaptığımız tek 


bir başarılı denemeden sonra, Windows su koyuverdi ve 


iletişim kesildi-yeniden başlama/yeniden kurmadan sonra bile. Bağlantı işlemi problem çıkardı, kullanma kılavuzu da bu konuda yeterli ipucunu vermedi ve PS2 memory kartı da kendini kaybetti. Bu ürünün güvenilir bir versiyonu kalbimizi sonsuza dek fethedebilir. Bu çok iyi bir düşünce—şu hatalardan kurtulun Interact! www.gameshark.com 


Code and Save 
Transter Kit 
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Xbox Geliyor! 


icrosoft, Xbox sistemiyle ilgili merak et- ya pek çok ayrıntı açıklamakla kal- 


madı, ayrıca konsolun kesin çıkış tarihini de verdi. Bu yılın sonu hepimiz için zor ve çok eğlenceli geçecek gibi görünüyor. 


My hi a eş ıkışıyla İ eti ildirdii. 


Microsoft dün E3 fuarı çerçevesinde yaptığı gösteride hem konsolun maharetlerini sergiledi hem de konsolun resmi olarak piyasaya çıkış tarihini açıkladı: 8 Kasım 2001. şu ana kadar yapılmış oyun sistemleri içerisinde en heyecanlı ve en gerçekçi oyun tecrübesini yaşatacaklarını iddia eden Microsoft yetkilileri, konsolun ABD satış fiyatının 
299$ olacağını söylediler. 
Microsoft gösteri sırasında ayrıca, şu an hali (o hazırda üzerinde çalışılan oyunlarından parçalar da gösterdi. o Bunların arasında, Microsoft çatısının altından çıkacak olan 
Oddworld: Munch's Oddysee ve Halo ile Tecmo'dan Dead or 
Alive 3, Infogrames'den Nascar Heat ve Eidos'tan, gerçekle hayalin arasındaki keskin çizgiyi yumuşatacak Mad Dash de yer aldı. 

Microsft'daki, Xbox'ın başındaki isim olan Robbie Bach, "Kasım'ın sekizinde Xbox piyasaya çıkacak ve insanların video oyunları oynamakla ilgili bütün görüşlerini baştan sona değiştirecek" dedi ve ekledi, "MTV müziği nasıl değiştirdiyse, Xbox da oyunları aynı şekilde degiştirecek. Oyunlarınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak." Pek bir şey anlaşılmıyor ama iddialı laflar olduğu kesin. 


Tüm bunların konuşulduğu basın konferansı sırasında, Microsoft ayrıca konsol oyunlarının en büyük destekçilerinden Capcom ve Sega'nın da Xbox oyunları yapma kararı aldıklarını açıkladı. 
Microsoft, dünyanın en iyi oyun yapımcılarını birleştiren bir köprü olmaya başladı. Hmm... 
Capcom, ikisi Xbox'a özel olmak üzere üç adet Xbox oyunu geliştireceğini açıkladı. Xbox' özel bu iki oyundan biri, Shinji Mikami ve ekibi tarafından yapılmakta olan Dino Crisis serisinin 


devamı niteliğindeki Dino Crisis 3 (bu isim degişebilir), ve bir diğeri de, altında yine Mikami imzası taşıyan BRAIN-BOX (bu isim kesin degişir). Tüm bunlara ek olarak, PS2'nin bomba oyunu olan Onimusha, Xbox'a Keiji Inafune ve ekibi tarafından uyarlanacak. 

Sega ise, Sega Sports'un satış rekorları kıran 2K2 oyunlarını Xbox'a uyarlayacaklarını duyurdu. Sadece spor oyunları da değil, Crazy Taxi Next ve House of the Dead 3 de Sega'nın Xbox oyun arşivine katmak istediği başlıklar arasında.oyunlar Xbox'ın çıkışına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sega ayrıca, 2002'nin ortasında piya- 


saya sürecekleri 2K3 spor oyunlarının, Xbox'ın desteği 


online 


de oynanabilmesi için 
“de çalışma arına başladı. Bildiğiniz gibi, “bir Xbox'da yüksek bağlantı hızlarını destekleyen Broadband ethernet adaptör ve sabit disk yer alacak. 

Az önce iddialı konuşmalarıyla sizinle tanıştırdığımız Bach konuşmaya devam ediyor, "Capcom'u ve Sega'yıda gemiye almamız Xbox'ın piyasaya ne kadar kaliteli oyunlarla çıkacağını göstermeye yetmiştir, artmıştır da bile" dedi ve susmadı, "Bu firmaların dahi oyun yapımcıları, sadece Xbox için muhteşem oyunlar yapmayacaklar, aynı zamanda, en iyi oyun tecrübelerinin yaşatılması için bize teknik alt yapı sağlayacaklar." E, bu adam biraz zor anlaşılıyor. 


Dünyanın En 

ekle Oyun retecek 

Microsoft ayrıca dünkü açıklamasında (ne kadar çok şey konuşulmuş değil mi?) önde gelen 

27 oyun yapımcısı firmanın Xbox'daki yüksek 


kapasiteli ve hızlı Internet yapısını kullanan online oyunlar üreteceğini açıkladı. Bu firmaları 


sayalım mı, siz kaşındınız: Sega, Acclaim, Activision, Artdink, Atlus, Bandai, Capcom, Codemasters, Crave Entertainment, Electronic Arts, Eidos, Fox Interactive, Gathering of Developers, Infogrames, Interplay, Konami, LucasArts Entertainment, Midway Games, Namco, Rage Software, Rockstar Games, Sierra On-Line, Taito, Take 2 Interactive, TDK Systems, THO, ve Ubi Soft—bu firmaların hepsi Xbox'ın online gücünü destekleyecek oyunlar yapacaklar. Desenize, ortalık epey kızışacak. 
Sega Sports'un tüm 2K3 oyunları (NFL 2K3, NBA 2K3 de bunlara dahil.), Tony Hawk's Pro Skater 3, Unreal Championship ve Tom Clancy's Ghost Recon, online desteğiyle 2002'nin ilk yarısında karşımıza çıkacak oyunlardan en önemlileri. 
Bakın Bach daha neler neler söy- 
"Broadbağlantı 


lemiş, band üzerinden oynanan konsol oyunları o video 
“oyunlarının yüzü- 
Mü sonsuza dek leğiştirecek" ve yiimaz, 'Xbox'ın piyasainin ardından yapımcılarımı- 


in üreteceği oyunlar, broadband İnternet Sağlantısının video oyunlarını nasıl değiştirebildiğini herkese ispatlayacak. Bu oyunlarda ikinci boyuttan üçüncü boyuta geçmesi gibi bir şey." 
Duyan da, bu adamın oyunları icad ettiğini filan sanacak. Robbie uyan alooo. 


Dün Microsoft (çok uzun sürdü zaten toplantı, gazeteciler uyudu filan, bi görseydiniz...) Warner Bros ve Universal Interactive ile ortaklaşa Xbox oyunları yapmak için anlaştıklarını da duyurdu. Microsoft ve Warner Bros, Steven spielberg'in merakla beklenen filmi A.I. konulu oyunlar yapıp pazarlayacaklar. A.I. serisinde aksiyon dolu üç adet macera oyunu yer alacak. 
Bunlardan ikisi bu sonbaharda, konsolun çıkmasıyla birlikte piyasada olacak. 

Microsoft ve Universal Interactive, Xbox için Bruce Lee lisansını tekrar ele alacaklar. 
Xbox'a özel olarak hazırlanan Bruce Lee: Ouest of the Dragon, Ronin Entertainment tarafından geliştiriliyor. Sinematik bir aksiyon oyunu olacak olan Ouest of the Dragon, savaş sanatları ustasının son filmine öykünecek. 


Lreamcast'in Son 


Illamevraları 


ega'nın üretimine son verdiği konsolu Dre- a için bazı firmalar, piyasaya sürecekleri oyunların çıkış tarihlerini erteledi. Bu firmaların yanı sıra, Dreamcast'in üreticisi konumundaki Sega'da kendi takviminin dışında oyun severlere yeni ve daha ertelenmiş piyasaya çıkış tarihleri açıkladı. Bu oyunların bazıları tüm oyunseverlerin ve Dreamcast sahiplerinin merakla bekledikleri Sega'nın Shenmue |l, Crazy Taxi 2 ve Phantasy Star Online Version 2, diğer üreticilerin Half-Life, Alone in the Dark ve Guilty Gear X'i. 

Belli ki Sega Dreamcast'in ömrünü bitirdi ama konsola çıkacak oyunlara can çekiştirerek biraz daha prim yapmayı hedefliyor. Bazı kaynaklar ise oyun üretiminin bile durdurulduğu konsol için oyunların piyasaya çıkış tarihlerini daha da ileri alarak gelecek yıl da Dreamcast oyunu satmanın planlarının yapıldığını söylüyor. 
İşte bazı Dreamcast oyunlarının ertelenmiş çıkış tarihleri. 


Oyun 
Alien Front Online w/microphone Bomberman Online 
Commandos 2 

Conflict Zone 

Evil Twin 

Guilty Gear X 

Heavy Metal: Geomatrix 

IHRA Drag Racing 

Last Blade 2 

NBA 2K2 

NCAA College Football 2X2 
NFL 2K2 

NAL 2K2 

Ooga Booga 

PBA Tour Bowling 2001 
Propeller Arena Online 
Phantasy Star Online Version 2 
Sega Bass Fishing 2 

Shenmue Il 

Stupid Invaders 

Tennis 2K2 

Toe Jam & Earl Il 

Toy Racer 

Tropico 

Type X: The Spiral Nightmare 
World Series Baseball 2K2 


Firma 


Sega 

Sega 

Eidos Interactive 
Ubi Soft 

Ubi Soft 

Agetec 

Capcom 

Bethesda Softworks 


Agetec 

Sega 

Sega 

Sega 

Sega 

Sega 

Bethesda Softworks 
Sega 

Sega 

Sega 

Sega 

Ubi Soft 

Sega 

Sega 

Sega 

Pop Top Software 
Sega 


Tarih 

Ağustos 2001 

Üçüncü çeyrek 2001 

I Ağustos 2001 
Ağustos 2001 

Eylül 2001 

Ağustos 2001 

İkinici çeyrek 2001 
İkinci çeyrek 2001 
Temmuz 2001 
Dördüncü çeyrek 2001 
Dördüncü çeyrek 2001 
Dördüncü çeyrek 2001 
Dördüncü çeyrek 2001 
Ağustos 2001 

Ekim 2001 

Ağustos 2001 

Temmuz 2001 

21 Ağustos 2001 
Kasım 2001 

29 Mayıs 2001 

Kasım 2001 

Yaz 2001 

İkinci çeyrek 2001 

Yaz 2001 

Belli değil 

Ağustos 2001 


Film Lisansları 
Jurassic Park'la 


Yaşıyor 


a kN 2 sahipleri, bu sonbaharda Universal Interactive'den gelecek Ju- 


rassic Park: Survival konsola vurduğunda küçük bir Dino Crisis'a sahip ola- 


caklar. JPS hakkında elimizde fazla bir bilgi yok ama oyunun hikayesi dev ekran versiyonundaki olayları konu alacak gibi gözüküyor. Ayrıntılı bilgi için GameP- 


ro'yu takip etmeye devam edin. 
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pPSe2 Metwork Aksesuarları 


e ördükleriniz ve bahsedeceklerimiz PS2'nin aksesuarlarından La LCD ekran, klavye, mouse ve bir de network adaptörü. 
Sony Computer Entertainment, PlayStation 2 network aksesuarları için ilk offical görüntüleri yayınladı. Bunlar LCD ekran, klavye, mouse, broadband adaptör ve bir hard drive. Bütün bu ürünler geçtiğimiz günlerde büyük bir ilgi ile takip edilen ve sona eren E3'te tanıtıldı. İçerisinde analog modem ve ethernet kartından başka bir de network adaptörünün dahil olduğu sistemin perakende satış fiyatı $39.99 olarak açıklandı. 40 GB hard drive ve 
LCD ekranın fiyatı ise henüz belli değil. Tüm bu ürünler bu yılın Kasım ayında piyasada olacak. 


| intemdo'num Gamecube Hesapları 


men elde etmesini büyük bir başarı, olarak yorumladı. 


maa intendo, eğer bir aksaklık olmazsa 4 milyon adet GameCube'ü 2002 
| İMartına kadar satmayı hedefliyor. Firmanın mali işler kanadından yapılan açıklamada, Nintendo'nun bu mali yılki planlarının bu tahmin üzerine yapıldığı söyleniyor. Nintendo, bu mali yılı geçen mali yılla karşılaştırıldığın- da 76 72 daha kârlı kapattığını açıkladı. Şirket, 31 Mart sonu itibariyle 96.6 
milyon Yen (yaklaşık 806 milyon dolar) kâr ettiğini açıkladı. Geçen yıl aynı zamanlarda 56.1 milyon Yen (yaklaşık 466 milyon dolar) kâr etmiş olan şirket bu kârı Nintendo 64 konsolunun yavaş giden satış rakamlarına rağ- 


Şirket aynı büyüme ve kâr oranının 2001/2002 mali yılı içinde gerçekleşmesini öngörüyor. Bu öngörüde en büyük güvenceleri ise GameCube'ün ve Gameboy Advance'ın Avrupa, Güney Amerika ve tüm Dünya'da ulaşması beklenilen büyük satış rakamları. 

Nintendo, Game Boy Advance'ın Güney Amerika'da Haziran | 1'de satışa sunulacağını, GameCube'ün de 5 Kasım'da tezgahlardaki yerini alacagını da duyurmayı da ihmal etmedi. 


Tekken 4 


, ogerkesin heyecanla beklediği, Tekken Tag İİröümamentın çıkmasıyla da birlikte ortaya çıkan yeni bir Tekken oyunu söylentisi en sonunda doğrulandı. Namco'nun daha önce 


karakterleri içermiyor. Daha önceki oyunlardan başka karakterler de oyuna eklenebilir. 
Grafikler konusunda, Tekken Tag'den çok 


karakterler elbette ki varolacak tüm eski/yeni 


PlayStation 2 için hazırladığını duyurduğu Tekken 4, şu an Arcade'ler için hazırlık aşamasında ve henüz oyun konusunda çok fazla bilgi yok. Şu an için, eski Tekken'lerden, Xiaoyu, Hwoarang, Kazuya, Paul, King ve Marshall Law karakterlerinin bulunduğu Tekken 4'e, yeni karakter olarak Dean eklenmiş durumda. Bu 


daha iyi bir grafik kalitesi sunacak olan Tekken 


4'ün geri kalanı konusunda, Namco'nun ağzını bıçak açmıyor. Oyunu PlayStation 2'de görüp göremeyeceğimiz de halen belirsizlik taşıyor. 
Çıkış zamanı da belli olmayan Tekken 4 konusunda daha fazla bilgi için, GamePro'nun gelecek sayılarını takip edin. 


KEYUYAYMSATM A 


Gangster 2 


idos en güvendiği oyunlarından Gangster serisinin ikinci versiyonu-Çanı, 8 Haziran'da Gold versiyonunun hazır olduğunu açıkladı. 
Gangster 2 Amerika'nın arka sokaklarında yasakların ve kuralların mafya tarafından konulduğu bir arenada geçen Real Time Strateji oyunlarından en sonuncusu. Büyük patron Mob yasal olmayan yollardan ülkeye soktuğu likörleri fahiş fiyatlarla esnafa satmakta ve zorbalık, şiddet kullanarak çetesi ile birlikte insanlara korku vererek onlardan haraç toplamaktadır. Mob ayrıca beyaz kadın ticaretine de bulaşmış aşağılık bir ailedir. Hikaye bilindik bir mafya öyküsünün usta eller tarafından bilgisayara aktarılmış hali diyebiliriz. Serinin bu versiyonunda oyuna eklenenler ise ha- 


yatın içinden sahneler olmuş. Yani geceleri, gündüzleri ve şehrin havasını artık daha rahat bir şekilde hissetmek mümkün. 

Oyun farklı şehirlerde geçerken, real time savaşlarda kan dökeceksiniz. Yeni tasarlanmış karakterlerle birlikte bir kiralık katilin hayatını yaşayacaksınız. Oyunun yapımcısı Martin Carr, "o kadar çok şeyi baştan tasarladık ki ortaya çıkan yeni oyun neredeyse Gangster'den farklı kendi başına bir oyun oldu" diyor. 

Bu kanlı savaşa katılmak için biraz daha beklememiz gerekecek. Zira oyun henüz gold oldu. Tam sürümünün piyasaya çıkması için şu anda beklemekten başka çaremiz yok. 


» GARNAGEL 
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Virtua 
Fignter 4 


aha önce verilen haberlerde Virtua Figt- 

her 4'ün PlayStation 2 için çıkabileceğini bildirmiştik. Bu bilgi doğruluğunu hala koruyor ama ilk olarak Japonya'da arcade versiyonu oyunseverlerle buluşacak. Naomi 2 arcade donanımına göre geliştirilen bu versiyon Yu Suzuki'nin dört yıl aradan (bu aralıkta Shenmue üzerinde çalışmıştı) sonra VF lisansına geri dönüşünü gösterecek. Oyunda Akira Yuki, Wolf Hawkfield, Kage-Maru ve Aoi Ümenokouji gibi popüler karakterlerin 


yanında Asyalı bir keşiş gibi yeni karakterler de yerine alacak. 
Buradaki erken görüntüler çok şey vaat ediyor. Oyun geliştikçe daha fazla bilgiye sahip olacağız. 


Halo Online Bilmecesi 


Bungie Halo'nun online olarak oynanma e olmadığını açıkladı. 

E3 süresince Microsoft, özellikle ilk etapta piyasaya sürülecek Xbox oyunlarından Halo başta olmak üzere üç tanesi hakkında detaylı bir tanıtım çalışmasında bulundu. Diğer iki oyun ise Activision'dan çıkacak olan Tony Hawk Pro Skater 2X ve Infogrames'den çıkacak olan Nascar Heat'di ki bu iki oyunun da online desteği bulunuyor. Ancak fuar süresince şu açığa çıktı ki Halo hakkında yapılan planların içerisinde multiplayer oyun özelliği bulunmayacak. 


Bungie Software adına konuşan Matt Soel, 


"Kesinlikle bilinmesi gerekiyor ki Halo'nun kodları Internet oyunları tasarlanarak yazılmadı" diyor ve ekliyor "Ancak Halo'nun Internet üzerinden oynanabilir hale getirilmesi sihirli bir iş değil. Ancak bunun için MS network ağına bazı eklemeler yapmak lazım. Ben yine de bu iş için bir patch yazılacağını düşünmüyorum." 

Halo şu andaki takvim değişmezse 8 Kasım'da Xbox ile birlikte piyasada olacağa ben- 


ziyor. 
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© Cartoon Animasyon Stüdyoları f ş sunar 


» 


www s.cartoononlines.com 


Dedektif Fırtına, yıllar süren yorucu maceralarının anılarını 


düşünerek şehrin sokaklarında yürümekteydi. “Ne kadar da çok olayla ve garip suçluyla karşılaştım.” diye düşündü. 
Doğrusu ya, öyle sıradan suçlular hiç de ona düşmezdi. 
Hepsi de çözümü imkansız gözüken olaylara sebep olmuş, zeki ve tehlikeli suçlulardı. Ama dedektifin de tek silahı 


HİKAYENİZİ NASIL YOLLAYACAKSINIZ ? 


DEDEKTİF FIRTINA 


Etkileşimli 


MİRAY 


4 


Cizgi Romanı 


Bu günlerde ise aklı hep eski yakaladığı suçlulardan biri olan Cin Arif'deydi. Son derece tehlikeli biri olan Cin Arif, sıradan görünüşü ve tuhaf hareketleriyle yaşadığı küçük köyde yıllarca deli olarak bilin miş, alay konusu olmuştu. 
Aslında kimsenin tahmin edemeyeceği kadar zeki olan Arif, içindeki nefreti diğer insanlara karşı kullanmaya karar vermiş, tüm oklını bu yönde kullanmaya başlamıştı. Yıllar önce neredeyse ülkeleri birbirine düşürecek kadar ileri giden Cin Arif'i yine Dedektif Fırtına yakalamış tı. Ama gazetelerin yazdığına göre Cin Arif yakında çıkıyordu. 


Hatta belki de bu günlerde dışardaydı. 


1 4 ; u İY yeğ 4y4 i 
EMEN DEVAJASNE J iz 1009 


Sevgili GamePro okucuları, işte size derginizin yepyeni bir sürprizi. Türkiye'nin tek ve en tanınmış oyun kahramanı Dedektif Fırtına artık çizgi roman olarak, dergimizde de bir maceraya çıkıyor. HEM DE ÖYKÜNÜN GELİŞİMİNİ SİZLER SAĞLAYACAKSINIZ ! 

İşte size inanılmaz bir fırsat. Kendinizi sınamak ve oyun dünyamızın sevilen kahramanını senaryonuzla yönlendirme imkanı. 

Bu ay size giriş sayfası olarak çizilen öykünün, bir sonraki ay sayfalarımızda nasıl devam etmesi gerektiğine siz karar verip, yazdığınız senaryoyu yollayın. Sizin tercihinize göre gelişen öykü CARTOON tarafından çizilip bu sayfada sizin adınızla yayınlansın. 
Adınızı, adresinizi ve e-mail adresinizi de belirtmeyi unutmayın ki en beğenilip, yayınlanan kişi siz olursanız | yıllık ücretsiz GamePro aboneliği ödülünüzü alabilin. Unutmayın, öykünün tamamını değil, sadece bir sonraki ayın senaryosunu yazacaksınız. 


www.cartoononlines.com adresinden anasayfadaki "GAMEPRO-CARTOON İşbirliğiyle Çizgi Roman" linkine tıklayarak, ulaştığınız tanıtım sayfasından yollayabilrsiniz. 


HİKAYENİZDE NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ ? 


Olayları istediğiniz esprilerle donatabilirisiniz. Konuşmaları yazabilir, yeni tipler ekleyebilirsiniz. (tiplerinizi sadece tarif etmeniz yeterli). Senaryonuzu bir önceki ayın olaylarına uygun geliştirmeye çalışmalısınız. Örneğin, bu ayki giriş senaryosunda Dedektif Fırtına bir trafik kazası geçirmek üzere. Acaba ne olacak ? Senaryoyu geliştirmeniz için bu öyküde Cin Arif, minibüs şoförü, yaşlı birkadın gibi tipler var. Artık gerisi size kalmış. İster bu tiplerden yararlanın, ister yeni tipler olaylara karışsın. 


Kimbilir CARTOON'un ilerki oyunlarında belki de siz senaryoları yazmaya başlarsınız. Neden olmasın ?! 


Yukarıdaki öykü'nün Eşek Adası oyunuyla bir senaryo buğı yoktur. 


Gigabyte GA-STX 


P4 anakartları ve 

sistemleri etrafta 

görülmeye başladı. 

Bunların arasına, uzun | 

bir süre ucuzluğuyla 

kendinden söz 

ettirecek olan Gigabyte da katıldı. 
(12.05.2001) 


iFeel MouseMan 


Kablosuz mouse... 
Ergonomik mouse.. 
Optik mai ve şimdi de “ tepki veren mouse” olarak mouse'larımızı ayırmaya başladık. 
(04.05.2001) 


Genius ColorPage-HR7 
Teknalab'ımızda son zamanlarda tarayıcı karşılaşmaz olmuştuk. Ancak sonunda 


Geniş Yelpazade Sektörlere 
Ozel Uygulamalar 


Yeni Adresimiz: 


| İstiklal Cad. Örs Turistik İş | 
| Merkezi, 
(Ciçek Pasajı Karşısı) | 


Daha Fazla İnceleme:ğiij 


| No:251/253 Kat:5 80060 | 

Beyoğlu-İstanbul İ i Tek (212)292-8210 | 
| Faks: (212)292-8211 | 


SICAK HABERLER 


Ixir'den Yeni Bir Ürün 

(17 May 2001 14(0:381400) 
Pepsi Turk.Net Dedi 

(16 May 2001 14149: 151763) 


Akıllı Kart'dan Sanal Dünyaya 
Merhaba 
(16 May 2001 1800442913) 
Haber Çocuklar İçin Güvenli 

se Wirele İnternet 
(16 May 2001 10:55:54; 747) 
Amerika-Çin Hacker 
Savaşında Ateşkes 
(15 May 2001 15:06:37:200) 


Knowledge'den Mobil e-iş 
Birlikteliği 

CA'in Jasmineii ca) 
ve Wireless 

Echo ürünlerini BE <24 e VWWrEjess konuşlandırmaları 

hızlandırmak amacıyla işbirliği 


CA ve Wireless 

İki şirket, 

Knowledge'in Computer Associates” 
mobil knowledge yapıyor. 


Takıma edim yek adm #ndAy vE 


â ru 
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En Sön Hangi Dersler Eklendi 


471112001 9:80:26 A 
BA 4/11/2003 942-089 AN 
MY SEAZ 2:40:02 99 
12008 254100 PM 
YEA001 900:18 


R 2718/2007 9:03:32 AN 
UY EV year 11:1289 


8: Tomlime 


- Bilişim sektöründen güncel haberler... 

- Eğitim köşesinde öğrenmek istedikleriniz... 
- Forum köşesinde aradığınız yanıtlar... 
- Yeni ürünlerin ayrıntılı incelemeleri... 

- En yeni yazılımları indirebilme imkânı... 


ve oyun filmlerinden bazıları.geldi ve bazıları da gitti-ve maalesef hiçbiri seyredenlerin damağında iyi bir tat bırakmadı, özellikle | hedef aldıkları oyuncu kitlelerinin damakların- P& Paramount'un yeni Tomb Raider filmi bu | dev perdeleri vurmaya hazırlanıyor udumuz bununla her şeyin değişmesi... aksi halde 'Lara şortunu yemek zorunda kalacak. 


Start'a Basın 


niş, taş odanın içine girin. Ta- Lara rolündeki Angelina Jolie ve yönetmen Simoni sy görüyor musu- Lara'nın çekimdeki kıyafeti hakkında konuşuyorla 


nuz, halata bağlı olanı? Halatı kesmenizle birlikte PTT N i © Zal KN lk Y ei v çanağı parçalayac i plat- : 
dek su ile d aşldğicak, a nl Akansu may savaşçı heyelini ana Merkezi platforma gi- |8&i din ve Clock of Ages'ı bulma yolunğü ilk 


cunu açığa çıkartmak için tılsımı yer- 


Tomb Raider filminin seti ve size sadece normal boyutlar: gerçekleşen bir oyunun atmosferini yaşatmak istedik. Bu versiyonda Angkor tapiha. 
ğı, Lara'nın ilik dev ekran macerasındaki mekan 


yi sâdece biri, yeniden Ml çe çalışılıyor. Odanın alanı, şekli,ye ölçüleri izleyenle- 


ri şaşkına çeviriyor ve öyle gözüküyor ki safiki direkt olarak Co 
Raider setine iki dakikalık bir ziyaret sonunda geleceğin ne kadar 


ki bir bölüm tasarımcısının kafasından kop gelmiş. Tomb 


parlak gözüktüğüne şahit oluyorsunuz. 


> Bir Çifte Tabanca Hika | 
Video oyun filmleri tarihi tren kazaları ve fiyaskolarla dolüi yüzden Tomb Raider'ın kaçı bir şekilde Street Fighter veya Super Ma- 


Hers'ın yolundan Şidebileceği varsayılıyor. Fakat İngiliz yğnetmen esti in (Con Air) Tomb Raider serisini baz alan bir film pe” kabul'etmesiyle rüzgarın güğü hissedilmeye başlandı... 
“Bu gerçekten pa istediğim bir film” diyor West. “Senaryo j em sizin beklediğiniz gibi: Indiana Jones ile Austin Powers gibi bir karışım; Amerikalıların yazdığı birer İ ve eker ve pie kraliçe, kırmızi oto- r on kulübeleri ve polisler- 


Senaryodaki problem- bir “Tomb Raider film 


Şinomsinin sahip oldüğu potansiyeli düşü- 


“nerek projenin Double. ilan ve Mortal O kılıcı oradan belkide çok iyi 


- Kombat: Annihilation filmleri gibi başarısız bir fikir değildi 


uni pemacilç ss) j / 


,“ 


Hollywood'd: 


> 


& 


olmasını seyretmek yerine senaryoyu kendi başına yeniden hazırlamaya karar verdi. 
Tomb Raider filminde Lara'nın hayatında yepyeni sayfa açildığını i.v Korkusuz antika 


avcısı çok geniş, doğaüstü bir komplonun merkezinde yer alacak. Her,500 yılda bir ge- 


zegenler aynı hizaya geliyor ve eski Clock of Ages'ı elinde bulundurüp kullanabilecek f olan herhangi biri zamanı durdurma yetisine sahip olabilir. Lâra Alex Mars: (Daniel 


Craig) adındaki başka bir maceracıyla birlikte Powelli(izin Glen) a adındaki birihazine 


© avcısıyla adına “çalıştığı lm organizasyonun alçak'planlarını &ngellemeye çalışacak. 
beki iel gi ra yi gör Wa: or.Wat “in terin tapınâiarından alıp Sibirğ ya nın don NU ş.göplüğüne götürecek. Fildeki mekanlar Kamboçya'dan İzğ < 1,geçtiğinden dünyanın farklı Kiggilirinden oyuncuğe : » ğe > ü M ) 


ör mu? ş fy Men), yünün aslına sadık kalmak i için (ve hay... 
SU) Paramount'un filmin hazırlık aşamaların- 

da iğn VetEidös'lk gok yakın ilişkilerde bulunduğunu söylüyor. “On- 

“ların bize elini fn demeleri hiç sorun olmadı” diyor Levin. 
“Asıl genelde onlara un hakkında ne düşünüyorsymz? diye-soran biz 


olduk. Ve onlarda hep bizim gösterdiklerimizle mr - : iğ 


gereküğgibiradikal bir fikir ; ön, levin'i in bek: 


5 ie, k fıyla birlikte bir hareketi iyor. 
lediği, i gibi hop gel ppi Core'un da aynı A ee 


a “Bunu başarabilirim” görünümünde. 
tü, Birbirine-benzeyen oyun- 


Büariteden Sonra herkes La- 


ra'ın değişime ir unu biliyordu (en,azından kıyafetleri)...veya ölecekti.” 


Lara'nın. geliştirilmiş savaş yeteneklerinin yanında, Tomb Raider oyunlarındale hikayelerle direkt olarak kora sahip olacak. Tabi West 


çalıştı: “Yi şeyleri değiştire “Teknik adam” Bryce (Noah Taylor) ve Lara'nın yar-P <i> dımcısı Hillary (Red Dwarf's Chris Barrie), Bayan Croft'a 


bir bilmeceyle ilgili yardım ediyorlar. 


Ekranların Ötesinde 


© Değiş veya öl. Bu, PS2, Xbox ve GameCube gibi 

gelecek nesil konsollara Lara'nın yeni maceralarını yaparkenki Core Design'ın temel felsefesi. Seri artık “Tomb Raider” olarak anılmayacak ve 

Core Lara'nın yeni maceraları Shenmue gibi 

A > oyunların izlerini taşıyacağını belirtiyor. Yine e “de, Lara'nın orijinal maceraları filmin kalbini 

& İ i ve ruhunda yatıyor. Filmdeki oyuncular ve 

yapımcı ekipten bazıları bizlerle oyun oy- 

ye. namayla ilgili tecrübelerini paylaştı: 


? Simon West, yönetmen: “Bu filmi yap- 
" madan önce oyunun bir hayranı değildim - fakat elime aldığımda üç haftam saçlarımı yolarak geçti, aklımdan hiç çıkmayan Last Revelation'la” 


Kirk Petrucelli: “Ben bunda pek iyi değilim, bu yüzden oynayanları seyretmeyi tercih ediyorum. Senaryoya, olağanüstü görsellere bayılıyorum; oyunların 

“. tümü çok sinematik.” R 


< 
Ş 
< 
Ka 
W 
3J m 
1 
5 
n o 
3 
> n 
3 
2 
ni 
N nu 
O 
9 


Angelina Jolie, Ms. Croft: “Oyunda berbatım. Durmadan Lara'yı öldürüp duruyorum...ve bunu seviyorum. Lara çok hoşuma giden sesler çıkartıyor.” 


Oyun Filmleri: Tomb Raider 
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Vahşi Batı, GençLara i i A 


Tabi 800 trilyon dolara ve Godfather'dan bu yana en iyi senaryoya sahip olabilirdi- 


niz. Ve yine de bir Tomb Raider filmi bekleneni vermeyen bir Lara ile beklentileri * karşılamaktan uzak olabilir. Günü kurtarmak için Akademi ödüllü aktris Angelina Jolie'ye başrol verin. 

“Jolie beğhim ilk ve tek tercihimdi” diyor West. “Bunu hakkıyla yapabilecek başka birini. 'düşünemiyordum. Lara zekası ve mizacıyla harika biriydi, benim bun- 


ları yapabilecek bir aktrise ihti ardı. Angelina bu özelliklere uyan ve oyuncuları hayal kırıklığına ah kişi? Görünüşe göre bu duygular karşılık- 


sız değil. ağ çi j 
“Simon insanı şaşırtan bir A £ üne ei 'diyor Jolie, “Ben Simon'a rastlayana dek bö fi mdetoygarak. istemiyordum. Bunun kötü bir fi kir olaçağinı düşünüyordum”. Jolie'ye rolü almasini “ sağlayan 

özellikleri sadece görünüşü, yeteneği, po- * 

püler olması ve İngiliz aksanı değil. Jolie 

filmde neredeyse tüm hünerlerini sergiliyor. Filmdeki Lara oyundaki eşi 


kadar çevik, Angelina da pencere- 


lerden#bungie “ipleriyle sarkıyor, motosiklet üzerinden atlıyor ve. 


Kamboçyalılar film yapımı için Lord â Jim (1964)'den beri kapılarını ilk defa Tomb Raider için açtı. 


Bryce (Noah dinlen © mediği halde dinleniygi, e f ki. kirişlerini üzerinde zıplaıp duruyor. Hatta 2 

İlm yapım aşama- ll 
“siidayken bir pilot 


Simon West; “Mezarlâra indiğimizde isansıyl birlikte pek çok şeyi değiştirebileceğimizi “Kual eğitimine. e 


farkettik”. 
katildi. “© 
/ “Şimdi gerçek- 
. en onun (Lara) EE 2 i 
. * — gibi oldum. Başka Lara ve Hillary yıldızların hareketlerini dikkatle izliyorlar, çünkü yıldızların hareketvi “biri değil” diyor leri pekçok olayın gidişatını yek ,, > Gir Jolie. “Lara büyük #4; kr 
“.* N bir rol modeli. İnsanla- İğ 5 
/ « ” rın bir aktris olarak benim bi > ad emi için söyleyeceklerini gerçekten pek.umu ıyo- 
.. b.“ rum. Ve suyun altında nefesimi n Made! utabileceği- 


vi mi öğrenmek isteyen çocukların olması çok hoş”. 


K o* öN 4 v p “ «Perde Aralanfyor 
N geTemb Raider doğru parçaların desteğini arkasına aliyor ve — » böylece Lara Croft video oyun tabalı filmleri düştükleri de- 
«rin çukurların dibinden çılkarmaya hazırlanıyor. Buna rağmen 


Lara babasının eski görüntüsüyle Manfred Powell (lain Glen)'le karşılaşıyor. 


Lara sendeleyecek ve düşecek olursa, video oyunların. dev ekrandaki geleceği sona erecek değil: Bu yaz, Yoda'nın hikmet,dolu sözleriyle, “Bir başkası var...” G3 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e 
* “Herkes Lara olmak ister” diyor Jolie, * 


##veya onunla arkadaş olmak”. 
E gr 


“Teknolojik gelişmeleri bilmek yeterli değildir. 
Bilmenin yanı sıra öğrenen ilk kişi olmak son derece önemlidir.” 
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Davranışlarınız! 
Sizi Ele Veriyor 


B' iş mtlakatlantı yapan yetkililerin önce kendilerine aşağıdaki soruları sormaları gerek: Şirket kültürümüz disiplinci bir yapıda 

mi? Özerk bir yapımız var mu? Otokretil miyiz? Acaba yönetim takımımız | UN 
* Çalışanlar bir işleyişte alınan kararların önemli bir parçası olmalı" düşüncesini paylaşiyorlar mı? Davranışsal | İl 
, mülakat (adayların 


Mernis'te kimlik numaraları dağıtımı tüm hızıyla sürüye: 
Mernis uygulamasında şimdilik tek problem, Maliye Bakanlığı'nın ya da SSK'nın da lendi başlarına numar tiretip Niifus İdaresi'nin numaralarına rakip numaralar çıkarması ihtinali, 
Nüfus İdaresi Genel Müdürü 
Atilla Özdemir, tüm kurum ve bir belge istemeleri durumunda ei bü numarayı kullanmak zorunda okluklarını ve başka uüma- 


; ia lerine raları tasımayacaklarını 

lk  ayrınulı bilgi verdiğin — Me EYAKİ ops b >.) NA, den dolayı eleman se ray 

w S9) çiminde her kademe- “ sarkında mısınız? 
deki BT pozisyonları yıl öncesine 
X igin çok iyi ve geçer- di kadar sadece dergilerin li bir yöntemdir. “gelecek teknolojiler” —/ Çünki adaylar, bu bölümlerinde gördüğümüz. 
5 b) öntemle teknik bil- di i dütal TV yayıncılığı ve 
Gİ) ileri hakkında sizi ilgli teknolojileri Z aydınlatırken © öle sessiz sedesiz günlük 


yandan verdikleri cevaplarla davra- 


2 Dijital 
Platfo 


hayatımıza girdi bile , 
3 Sayfa 6 


vermiş olur. 
Sayfa 26 
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Dünyada ve Türkiye'deki en son teknolojik gelişmeler. 
BT uzmanı yazarların teknoloji yorumları... 
Teknoloji Bölümü: Geleceğin teknolojileri neler? 


İş Dünyası Bölümü: Dünyada BT şirketleri nasıl çalışıyor? 
En etkili yönetim hangisi... 


İnsan Kaynakları Bölümü: BT'de eleman nasıl tedarik edilir?En son gelişmeler... 


Ekonomi Bölümü: Sıcağı sıcağına borsa yorumları... 


COMPUTER - COMPLTERLEE İMÇ... 


gl Fantasy'nin 


Konsol RPG'lerinde devrim yaratan ri yeni bir devrimin liderliğini yapmaya bU sefer, "gerçek" dünya içinde. “w © 


üzler, gözler, eller göz ini Miştir-kısaca, bilgisayar-yapımı insanları gerçeklerinden ayırmak kolay değil. "ohhh" çektiniz, "ahhh" çektiniz ve ilk görenler arasında olacağınıza söz verdiniz. Fakat bilgisayar-yapımı bir göz iyi bir film 


NY 


için yeterli değil. Başarılı olmak için filmin bir hikayesi, bir kalbi olmalıdır. Neyse ki Final Fantasy: The Spirits Within'in yönetmen koltuğunda oturan isim Final Fantasy'nin yaratıcısı 


Oyun Filmleri: Final Fantasy 


Hironobu Sakaguchi. Sinema severler aradıklarını bulacaklar gibi gözüküyor. 


Fantazi'nin Ötesinde 
Yıl 2065. Bir meteor dünyaya çarpmıştır ve bunun sonu- 


cunda Phantoms olarak adlandırılan görünmez, ruh-yiyen, parazit bir yaratık ırkı ortaya çıkmıştır. een nesli 


İnsan yüzlerinin doğal ifadeleri filmin en zor yanıydı," diyor Sakaguchi. "Her gün gerçeklerini gördüğümüzden göz. tehlike altındadır. Bu noktada, ölü geze; lerimiz doğal olarak yapay harekâtler için kritik." son yaşam kırıntılarını kurtarmak üzere 


Cities'den tehlikeye atılan bir firari, Dr. Aki Ross harekete geçiyor. Aki'ye (Mulan'ın Ming-Na'sı tarafından seslen yor) bir yaratık ruhu bulaşıyor ve sık sık tarihi yaratık ırklarının savaşlarıyla, tuhaf ve dünya dışı olaylarla dolu kabuslar görmeye başlıyor. İşte tam orada, düş dünyasında, insanlığın kurtuluşunu sağlayacak sekiz ruhun bi yerleri bu 


mayı umut ediyor. Ona yardımcı olarak Captain Gray Edwards (Alec Baldwin tarafından se eep Eyes olarak bilinen, hükümet tarafından yönetilen askeri bir bölüğün lideri, eşlik ediyor. Edwards Phan- "Her zaman yeni bir eğlence tom istilasıyla farklı şekillerde uğraşma planlarına sahip bir askeri yetkili, General Hein (Jame formu yaratmak istemişimdir" © lendiriliyor) bul V diyor yönetmen Hironubu Saseslendiriliyor) bulunuyor. kaguchi ve ekliyor "bu interak- © 


Tamam, bunların tümü yeterince iyi gözükü- tif oyunların teknolojik büyüsünü hareketli resimlerin görsel efektleriyle birleştiriyor." 


yor-ya dünya? 2065'te? Chocobo'lar, Guar Forces nerede? Wedge nerede, Biges nerede, Active Time Battles, Gunblades ve Ultima Spells neredeler? Peki bunun bizim oynadığımız Final Fantasy ile alakası nedir? 

Cevap: The Spirits Within herhangi bir FF oyunun devamı değil, aynı hiçbir Final 


Doktorlar, Aki Ross'a hayatını tehdit eden Phantom'lara (Fantasy oyununun diğerlerinin devamı karşı savaşmasında yardım ediyor. olmadığı gibi. Film ma- 


nevi bir haleften daha fazla. Yönetmen Hironobu Sakaguchi, oyunun serisinde karşılaştığımız aşk, yaşam, ölüm ve ruhanilik temalarını filme de aşılamak istiyor. 


Gerçekliğin Otesinde 

Herkesin kafasındaki önemli soru şu: Film henüz sadece bir fikirden ibaretken bile insanlar bu kadar zahmete neden girildiğini merak ediyordu. Neden bol miktarda gerçekleri varken foto-geçekçi dijital insanları yapmak için uğraş veriliyor-ve sonuç ne kadar iyi olacak? 


Na tarafından seslendiriliyor) ve Gray Win tarafindan seslendiriliyor) ruh yiyen tarafından harap edilen dünyada hayat 


Temmuz 2001 | www.gamepra.com.tr 


ys bii bir elemanı e için hazırla-Barrier City: insanoğlunun Phantom istilasına karşı kalan son savunma noktası. Beepi e 


Sorunun cevabı 1986 yapımı, Aliens adı ve- 


Gelmeye Devam 
Ediyorlar 


Eğer Lara ve Aki oyun bazlı filmleri kurtaramayacak olursa, belki yapım aşamasındaki şu filmler başarır: 


Duke Nukem: Yaratıklar dünyaie di yı istila ediyor. Duke tahminen anahtarını İçinde gizliyor. bunların hakkından gelecek. 
Halen yapım aşamasının ilk saf- 
Bu yağ ile suyu karıştırma gibi bir işlem; Aslında filmin teknolojik ilerlemelerine rağmen, bu karı- halarında. 


rilen küçük bir filmde yatıyor. Ripley'in kraliçe yaratıkla yaptığı savaşların ne kadar iyi olduğunu VE © savaşların bugün bile hala ici olduğunu hatırlayın. 


Aliens'daki yaratıklar, insanlar ve süslü kuklalarla yapılmıştı. Film yapımcıları 


bugün, gerçek hayattan aktörlerle 


ği 


| 
unun 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bilgisayar-yapımı (CG) resimleri ka- Aki, malla İri rışurmaya devam etmeye çalışıyor. 


şım tamamen mükemmel değil. Aliens başarılı çünkü gerçek aktörler, gerçek hayattan destekler. o | eevmeyeee of the Dead: Zombile harmanlanıyor. Bu yüzden CG karakterler en iyi şekilde CG dünyalarla lerle ilgili korku dolu filmde kullanılmalıydı. Mark Altman olacak. 
Kabaca üç yıl süren Final Fantasy'nin yapımı Sguare Pictures'ın Ho- Resident &vil: Korku David Bo- 


4, nolulu'daki dijital üssünde gerçekleştirildi. Burada aktörler motion- reanaz (Buffy's Angel) ve Milla Jovovich (The Fifth Element)'le devam ediyor. Şu anda yapım aşamasında! 


apture elbiselerini giyerek Ming-Na, Baldwin, Woods ve diğer seslenwdirenlerin önceden kaydedilen seslerine uygun olarak rollerini 


nNSNUOM ENSsog 


gerçekleştirdiler. Daha sonra Sguare ve Columbia'nın hyper-Real ani-Doom: İlk Doom oyunu yapıldı- 


ğından beri yapım aşamasında. 
turdu ve bunları gerçeğe uygun biçimde hazırlanmış deri texture'ları, Todd McFarlane ilk konsept ta- 


masyon sistemi aktörlerin hareketlerinin tel-kafes modellerini oluş- 


kıllarla kaplayarak mükemmele yakın görüntüler sağlamaya çalıştı. sarımcısıydı. 


. Daha sonraki filmin oluşum işlemleri bir sürü zaman, ayrıntı ve Crazy Taxi: The Donner Comdikkat (para hariç) gerektirdi. FF'nin için harcanan zamanın ve para- pany (X-Men, Lethal Weapon) 

nın çoğu hyperReal tekniğinin ince ayarları.için harcandı. Şu anda ( (ik e ha pacak ve filmde çılgın gösterile 


kulaklarda fısıltı olarak dolaşan filmin d imi bu sayede hem daha ' bulunacak. 


hızlı hazırlanabilecek hem de maliyet daha düşük olacak. 
Paraslte Eve: Film için ilk olarak Madonna düşünülmüştü, 


şimdi belirsiz bir vaziyette. Fa- 
Peki tüm bunlar video oyun filmlerinin geleceği için ne anlam kat saçma bir Japon versiyonu 


| 


ifade ediyor? Filmler genel olarak nasıl olacak? Final Fantasy yapıldı. 
filminin kendi meziyetleriyle başarılı olup olmaması bir tara- Mortal Kombat 3: Henüz bir sefa, filmin hiper-gerçekçi atağı film yapımcıları için izlenecek naryo yok ama doğru maymun 


milyonlarca yeni yol açığa çıkardı, daha önce filmleri yapı- | Bill a ai 


lamayan destanlardan (Fight Club (Dövüş Kulübü) yö- Gör lara halimecektir. 


netmeni David Fincher, Arthur C. Clarke'iın Rendezvo- Biyeli e Gl Kari ar ama dünyanın sonunu bunun 


us'un CGİ versiyonunu Rama olarak iş başında) PS2 alin akıbetinden daha iyi biliyoruz. 


arasahnelerinde gördüğünüz gerçeküstü gö-Dragon's Lalr: Don Bluth'un lazer-disk tabanlı destanının de- 


vamı 2002'i yılında hazır olması Parasite Eve veya Onimusha filmleriyle ilgili bekleniyor. 


rüntülere sahip fantezilere. Eğer The Spirits Within uzun zaman alırsa, bilgisayar-yapımı 


bir şeyler duyduğunuzda çok şaşırmayın. Soul Callbur: Hong Kong dövüş 


Umarız Final Fantasy adının anlamı gibi "Son O pempe süper starı Jackie Fantezi" olmaz. (3 Chan ve Sammo Hung tarafından hazırlanıyor. 


Wes Craven's American 
McGee's Alice: Aslında şu andaki adı Dark Wonderland. 
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âmes, Yüzbaşı Edwards'ın emrindeki ş Ryan Whittaker'ı seslendiriyor. 


Zor bir günün sonunda âl 


isı yaratık virüsüne karşı (o Ving taranıyor. Ba 
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Diablo 2: Lord of Destruction ka, 


Tura ŞEN TEĞMEN tsentuna yam ayiGGİE z 


m Cehennemin derinliklerinde yeterince mücadele verdiniz. Dünyayı bir kez daha kötülüğün ellerinden kurtardınız. 

Belki de kurtardığınızı sandınız. 
Diablo'nun bu dünyadaki tek kötü kuvvet olduğunu düşünerek ilk hatanızı yapmamaya dikkat etseniz iyi olur, 

çünkü bu sefer, başınız daha da büyük bir belada. Baal ve kuvvetleri, dünyayı bir kez daha ele geçirme niyetiyle, git gide güçleniyor. 


Temmuz 2001 
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Diablo 2: Lord of Destruction 


LORD OF DESİRucTİlON 


— 


Diablo 2: Lord of Destruction 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iablo 2 ile, çayır çimen mekanlara girdik, İL İçöierde ayaklanmış kediler kovalayıp, iskeletlerle boğuştuk, ormanlara dalıp, üstünüze ciyak ciyak bağırarak koşan yeşil cücelerle haşır neşir olduk ve en sonunda, cehhenmin dibine gidip, Diablo ile karşılaştık ve maceramız bitti. 
Blizzard firması ise, bu macerayı uzatmaya kararlı gözüküyor ki, Diablo 2: Lord of Destruction Expansion paketiyle, yepyeni bir maceraya doğru yol almaya hazırlanıyoruz. 

Yazının bundan sonraki kısmı için şunu belirtmek istiyorum ki, okuyacaklarınız, D2'yi bilenler için hazırlandı. Burada eski ırkları, silahların neye benzediğini, potion'ların ne olduğunu anlatmayacağım. Sadece, ek pakette bulunan yenilikleri ve eski oyunda nelerin değiştiğine yer vereceğim. 


Yepyeni Karakterler 

Lord of Destruction'da, Blizzard tarafından eklenen iki yeni karakter bulunuyor. Bunlar, dövüş ve tuzak ustası Assassin ile, çeşitli yaratıklar çağırma ve onlara dönüşme kabiliyetleriyle, en az Sorceress kadar güçlü olan Druid. 

Assassin: Diablo'nun ve daha sonra da Baal'in yarattığı terör sırasında, The Order of Mage Slayers adındaki topluluk yeninden bir araya gelmiş ve kendilerini kötülüğün eline teslim eden ırklardan ve canlılardan ayırmak için bir savaşa girmiştir. Bu ırk, şeytani yozlaşmaya baş kaldırarak, Assassin ırkını oluşturmuştur. 


Assassinler, Druid ve Sorceress'lar gibi büyü 


gücü kullanmazlar fakat büyü gücü olan silahları ve eşyaları kullanmakta üstlerine yoktur. Bunun dışında, elbette silahsız dövüş konusunda da uzman olan Assassin'ler, düşmanlarını ard arda uyguladıkları dövüş teknikleriyle yok etme konusunda uzmanlar. 

Assassin karakteri hakkında neredeyse her şey tamamlanmış durumda. Dolayısıyla, oyun paketini elinize aldığınızda, içinde bulunan Assassin'in neye benzeyeceğini bu yazıyı okuduktan sonra rahatlıkla anlayabileceksiniz. 

Druid: Scosglen'in kuzeyindeki ormanlarda yaşayan Druid'ler, birer doğa ustası olarak görülürler ve büyü güçlerini doğadan alırlar. Birçok canlıyı kendi kontrollerine almalarının yanında, çeşitli hayvanlara da dönüşme özelliğiyle oldukça güçlü gözüken Druid'ler, neredeyse Sorceress'lar kadar güçlü büyü güçleriyle de, hava, ateş, su ve toprak elementlerini rahatlıkla büyü gücüne dönüştürebilirler. Elemental, Shape Shifting ve Summoning olarak 3'e ayrılan becerileriyle, Druid karşınızda... 


Büyülü Taşlar 

Diablo 2'deki Gem'lere ek olarak, artık bir de Rune'larımız var. Tam 33 çeşit olan bu Rune'lar, aynı Gem'ler gibi, çeşitli silahlara ve zırhlara ta- 


kılabiliyorlar. Gem'lerin aksine, silahlar ve kask/zırh/kalkan olarak sadece iki değişik özellik sunan Rune'ların en büyük özelliği ise, belirli 


kombolar yaparak, normal Rune'ların vereceği özelliklerden daha çok özellik kazanabilmeniz. 
Her Rune'un tek heceli bir adı var ve bu heceleri ard arda getirerek, bir kombo haline getirebiliyorsunuz. Örneğin elinizde, Jo, Ber, El ve Um Rune'ları var. Bunları, aynı eşyaya taktığınız zaman, JoBerElUm adını alacaktır ve bu Rune'ların tek tek sağladığı özelliklere ek olarak, daha güçlü özellikler de o eşyaya eklenmiş olacaktır. Bahsettiğim Rune'ların bazıları yüzbinde doksanbin gibi bir oranda düşerken, bazıları ise inanılmaz derecede az sıklıkta düşmekte. Şimdi tüm Rune'ların ismini ve özelliğini vererek yazıyı boğmayacağım fakat ilerleyen sayılarda tam listeyi bulabileceğinize emin olabilirsiniz. 

Tüm bunların dışında birkaç yeni özellik daha var ki bunları bir başlık altında toplayamadım. 
Artık daha çok Unigue item bulabileceksiniz ve bu unigue item'lar, D2C'de olduğu gibi sadece normal eşyalar için geçerli değil. Exceptional ve Elite Item'lar için de Unigue'ler görebileceğiz. 
Soketli eşyalar da artık sadece normal eşyalarla sınırlı kalmayacak. Magical, Rare ve Unigue Item'lar için de soketli eşyalar bulabileceğiz. Horadric Cube ile neredeyse sayısız oranda yeni silah üretebileceğiz ve bunlar Crafted Items adıyla yeni bir silah şekli olacak. Oklar, anahtarlar ve zarar veren iksirlerin, inventory'nizde tek bir boş yerde durma sayıları ve enerji veren iksirlerin etkisi arttırılacak. Set Item'ların da Elite ve Exceptional versiyonları olacak. Böylece, daha önce kullanışsız olan Set Item'lar işe yarayacak. 
Ayrıca, bulduğunuz ve giydiğiniz Set parçalarına göre, değişik bonuslar alacaksınız. 


YENİ SİLAHLAR 


Lord of Destruction'daki yenilikler bitmiyor. Diablo 2'deki 
Rare ve Magical Item'lar yetmediyse, artık milyonlarca seçeneğiniz var. Bunları birer başlık altında toparlarsak: 


Charms: Üstünüze giymeden, sadece inventory'nizde durarak size çeşitli güçler sağlayacak olan Charm'lar ile, çok güçlü olmasa da, işe yarar birçok değişik özelliğe sahip olabilirsiniz. 

Elite Items: Diablo 2 Classic'te (eski Diablo 2'ye Diablo 2 Classic, yeni Diablo 2'ye, Diablo 2 Expansion deniliyor), Normal zorluk derecesinde, normal silahlar, nightmare ve hell zorluk derecelerinde, Exceptional silahlar bulurduk. Artık sadece Hell zorluğunda bulabileceğiniz silahlar ve eşyalar geliyor ve bunlara Elite Items adı veriliyor. 
Her açıdan diğer eşyalardan daha güçlü özelliklere sahip olan bu eşyalar, elbette bulması zor olan bir yapıya sahip olacak. 


Ethereal Items: Diğer eşyalardan çok daha fazla güce ve defansa sahip olan bu eşyalar, az dayanma güçleriyle kullanıldıkça eskiyecek ve sonunda yok olacaktır. Hiç bir şekilde tamir edilememelerinden dolayı az kullanabileceğiniz bu eşyaların, Rare ve Magical şekilleri de bulunacak. 


Class Specific Items: Adından da anlaşılacağı gibi, belirli karakter ırklarına özgü eşyaları kapsar. Amazon'lar için, sadece Amazon'ların kullanabileceği yaylar ve mızraklar; Assassin için Katar adında pençeler ve Han-Tack adında silahlar; Barbarian ırkı için Primal Helm adında kasklar; Druid için Animal Helm adında kasklar; Necromancer'ların kalkan yerine, beceri puanlarını arttıran totemler; Paladin'in güçlü kalkanları; Sorceress'lar için tek elle kullanılabilen asalar, karakterlere özel yeni eklentiler arasında. 

Jewels: Yüzüklere benzeyen ama daha güçsüz olan bu eşyaları, soketli eşyalara takarsanız, Jewel'ın sağladığı güçlere ulaşabilirsi-NİZ. 


“ Magical Throwing Weapons: Diablo 2 


Classic'teki, atış amaçlı silahların ne kadar güçsüz olduğunu gören Blizzard, büyü gücüyle donatılmış, atılan silahları yeni ek pakete ekledi ve üstelik bu silahları şehirde doldurabilmenizi de sağladı. Artık uzak mesafeden savaşan Barbarlar ve Amazonlar daha çok göreceğiz. 


Karakter Değişimi 

Herkesin, daha çok Battle.net üzerinden Diablo 2 oynayanların merak ettiği bir soru da, eski Diablo 2 karakterlerine ne olacağıdır. Battle.net üzerinden oynanan karakterlerinizi, Expansion'ı yükledikten sonra, isterseniz Expansion'a uyumlu hale çevirebilirsiniz ve böylece, Battle.net üzerinden, diğer Expansion sahipleriyle oyun oynama imkanına kavuşursunuz. Fakat bu çevirme işlemini sadece bir kez yapabi- 


“| 
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lirsiniz ve karakterinizi bir daha asla Diablo 2 
Classic'te kullanamazsınız. Çevirim işlemi ile, karakterinizin tüm özellikleriyle Expansion'a geçirmiş oluyorsunuz ve guest'lerden eşyalara, her şeyiyle karakterinizi kullanabiliyorsunuz. 
Tek kişilik oyun karakterleri ise, eğer bir yere bu karakterlerinin kopyasını alırlarsa, karakterlerini ek pakete geçirdikten sonra, eski karakterlerine dönüş yapabilirler. 


Daha önceki karakterler konusunda bir diğer 


konu da, karakter ırklarında görülen değişiklik- ler. Her ırkın birçok özelliği değiştirilerek, ya daha iyi hale getirildi, ya da becerilerin güçleri azaltıldı. 
yenilendiği için, hangi skill, ne gibi bir değişime 


Bu değişimler neredeyse her gün 


uğramış, uzun uzun yazmayacağım. Sorceress oynadığımdan, onun daha güçlü bir hale getirildiğini biliyorum ama. 


Zor Görevler İçin 
Yanınıza Adam Alın 
D2C'de bulunan ve Hire edebildiğiniz yani kiralayabildiğiniz karakterler, çoğu zaman işe yaramıyordu ve siz level atladıkça da, neredeyse aynı güçte kalıyorlardı. D2E'de bu durum tamamiyle değiştirilmiş ve geliştirilmiş durumda. 
Öyle ki, artık kiraladığınız bir karakter, Act'den Act'e geçtikçe sizinle gezebilecek ve iksirlerinizle onları iyileştirebileceksiniz. Şu an için “O” tuşuna ayarlanan kısa yol tuşuyla açacağınız Merc ekranından, o karaktere silahlar verebilecek, zırhlarını değiştirebileceksiniz. Ta- 


bii bu durumda ufak bir kısıtlama var. Örneğin 


ökeleren AKGan 


ei 


Demeyi 


Oyunun grafikleri Diablo Il ile hemen hemen aynı. 


Act I'de aldığınız bir Rogue, elinde kılıçlarla koşamayacak; sadece çeşitli yaylar kullanabilecek. Bu durum diğer Merc'ler için de geçerli. 
Act 5, yani yeni eklenen Act'de bulunan Barbar ırkı Merc'ler ise, daha çok silah seçeneğine sahip olacak. 

Düşmanlarınızı öldürdükçe nasıl tecrübe puanı kazanıyorsanız, Merc'leriniz de düşman öldürdükçe puan kazanacak ve level atlayabilecek. 
Uzun süre gelitştirdiğiniz bu karakter eğer ölürse, onu gömmeyecek, bunun yerine belirlenen 


bir NPC'ye gidip, onu ölümden geri döndürebileceksiniz. Tabii bu arada başka bir Merc alırsa- 


nız, o karakteri ölmüş bilin. 

Son olarak, Merc'leriniz level atladıkça, sizin gibi Stat puanları kazanacak ve bunları kendilerine göre güçlerine ekleyecekler. Ayrıca, her Merc tipi, o karakter sınıfına ait birkaç da beceri bilecek. 


Yepyeni Canavarlar 
Act 4'ten kat kat zor ve çok daha büyük bir Actin, Diablo 2 ek paketine eklendiğini artık herkes biliyor. Act 5 olarak bilinen bu yeni bölümde, elbette yeni yeni de düşmanlarınız olacak. 
Bunların birçoğu oldukça güçlü iken, bazıları da sandığınızdan daha zayıf. Bunlara bir göz atarsak: Baal's Minion: Çok güçlü bir defansa sahip olan bu dikenlerle korunan yaratık, çok güçlü olmasa da, grup halinde geldiklerinde tehlikeli bir hal alabiliyor. 


uo179n17sag J0 pJo7 :7 Olgeld 


Zi 


1002 znwwa| | J7U02'0dauedb'mmam 


eliğ 


İNİN Temmuz 2001 | www.gamepra.co 


K— 
O e 
© si 
Ke 
-— 
Nn an yes 
Göğe o 
© 
Km 
O 
| 
A 
O e) 
© 
(am) 


Martial Arts, Shadow Disciplines ve Traps olarak ayrılan Skill ağacı altında bulunan becerilere kısaca göz at 


mak gerekirse: Martial Arts: 


Charge Up ve Finishing Move olarak ayrılan bu becerilerden Charge Up kısmı ile, bir hareketi güçlendirip, arka arkaya uygulayabilir ve bitiriş olarak da Finishing Move'u uygulayabilirsiniz. Biraz sonra kısaca anlatacağım bu becerilerinizden Charge Up olanlarını CU, Fin- 


ishing Move olanları FM olarak kısaltacağım. 
amm, 


“ 
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M Dragon Claw: FM. Eğer elinizde pençe silahlarından varsa, güç- 


lü bir atak olarak kullanabilirsiniz. 


. 


ği ekler. 


#1 Blades of Ice: CU. FM hareketlerinize buz gücü ekler. 


İlm Dragon Flight: FM. Assassin'in, bir anda rakibinin arkasına ge- 


çip, başka CU hareketleri uygulamasına olanak sağlar. 


i m Phoenix Strike: CU. FM harketlerinize elemental gücü ekler. 


İİ iin gep 
| 7 | m Claw Mastery: Pençe tarzı silahların gücünü arttırır. 
di | 


e 


rınızı geri itebilir veya tuzaklara sürükleyebilirsiniz. 


yy: | M Cobra Strike: CU. FM hareketlerinize mana ve life çalma özelli- 
| 


| Psychic Hammer: Telekinesis'i andıran bu beceri ile düşmanla- 


m Burst of Speed: Assassin'in belirli bir süre her türlü hareketi normalden hızlı yapmasını sağlar. 


t i vx 1 8 Weapon Block: Assassin'in, elinde zırh olmadan, pençeleriyle bile silahları engelleme oranını arttırır. 


m Cloak of Shadows: Yakındaki düşmanlarınızın defansını belirli bir süre düşürür. 


m Fade: Assassin belirli bir süreliğine Curse'e dayanıklı olmasını 


sağlar ve resistance'larını arttırır. 


m Shadow Warrior: Sizle aynı hareketleri uygulayacak bir savaşçı al yaratır. 


5 zl! m Shadow Master: Shadow Warrior'dan daha güçlü bir savaşçı 
İl oluşturur ve Skill Tree'nizde en az 1 puanı bulunan tüm beceriai leri kullanabilir. 


j8 Traps: Düşmanlarınızı dövüş teknikleriniz veya disiplinlerinizle yok edemiyorsanız, onlara tuzak kurun. 


İm Fire Blast: Dokunulduğunda patlayan ufak ateş bombaları yara- 


8 Wake of Fire: Düşmanlarınızı takip eden, onları yavaş yavaş 
yok etmeye yarayan ateş duvarları yaratır. 


| m Blade Sentinel: Assassin'in durduğu yer ile, seçtiğiniz yer arasında, ufak bıçaklarını gidip gelmesini sağlar. 


im Charged Bolt Sentry: Tuzağı kurduğunuz yerden, ufak elektrik topları yaratmaya yarar. 


| 


Nİ m Blade Fury: Blade Sentinel'le aynı işlevde fakat, bıçaklar düş- 


Sel ie 3 mana deydiğinde, patlama yaratır. 


PE 
İ A j | m Lightning Sentry: Lightning büyüsünün, tuzak hali. Düşmanları-J11s i | nızı yıldırım gücüyle yıkmak için.ya tuzaklara sürükleyebilirsiniz. 


Wake of Inferno: Yere yerleştirilmiş bir Inferno büyüsü. Düşmanlarınızın yönüne göre ateş püskürtür. 


7 


| m Blade Shield: Etrafınızda bıçaklardan bir duvar yaratarak, saldıranlara zarar vermenizi sağlar, defansınızı arttırır. 


Mei TY. 


)RUID BÜYÜLERİ 


Birçok canlıyı kendi kontrollerine almalarının yanında, çeşitli hayvanlara da dönüşme özelliğiyle oldukça güçlü gözüken Druid'ler, neredeyse Sorceress'lar kadar güçlü büyü güçleriyle de, hava, ateş, su ve toprak elementlerini rahatlıkla büyü gücüne dönüştürebilirler. 
Elemental, Shape Shifting ve Summoning olarak 3'e ayrılan becerileriyle, Druid karşınızda... 


ja Fire Storm: Düşmanlarınıza ufak çapta zarar verecek, spiral bir İl Maul: Ayı formundayken, düşmanlarınızı bir süreliğine hareket- 


ateş gücü oluşturur. 


siz bırakmanızı ve daha güçlü ataklar yapmanızı sağlar. 


Mİ m Molten Boulder: Önüne çıkacak her şeye zarar veren bir magma topu yaratır. 


pay” 
© #1 M Rabies: Kurt formundayken düşmanlarınızı zehirlemeye yarar. 


7 Ni 


AK İ M Arctic Blast: Sorceress'in Inferno büyüsünün, buza dönüşmüş M Fire Clans: Kurt formundayken ateş gücü ekler 


hali. Kısaca buz saldırısı. 


> İM Fissure: Düşmanlarınızın altında, ateş gücü yaratan bir yarık M Hunger: İnsan formunun dışındayken kullandığınız ataklara, açar. enerji ve mana çalma gücü ekler. 


rından koruyacak bir kalkan yaratır. oluşturabilirsiniz. 


> M Fury: Kurt formundayken, ard arda ataklar yapmanızı sağlar. 


m Raven: En güçsüz çağırma büyülerinden biri olan Raven ile, 12 


0 Cyclone Armor: Sizi düşmanların ateş, buz ve yıldırım saldırıla- ERİ m Shock Wave: Ayı formundayken, pençelerinizle şok dalgaları 
pi 


Twister: Ortalığı birbirine katacak 3 hortum oluşturur. 


m Volcano: Adından da anlaşılacağı gibi, yerden ufak bir volkan çıkar ve alev topları saçmaya başlar. 


kez saldıracak kuzgunlar çağırabilirsiniz. 


4 8 Poison Creeper: Yerin altından bir anda düşmanlarınıza zarar 


tornado: Twisterdan daha güçlü bir hortum büyüsü. vermek üzere fırlayan, zehirli sarmaşıklar yaratır. 


&xİ 8 Hurricane: Druid ilerledikçe çevresindeki düşmanlara zarar ve- yeteri M Oak Sage: Druid'in ve kontrolündeki yaratıkların enerjisini arttı- 
| renbirakımoluşturur. Nü racak, savunmasız ve atak gücü olmayan bir yaratık yaratır. 


k | M Armageddon: Druid hareket ettikçe hareket eden bir büyü ya- | N  ratır ve belirli aralıklarda, meteorlar düşmanlarınızı yok etmek ; M Spirit Wolf: Saldırgan kurtlar yaratır. 
üzere yeryüzüne iner. 1:9) 


) l M Summon Grizzly: Druid'in en güçlü çağırma büyüsü, dev bir ayı y <9 İM Carrion Vine: Cesetlerin kanını emen bir sarmaşık yaratır. Böy- 


yaratır. 


lece kaybolan enerjinizi tazeleyebilirsiniz. 


M Heart of Wolverine: Druid'e ve kontrolündeki yaratıklara atak gücü ekleyen bir yaratık yaratır. 


İlm Dire Wolf: Önüne gelen cesetleri yiyerek, daha güçlü ataklar yapabilen kurtlar yaratır. 


Werebear: Kurttan daha güçlü ama daha yavaş olan bir ayıya dönüşmenizi sağlar. 


Fx, m Solar Creeper: Carrion Vine'la aynı fakat enerji yerine mana çalıyor. 


M Spirit of Barbs: Hasar aldığında, aldığı hasarı daha da güçlü bir halde yansıtan bir ruh yaratır. Thorns özelliği olan bu yaratık, bu özelliği grubunuza da ekler. 


Zİ m Feral Rage: Kurt formundayken, düşmanlarınızdan daha çok 


enerji.çalmanızı sağlar. 
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Minotaur Demon: Diablo'nun Barbar ırkı olarak adlandırabileceğimiz bu yaratıklar, yeni Act'te bulunan en güçlü ve dayanıklı düşmanlarınız. İki ellerinde topuz, balta, kılıç gibi türlü silahlar kullanarak, yüksek tehlike teşkil ederler. 

Overseer: Ermindeki küçük Overseer'lar ile güçlü bir hale bürünen büyük Overseer'lar, normalde çok kolay öldürülebiliyorlar fakat diger küçük düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz. 

Reanimated Horde: Daha önce gördüğümüz Zombie'lerden çok daha güçlü olan bu yaratıklar, kendilerini birkaç kez ölümden döndürme özellikleriyle de yeterince sinir bozacak gibi gözüküyorlar. 


SNeT 


Act 5'te göreceğiniz yaratıklar bunlarla sınırlı kalmıyor elbette. Daha birçok tehlikeli düşmanı, oyunu oynarken kendiniz keşfedeceksiniz (ya da GamePro'nun gelecek sayıların- da görebilirsiniz). 


Diğer Yenilikler 

D2E'deki yenilikler bitmek tükenmek bilmiyor. 
Blizzard bu sefer gerçekten uzun ömürlü bir oyun yapma yolunda iddialı. Yukarıdaki başlıkla- 


ra uymayan diğer yenilikleri de madde madde 


belirtmek, sanırım en uygunu olacaktır. 

- D2C'deki Secret Cow Level benzeri, yeni bir gizli bölüm oyunda yer alacak. Buna nasıl ulaşılacağı ve bu bölümde nelerle karşılaşacağınız, henüz bilinmiyor. 

- Şu anda varolan Nightmare ve Hell zorlukları, D2E'de daha da zor olacak. 


- Artık 8 adet kısa yol tuşu yerine, 16 adet tuş ayarlayabileceksiniz. 
- D2C'de, 8 kişilik bir oyuna bağlanıp, bir 


party'e girmeden, bol bol tecrübe puanı kazanmak modaydı. Blizzard bunu değiştirmek için, party halindeyken, tek başına oynadığınızdan daha çok tecrübe kazanmanızı sağlayacak bir sistem getirecek. 

-Nightmare ve Hell zorluklarında öldüğünüz- de, bir sonraki level'a atlamanız için gereken tec- 


rübe puanının 265 ve 7610'unu kaybediyordunuz, daha sonra cesedinizi bir şekilde alıp oyuna devam ediyordunuz. D2E'de, eğer öldükten sonra cesedinizi oyundan çıkmadan alırsanız, kaybettiginiz tecrübenin yarısını geri alabileceksiniz. 

- Battle.net chat ekranındaki Gem düğmesi- nin sırrı çözülmeyecek. 

- Topladığınız eşyaları koyduğunuz sandık, artık iki kat daha fazla eşya alabilecek. 

- Silahlarınızın hepsini tamir etmek için ayrı ayrı repair düğmesine basmak yerine, yeni ekle- 


necek olan Repair All düğmesi ile, tüm eşyalarınızı aynı anda tamir edebileceksiniz. 

- Nightmare ve Hell zorluklarında, mana ve enerji çalma oranınız yarıya düşecek ve element dayanıklılığınız (resistance), Nightmare'da —50, Hell'de —100 olacak. 

- Diablo 1'de bulunan, belirli büyülere karşı olan dokunulmazlık kavramı, D2E'de tekrar gö- 


zükecek. Buna göre, Immune to Fire, Immune 


to Physical Attack özellikleri taşıyan yaratıklar görebileceğiz. 

- Zombie'lerden ve diğer ölümden dönmüş ve fiziksel ataklara karşı dokunulmazlığı olan yaratıklardan hiç bir şekilde enerji çalamayacaksınız. 

- Grafiksel olarak gelen en önemli yenilik ise, oyunun 640X480 çözünürlükten kurtularak, 800X600 çözünürlüğe ulaşması. Böylece daha çok alan görebilecek ve karakterlerin kaç piksel- den oluştuğuna tanık olmayacağız. 


Promosyonlu Abonelik 


LI 30.000,000 TL karşılığında SPEAKER alarak abone olmak istiyorum. 


Ad Soyad Görevi 
Yaşı ——— — Firma İsmi 

Adres 

Semt ——— Şehir—— —  — Posta Kodu 

Tel —— — Faks — E-mail 

Lİ Faturanın şirket adına kesilmesini istiyorsanız, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtiniz. 
Vergi Dairesi — << V.Numarası 

Abone bedelini (o () Banka hesabına yatırdım 


Li İleri Magazin Gaz. Yay. San. ve Tic. A.Ş. Garanti Bankası Unkapanı Şubesi Hesap No: 160-6299855 Li İleri Magazin Gaz. Yay. San. ve Tic. A.Ş. İş Bankası Şirinevler Subesi Hesap No: 1106-589927 (Lütfen abone formuyla beraber banka dekontunu göndermeyi unutmayınız.) 


Lİ Kredi kartı hesabımdan tahsil ediniz 


Cİ visa Lİ Master/Eurocard 
Kart No: ey / / / Son Kullanma Tarihi: / Tarih: İmza: 
Aboneliğimin ayından itibaren başlamasını istiyorum. Son geçerlilik tarihi: 31 Temmuz 2001 


Eksik Sayınız mı Var?) 4/44/2409 


2000 ve 2001 yıllarına ait sayıların herbiri 1,250,000 TL. 
2000 2001 Dergi ulaştırma masrafları okuyucuya aittir. Dergi ulaştırma tarifesi: 


Ocak İa 200 Yi ep Adas a Sari 1-5 adet dergi için: 1,000,000 TL, 5 adetten fazlası için ücretsiz. 

zel! silimi (Ulaştırma masraflarını dergi ücretine ilave etmeyi lütfen unutmayınız) Şubata “e e ik Ad Soyad 

“ Adres 
Tel 

Sene c5? GamePro CD 18 

Mayıs e, e dap b ia e 
| 7 CI İleri Magazin Gazetecilik Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. adına bankaya 


TL ödeme yaptım. 

O Garanti Bankası Unkapanı Şubesi 160-6299885 nolu hesap 

O İş Bankası Şirinevler Şubesi 1106-589927 nolu hesap 

(Dekontun kopyasını bu formla birlikte göndermeyi unutmayın) 


Ağustos 


GamePro CD 11 
GamePro CD 12 


Eylül 
Ekim 


TL kredi kartı hesabımdan alınız. 


O Visa O Master/Eurocard El 

Aralık E 
Kart No | 2 

NOT: Kutuların içinde yazılanlar m £ 
dergi ile beraber verilen eklerdir. Son Kullanma Tarihi / 5 
Lütfen hangi sayıları istediğinizi, E 
kutuları işaretleyerek (Y) belirtiniz. ri Seyi * e ai ag 3 
Siparişlerinizi ilkmeni yaptığınızı GamePro, İMG Bilişim Yayınları, Örs Turistik İş Merkezi, İstiklal Cad., 8 
belirten bir dekont ile birlikte No: 251 Kat: 5 80060 Beyoğlu/İSTANBUL $ 


yandaki adresimize gönderiniz. & Faks: (212) 292-8211 İmza 


LAMLPROI 


1 Yıllık Abonelik Sadece 15.000.000 TL 
Yanında 1 Aylık Internet Paketi Hediye 


LI 15.000.000 TL karşılığında 1 aylık Tru.net Internet paketi alarak abone olmak istiyorum. 


Mİ “e 50* İndirim (Her ay bir önceki ayın dergisini almayı ve arşivimi düzenli olarak oluşturmayı Ad Soyad kabul ediyorum.) 7 Çk SM yü <a NİNENİN yi r 


M 1 aylık sınırsız Tru.net Internet Paketi 

s5 MB Web Alanı Posta Kodu —— Şehir 

* FTP Arşivi Faks —— — E-Mail 

.4 Ayrı E-Posta Adresi Vergi Dairesi —————V.Numarası 

e Online Gaming Network DI İleri Magazin Gaz. Yay. San. ve Tic. A.Ş. adına bankaya 

TL ödeme yaptım. 

O Garanti Bankası Unkapanı Şubesi 160-6299855 nolu hesap 

O İş Bankası Şirinevler Şubesi 1106-589927 nolu hesap (Dekontun kopyasını bu formla birlikte göndermeyi unutmayın) 


TL kredi kartı hesabımdan alınız. 
PC LIFE, İMG Bilişim Yayınları, O Visa O Master/Eurocard Örs Turistik İş Merkezi, 
İstiklâl Caddesi No: 251 Kat: 5 
PK 80060 Beyoğlu/İST 


Faks: (212) 292-8211 


* Haber Gruplarına üye olma şansı 


Son Kullanma Tarihi: / 


Son geçerlilik tarihi: 31 Temmuz 2001 


GOÜLTİR 


İMG Bilişim Yayınları, 

Örs Turistik İş Merkezi, İstiklal Cad., 
No: 251 Kat: 5 

80060 Beyoğlu/İSTANBUL 

Tel: (212) 292-8210 

Faks: (212) 292-8211 


Z: Steel Soldiers 


Yapımcı: Bitmap Brothers Yayımcı: EOM Digital Emtertaintment Tür: FPS Multiplayer: Var 


ingiliz oyun firması Bitmap Brothers, adından bi bir süre söz ettirecek olan RTS oyunu, Z: Steel Soldiers'ı geçtiğimiz nisan bizlere sundu. 

Oyun, klasik RTS oyunlarında olduğu gibi iki ırkın mevcut bir bölge üzerinde birbirlerine üstünlük kurma çabası şeklinde bir konuya sahip. 
Ancak klasik bir konuya sahip olmasının yanında 30 farklı robot-cyberg birim, 20 değşik yapı ve farklı strateji unsurları ile diğerlerinin arasın- 


dan sıyrılmaya aday gibi. Bunun dışında en büyük farklılık ise herhangi bir kaynak arayışı içinde olmamanız. Yani birçok RTS oyununda olduğu gibi madenlerden altın-taş veya kristalgaz vb. kaynaklar elde edip bunlar yardımıyla birimler üretmiyoruz. Bunun yerine mevcut olan birimlerimizle belli bir bölgeyi koruyor, kurtarıyor ya da fethediyoruz. Böylelikle harita üzerindeki bölgeleri ele geçirerek gücümüzü de arttırıyoruz. Ne kadar çok toprak sahibi iseniz, ordunuz da o kadar güçlü oluyor. 

Oyun haritası da oldukça ayrıntıya sahip. 
Öncelikle üzerinde bulunduğumuz bölge ve 
dolayısıyla haritamız 3D. Bununla birlikte 6 
farklı iklim ve yer yüzü şekilleri de bizleri bekliyor. Volkanik, Buzul, Çöl ve Orman bunlar- 


MAN v0 


dan birkaçı. İklim ve yer yüzü şekillerinin dışında bir de hava olayları bizleri yoracağa benziyor. Sis, sağanak yağmur ve yıldırım düşmeleri bunlara örnek olarak verilebilir. Tabi bunlardan en önemlisi sizlerin de taktir edeceği gibi sis! 
Bir savaşta sisin ne büyük önemi olduğu da yadsınamaz doğrusu. Kısacası iklim ve meteorolojik olaylar, savaşlar sırasında bizlere bir hayli ter döktürteceğe benziyor. 
Bakalım bu oyun strateji severlerin ne kadar beğenisini kazanacak? Bekleyip görelim... # — Atalay KELEŞTEMUR 
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Plametside 


Piyasaya çıkış tarihi: 2001 Üçüncü Çeyrek 


Yapımcı: Veramt Yayımcı: Ubi Soft 


Tür: Online FPS 


Planetside 


Ternmuz 2001 | www.gamepro.cor 


verguest'in tüm zamanların en büyük onli- 
6. oyunu olduğunu kimse inkar edemez. 
Eleştirmenler, Everguest 1999 yılında piyasaya çıktığında, gerçekten sürükleyici ve bir o kadar da bağımlılık yapıcı bir atmosferi ustalıkla oluşturduğu görüşünde birleşmişlerdi. Oyunu oynamak için server'lara ödenen miktarlar ise her ay neredeyse 3.8 milyon doları buluyor. Yani Everguest'in ne denli büyük bir dünya ve ne kârlı bir yatırım olduğunu varın siz hesaplayın. 


Me Alaka? 


Bu yazımızın amacı da artık Everguest'e mah- 


kum olmaktan sıkılanlar için benzeri bir oyunun yine Everguest stüdyolarında hazırlandığını duyurmak. Oyunumuzun adı Planetside 

Ancak hemen şunu söyleyelim Planetside Everguest'ten alışık olduğumuz goblin-elf çarpışmaları ile geçen bir oyun değil. Tamamen FPS ilkeleri üzerine kurulan oyunu, E3 fuarında görenler cidden sırt üstü düşecek kadar şaşırdıklarını söylediler (ben söyleyenlerin yalancısıyım). 

Planetside da Everguest'te olduğu gibi belli bir abonelik ücreti karşılığında server'lar üzerinden oynan bir oyun. Tabi yapımcı firma diger server'larda da oyunun oynanmasına izin verecek. Böylelikle belki bir gün Türkiye'deki bir server'dan da bu oyunu oynama şansımız olacak. 

"Peki dünya üzerinde kim para verip de FPS oynar" dediğinizi duyar gibiyim. Doğru, kimse ilk etapta bu çılgınlığı yapmaz ,ancak söyleyeceklerimiz bitmedi. İnsanlar daha yerel ve küçük server'larda ve ücret ödemeden oyunun zevkini çıkarmayı düşünebilirler. Ama Planetside server'ları yerel 3.000 server'ı oyun çıkma- 


dan ele geçirmeyi planlıyor. 


Oyunun belli başlı özelliklerinden bahset- 


mek gerekirse sanırım ilk olarak güçlü bir multiplayer desteğinin olacağını belirtmekte fayda var. Zaten oyunun amacı online ortamda olabildiğince çok insanın bir arada oyun oynayabilmesini sağlamak. Oyunda en belirgin özelliklerden birisi de seçmiş olduğunuz karakterlerin tıpkı bir RPG oyununda olduğu gibi sonradan yeteneklerini geliştirebilme kapasitelerinin oluşu. Yani oyuna başlarken seçeceğiniz karakter gayet naif ve düşünceli olan kişiliğini kan ve şiddet dolu arenalardan sonra kaybedip tam bir ölüm makinesi haline dönüşebilir. Tabi bu biraz da sizin seçtiğiniz karakter için belirleyeceğiniz 


EZ | 


kadere bağlı. Çünkü oyunda amaç salt şiddet 


ve adam öldürme değil bir takım ruhunu online ortamdaki tüm diğer oyuncularla paylaşabilmek. Yani görevleriniz var ve bu görevleri takım halinde alıp uygulamaya koyuyorsunuz. Bu da klan kavramının önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Yani elinde uzi ile önüne gelene saldırmak, bu oyunda çözüm getirmiyor. Kendinize hakim olmalı, içinizdeki frag canavarını yenip, emirlere uymalısınız. Ancak bu sayede sonsuz büyüklükteki Planetside dünyasında belki bir gün liderliği ele geçirirsiniz. Yoksa gökten kayan yıldızlar gibi, parlaklığınız bir anda sönü- 


e > 


verir ve unutulup gidebilirsiniz. Ne de olsa server'ların hafızası yüzünüzü diğer oyuncuların monitörlerine çizecek kadar gelişmiş değil. 


Gerçek Medir? 


Oyunda artık her oyunda default olarak olması gereken gerçekçi hava koşulları büyük bir titizlikle hazırlanmış. Tabi gerçekçi çarpışma efektleri ve araç modellemelerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Araç modellemelerinden söz açılmışken oyunun diğer FPS'lerden farklı bir başka özeliğini es geçmeden belirtmek lazım. 
Oyunda kullanabileceğimiz araçlar oldukça çeşitlendirilmiş. Ve bu araçları kullanmamız sadece görselliği değil oyunun kaderini de değiştirmiş. Yani artık koskoca bir kamyonu sadece yanına yatıp siper almak için kullanmayacağız. 
İcabında düz kontak yapıp (tamam abarttım), süreceğiz düşmanın üstüne. Oyunda bu bahsettiğimiz araçları kullanmak, kullanacağımız silahları satın almak için biraz ekonomi bilmeniz gerekiyor zira oyunda ekonomi yönetimi de 


yer alıyor. 
— Oğuzhan ÖZDEMİR 


-fa 2002: 
Road to World Cup 


: s Yapımcı: Electronic Arts sw Yayımcı: EA Sports mTür: Spor 


#vet beklenen gerçekleşti ve Fifa serisi önü-Cmüzdeki yıl Japonya'da düzenlenecek Dünya Futbol Şampiyonası için hazırlanan yeni versiyonu ile karşımıza çıkmak için hazırlıklara başladı. 


Vime— 


YI 


Oyunda değişiklik adına birkaç şey yok değil tabi —ezbere atılan golleri bir yana bırakalım-. 
Bunlardan bir tanesi, her yıl olduğu gibi yine kontrollerin yerlerinin değiştirilmesi. Tabi taktik tuşlarının da artık farklı görevler üstlendiklerini söylesem sanırım kimse şaşırmaz. 


40 metre uzaklıktaki forvet oyuncunuza at- 


tığınız topu yakalayan takım arkadaşınız ikili sı- 


Ns 


s Multiplayer: 8 oyuncu wPiyasaya çıkış tarihi: Ekim 2001 


kıştırmaya maruz kaldığında kaleci üzerinize 


gelmek yerine arka arka koşmaya başlayıp kalesindeki yerini alacak. Bilindiği gibi Fifa 2001'de bunun tam tersi oluyor kaleci neredeyse ceza sahasının dışında oyunu izliyordu. Anlaşılan yapay zeka üzerinde biraz emek harcanmış. 


Ekstralar 
Bütün modellemeler baştan yapıldı ve tüm oyuncu karakterleri yine farklı futbolcular p kullanılarak geliştirildi. Oyunun FIFA: İğ, World Cup'ın ve tüm liglerin isim hakkına sahip olduğunu söylemem bilmem gerek var mı? 
Oyunda grafiklerin yanında illa ki ses- 


lerde de bir değişim var. Yani yeni ev sahi- 


bi takım ve deplasman takımı taraftarlarının tezahüratları kaydedilmiş. Oyunda ise Türki- 


ye Süper Lig'i (gelecek yıl bu isimle oynanacak) yer almamış. Kendisine yer bulan ligler ise English Premier League, Alman Bundesliga, İspanyol Premier League, Fransız LNF, ve ne hikmet- 


tir anlamadığımız Major League Soccer (ML). 


1:3 


Oldu mu Şirmdi? 
Yani sen git 5 yıllık futbol mazisi olmayan bir ülkenin adını taraftarlarının bile bilmediği takımlarını oyuna dahil et Türkiye ligini es geç. Ama biraz da çuvaldızı kendimize batıralım. Tabi ki malının Türkiye'de satmadığını daha doğrusu el altı satıldığını ve bundan para kazanamadığını gören firma bizi kendince cezalandırıyor. Oyun Play Station ve Play Station 2 içinde aynı anda piyasada olacak. Oyunun 8 kişiye kadar multiplayer desteği de bulunacak. 

— Oğuzhan ÖZDEMİR 
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Return to Castle 
Wolfenstein 


Yapımcı: Gray Matter wYayıncı: Activision w Tür: Online FPS sPiyasaya çıkış tarihi: 2001 Son Çeyrek 


«öyle bir hafızalarımızı yoklayıp 1992 yılına — İdönersek, Wolfenstein'ın 3D seslerini orta kulağımızla beyincik arasında bir yerlerde duymamız mümkün olur sanırım. O günleri orta öğretim çağında yakalamış insanlar, ID'nin bombası Wolfenstein ile First-person shooter tarzının doğuşuna şahitlik etmiş, özel insanlar olarak kalacaklar. O günlere yetişemeyenler ise bir yerlerden bu oyunu bulup oynamak isteyecekler. 


rar Bar 


MEİN: ma İn | 

Wolfenstein, “deatmach” kavramını oyun literatürümüze eklerken, ayrıca LAN üzerinden oynanan FPS'lere de bir bakıma babalık etmiş oluyordu. Şu günlerde çok tutulan ve oyun severler tarafından şiddetle oynanan oyunlardan; Half-Life, No One Lives Forever ve Star Trek: Elite force gibi FPS'lerin de öncülüğünü de yapmıştı. 
Oyun cani Nazilere düzenlediğiniz baskınlar ve göğüs göğüse çarpışmalar ile geçip gidiyordu. 
Ancak Almanlar bundan o kadar rahatsız oldularki oyun Almanya'da yasaklandı. 


LUONUŞ 

Gray Matter Stüdyoları Wolfenstein'ı bizler için geri getirdi. Gözü pek asker Ranger ve B.| Blaskowitz bu oyunda bizlerle birlikte olacak kahramanlar. Eğer hâlâ Nazi avına çıkmak isteyenleriniz varsa sanırım bu iki kahraman size oldukça yardımcı olacaklar. Ne de olsa senelerin vermiş olduğu tecrübeleri ve savaş meydanlarında süngülerinin ucuna takıp salladıkları, onlarca kafatasları var. Führer'in aklını başından alan kahramanlık hikayeleri, Es Es askerlerini dizlerini bağını çözmeye yetecek kadar, kanla bürünmüş ve kararmış gözleri var. Ancak işleri şimdi geçmiştekilerden biraz daha zor ve görevleri san- 


dıklarından daha uzun sürecek. 


Hitler'in dalkavuğu Heinrich Himmler masum insanlara zulmetmek için bu sefer farklı bir yol deniyor. Bu yöntem ne gaz odası, ne insanları firına sürerek pide kıvamında pişirmek nede sabah kalkıp esir kampına doğru rasgele bir hedef(ki bu hedef genelde masum çocuklar ve kadınlar olabiliyorlar) belirleyip ateş etmek. 
Zombiler! Evet yanlış duymadınız, bu sefer görevimiz zombilere karşı koyup büyük zombi Hitler'i imha etmek ve masum halkı özgürlüğü- ne kavuşturmak. 

Gray Matter takımı şu anda ID'den John Carmack'ın takımıyla irtibat halinde ve tüm yaptıkları şeyler için fikir alışverişinde bulunuyorlar. 
Oyunun temel unsurlarına zarar vermeden yeni bir hikaye oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Greg Goodrich (yapımcı) yeni oyunun teknik açıdan gelişmiş bir Wolfenstein klonu olduğunun da ipuçlarını vermiş oluyor. 


Oyunu ekran görüntülerinde gördüğünüz kali- 


tede oynamak istiyorsanız birazcık cüzdanınızı hafifletmeniz gerekecek. Çünkü oyun görüntü 


canavarı GeForce3 uyumlu olarak piyasaya sürülecek. Ancak üzülmeyin bir GeForce2 chipset'te işinizi görebilir. İçinizden hâlâ GeForce 2 
sahibi olmayanların kulaklarımı çınlattığını his- 


sediyorum. Ama bir klasiğin devamını yaşaya- 


bilmek için biraz fedakarlık diyorum. Hem böylece o sakin bir seyir halinde olan ülke ekonomisine dolayısıyla Derviş amcamıza da biraz yardımcı oluruz. 

Oyun Ouake 3 motorunun tüm yeteneklerini gözler önüne sermeyi planlıyor. Acaba ID için 
maddi açıdan bir hayal kırıklığı yaratan Ouake 3 
motoru, Return the Castle Wolfenstein ile kendine iyi bir reklam yapabilecek mi? Bu sorunun cevabını alabilmemiz için sanırım yıl sonunu beklememiz gerekecek. 

— Oğuzhan ÖZDEMİR 


Soldier of Fortune İl: 
(ouble Helix 


: w Yapımcı: Raven Software s Yayıncı: Activision #Tür: FPS wPiyasaya çıkış tarihi: 2002 İlk Çeyreği 


000 yılının hit oyunlarından olan Soldier of 

Fortune, ikinci versiyonu Soldier of Fortune ll: Double Helix ile geri geliyor. Siz hiç canınızı sıkmayın, oyunun yeni versiyonu eskisini aratmayacak kadar sadist. Havada uçan kafalara gelişine çakmak için daha iyi bir oyun bulamazsınız (psikopat mısın nesin?). 


SOFicik SOFi 

Soldier of Fortune |Il'yi, ilk oyunda olduğu gibi Raven Software geliştiriyor. Soldier of Fortune'daki esas oğlanımız John Mullins (paralı askerdir o), Soldier of Fortune İl'de de bizle be- 


Oyundaki görevlerden: biri de helikopterde geçiyor. 
raber olacak. Oyunun genel havası ve bununla doğru orantılı olarak heyecanı korunuyor. Bu da, kendinizi yine bir “Soğuk Savaş'ın içinde hissedeceksiniz anlamına geliyor. 

Soldier of Fortune'ın en çok tartışılan ve konuşulan yanı aşırı şiddet içermesiydi. Bu, oyunun birkaç ülkede yasaklanmasına sebep oldu. Yukarıda bir yerlerde de belirttiğim gibi, Double Helix de fazlasıyla şiddet içeriyor, ancak Raven Software buna önlem olarak bir sistem geliştirmiş. Bu sistem sayesinde efektler kapatılıp açılabilecek. 


Soldier of Fortune İl'de gerçekçi hava koşulları da yer alıyor. 


Yeni oyundaki en önemli gelişmelerden biriyse, görevlerin daha kapsamlı bir hale getirilmesi. Yani artık görevler, John Mullins'in sağı solu patlatıp son anda kaçmasından ibaret olmayacak. Rehine kurtarmak gibi sessizlik gerektiren görevler ağırlıkta olacak. İlk oyundaki gibi rahat hareket edemeyeceksiniz. Yapay zeka da geliştirilecek. Hatırlarsanız Soldier of Fortune'da askerler sizi iki metre mesafeden 


Karakterlerin surat modellemeleri gerçeğe çok yakın. 


Haritalar eskisinden çok daha geniş. 


vuramıyorlardı. Soldier of Fortune İl'de ise hiç affetmiyorlar. 

Oyunun yeni versiyonunda haritalar da genişletiliyor. Artık daha geniş alanlarda size verilen görevleri yapacaksınız. Oyunda 10 ana görev bulunuyor, ancak bu görevler kendi içinde 
70 ayrı parçaya ayrılıyor. Bu da eskiye oranla 
daha fazla oyun süresini yanında getiriyor. 


Grafikler Me Yapıyor? 
Soldier of Fortune'da kullanılan Ouake Il motoru, yeni oyunda yerini Ouake Ill motorunun 


Ouake Ill motoru sayesinde patlama efektleri de mükemmel gözüküyor. 


geliştirilmiş haline bırakıyor. Screenshot'lara bakarsanız, Ouake İll motorunun ne kadar geliştirildiğini görebilirsiniz. Özellikle ağaçlık yerlerde geçen görevlerde, gelişmenin farklarını çok iyi anlayabiliyorsunuz. Çalılar, ağaçlar ve toprak zemin, daha önce hiçbir oyunda olmadığı kadar gerçekçi gözüküyor. Karakter tasarımları da yeniden gözden geçiriliyor ve detayları artırılıyor. 


Düşmanların yapay zekası üzerinde özellikle 


duruluyor. 


Oyunda artık araçları da kullanabileceksiniz. 
Silahlar da yenileniyor. Eski oyundaki silahların yanısıra, yepyeni silahlar da yer alacak. Bu silahların herbirinin tepkisi farklı olacak ve size o silahı gerçekten kullanıyormuşsunuz hissi vere- 


cek. 


UULUM EV 
Takriben 2002'nin ilk ayında Soldier of Fortune IV'nizi teslim alabilirsiniz. Eh... 2002'nin başına da en az 6 ay var desek... Zor be beklemek :) Dd — Fırat AKYILDIZ 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şıkları kapatın! Perdeleri çekin! Bilgisayarınızın 

EN kulaklarınızı rahatsız etmeyecek maksimum düzeye getirin! Kapınızıda kapatın ki; kimse bu büyüyü bozmasın! EFSANE Geri Döndü... 

Evet bahsettiğimiz, 1993 yılından beri gelmiş geçmiş en iyi PC ve Mac oyunu olarak değerlendirilen Myst serisinin son üyesinden başkası değil. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında sizleri Myst 3 Exile hakkında, dergimizin haber köşesinde bilgilendirmiştik. O gün, bu gündür heyecan ile beklendilen oyun, sonunda Amerikada 


piyasaya çıktı ve daha Avrupada dahi satışa sü- 


rülmeden önce, dergideki bilgisayarlara biz yüklemeyi başardık. Önden buyrun gizemli bir dünyada seyahatimiz başlıyor... 


Myst serisinde ölmek ve yaralamnak ya da zaman ile yarışmak kavramları yok. 


Omce Biraz Bilgi.. 

Aranızda Myst serisinden bihaber genç nesiller olabilir. Hemen kedilerini bilgilendirelim. Öyle düşündüğünüz gibi, son zamanlarda moda olduğu şekli ile, elinizde bir silah, labirentvari kori- 


dorlarda koşturmaca yok bu oyunda, hatta o ka- 


dar durağan ki, ölüm kavramı dahi yok. Peki nasıl oluyorda, içinde ölmek ve öldürmek, yaralanmak ve zaman ile yarışmak zorunluluğu olmayan bir oyun bilgisayar tarihinde bir efsane olabiliyor? Çünki; Myst serisi oyuncuyu başarılı bir şekilde, gizem kelimesinin manasına yakışacak en güzel yöntemle, bilinmezin ve hayretle dolu düş dünyasının içerisine çekebilmeyi başarıyor. 
1993 yılında çıkan Myst; oyuncuyu, içerisinde 
mekanik aletlerin olduğu dünyalar arasında, kitapların yardımı ile yolculuklar yapılan farklı senaryosu ile derinden etkiledi. İlk açılış sahnesin- den son saniyesine kadar heyecanla çözmeye çalıştığınız onlarca bulmacının beraberinde, mükemmel müzikleri ile bilgisayarlarının başına 


oyuncuları çivileyiverdi. 

Aradan geçen zaman ile 1997 yılında bu sefer Cyan, Riven "The Seguel to Myst" adı altında tam beş CD'den oluşan devamını çıkardı bu muhteşem oyunun. Arabirim geliştirilmiş, gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde bir kez daha inanılmaz bir dünyaya yolculuk başlamışdı. Olaganüstü mekanik sistemlerin zaten temel felsefesi olduğu bu oyuna bu sefer hayal ötesi canlılarda katılmış, grafiklerde ki gerçeklik doruk noktasına çıkmışdı. Tüm yorumcuların ve eliştirmenlerin mükemmel olarak tanımladığı bu ikinci sürüm öylesine başarı kazandı ki; firma bu güne kadar oyunun müziklerini içeren bir albüm, hikayesini anlatan bir kitap çıkardı. Birçok bilgi- 


sayar grafiği sanatçısı kendilerine hedef nokta olarak bu oyunun ulaştığı kaliteyi seçtiler. Ve tahmin edildiği gibi, bu oyun yine dünyanın en çok satan oyunlarından biri olarak tarihe geçti. 

2000 yılında, gerçek zamanlı 3D görüntüler 
eşliğinde Myst serisinin ilk oyunu "Real Myst" adı altında piyasaya sürüldü. Bu sefer alışılagelen 3D hareket kabiliyetlerine sahiptiniz ama bu oyun, serinin efsanevari havasının dışında bir deneme olarak kaldı sadece. 


Ve şimdi 2001 yılında serinin son üyesi olan 


MYST 3 Exile piyasaya sürüldü... 


Myst serisinde ölmek ve yaralanmak ya da zaman ile yarışmak kavramları yok. Hayal ürünü olan belli adalar üzerine kurulmuş dünyalarda dolaşıyorsunuz. Bu adalar arasında seyahat etmek için, o adanın ve üzerindeki herşeyin detaylı bir şekilde anlatıldığı kitaplara, kapağını açıp, elinizi koymanız yeterli oluyor. Bir anda kendinizi o adanın içerisinde buluveriyorsunuz. 

Her ada üzerinde, yarı bozuk yada henüz çalıştırılmamış onlarca mekanik bulmaca bulunuyor. Bu bulmacaları çözdükçe sizi hayretler içinde bırakacak mekanik kurgular ile bir kapıyı açıyorsunuz, bir asansörü çalıştırıyorsunuz yada 


bir araca binip suların veya dağların üzerinden seyahat ediyorsunuz. Her bir mekanik çözüm sizi yeni bir kitaba ve dolayısı ile yeni bir adaya ve bulmacalara götürüyor... Nihayi amacınız ise bir düşmanın çaldığı kitabı ele geçirmek yada bu kitapların yazarına bir şekilde yardımcı olmak. Konuya hiç girmiyorum, varın kendiniz keşfedin... 


Grafikler. 


Şu ana kadar hiç bir oyun bu denli kaliteli grafiklere sahip olmadı desek yeterli olacaktır. Myst serisi her zaman için, günler hatta haftalar süren 


çalışmalar sonucu oluşturulan üç boyutlu grafik- 


lere sahip oldu. Oyunun bu son üyeside, gelişen teknoloji ile birlikte size bu gerçek ötesi düşsel grafikleri sunuyor. Ancak eski kardeşlerine nazaran artık görüntülerin içinde sadece ekranın sağına soluna tıklayarak değil, panaromik bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Bunu biraz açmak gerekirse; OuickTime'ın OTVR yada son zamanlarda moda olan internette bolca rastlayabileceğiniz IPIX formatına benzer bir şekilde, bir noktada durup, 360 derece serbestlik içinde etrafınıza bakınabiliyorsunuz. Ama bir adım daha ötesi siz bu hareketi yaparken görüntüler dura- 


gan değil. Bir video, siz sağa sola bakarken, bakış açınızdan bağımsız olarak oynayabiliyor. Bulunduğunuz noktada size yakın cisimler daha net gözükürken, gerçek hayatta olması gerektiği gi- 


bi, uzaktaki noktalar daha bulanık görünüyor. 
Kısacası; teknolojinin geldiği son noktada elde edeceğiniz görüntü kalitesi hiç bir 3D kart gerektirmiyor ve fotorealistik görüntünün içinde rahatça dolaşabiliyorsunuz. 


Ses ve ITlüzik. 


Bir efsane sizce nasıl seslendirilmiş olmalı? Kafanızın içinde canlandırdığınız cevabın, kerşınıza gelecek müziklerin yanınıda sönük kalacağından 


emin olabilirsiniz. Damarlarınızdaki kanın dondu- 


gunu, tüylerinizin elektriklendiğini ve mükemmel görüntülerin eşliğinde sizi gerçek hayattan alıp götüren müziklerin olduğunu söylemek yeterli sanırım. Ayrıca oyun içerisindeki seslerde kusursuz hazırlanmışlar. Ku- 


ses kartı ve sesi boğup bozmayan bir hoperlör seti. Sakın sesi çok açmayın o zaman olayın gizemini kaybedebilirsiniz. 

Oyunu kuraken 250 MB ve 2 GB olarak iki seçeneğiniz var. Aradaki fark; birinde adalar arasında geçişlerde Cd değiştirme ihtiyacı hissetmemeniz. Ama zaten oyunun büyüsünden biraz olsun kurtulup, nefes almanız için bu Cd değiştirme opsiyonuna ihtiyacınız olduğunu düşünü- 


yorum. 


Genel Değerlendirme 
Ve Son SÖZ. 


Eğer sürekli koridorlarda koşuşturmaktan bıktıysanız ve gerçekten oyun nedir görmek istiyorsanız MYST 3 Exile mutlaka arşivinizde olması gereken bir oyun. Yazdıklarımdan türünün adventure olduğunu anlamışsınızdır umarım. 
Ama bu şekilde bir isim verip , oyunu sınırlandırmak yanlış olur. 

Bence oyundaki tek eksiklik; Serinin ikinci oyunu olan Riven'a göre biraz kısa olması. Ama bu çokda büyük sorun değil, zaten bulmacalar yeterince zor. 

Oyunun ilk CD'si içinde gizli bir klasör var ve bu klasörü WinAmp ile taratacak olursanız oyun içideki müziklere ulaşma şansınız olabilir. 
Bu ufak ipucunuda benden başka kimse vermezdi size... 

Mutlaka Alın. 

Mutlaka Oynayın. 

Mutlaka Görün # 


değerlendirme 9» 9/ 


laklarınız bu hassas ve ince müzik zevki ile kendilerini bulacaklar. 


Oyun Memi 
İstiyor? 
Hiç bir 3D kartına ihtiyacınız yok. 
Öncelikle bunu vurgulamak lazım. 
Standart 8Mb bir ekran kartı ile herşey mükemmel ötesi zaten. Bunun sebebi ise; gerçek zamanlı olarak hiç bir rendering işleminin yapılmaması. Tüm resimler önceden render edilmiş ve oyunun panaromik motoruna işlenmiş. 

Ses gereksinimleriniz ise bence kalitenin tadına varmak için; iyi bir 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Gotmic Bir Dunya... 
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geedendir bilinmez, şu sevilen RPG oyunları-İ İnindevamının gelmesi hep yıllar sürer. Tıpkı Diablo Il'nin çıkışının neredeyse 3 yılı bulması gibi, Gothic'in bu son versiyonu da tam 3 yıldır Gothic fanatikleri tarafından bekleniyordu. Bilirsiniz öyle çok beklenen oyunlar genelde hayal kırıklığı ile sonuçlanır ancak Gothic bu tezi çürütecek gibi görünüyor. 

Gothic daha ilk bakışta, klasik özelliklerin dışında pek çok ekstraya sahip ve teknolojinin tüm olanaklarını da sonuna kadar kullanan bir RPG olduğunu hemen hissettiriyor. Oyunda Orc ve bilumum yaratığın istilasına son vermeye 


A mm 


Oyunun çoğu bölümünü eminim ki gündüz oynayamayacaksınız zira karanlık ve kasvet her yere hakim. 


çalışan bir Mage'siniz ve tabi ki başlangıçta hem güçsüz, hem acemi, hem de çulsuzsunuz. RPG kanununun 34. maddesi ve 2. fıkrası uyarınca burada da güç kazanmak ve karakterinizi geliştirmek için Ouest'ler bitirmek zorundasınız. Ancak Gothic'deki tüm Ouest'ler gerçekten çok özenli çalışmaların ürünü. Hatta öyle ki bazı Ouest'ler başlı başına birer mini senaryo özelliğine sahip. İşin en güzel yanı ise tek yönlü veya doğrusal bir oyun tipinin Gothic için asla söz konusu olmaması. Bir Ouest'i çok farklı şekillerde bitirebilirsiniz, bunun için hem oyunun uçsuz bucaksızmış gibi görünen oyun alanı hem de ka- 


rakter sistemi çok uygun. 


sTür: RPG sPiyasada *Pentiun | 300 «64 MBRAM *BxX CO-ROM 


Oyundaki gece efekti (nası yani!) muhteşem. Yani tıpkı Thief' deki gibi bir 


diyorum yaa1) 


Tekmik Olaylar 

Özellikle geniş alan modelleri ve son derece ayrıntılı olarak tasarlanmış yer şekilleri, hele ki savaş ortamında işlemci ve ekran kartınızı canlarından bezdirecek ölçüde zengin. Yüksek çözünürlükte, 32 bit renk derinliğinde ve dinamik efektler açıkken oynamak için tam anlamıyla canavar gibi bir sistem gerekiyor, aksi taktirde Options menusünün, Graphics menüsüne söylene söylene gidip pek çok önemli efekti kapatmak zorunda kalabilirsiniz. 

Gothic böylesine ayrıntılı ve geniş alanlarda sizi kontrol ve görüş açısı zorlukları ile uğraştırmıyor. Oyundaki karakterinizi genel olarak üçüncü kişi görüşünden takip ediyorsunuz. Fakat bu kameranın açısı eğer Tomb Raider'daki gibi sabit değil de, MDK 2'deki gibi yarı değişken olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Görüş açısı olarak ekranın gerçek bir tam ekran oluşu ve ayrıntıların tek tuşla açılıp kapanması, her şey- den önce çok geniş bir görüş alanı sağlıyor. Genel kontroller ise klavye/mouse birlikteliği ile 


sağlanıyor, ancak yine de sekiz bölümlü inventory'nin kullanılmasına alışmak biraz zaman alabilir. 

Oyundan hemen sonra çıkan 1.08 patch'i ile Gothic EAX desteğine de sahip. Aslında EAX'sız da gayet iyi olan çevresel sesler EAX 


desteği ile ve hele bir de 5t| sisteminiz var ise 


gerçekten tadından yenmez bir seviyeye geliyor. Bir oyunun klasik bir RPG'den ayrılan özelliklerini daha iyi anlayabilmeniz için de belki de ilk defa bu kadar yüksek donanıma ihtiyaç 


duyuluyor... 


Oyundaki standart düşmanlarınızdan olan Scavenger! 


yır yeri ve ağzından alevler çı leyen şuursuz halk 


Gothic adını boşuna hak etmemiş. Oyunun çogu bölümünü eminim ki gündüz oynayamayacaksınız zira karanlık ve kasvetli atmosfer her yere hakim. Ouest'leri tamamlamanız için önünüzde çok geniş ve bir o kadar da özgür bir dünya bulunuyor ve Ouest'lerin zorlukları da giderek artıyor. Buna oranla elbette ki siz de kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz ve tıpkı Diablo'da olduğu gibi her Level-up'da bir miktar puan kazanıyorsunuz. Bu puanları da o anki ihtiyacınıza göre ister karakterinizin Skill'leri, isterseniz de Main Stats denilen karakter özellikleri için (strength, dexterity, mana gibi) kullanabilirsiniz. 
Oyunun karakter puanlaması ve gelişimi son derece ayrıntılı. Buna en iyi örnek ise karakterinizin Combat Skill'deki gözle görülür gelişmesi. İlk başlarda normal bir kılıcı bile iki elle zar zor kullanan adamınız, puanları Strength'e yatırmaya 


başladığınızdan bir süre sonra aslan kesiliyor. Yi- 


ne Dexterity de saldırı çevikliğinizi ve özellikle de ok kullanma yeteneğinizi artırıyor. 

Gothic'de savaş sistemi iki ana bölümden oluşuyor: Combat Skills ve Non-combat Skills. 
Combat Skills'de tek elle ve çift elle kullanılan silahlar ve bir de yay kullanma gibi beceriler varken, Non-combat Skills de kilit açma, yankesicilik, gizlilik, akrobasi ve büyü gibi “aksesuar” özellikler bulunuyor. Tüm bu Skill özellikleri, zamanla Ouest'lerin bitirilmesi ve yeterli puanı toplamanız sonucunda tek tek kullanımınıza sunuluyor. Ayrıca seviyenizi Expert veya Master seviyesine de çıkarabiliyorsunuz ancak tabi ki bu dünya kadar puan demek. 

Bir RPG yalnız çekilir mi? Hayır. Gothic'de de yalnız değilsiniz, zaman zaman size pek çok NPC (Halk v.s.) katılacak ve görevleri beraberce kotaracaksınız. Uzun Yıllardır takım arkadaşlarını 


“kontrol edememe sistemine” bir çözüm bulamayan caanım oyun endüstrisine uyumlu olsun diye Gothic'de de kendinizden başka kimseyi kontrol edemiyorsunuz! Oo Arkadaşlarınızın hepsi kendi Yapay Zekalarına sahip ve seviyeleri de ne mutludur ki hiç düşük değil. Hatta beni şoke eden bir özellik var ki mutlaka söylemeliyim: Bir arkadaşınıza asla kılıcınız çekili bir halde yaklaşmayın, bu dünyada da kimse kimseye güvenmiyor ve tam bir “Zaman kötü...” düşüncesi hakim. 
Size çok kısa bir uyarı yapıyor ve sonra size saldırıyor. Bu durum arkadaşlarınızın mekanlarına izinsiz girerken de böyle. Her yere kafanıza göre dalarsanız bir vuruşta bayıltılarak bütün paranızı (ore) çaldırabiliyorsunuz. Ayrıca etrafınızdaki herkesle de konuşamıyorsunuz, belli NPC'lerle konuşmak için belli bir seviyede olmalısınız, yani kısaca Yapay Zeka çok iyi ve acımasız. 

Düşmanlarınız için de aynı şeyler söylenebilir. Fantastik dünyaların kadrolu canavarları olan Scavenger, Orc, Goblin, Zombie ve Skeleton gibi pek çok düşman ile mücadele edeceksiniz. 
Tüm canavarların bulundukları mekanlara göre çeşitli saldırı ve gizlenme avantajları var ve tabi ki çoğunlukla da birlik halinde saldırıyorlar. 
Özellikle takım halinde yaptığınız saldırı veya savunmalarda genelde güvenemediğiniz arkadaşlarınız bu oyunda iyi işler çıkarıyorlar ve size ayak bağı olmaktan çok yardımcı olabiliyorlar. 


Gothic'in pek çok etkileyici özelliğinden belki de en önemlisi tamamen yaşayan bir dünyaya sahip olması. Kendinizi sanki bir Settlers dünyasının 3 boyutlu versiyonunu oynuyormuşsunuz gibi görebilirsiniz. Etrafınızdaki, herkes bir şeylerle meşgul ve günlük hayat akıp gidiyor. Bir yanda iş yapanlar, kulübesini onaranlar, diğer yanda ateş yakıp yemek pişirenler, çalgılar çalıp dans edenler v.s. Gece ise köy halkının sizi hayaletler ile ilgili uyardığına tanık oluyor ve gerçekten de tüm köy uykuya daldıktan sonra ormanın 


içlerinden garip sesler duyuyor ve gölgelerin ka- 


çıştığını görüyorsunuz. Tabi ki böylesine geniş mekanlar ve böylesine ayrıntılı animasyonlar ve çoklu karakter kontrolleri için dediğim gibi canavar bir sisteminiz olması gerekiyor 


İri 


Oyunda özgürlüğün çok önemli bir faktör oldugunu ve Gothic'in çok farklı bir RPG deneyimi yaşattığını rahatlıkla söyleyebilirim. Her ne kadar aslında bu kadar genişlik, zaman zaman bir Ouest'in bitirilme süresini çok uzatsa da, yine de bir RPG'ye çok şey kattığı su götürmez bir gerçek. Ancak Gothic'in buna artı olarak bir de klasik bir RPG oyuncusunu gerçekten çok şaşırtacak bir özelliği de var ki, o da, bu oyunda ana karakterinizin hiçbir işi kolayca yapamaması ve bir kahramandan çok, çalışkan ve yılmaz bir savaşçı olmak kalması, 


erlemdirme <“» 80) 
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| «GRAFİK: Tek kelimeyle muhteşem! Uzun zamandır bir RPG' de 
böylesine yk bir görsel şölen yaşamamıştık. Ancak tabi ki sisteminizin çok güçlü olması gerektiğini de hatırlatırız. 

«SES: Çevresel sesler başarılı ancak yine de ses kalitesi, grafik kalitesinin biraz gerisinde kalıyor denebilir. 

| #KONTROL.: Kontroller fena değil fakat yine de kombinasyonlara 
alışmak biraz zamanınızı alabilir. 

İ MEĞLENCE: Ben ilya konfigürasyonu güçlü olan bir RPG' ci- | yim ve de güzel grafikli oyunlara bayılırım diyorsanız, durmayın! 


i Mükemmel grafikler, çok geniş görüş alanı ve yaşayan bir 3D dünya. 
i Kusursuz karakter gelişim ve Ouest sistemi. 


———————, 


,<eksilem—— 
Kontrollere alışmak biraz zaman alabilir (Not: Eksiler bölümü boş kal- 

| masın diye yazılmıştır!) 
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Bir Yarış Oyunu... 


Yapımcı: RatBag Software Yayımcı: Rat 


ower$Slide, Dirt Track Racing, Dirt Track 

Racing Australia ve Dirt Track Racing; Sprint Cars'dan sonra, sıra Leadfoot'a gelmiş. Leadfoot, RatBag Software'in PowerSlide motorunu kullanarak yaptığı 5. yarış oyunu. PowerSlide motoru RatBag'in hemen yanında duruyor zaten. 
Canları sıkılınca oradan alıp oyun yapıyorlar. 


PowerSlide? 


Zamanının ve şimdiki zamanın en iyi grafik mo- 


torlarından biri olan PowerSlide motorunu, Leadfoot'da da ilk bakışta görebiliyorsunuz. 
Yalnız ufak bir sorunumuz var; grafikler PowerSlide'daki kadar kaliteli değil, ama olsun. 
Sıkmayın canınızı. Oyun iyi yine de... 

Oyunda bu defa off-road araçlarını kullanıyorsunuz. Tiny Buggies ve Pick up Trucks olmak üzere 2 farklı araç bulunuyor. Bu araç cinsleri- nin farklı farklı özellikleri var. Leadfoot'da gerçekçi bir fizik sistemi kullanılıyor, ancak hasar modellemesinin üstüne pek düşülmemiş. Hasar- lar dışardan görünmüyor. Yine de, aracınızın aldığı hasarlara göre tepki vermesi iyi bir haber. 

Oyundaki pistlerde, havada uçmanızı sağlayacak epey tümsek bulunuyor. Bu oynanışı eğlenceli bir hale getirse de, zaman zaman aracınızın kontrolünü kaybetmenize neden oluyor. 
Onun için bu tümseklerden dikkatli geçin. 
Tümseklere hızlı girdiğiniz zaman, yere inişiniz de en az girişiniz kadar hızlı oluyor. Bu da aracınızın hasar almasına ve kullanılamaz hale gelmesine sebep oluyor. 


Kariyer Yapalım 
Birazcık... 

Leadfoot'un en eğlenceli yanıysa Career mod'u. 
Oyuna ilk önce vasat bir arabayla başlıyorsunuz ve yarışları kazanıp yeni kupalara katıldıkça para kazanıyorsunuz. Bu parayla da kendinize iyi bir 


Tür: Yarış Piyasad. 


araba alabiliyorsunuz. Kupalar da zamanla gelişi- 


yor. Bir bakıyorsunuz, Dünya şampiyonu olmuşsunuz (kim tutar sizi be!). Bunların yanında sponsorlar da size yardımcı oluyor. Olmadı ben ederim. Hiç merak etmeyin siz. 

Yapay zekaysa RatBag'in PowerSlide motorunu kullanan diğer oyunlarından farklı değil. 


Bu oyunları daha önce oynadıysa- değerlendirme 


nız, yapay zekanın çok da iyi olmadığını biliyorsunuzdur. 
Oyunda aracınızın ayrıntılı ayarlarını da yapabiliyorsunuz. 
Bunlar bazı yarışlarda işinize yarayabiliyor. Mesela tümseklerin çokça bulunduğu bir pistte, aracı- 


nızın altının yere vurmamasını İsti- kecek. 
yorsanız, süspansiyon ayarlarını iyi yapın. Yoksa olduğunuz yerde kalırsınız. 

Leadfoot, 10 kişiye kadar multiplayer oyunlara destek veriyor. 
Bir de Force Feedback desteği var. İşinize yarayabilir. 

Oyunun kontrolleri de PowerSlide'ı hatırlatıyor. Eğer Po- 


FIRAT AKYILDIZ © firatOgamepro.com.tr 


# GRAFİK: Powerslide kadar iyi değil. Kaplamalar yüzeysel ve ay- 


rıntı neredeyse hiç yok. Çok daha iyi olabilirdi. 
m SES: Sesler başarılı ve sizi bir anda havaya sokabiliyor. 


sKONTROL: Bu da PowerSlide'a benziyor, ama onun biraz daha basiti. Yine de kontrollere alışmak için epey pratik yapmanız gere- 


m EĞLENCE: Eğlenebilirsiniz sonuçta. 
artılar, 


Career mod'u, az sistem gereksinimi. 
Eğlenceli yollar. 
Multiplayer oyunlara destek. 


la oyun yapması (tam eksi olmadı bu ama olsun). 
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Leadoot'un em eğlenceli yanı 
Career mod'u. 


werSlide oynadıysanız, kontrollerin ne kadar zor, ama alışınca da bir o kadar zevkli olduğunu biliyorsunuzdur (sanki buna benzer bir cümle daha kurmuştum, hatırlıyorum) 


Alalım mı Biz Bu 
Oyunu Fırt? 

Hmm... Aslına bakarsanız, RatBag'in diğer yarış oyunlarını seviyorsanız, bunu da sevebilirsiniz, ama daha iyi alternatifleriniz olduğunu da unut- 


mayın. O kadar diyeyim. # 
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Ölümcül Kelimeler 


*BX CO-ROM 


Bs Yapımcı: Sega 8 Yayıncı: SmileBit Tür: Action sMuliplayer: Yok sPiyasada *Pentium 233 *32 IMBRAN 


—arelerin henüz o upuzun kuyruklarıyla ma-F “salarımızı işgal etmediği günlerde bilgisayarlar, klavye tuşlarının “takada-tukada” sesleriyle özdeşleşmiş gibiydiler. (Garip ama gerçek; ilk zamanlarda klavyenin her tuşunun kendine özgü bir ses çıkardığını sanırdım. Bilgisayar da bu sesleri ayırt edip ekrana yansıtıyor olmalıydı mutlaka. Bir gün klavyemin tuşlarından biri kazayla: yerinden fırladığında birtakım abuk deneyler yaparak klavyenin ses çıkarmadan da işleyebildiğini anlamış oldum). Klavyeyi on parmağıyla birden(!) kullananlar el üstünde tutulurdu. (Bu yüzden olsa gerek; ufak çapta bir “on parmak klavye kullanma seferberliği” başlamıştı o sıralar). En kötüsü ise, on parmağını birden kullanma yetisi kazanmış bazı 


mel'un ve kavun (İngilizce “melon”dan çağrışım yaptı) kişilerin kendilerini bulunmaz nimet sanmaları olsa gerekti. Sonra farelerle tanıştık ve bu sevimli aygıtçıkların hayatımıza girmesiyle birlikte klavyeler eski önemlerini yitirmeye başladılar. Klavye bir zamanlar her işin başıydı, şimdilerde ise fare olmadan pek bir anlam ifade etmiyor gibi. Özellikle biz “oyuncular” için faresiz bir dünya, fırçasız kalmış bir ressamın dünyasından farksız. Öyle ki en basitinden Counter-Strike oyuncularına fare kullanmayı yasaklayacak olsanız üçüncü bir dünya savaşı bile çıkabilir. 


i 
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Klavyenin gücü 
Typing Of the Dead, özellikle Arcade (atari sa- 


lonu) düşkünlerinin ve Dreamcast sahiplerinin aşina olduğu Target-Shooting oyunu House Of the Dead 2'nin ikiz kardeşi olarak gösterilebilir. 
Oynanış şekilleri dışında iki oyunun birbirinden ayrıldığı başka bir nokta yok gibi. HOD'daki 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House OF tme Dead 2 oynamak istiyorsumuz ama ligmht-gun'ınz yok. 
Şöyle buyrun efenim... 


light-gun'ın (lazer tabanca diyebiliriz) yerini 


TOD'da klavye alıyor. Dolayısıyla karşınıza çıkan düşmanları yok etmek için nişan alıp ateş etmiyor; klavye tuşlarını kullanarak harfler, kelimeler ve cümleler yazıyorsunuz. Yaptığınız tek iş yazı yazmak olduğundan TOD'u oynayamamanız için dünyada klavyenin nasıl kullanıldığını bilmeyen 5-10 kişiden biri olmanız yeterli. 
TOD öncelikle Arcade (Atari salonu oyunu) altyapısı taşıdığından bölümlerin gitgide zorlaşması ve bir yerden sonra üstün beceriyi şart koşması gayet normal. Bu yüzden ilk bölümleri hiç zorlanmadan bitirmiş olmanız ilerleyen bölümleri de aynı rahatlıkla geçeceğiniz anlamına gelmiyor. Buna paralel olarak; önceleri yazdığınız kelimeler üç-beş harften oluşurlarken ilerleyen bölümlerde alfabenin dışına taşıp özel noktalama işaretlerini de kapsayan kompleks cümlelerle boğuşmak durumunda kalıyorsunuz. 
Bir süre sonra zaman sınırlaması gibi daha birçok zorluk faktörüyle oyunun kök söktürme aşamalarına tanık oluyorsunuz ve böylece oyu- 


Love nest 
Love nest 


nu bitirebilmeniz için öncelikle 10 parmak klavye kullanabilmeniz gerektiğine kanaat getiriyorsunuz. İşte bu noktada SmileBit'in dahi programcıları oyuna gelişmiş bir eğitim modu eklemeyi uygun görmüşler. Ancak biraz abartmış olacaklar, çünkü eğitim modu çoğu 10 parmak klavye programından daha başarılı. Bu da TOD'u, amacı sadece oyun oynamak olan kişilerin yanında klavyeyi daha hızlı ve işlevli kullanmak isteyenler için de cazip kılıyor şüphesiz. 


TOD'un gözle görülür büyüklükte bir dezavantajı yok fakat İngilizce'den farklı bir dil için dü- 


POFSS ENTERİVEY. 
CPEMTEN 


zenlenmiş klavyelerde ister istemez sorun Yaşanacağından oyunun  şimdiden kan kaybına uğradığını söyleyebiliriz. Problemin en sağlıklı çözümü O-İngilizce bir klavye satın almak. 
(birisi “kim altı üstü bir oyun için gidip yeni bir klavyeye (o para verir ki yaf” mı dedi yoksa?). Ne yazık ki var olan 
O-Türkçe klavyenizde sorunsuz bir TOD deneyimi yaşama olasılığınız. sıfır. 
“Herşeye rağmen...” kanaatindeyseniz sorunları o minimize etme operasyonuna Denetim 
Masası'ndan 
Klavye Özellikleri'ne girip tuş takımını İngilizce'ye çevirerek başlayabilirsiniz. 
F klavye sahiplerine gelince; onlar da eğer ruh sağlıklarını biraz olsun düşünüyorlarsa oyundan mümkün ol- 
“duğu kadar uzak dursunlar. 
TOD'un, ana menüden direkt erişebileceğiniz beş ayrı modu var. Ana oyunu oynayabileceğiniz Arcade ve 
Original (o Mode'un arasındaki tek fark; Arcade olanın atari salonu oyunları gibi kredi prensibiyle 


işliyor o olması. 


Tutorial Mode klavyeyi hızlı ve işlevli bir şekilde kullanabilmeniz için geliştirilmiş bir eğitim programı, Drill Mode klavyeyi ne kadar hızlı ve işlevli kullanabildiğinizi ölçmeniz için düşünülmüş. 
Boss Mode'da ise oyun boyunca karşınıza çıkacak olan bölüm sonu patronlarıyla doğrudan karşılaşabilmenize olanak veriyor. 


PERFECT00 


Pi-si-di-Si... 


Dreamcast'ten PC'ye uyarlanmış bir oyunla da- 


ha önce karşılaşmamıştık. Açıkçası TOD bizim için güzel bir sürpriz oldu. Ama gariptir; oyunu PC'ye uyarlamak için hiç çaba gösterilmediğine dair izlenimler edindik. Bu bize aynı zamanda DC'den PC'ye oyun uyarlamanın kolay bir iş olduğunu düşündürdü. Aslında bu işlemin tam tersinin, yani PC'den DC'ye oyun uyarlamanın epey kolay olduğu bilinen bir durumdu ama görünen o ki çok yakında DC oyunlarını birer birer PC'lerimizde oynama olanağı bulacağız. 
TOD'u oynarken sık sık emülatör kullanıyormuş hissine kapıldık. Bu- 


değerlendirme 


oyunlarıyla kıyaslandığında oldukça yetersiz kaldığını söylemek mümkün. Bunu düşük çözünürlüğe bağlı olarak grafiklerin piksel piksel ayrışmasına tanık olduğumuzda daha iyi anlıyoruz. 
Ancak TOD'un kötü grafikleri olan bir oyun olduğunu söylemek yanlış olur. Güzel modellenmiş karakter ve yapılar ekranda oldukça akıcı bir şekilde süzülüyorlar. Bunun yanında seslerin de oyun atmosferine başarıyla entegre olması TOD'u hızlı ve kaliteli bir aksiyon oyunu yapmaya yetiyor. 


SomuÇ... 

Typing Of the Dead, sizi saatlerce ekran başına çivileyecek derecede sürükleyici bir oyun değil fakat eğlencesine de diyecek yok doğrusu. Bunun yanında gerçekten özgün bir oyun olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Özellikle klavyenin tuş tanımlarından kaynaklanan ufak tefek sorunlar yaşayacaksınız ama tüm sorunlar çözülebilir ya da kısa sürede alışabilir nitelikte oldugundan pek fazla başınız ağrımayacak. (“bir oyun yazarının kehaneti”gibi mi oldu ne?). Diğer taraftan, geç de olsa konsolcuların yıllardır oynayageldiği Arcade stili hızlı aksiyon oyunlarının atmosferini solumak ve PC oyun dünyasının büyük eksikliklerinden birini görmek için, en 


azından bir kere TOD oynamanız şart. 
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nun başlıca nedeni oyunun PC oyunlarında pek alışık olmadığımız akıcılığı olsa gerek. Ayrıca oyunun grafik, ses, kontrol ayarlamaları gibi PC oyunlarına özgü birtakım klişelerden yoksun oluşu da tezimizi destekler nitelikte. 

Fazlasıyla başarılı bir DC uyarlaması oluşu TOD'a her açıdan bir konsol oyunu imajı kazandırmış. 
Grafik ve sesler DC versiyonuyla birebir uyuşuyor. Bu aynı zamanda PC'nin görsel kalite anlamında 
DC'den ne kadar ileri olduğunun da bir göstergesi gibi. Kısaca, 
TOD'un grafiklerinin modern PC 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m GRAFİK: Düşük çözünürlük kaliteden çok şey götürüyor ancak modellemeler epey başarılı. 

«SES: Seslerin tipik bir Arcade oyunundaki seslerden hiç farkı yok, aynı çizgi başarıyla yakalanmış. 

#KONTROL.: Klavyeyi hızlı kullanmak herkesin ve özellikle küçüklerimizin harcı değil. Yeterince hızlı değilseniz The Typing or The 

Dead'ı oynamanız zor. 


Ns EĞLENCE: Eğlenceli bir oyun: 


artılar) 


Oyunun "10 parmak klavye eğitimi" modlarını hakkıyla bitirirseniz 
| klavye kullanma beceriniz kesinlikle artacaktır. 
X 


Geniş bir Dil desteği yelpazesi yok. İngilizce klavye referans alındığın- 


dan diğer dillere özgü klavyelerde ister istemez sorun yaşanıyor. 
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The Moon Project 


İnceleme 


ms Yapımcı: Game Studios wYayıncı: SSI sTür ARTS mPiyasada *Pentium 233 *32 MBRAN 


—ir yıl önce Earth 2150'yi incelediğimizde bu va belki de yılın RTS oyunu olabilir diye düşünmüştük. Oyun inanılmaz etkileyici görünüyordu. Çok iyi bir oynanabilirlik seviyesine ve de eşsiz bir çok-ekranlı ara yüze sahipti. Tüm bu özellikler Earth 2150'yi en çok satan oyunlar arasına almayı başarmıştı. Ancak her zaman olan yine oldu ve bir süre için tek başına yüksekler- de uçan Earth 2150, piyasaya bir biri ardına çikan muhteşem bilim-kurgu RTS'leri ile düşüşe geçti. Homeworld, Ground Control ve Battle Isle IV gibi “sağlam” oyunlar Earth 2150'yi bir anda yok etti, taa ki The Moon Project'in geldiği bugüne kadar... 

The Moon Project, 2150'cileri “nerede kalmıştık” dedirtecek türde bir oyun, ancak yine de çok fazla bir yenilik içermediğini de söyleyebiliriz. Oyun, Earth 2150'nin getirdiği yenilikleri ve sistemini daha ileriye götürmek yerine elde olana biraz daha ince ayar yapıyor ve 2150'yi adeta bugüne update ediyor. 

The Moon Project, Earth 2150'den bildiğimiz o güzel grafikleri elbette ki daha da güzelleştirmiş. Özellikle çoklu patlamalar, savaşan araçların gece görüntüleri ve binaların ışıklandırmaları yine göz alıcı. Ancak tabi ki yoğun çatışmalar sırasında oluşan birbirinden güzel silah ve patlama efektlerini hakkıyla görebilmek için tabi ki iyi bir sistem ve bu yetmezmiş gibi bir de en az 17 inçlik monitör gerekiyor. Çünkü 2150'deki çokluekran ara yüzünü kullanan bu oyunda da 15 inç monitörler saç baş yoldurabilir. Ayrıca oyunun zoom sistemi de çok iyi işler çıkarıyor fakat tabi ki zoom uzaklığı ve ayrıntıları da tamamen sis- 


teminizin gücü ile orantılı. 


Oyunda yine o bildiğiniz 3 grup çatışmakta: Lunar Corporation, Eurasian Dynasty ve UCS. 
Ve yine 3 campaign ve 30 görev var. Ancak bu sefer bu 3 grup da, yenilenen Research sistemi sayesinde çok daha güçlü silahlara sahip olabiliyorlar, yani savaşlar artık çok daha hareketli bu kesin. Bunlardan hemen ilk akla geleni ise Lunar Corporation'ın FatGirl'ü. Bu muhteşem aracı eğer uygun bir silahla donatırsanız (mesela Eartguake Generator gibi) Eurasian ve UCS'nin adamlarını sürekli olarak kaçarken görmeniz mümkün. Fakat tabi ki adamlarınız herhangi bir şekilde kaçan düşmanı seyretmiyor ve “NUNK” sistemini başarı ile uyguluyor (Ne Uçan Ne Ka- 


*BX CD-ROM 


çan) ve düşman yok edilene kadar kovalanıyor. 
Ancak yine de dikkat edin; The Moon Project'in gerçekten çok yüksek seviyedeki yapay zekası sizi her an şaşırtabilir, mesela kaçan düşmanların, adamlarınızı aslında Ay'ın karanlık yüzünde- ki bir kraterde bulunan hain bir pusuya sürüklemeleri gibi. 

The Moon Project'te kaynakların gruplara göre dağılımı ve işlem farkı daha da belirginleştirilmiş. Örneğin Lunar Corp. ana üs, inşaat platformu ve araç üretim merkezi gibi yapıları önce Ay yörüngesindeki büyük merkezlerde inşa edip daha sonra Ay yüzeyine indiriyor. Eurasian Dynasty ise Ay yüzeyinde Grutz adlı bir araç sistemi olmadan hiçbir yapı inşa edemiyor. Diğer tarafta UCS'in olayı ise daha da farklı. Maden ocağı inşa edemeyen bu grup sadece korunmasız Harvester'larını kullanarak belli maddeleri elde edebiliyor. Tıpkı üretim gibi kullanımlarda da yenilikler var. Örneğin artık silahları 


anda bir kaleye veya en ufak tefek görünüşlü araç hızlı ve güçlü bir silaha dönüşebiliyor. 

Sonuç olarak diyebilirim ki The Moon Project, Earth 2150'nin adını duyup ama kendisi ile müşerref olmamış olan RTS'ciler için alınması zorunlu. Ancak eğer zaten Earth 2150'yi bitirmişseniz o zaman bu oyun size (bence) çok fazla birşey sunamayabilir. 


m /O 


hemen tüm araçlara monte edebiliyorsunuz ve böylece en umulmadık bir araç, ölümcül bir savaş makinesine (o dönüşebiliyor. Oyun içinde yer alan Tutorial bölümünü- de tüm bu önemli faktörler ile ilgili gerekli bilgiler var ve size tavsiyem mutlaka bu bölüme bir göz atmanız, zira böylesine büyük ölçekli bir oyunda öncelikle işin temelini kavramanız gerekiyor. 

The Moon Project elindeki mirasa haksızlık etmeyen bir strateji sistemine de sahip. Elinizdeki A'- dan Z'ye tüm yapılar veya araçların stratejik önemi var. Artık yapı ve destek merkezleri istediğiniz 


değerlendirnea 
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#GRAFİK: Earth 2150'den alınan Zi sistemine bazı ilginç ekler yapılmış. Yeni silah ve patlama efektleri son derece güzel, fakat bu bizim beklediğimiz herşey değildi! 

«SES: Oyunun başarılı özelliklerinden biri. Ses efektleri özellikle de büyük patlamalar sırasında gerçekten çok iyi. 


İ #KONTROL: Kontroller yine o bildiğiniz Earth 2150 kontrolleri; ya- i nigayetiyi! Yenilenmiş zoom sistemi ise çook iyi. 
| SEĞLENCE: Earth 2150'yi oynamış olanlar belki pek rağbet etme- 


yebilirler ancak “yahu bu adam ne habire Earth 2150 diyor yaa?" 
| diyenler ise bu oyunu kesinkes alsın! 


/ 


e) 


( eliştrimiş grafikler, animasyonlar ve güçlendirilmiş zoom özelliği. 
! Earth 2150'ye göre biraz daha iyileştirilmiş strateji sistemi. 


eksiler 


| Aslında çok daha fazla yenilik içermesi gerekirken, bir şekilde Earth 
| 2150 yi update eden bir ek paket görünümünde. 
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cognito ve Sony, PlayStation 2 için hazırlanan Twisted Metal: Black 


, üzerinde piyasaya çıkmadan ön- 


e. v 


“/ 


ceki son rötüşları yapıyor. Son beta sürümü oyun ile ilgili duyduklarınızı destekliyor — oyun çok hızlı, çok karanlık ve çok dinamik bir otomobil savaşı olmasının l yanısıra pek çok gizli parçayı ve interaktif ortamları barındırıyor. 
Herşey detayda gizli: 
Sürücüler bazen yanan 


İ i araçlarından dışarı çıkabi- 


mTür: ? 


Multiplayer: ? sPiyasada 


lecekler — siz de onları görebileceksiniz, çünkü onlar da yanıyor olacaklar...ve onları ezerek de bonus kazanabileceksiniz. Pek çok bölümde yağmur ile birlikte görüşünüz kısıtlanacak, bazen gündüz geceye dönecek ve arabalar otomatik olarak farlarını yakacaklar. Artı olarak patlama ve parçalanma efektleri de şimdiden mükemmel görünüyor — hatta PS2'de görülenlerin en iyilerinden denebilir. 

Gizli karakterlerden bazıları beta sürümünde boy gösterdi. Axel ve Yellowjacket, tıpkı Minion gibi düşman olarak göründüler —fakat oyundaki diğer karakterlerden Bloody Mary ve DollFace'i gördüğünüzde neler olduğunu anlayacaksınız! 
Her karakter için özel olarak yapılan açılış sinematikleri henüz yapım aşamasındaydı, ancak bu 


yarı-bitmiş halleri ile bile gayet korkunç görünüyorlardı. Akıcı frame hızı ve etrafa dehşet saçan hızlı otomobilleri ile Twisted Metal: Black durdurulamaz gibi görünüyor! Li 

— Dan ELEKTRO 


-imal Famtasu X 


ms Yapımcı: SaguareSoft sYayıncı: Sguare EA sTür RPG sPiyasaya çıkış tarihi: Belli Değil 


Fanatiklerinin merakla beklediği yeni versiyonu Final Fantsy X, bu ve bundan sonraki ekran görün- 


tülerinden de anlaşılacağı gibi PS2'nin tüm gücünü kullanıyor ve bekleyenlerini hayal kırıklığına uğ- 


ratmıyor. 


SguareSoft, Tokyo Game how/'da Final Fantasy X'in PS2 için yapılan oynanabilir demosu 


ile büyük sükse yaptı. Bu demo sadece iki bölüm olmasına y, o rağmen Final Fantasy serisinin geçirdiği grafik 

ve oynanış evri- 

& mi hakkındada 


herkesi aydınlat- 


tı. Savaş sistemine pek çok yeni özellik katılmış. Örneğin: savaş sırasında karakterleri o değiştirme 

özelliği ve daha iyi strateji belirlemenizi sağlayacak olan ve size saldıran düşmanlarınızın dizilişini gösteren bir ekran gibi. Serinin eski oyunlarından gelen karakterler (Ifrit gibi) olduğu gibi FFX, aralarında Yuna's summon ve Valfarre'nin de bulun- 


duğu pek çok yeni karaktere sahip olacak. Eski FF versiyonlarının aksine bu sefer çağrılan (summoned) yaratıklar savaş boyunca sizinle olacak ve siz onlara savaş meydanı içinde emirler verebileceksiniz. Ayrıca savaşların dinamizmini çok daha iyi yansıtacak olan yeni ve kullanışlı kamera açıları da bulunacak — ancak bu tabi ki tüm gelişmelerin belki de en önemsiz olanı. 


(Muhteşem Grafikler 

Final Fantasy X şu ana kadar bir konsol oyununda görülen en iyi grafiklere sahip. Bunu anlamak için ise sadece sinematiklere bakmak yetiyor. 


Yeni 3D dünya haritası ise çok geniş ve inanıl- 


maz detaylı olacak ve radarınız belirli noktaları ve hedefleri kaydedebilecek. Oyun içi karakter modelleri, diyaloglarda dudak senkronizasyonuna ve inanılmaz kişisel özelliklere sahip olacaklar ve böylece oyun içi sinematiklerde hikayeler çok daha iyi anlatılabilecek. Endişelenmenize gerek yok: FFX'de yine pek çok önceden render edilmiş CG sinematikleri olacak ve ekranda göründükleri kadarı ile denebilir ki çok daha etkileyici olacaklar. Son olarak şunu da söylemeliyiz ki FFX mimari tasarım olarak yine Asya esintileri taşıyacak ve pek çok farklı karaktere (resimlerde görünen Kimali gibi) ve pek çok farklı düşmana sahip olacak. Önümüzdeki ay GamePro' da FFX ile ilgili E3 haberlerini bulabilirsiniz. Dd 

— Uncle DUST 
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NBA Street 


© sYapımcı: MuFXWEA Canada 8 Yayımcı: EA Sports Big mTür RPG sPiyasada 


ördüklerimiz işin sadece ile kesinlikle tarihe gö 


EA Sports Big, fantasy 
<ek gibi görünüyor. 


-yaipkı SSX'in geçen sonbahardaki snowboard İ başarısı gibi, bu yazın PlayStation 2 hiti de, üçerli takımlar ve çember üzerinde uçan oyuncularla gelen NBA Street olabilir. Bire bir olarak iki oyuncu, toplam 21 sayının atılacağı bir maç için karşılaşacaklar. Sayılar ise mesafeye bakılmaksızın tek sayı! Ancak yine de uzun mesafe atışları, smaçlar, top çalmalar ve artistik bazı figürler size Gamebreaker sayısı kazandırabilir (burada attığınız her sayı rakibinizden bir sayı eksiltir). 
Oyuncularınızı mevcut NBA takımlarından seçtikten sonra City Circuit modu ile kendinizi potalara vurabilirsiniz. Buradaki oyun bir 


Street Fighter modunda ve kazanan bir üste çıkıyor. Hold the Court modunda ise en uzun süre kazanan takımı oluşturmak zorundasınız, burada da takım kurmaktaki becerinizi sınayabilirsiniz. 


Oyunun ilk bakış sürümü son derece etkilyici. 
Oyunun oynanışı şimdiye kadar bildiklerimiz- den çok daha zorlu ve zekice. Akrobatik atışlar ve akıllı CPU oyuncular sizi çok daha özenli bir savunma yapmaya zorlayabilir. Ancak bu oyun tam bir simülasyon olsun diye yapılmamış — bazı yerlerde bildiğiniz kuralların işlemediğini gö- 


rürseniz şaşırmayın. Sonuça NBA Street hem oynanış hem de grafik olarak gözlerimizi kamaştırdı. 

— Air HENDRIX 


£xtermination 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u hayatta kalma savaşı ve aksiyon karışımı oyunda, Antartika'daki bir askeri üssün tamamını ele geçiren esrarengiz bir virüsü yok etmeye çalışan ve özel kuvvetlere bağlı bir asker olan Dennis Riley'i oynayacaksınız. Elinizdeki özel silahınızla — shotgun, projektör ve alev ma- 


kinesi gibi ekler takabileceğiniz özel bir tüfek— üssün her yanını arayacak ve bu sırada karşınıza çıkan yaratıkları da yok edeceksiniz. Oyunda pek çok bulmacanın yanısıra birçok çatışmalar da olacak ve siz de bu sırada virüsten etkilenmemeye çalışacaksınız. Eğer virüs kaparsanız kendinizi iyileştirmek için çok kısıtlı bir zamanınız olacak ve bu sürede iyileşemezseniz siz de mutant olacak ve öleceksiniz. Oyun boyunca periyodik olarak çabuk ve anlık hayati kararlar vermek zorunda kalacaksınız. 

Extermination'ın ön bakış demosu sorunsuz çalıştı. İlk görüşte oyun sanki Syphon Filter ile Resident Evil arasında bir yerde gibi — bol bol ateş ve kan ve ürkütücü bir senaryo. Dennis'i kontrol etmek ise zor değil: Primary ve Secon- 


ZOOM 


INFEGTLON“507 


dary silahlarını ateşlemek için iki düğme kullanıyorsunuz. Ayrıca madde toplamak, düğmelere basmak, zıplamak ve bunun gibi işler için de bir aksiyon tuşu var. Nişan almak için ise ister firstperson ister third-person görüş açılarını kullanabilirsiniz. 

Buraya kadar Extermination'ın grafikleri gayet iyi. Her ne kadar Metal Gear Solid: Sons of Liberty'nin demosundakiler kadar iyi olmasa da, oyundaki silah efektleri ve gerçekçi iç-dış ortam modellemeleri tatminkar görünüyor. Göze çarpan en kötü hata ise bazı bölgelerdeki bozuk kamera açıları. Fakat Sony'nin, bu tip hataları yok etmek ve sonunda Extermination'u hızlı ve zevkli bir aksiyon olarak piyasaya sürmek için yeterli zamanı var. 

— Four-Eyed Dragon 


» 


Something und escaped and is 


UOLJEULUJAJX7 


JYU90I'o0daueb'mmma 


1002 znWua| | 


Ul 
Ul 


Ön Bakış 


Temmuz 2001 | www.gamepro.com.tr 


Yapımcı: Meversoft Yayımcı: Activision 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Tony Hawk yeni bölgeler, seçenekler ve en önemlisi online oynama özellikleriyle geri dönüyor. 


Spor Piyasaya çıkış tari 


Ni 


Asfalı Kazımaya 
Hazır Olum! 

anki THPS'ın 3 platformda da piyasaya çı- e olması yetmiyormuş gibi, yapımcı firma Neversoft kaykay fenomeni ile ilgili yeni yeni heyecanlar üretmenin hazırlığına da şimdiden girişmiş durumda. Ayrıca bu faaliyetlere, hani şu adı “İnternet” olan platform için destek sağlamak da dahil. 

Aslında şu anda THPS3, beta-test ortamı için çalışır durumda ve USB modem kullanan dört oyuncu aynı park içinde yarışabiliyor. Bu yazı yazıldığı sırada Sony'nin online PS2 versiyonunun haberleri Amerika'da yayınlanıyordu, ancak Neversoft, Sony nasıl bir yenilik yaparsa yapsın THPS3'ün destekleyeceğini belirtiyor. (Üzgünüz PlayStation sahipleri, size online oyun yok! Ancak bu oyunu yine de alabilirsiniz) Online ve LAN üzerindeki oyunlar elbette ki Garffiti gibi yarışları çok zevkli bir hale getirecek, hatta diğer canlı yarışmacılarla yapılan serbest yarışlar bile çok daha heyecanlı olacak; Vücut hareketleri ile yapılan itiş-kakışlara ek olarak, eğer iki yarışmacı çarpışırsa daha hızlı olan diğerini yolun dışına itecek ve yerdeki kan lekeleri, düşeni utandıracak kadar uzun bir süre yerde kalacak. 


Heyecan Dorukta! 
Tony Hawk's Pro Skater 3, bir önceki versiyonu THPS2'den çok daha fazla sayıda hareket ve numaranın yanısıra, yenilenmiş 3000-poligon oyuncu modelleri ve balance ve grind'ler için yeni animasyonlar da içeriyor. Bölüm sonu he- 


İLİ man e RR 


Tomu Hawk's 
Pro Skater 3 


defleri yine THPSI'i hatırlatacak (ancak money sistemi artık yok) ve artık her yarışçının stiline göre (street veya vert) belirlenecek. Yeni bölümlerde Kanada ve Los Angeles yer alıyor (Los Angeles'da gezerken oluşacak olan depremde size yeni yeni parkurlar açılacak!) ancak Skatepark editör sistemi de geri geliyor. Skater oluşturma sistemi de yenileniyor ve artık bayan kaykaycılar kendilerine benzer bir oyuncu modelleyebilecekler. Eski oyunda olduğu gibi, Tony Hawk's Pro Skater 3'ün yeni kombo hareketleri yine oyuna heyecan katacak ve bu hareketlerle tecrübeli oyuncular özel numaraları- 
# 
Not: Xbox ve PSX için de piyasaya sürülecek. 
— Dan Elektro 


nı daha uzun süre sürdürebilecekler. 
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Alome im tme Dark: 
The (ew I(lightmare 


Yapımcı: Darkworks 


992 yılında Infogrames korku/aksiyon tarzında çığır açan oyunu Alone in the Dark ile oyun dünyasına yepyeni bir boyut kazandırmıştı, fakat o tarihten bugüne Capcom'un Resident Evil serisi bayrağı önde götürüyordu. An-The Dark The 


Nightmare'in — serinin dördüncüsü — ön bakış 


cak Alone İn New demosunda görünüş ve oynanış olarak Resident Evil'e benzemesi, kimin kimi taklit ettiği konusunda bir belirsizliğe sebep oldu. 

Bu oyunda da yine egzantrik dedektif Edward Carnby'i oynayacaksınız. Fakat bu sefer 


bilinmez bir şekilde günümüzde yaşayan adamı- 


Yayımcı: IMfogrames 


r 


Tür: ActiorVKorku Multüplayer: Var 


nız, o 1800'lü yılların gözlüklü, bıyıklı dedektif- 


leri gibi görünmek yerine deri kıyafetleri ve uzun saçları ile tam bir rock yıldızı gibi görünüyor. Ayrıca isterseniz oyunu tanıdık bir isim olan Aline Cedrac olarak da oynayabilirsiniz. 
Shadow Island'ın — Maine sahilinde yer alan ve pek çok gizemli eski binanın bulunduğu kasvetli bölge - ilk görüntülerinde, karakterler ve vahşi yaratıkların yanı sıra genel atmosfer olarak da herşey çok detaylı olarak tasarlanmış. 
Ancak oyunun dinamizmi biraz yavaşlamış. Resident Evil tarzı kontroller ne kadar yaşlandıklarını gösteriyorlar ve seslendirmelerin okul 


müsameresi hissini vermesi de cabası. Bu oyu- 


Piyasada 


nu oynadığımızda, bir zamanların anlı şanlı Alone in the Dark serisinin yeniden korku/aksiyon oyunlarının krallığını ele mi geçireceğini veya kendi taklitçisini taklit eden bir oyun mu oldu- 


4 


gunu hep beraber göreceğiz. 


— Jake the Snake 
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Final Fantasy Chronicles 
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ç mYapımcı: SguareSoft mYayıncı: Sguare EA wTür RPG #Multiplayer: Yok wPiyasaya çıkış tarihi: Yaz 2001 


inal Fantasy Antolojisi Amerika'da yayımlandığı zaman, Japon versiyonu Final Fantasy IV'e göre oldukça sönük bir oyundu. Şimdi ise Amerika'daki FF fanatiklerinin yoğun istekleri karşısında Final Fantasy IV, yanında bir de Chrono Trigger ile birlikte bir kez daha PlayStation için piyasaya çıkıyor ve bu paketin adı da; Final Fantasy Chronicles. CD bazlı PlayStation'ın tüm avantajlarını kullanabilmek için her iki oyun da yepyeni CG sinematiklere ve geliştirilmiş özelliklere sahip olacaklar ve böylece PlayStation için sanki yeni bir oyun çıkmış olacak (daha önce oynamış olsanız bile) 


PINMESPANTAŞI NN 


İlk olarak Amerika'da Super NES için Final Fantasy İl olarak piyasaya çıkan Final Fantasy IV, FF serisine pek çok yeni özellik katmıştı. Active Battle Time sistemi olarak bilinen ve savaş sırasında saldırıları hazırlayan sistem, iki oyuncu ile takım kurulma seçeneğini getirmiş ve böylece oyundaki tüm savaşların turn-based'den çok daha zevkli olmasını sağlamıştı. Her ne kadar oyunun grafik ve sesleri yine 16 bit olsa da ve tabi ki 32 bit sistemler için biraz demode gözükse de, Sguare oyunun kilit noktasını yenilemiş — tüm hikayeyi! FF Chronicles içinde yer alan FFIV, orijinal versiyondaki Japonca diyalogların tercüme edilmiş ve tamamen batı kültürü- ne uyarlanmış şaklini 

# içerecek 
(Amerika'daki ilk versiyon 


bazı önemli yerleri — atlamıştı). 
A, Kısaca şunu diyebiliriz: 
| Fanatikler 
İ istedi, Sgu- 
Pare yaptı! 


Sauare, PSX emekliliğe ayrılmadan önce Final Fantasy ve Chrono Trigger'la bizi ufak bir yolculuğa çıkartıyor. 


PlayStation'un ünlü oyunlarında olan Chrono 


Cross'un değişik bir versiyonu olan Chrono Trigger'da farklı zaman periyotlarında doğrusal olmayan bir oyun tarzı göreceksiniz. Tüm hikaye, normal bir vatandaş iken bir anda time portal'da kaybolan bir prensesi arama telaşına düşen Chrono üzerinde merkezleniyor. Diğer RPG'lerin aksine, Trigger'in alternatif oyun sonları tekrar oynama kapasitesini artırıyor. 
Ayrıca oyundaki diğer arkadaşlarınız ile birleşip normal bir büyüyü iki-üç kat daha güçlü olarak kullanmak gibi bir savaş sistemine sahip olan oyun, birlikte geldiği FFV'den (47 pek de aşağı kalmayacak gibi. Nostal- e “e 


jik RPG severler için böylesine güçlü iki oyunu bir arada bulmak heyecan 
4 


verici olmalı! 
— Mage-Or Mike 


Yapımcı: Wow Yayımcı: Sega Tür: RPG Piyasaya çıkış tarihi: Sonbahar 2001 


ratıklar yine dünyamızı istila etmeye baş-Midir ve dünyamızın makus talihini değiştirmek de sizin elinizde. Bu çılgın savaş oyununda ister orduya yazılıp yaratık istilasını durdurabilir, isterseniz yaratıklar ile işbirliği yapıp insan neslini kurutabilirsiniz! Her iki tarafta da her biri ağır silahlarla donatılmış üç tip araç seçebilirsiniz — ayrıca savaş meydanında bazı özel silahlar ve power-up'lar da bulmanız olası. 
Oyunun en çarpıcı özelliklerinden biri ise online modu: Sekiz kişiye kadar — dörderden iki takım — DC üzerinde aynı anda oynayabilir. Ayrıca arkadaşlarınızla oyun içinde chat yapma şansınız da bulunuyor. 
Alien Front'un ön bakış sürümü gayet iyi bir akıcılığa sahipti ve oyundaki sıkı aksiyon, muhte- 


şem patlamalar ve bir o kadar da basit kontroller hemen gözümüze çarptı. Savaşların en hareketli olduğu bölümlerde bile en ufak bir yavaşlama olmadı. Kim demiş DC öldü diye? 

— Four-Eyed Dragon 
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m Yapımcı: Hitmaker sYayıncı: Sega wTür: Action #'Muliplayer: Yok sPiyasaya çıkış tarihi: Yaz 2001 


261 


hı“ game Cmt" 


zlerle birlikte Big Apple'a taşınıyor. 


İşte Yine Caddeleri 
Birbirine Katmanın 
Zarnanı Geldi! 

eçen yıl Crazy Taxi'yi büyük bir zevkle oy-EE Dreamcast sahipleri, bu yıl da motorları susturmadan CT? ile yola devam edecekler. Sega, Dreamcast için yapılan bu oyunda, sizi hayali olarak oluşturulmuş New York sokaklarında çılgınca taksi kullanmaya davet ediyor. Serinin bu ikinci oyununda da yine o bildiği- 


miz tüm heyecan ve aksiyon aynen devam 


edecek. CT2'de dört yeni sürücü ve iki yeni (ve muhteşem!) haritanın yanısıra, Crazy-Pyramid içindeki birkaç mini oyun da yer alacak. Yeni mekan ve karakterlere ek olarak oyunun oynanışında da bazı gelişmeler yaşanacak — bunların arasında Crazy Hop, yani aracınızı istediğiniz an- 


en 


TOTAL | 


İEARNED * 
FARE : o 5563 


Mn 


W COMBO 


Sega'nın yıkıcı serisi Crazy Taxi'nin devam serisi, hayatlarını taksi şoförlüğüne adamışlara verdiği sö- 


da top gibi zıplatmak ve farklı yerlere gitmek isteyen yolcu gruplarını alabilmek gibi özellikleri 


sayabiliriz. 


amman rakNed” ELE 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ginme Time 


Hız, Heyecan ve 
Aksiyonma Hazır Olum! 
Oyunun ön bakış versiyonu gösterdi ki, eski oyundaki tüm süratin yanısıra bu oyunda çok daha fazla çarpışma ve hareket olacak. Yeni eklenen Carzy Hop fonksiyonu ise oyunun mevcut kontrol sistemi içine sorunsuz uyum sağlamış. 
Grafik olarak CT2 eskisi ile hemen hemen aynı gibi, hatta görüntüdeki bazı yavaşlamalar dahil. 
Ancak gerekli düzeltmeler sanırız oyun çıkmadan yapılacaktır. Crazy Pyramid ise tam bir olay! 
Burada pek çok dikey parkur var ve siz de burada tüm zıplama becerilerinizi göstermek durumundasınız. Kısacası şu: kontağı açın, taksimetrenizi başlatın ve yenilenmiş karakterleri, iki yeni haritası ve pek çok müthiş özelliği ile Crazy Taxi 2'nin kaldıracağı tozu dumanı yutmaya hazır 


Çi 


ONLINE 


3 SAATTE BİR GÜNCELLENEN TEKNOLOJİ Sİ 


EN DOĞRU BİLGİYE EN KISA ZAMANDA ULAŞACAĞINIZ SİTE... 


BT Liderlerinin Online Gazetesi ım (BT Kaynakları !İş Olanakları ! İhaleler kle 


Ana Başlıklar | BT Firma Kataloğu | CL Aboneliği | E-Mail 


Basın Merkez 


HABERLER Bilişim Oskarları 
En Son Başlıklar — TU â 
« Tarihe Göre Ara Haber & Yo m 2000 Ödülleri aa e asizoya görkemli bir törenle sahij 
İHALELER Pepsi Turk.Net Dedi buldu. 
İhale Arşivi (16 May 2001 14:45:15:763) Dünya genelinde Yahoo ile çalışan Pepsi, Türkiyede'ki e-pazarlama stratejik ortağı olarak Turk Nokta Net'i seçti. devam. 
YAZARLAR 
Köşeler Akıllı Kart'dan Sanal Dünyaya Merhaba * Hakkı Öcal (16 May 2001 13:00:42-913) Koçfinans, Webplus projesini devreye aldı. devam * İbrahim Özdemir 
* İsmal Kaya Çocuklar İçin Güvenli internet * Taylan Yemliha (16 May 2001 10:55:54:747) İngiltere de bir güvenlik şirketi çocukların Internet'te pornografik içerikli siteleri erişmesini engelleyen yeni bir program geliştirdiğini açıkladı. devam 
meş Gerçek Bir Başarı Öyküsü: Software Guest 2001 
Tello Meşin (16 May 2001 09:41:18:590) Sun Microsystems'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen altıncı geleneksel Bilkent 


Üniversitesi Programlama Yarışması Software Ouest 2001 birbirinden ilginç projelere ev sahipliği yaptı. devam, Sizce Türkiye E- 
2 Ticaret'e hazır mi? 

Fatih Üniversitesi'nde Bilişim Günleri 

(15 May 2001 16:07:44:553) Fatih Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından, Bilişim Günleri 2001 (BiG 

2001) etkinliği düzenleniyor. devam. © ever 


Amerika-Çin Hacker Savaşında Ateşkes © HAYIR 
(15 May 2001 15:06:37:200) Çinli hacker'lar Amerikan internet kullanıcıları ile aralarında yaşanan siber savaşı A durdurma kararı aldı. devam LOYVER | 


Yasa Star Tanımadı 
(15 May 2001 12:22:25:383) Pop müzik sanatçısı Britney Spears'ın İnternetteki Web sayfası Online Çocuk Mahremiyeti Koruma Yasası" şartlarına uygun olarak değiştirildi. devam, 


Napster Yeni Çözümler Arıyor. 
(15 May 2001 09:26:08:223) Napster, şarkıları isimlerinden değil, şarkının sesinden tanıyan en son sürümünü kullanıcısının hizmetine soktu. devam, 


Almanya'da Online Seçim Hazırlıkları 


En doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşacağınız site... 
Üç saatte bir güncellenen teknoloji haberleri... 


BT uzmanı yazarların teknoloji yorumları... 


v 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v 
4 


Teknoloji ve İş dünyasına dair son oluşumları bildiren dosya konuları... 


ÇOMPUTERLIFE Ç F İMÇ... 


online www.comnputerlife.com.tr 


Kızıl ÖFke 


Red Faction 


İnceleme 


Temmuz 2001 | www.gamepra.com.tr 


s8 Yapımcı: Volititom wYaymc: THO sTür FPS sMulüplayer: 2 oyuncu sPiyasada 


p,öle gibi çalıştırılmak, hakettiğini alama- 

İ Almak... Artık bunlara dayanacak gücüm yok. 
Bu lanet olasıca yerden kurtulmalıyım. Acaba benim gibi düşünen insanlar var mı bu kampta. 
Herhalde akılları sadece madencilikle meşgul değildir. Onların da bu cehennemi andıran mekandan kurtulma düşünceleri vardır. Zaten duyduğuma göre, madenciler birleşerek bir örgüt oluşturmuşlar bile. Acaba bu grupta bana da yer var mı? 

Sanırım ben de bu savaşta rol alabilirim; onlardan biri olabilirim; grubun adını bir savaş çığlığı haline getirebilirim; Red Faction'ın kazanmasını sağlayabilirim... 


Uzun süredir beklenen ve PlayStation 2'nin en iddialı FPS'lerinden biri olan Red Faction, sonunda ayağının tozuyla büromuza ulaştı. Paketini çılgınca, yırtarak açtığımız oyun, beklentileri karşılayacak kadar iyi çıktı ve bu yazının devamını okumadan bile oyunu almanızı önerebilirim. 
Mars'ta yaşayan bir grup madenci, daha doğrusu oldukça büyük bir madenci grubu, yaşadıkları cehennem hayatına daha fazla dayanamaz ve isyan ederler. İsyan grubunun adını da Red Faction koymaktan geri kalmazlar elbette. Tabii işverenler bu durumu hayranlıkla karşılamazlar ve durum tam anlamıyla savaşa dönüşür. Eos adıyla 


tanınan gizemli Red Faction lideri, Parker'ı kahraman olarak görmeye başlar ve çeşitli görevler vererek, Mars'tan kurtulmanız için sizi yönlendirir. Yeni arkadaşınız Hendrix ise, görevleri özetleme ve bu tip yardımcı konularda sizi bilgilendirmek amacıyla, çoğunlukla yanınızda olacak. 
Gördüğünüz üzere, oyundaki konu biraz de- 


gil, fazlasıyla Gerçeğe Çağrı'ya benzemekte. Orda da Arnold abimizin, değişime uğramış insanların umudu olarak çıkışını görmüştük. 
Hikayemiz böyle basit gözükse de, aslında birçok şaşırtıcı öğeyle zenginleştirilmiş. Oyunun 


Toplu katliam ve tuzaklar içim uygun olam Roket Atar ve patlayıcılar, aynı zamamda göreceğiniz objeleri yok etmek içim de em uygun silahlardan. 


çeşitli yerlerine geldiğinizde, “hah şimdi bitti oyun”, cümlesini kullanmak istiyorsunuz ama hikaye öyle bir değişiyor ki, oyuna daha devam etmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Her ne kadar senaryo konu bazında çok iyi sayılmasa da, bu çeşit “twist ve turn”ler ile, oyuna sürekli devam edesiniz geliyor. 


Tam anlamıyla FPS türünde olan oyunun en büyük teknolojisi ise, kuşkusuz ki Geo-Mod tekniğinde yatıyor. Oynadığınız diğer FPS'leri düşünün. Çoğu zaman, elinizdeki roket atarla neden o incecik duvarı yok edemediğinizi veya kıytırık bir kutu yüzünden geçemediğiniz açıklıkları kafa- ya takmışsınızdır. Hatta Duke Nuke'm 3D ile gelen duvar yok etme tekniğine büyülenmiştim zamanında. Her ne kadar o oyun için oldukça kısıtlı bir kullanımı olsa da, yine de o zaman için oldukça büyük bir yenilikti. 

Red Faction'daki durum, gördüğünüz tüm FPS'lerdekinden farklı. Maceranız boyunca, gezdiğiniz mekanlarda göreceğiniz her türlü objeyi yok etmek artık imkanlı. Yürüyorsunuz, önünüzde kapı. Kapıyı açmaya çalışıyorsunuz, diyor ki anahtar da anahtar. Elinizdeki roket atar bir 


anda dikkatinizi çekiyor ve kapının yanındaki duvarı bir çırpıda yokediyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi, Geo-Mod tekniğinin en yerinde kullanımına bir örnek. Aynı bunun gibi, etrafta bulunan her türlü objeyi yok edebilirsiniz. 

Gelelim bu tekniğin oyunun gidişatında ne gibi bir etkisi olduğuna. Maalesef, Volition, bu tekniği biraz aceleyle mi oyuna uygulamış, ne olmuşsa, gördüğünüz objeleri ve duvarları yok etmenin, gizli silahlara veya eşyalara ulaşmaktan daha ileri bir kullanımı yok. Bu da demek oluyor ki, amacınıza yine direk yoldan ulaşacak, Geo-Mod tekniğini ise sadece ekstralara ulaşmak ve biraz eğlenmek için kullanacaksınız. Hatta oyu- 


nun ilerleyen bölümlerinde, yok edecek objeleri bulmakta daha da zorlanacak ve sadece düşman öldürmekle yetineceksiniz. 


Red Faction'ın geçtiği zaman, gelecekte bir zamanı kapsadığı ve Mars'ın yüzeyinde bulunduğunuz için, maceranızın geçeceği mekanların çoğu karanlık ve iç karartıcı ortamlardan oluşacak. Ağaçlarla dolu bir ormandan çıkıp, geniş çayırlara koşma gibi bir opsiyonunuz yok. Hatta bu açıdan oyunu Ouake 2'ye benzetmek de çok mantıklı. 


Adam nerede ben nereye ateş ediyorum! 


Görevlerinizin geçeceği yerlerde, ne One Lives Forever'daki gizliliği kullanacak, ne de Ouake'teki vahşeti ön plana çıkaracaksınız. Gizlilik ile ortaya atılma mantığını çok iyi bir şekilde harmanlayıp kullanmalısınız ki, oyunda başarılı olasınız. Tam kapının eşiğinde duran ve sizin camdan gördüğünüz düşmana, beklediği şekilde kapıdan gireceğinize, arkasındaki duvarı yok ederek yaklaşmak, oyundaki taktiğinize artı bir puan ekleyecektir. Bu gibi durumlarla karşılaşma 


Bu oyuncaklar çok işinize yarayacak. 


birbirine katabilirsiniz. Dev delme makinalarıyla, hem yokedilebilir duvarları ve objeleri ezebilir, hem de düşmanlarınızdan bir çırpıda kurtulabilirsiniz. Bazı zamanlarda seyahat etmek için su altına inmeniz gerekecek ve bu nokta da, ufak denizaltılarla suda kolayca ilerleyebileceksiniz. 
Önünüze çıkacak olan yaratıkları da, minik torpidolarınızla halledebileceksiniz. 

Oynanışı çok farklı bir boyuta taşıyan ve bir anda kendinizi daha özgür hissetmenizi sağlayan 


oranınız, direk mücadelelere atılma oranınızdan daha az olsa da, yine de oyunu atmosferine uygun bir şekilde oynamak, daha zevkli oluyor. 


Vahşetin Ortasında 
Oyunumuz gelecekte ve Mars'ta geçtiğinden, karşılaşacağınız düşmanlar sıradan insanlardan öte, birçok değişime uğramış insan (mutant) ve canavarı da kapsıyor. Oyun başlarında, üstünüze sadece ateş ederek koşan insanlar görecek olsanız da, hikaye ilerledikçe binbir türlü yaratıkla karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Bu yaratıklarla başetmenin yolu da elbette silahlardan ve kullanacağınız araçlardan geçiyor. 


Oyun boyunca bulacağınız çeşitli araçlar, sizi 


düşman ateşinden koruyacağı gibi, onları daha kolay yok etmenizde de büyük rol oynayacak. 
Bineceğiniz bir ATV ile, düşmanlarınızı ezebilir veya ufak silahıyla onları uzaktan yokedebilir, bulacağınız bir jiple ve makinalı silahıyla, ortalığı 


hovercraftler ile de, özel hazırlanmış (noktalara ulaşabilir ve buradaki düşmanlarınızı kolayca yok edebilirsiniz. 

Bulacağınız bu araçlar, size ufak da olsa bir özgürlük sağlasa da, sonsuza dek kullanılamazlar ve belirli noktalarda onlardan ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer bulunduğunuz araçlar çok zarar görürse, yine aynı şekilde aracınız patlamadan önce ondan uzaklaşmak, yapılacak en akıllıca hareketlerden oluyor. 


Silahların Merede? 
FPS'lerin vazgeçilmezi silahlar, oyun boyunca en yakın arkadaşınız olacak ve düşmanlarınızı değişik şekillerde yok etmek için tasarlanmış birçok silahı, Red Faction'da rahatlıkla bulabileceksiniz. 

Oyunun başında elinizde bulunan ağır bir metal yapıya sahip silahla, düşmanlarınızı yakından öldürebilir veya basit tabancanızla, hızlı atışlar yaparak düşmanınızı uzak bir mesafeden halledebilirsiniz. 

Biraz daha ilerleyince elinize geçecek olan MP5 benzeri makina- 


lı tüfek ile biraz rahatlayacak ve bundan biraz daha sonra bulacağınız daha güçlü bir makinalıyla, daha çok kurşun harcayacak fakat daha çok düşman öldürebileceksiniz. 


| 
| 


Hem taktiksel durumlar, hem de hızlı ölümler için tercih edilecek 


olan Sniper tüfeği ile Precision Rif- ii / 


le, uzakta bulunan düşmanlarınızı dürbünüyle büyütebilir ve kurşunlarının metal arkasına geçmesiyle, saklanan düşmanlarınızı rahatça or- 


Çoğunlukla herkesi ortadan PC 


tek vuruşla kaldırabilen Rail Gun, 


değerlendirne 


# GRAFİK: Kaplamalar ve ışıklandırmalardaki çaba hemen farkediliyor. Aynı şekilde, yaratık ve araç dizaynları da dikkat çekici. 


SES: Bazı oyunlarda bangır bangır beyninizi susturan fon müzikleri Red Faction'da bulunmuyor. Onun yerine daha sakin ve atmosferik bir müzikle karşı karşıyayız. Ses efektleri de tam anlamıyla oyunla uyumluluk sağlıyor. 


#KONTROL: Maalesef Dual Shock yeterince başarılı değil, Bir mouse ve klavyenin eksikliğini sürekli hissedeceksiniz. 


| SEĞLENCE: Uzun süreli bir oynanışa sahip tek kişilik macera modu 
yetmezse, bir arkadaşınız veya ekleyeceğiniz Bot'lar, sizi eğlendirme” 


| ve araçlar ile zenginleştirilmiş aksiyon. Her türlü nesneyi yok etmeni 


sağlayan Geo-Mod teknolojisi. 


Tekrarlayan ses efektleri. 
tadan kaldırabilir. | Zayıf kontroller. | 


IPSXİ 


İ Kaliteli grafikler. İyi bir senaryo ve etkileyici oynanış. Çeşitli sanar V z izi 


Grafikler gerçekten de çok kaliteli. 


yavaş dolum hızı yüzünden biraz sıkıntı verse de, üstüne ekleyebileceğiniz dürbünüyle, tam anlamıyla bir ölüm makinasina dönüşebiliyor. 
Toplu katliam ve tuzaklar için uygun olan Roket Atar ve patlayıcılar, aynı zamanda orta- 


lıkta göreceğiniz objeleri yok etmek için de en uygun silahlardan. 

Son anda bulacağınız Fusion Gun ile rakiplerinizi atomlarına ayırabilecekken, bu silahı pek kullanışlı bulmadım. Tüm silahlar arasında favorim nedense Rail Gun oldu. 


Hedef mi? 

Bir FPS'den bahsettiğimize göre, çoğu oyuncunun aklına mouse ve klavye gelmiştir ama Volition nedense oyuna herhangi bir mouse ve klavye desteği koymamış. Dolayısıyla, Dual Shock'ınızın analog düğmelerine muhtaçsınız. Bu durum, özellikle PC oyuncularının canını sıkacağı gibi, hassasiyet gerektiren yerlerde, daha da çok can sıkabiliyor. Oyuna eklenmiş olan otomatik hedefleme özelliği biraz işe yarasa da, analog düğmeler kesinlikle mouse'un yerini tutamıyor. Eğer iyi bir CS oyuncusu iseniz ve bir de PS2'ye sahipseniz, bu sizi çok zorlayacak. 

Şu anda Sony Network gibi bir olanağınız olmadığı için, ekranı ikiye bölerek oynayabileceğiniz çok kişili mod, birçok değişik özellik içerirken; tek kişilik macera modundan sıkılanlar, çeşitli Bot'lar ekleyerek, bilgisayar kontrollü karakterle savaşabilirler. Multiplayer modunun da ekstradan eğlenceli olduğunu belirtmeliyim. 

Şu anda çok fazla iyi oyuna sahip olmayan PS2'ye yapılan bu güzel eklenti, Time Splitters'dan sonra, PS2'de FPS'lerin ne kadar başa- 


rılı olabileceğinin de bir kanıtı oluyor. 
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m Yapımcı: Terminal Realty wYayıncı: Gathering of Developers uwTür: Yarş #Mulüplayer: 2 oyuncu 


TV Off-Road Fury, Smuggler's Run ve Wild Avia Racing'in PS2 versiyonları halihazırda bulunuyor ve bunlarla rekabet edebilecek gerçekten etkileyici bir off-road yarışçısına ihtiyaç var, değil mi? 4x4 Evolution'in PS2 versiyonu etkileyici...ama çok etkileyici değil. 


Kontrollerle bir problem yaşamayacaksınız ve zorlu zeminlerde kontrolüm çok iyi olduğunu göreceksiniz. 


İPUCU: Arkanızdaki rakiplerinizi mümkün olduğunca engelleyin. Arkadan alınan bir temas genelde yararınıza olacaktır. 


Çamurla Dans 

4x4 Evolution Ford, Toyota, Nissan, GMC ve diğer birçok üreticinin gerçek dünyadan bildiğimiz kamyonları ile spor-amaçlı araçlarını getiriyor. Bu araçların tümü iyice cilalanıp parlatılmış ve kar, çamur, kum, çakıl pistlerin altını üstüne getirmeye hazırlar. Yarışları kazandıkça aracınızı upgrade etmenizi sağlayacak olan parayı kazanıyorsunuz—ve bu upgrade'ler gerçek off-road'cuların kullandıkları gerçek parçalardan oluşuyor. 
Eğer hafif aks kemerinin ne işe yaradığından haberiniz yoksa veya bunu Xterra'nız üzerinde neden kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız sorun etmenize gerek yok çünkü siz bu upgrade'leri yapmazdan önce oyun size gerekli bilgiyi veriyor. Benzer bir biçimde 


aracınızı her yarış öncesi ayarlarken, 
7 oyun yine ne 
tür lastikler kullanmanız ve- 


CURRENT 00:26.360 
PREVİOUS 09:00.000 
FASTEST O 00:00.000 


LEAD 00:01.766 
LAP 01/03 
PLACE 03/04 
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İPUCU: Farm Road 109'daki anahtar tren köprüsünün diğer tarafına geçmektir. Eğer karşıdan gelen tren yüzünden ilerleyemeyecekseniz direksiyonu sağa kırın ve sudan gidin. 


ya direksiyonun hassasiyetini ayarlamanız gibi 


konularda tavsiyeler verebiliyor. Bu gibi detaylar 4x4 Evolution'a bir simülasyon yarışı ile arcade hız tarzı arasında tatmin edici bir denge sağlanmasında yardımcı oluyor. 


Beyaz Bayrak 

İş oynanışa gelince, oyunun PS2 versiyonu aslında Dreamcast versiyonu ile aynı. Sadece Internet'ten oynama desteği yok. Grafikler iyice geliştirilmiş—araçlar şimdi biraz daha ayrıntıya sahip— fakat ufuk çizgi- si hatası ile gözden kaçmayan kaplamalardaki teklemeler oyunun parlaklığını biraz 
gölgeliyor. Bununla birlikte bölünmüş ekranda- 3 
ÇURRENT 


PREVİOUS 
FABTEST 


ki çift kişilik oyunlarda tepelerin dalgalandığını görmek dikkati dağıtıyor. Ses tarafında ise oyun kaliteli motor gürültüleri ile çakılların çıkardığı hoş efektlere sahip. Fakat adı sanı belli olmayan rock tarzı döngüler zayıf kalıyor. Kontrollerle herhangi bir problem yaşamayacaksınız ve zorlu zeminlerde kontrolün çok iyi olduğunu göreceksiniz. 


ekleri kullastikleri çı- 


İPUCU: Her parkur için doğru te lanın. Buzlu ve karlı yollar için çivili kartın! 


2 120— —1 


İPUCU: Salvage Wasteland'de Checkpoint 4'ten sonra sola keskin bir dönüş yapın ve kritik bir kısayol için tepelerdeki korkuluklardan kaçın. Bunu kaçırırsanız, yarışı kaybedersiniz. 


Zirveye ve 
Geriye 


Replay özelliğinin sınırlı olması kü- 


değerlendirme 


sw /O o 
DAN ELEKTRO smektup&gamepro.com.tr 


m GRAFİK: Süper derecede hatasız araçlar ve SUV sanki üretim bandından yeni çıkmışlar izlenimi veriyor. 


m SES: Hard rock döngüleri biraz genel ve kulak arkası edilebilir. 
Araçların şasisine çarpan çakılların neden olduğu ses efektleri ise gayet hoş. 

#KONTROL: Oyundaki analog kontroller gayet akıcı ve iyi tepki veriyor. Direksiyonun hassasiyetinin ayarlanabilmesi gibi detaylar simülasyon fanları için çok hoş. 

MEĞLENCE: 4x4 Evolution bazılarının radarlarına takılmayacaktır. 

İyi bir biçimde uygulanmış dengeli bir oyun ama büyük yankılar 

uyandıracak kadar değil. Yine de denenmesi tavsiye olunur. 


çük bir eksiklik olarak verilebilir. 


Çünkü tüm yarış değil de sadece 


son turun belli bir kısmı kaydedili- 


yor. Gerçek dünyadan detaylı 


araçlar, güçlü bir yapay zeka ve gü- 


zel bir upgrade sistemi ile 4x4 


Evolution denenmeyi hak ediyor. 


Özellikle de gerçek hayatta eğer bir SUV fanatiği iseniz. # 


iyi grafikler. 
i Gerçekçi oynanış. 


Vasat sesler. 
Sınırlı replay özelliği. 


EE İNE 
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GamePro derğ doğrultusunda kendini yeniliyor. Gerek bugüne kadar göndermiş olduğunuz e-mail ve mektuplar, gerekse telefonlarınız ile bizlere dergi hakkındaki istek ve eleştirilerinizi ilettiniz. Sizleri bu ankete katılarak okumak istediğiniz GamePro'nun şekillenmesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. 


isi siz okuyucuların istekleri 


112 ve aşağı 
1 13-18 


2 ERER 
k 
1 Bay — Bayan 


3 En Son Mezun Olduğu Okul 


-1 İlköğretim 
- Lise 


4 Bildiğiniz Yabancı Diller 


- İngilizce 


i 


19-24 


30 ve üstü 


-J Üniversite 


1 Fransızca 


- İtalyanca 


- Almanca 


1 Okulsİş 
- Çalışmıyorum 


- Çalışıyorum 


- Öğrenciyim 


—ışo milyondan az 
150-250 milyon 

-1 250-500 milyon 

- 500-750 milyon 

- 750 milyon ve üzeri 


>) Cafe 


— Arkadaşımın bilgisayarını kullanıyorum 


- Heray 
— İki üç ayda bir 


-J Arada bir 


ANIK 


Adı: Soyadı: 
Telefon: 
Adres: 

Posta Kodu: 
Semt: Şehir: 
E-Mail Adresiniz: 


Yukarıdaki alana doldurmak zorunda değilsiniz. Ancak çekilişimize katılmak istiyorsanız ödüllerin size ulaştırılabilmesi için bu bilgileri eksiksiz olarak doldurmalısınız. 


9 Abone iseniz dergi ne zaman elinize ulaşıyor? 


- Aybaşından önce 


- Ayın ilk ş günü 


— Ayın ş ve 10. günleri arası 
— Daha geç 


10 Takip ettiğiniz gazeteler 


-) Akit 

— Yeni Şafak 
— Türkiye 

- Cumhuriyet 
- Akşam 


- Hürriyet 
- Milliyet 
- Sabah 
- Zaman 
Star 

1 Radikal 


NM Diğer oyun dergilerinden hangilerini takip ediyorsunuz? 
1 Level - Gameshow 


19 Bilgisayar dergilerinden hangilerini takip ediyorsunuz? 


- PCLife 

- Chip 

— PC Magazine 
- PC Net 


Em > 
-J Evet JJ Hayır 


M Hangi 1SS'i kullanıyorsunuz? 


- ekolay 


o İxir 1 Veezy 


J Trnet 


- Superonline 


| 5 Internet'i hangi amaçla kullanıyorsunuz? 


1 Surf 


J netone 


.J Araşturma 
LI İş 


2) Chat 
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Gez 
N 


1 www.gamepro.com.ir 


- www.trgamer.com 


4 www.merlininkazani.com 


—- www.oyunsitesi.com 


- www.gamespot.com 


- www.gamesdomain.com 
1 www.dih.net 


Al www.avault.com 


V/ Oyun dergisi alırken değer ölçüleriniz nelerdir? 


— Bayiye ilk önce çıkması 
— Fiyatı 


— Konu yelpazesinin genişliği 
— Sayfa düzeni ve görsellik 

— CD verilmesi - Sayfa sayısı 
- Yazıların eğlenceli olması - Poster 
— Yazıların ciddi olması — Kapak tasarımı 


— Yazar kadrosu 


I 8 Dergi bayiye gelmediyse ne yaparsınız? 
iŞ 


- Herhangi bir oyun dergisi alırım. 


- Dergi almam, beklerim. 
-l Bir diğer dergiyi alırım, GamePro'yu beklemem. 


— Bir diğer dergiyi alırım ancak GamePro'yu da çıktığında alırım. 


19 Dergi köşeleri hakkındaki fikirleriniz? 


takip ara Sıra okuyorum 


okumuyorum 


GameKro 
Editörden 
ProHaber 


LI 
Lİ 
Li 
Konsol Dünyası m 
Dr. Civan | 
Fırat 64 m 
Oyun Bahçesi - 
The Vault m 
Cenk-Erdem Lİ 


SE m imi m İnş mua mim 
SE Mİ) m İmŞ m img m ja 


| GameBoy Color 
— GameBoy Advance 
— Nintendo 64 


| Dreamcast 


77 Hangi tür oyunları seviyorsunuz? 


2 RPG | Simülasyon 
O RTS Sim 

LU) FPS - Dövüş 

-| Adventure -) Spor 

1 Action -l Yarış 


1 Arcade 1 Platform 


73 En çok hangi online oyunu oynuyorsunuz? 


- Counter-Strike - Starcraft 
- Ultima Online - Diablo 
— Ouake 3 — Tiberian Sun 


- Delta Force - Warcraft Il 


— Unreal Tournament 


yi Dergi fiyatı hakkındaki düşünceleriniz? 


- Pahalı - Ucuz 


45 Sayfa içerisinde kullanılan resimlerin nasıl olmasını 
> istersiniz? 


| Küçük ama fazla sayıda resim 


— Büyük ama daha az sayıda resim 


46 GamePro hakkındaki düşünceleriniz? 


Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. 
Lütfen bu formu 
(212) 292 82 11 numaralı faksa veya GamePro Türkiye 
İMG Bilişim Yayınları, İstiklâl Caddesi, No: 251/253 Kat: 5 Örs Turistik İş Merkezi (Çiçek Pasajı Karşısı) 
80060 Beyoğlu/İSTANBUL adresine gönderiniz. 


Yapımcı: Acclaim Studios Cheltenham 


reamcast'in tacının mücevherlerinden bi-Li olan Crazy Taxi, artık PlayStation 2 için yolları aşındıracak. PS2 oyuncuları ise şimdiden hayatlarının en sıkı otomobil gezintilerine 
(0) hazır olsunlar. CT sadece heyecanlı yarışlar vaad etmiyor, çılgın sanal taksi şöförlerine inanılmaz bir macera ve pek çok akrobasi tekniğini de gösteriyor. 


Vay be! Bu Kadar 
Çabuk Gelebileceğimi 
Hiç Sanmıyordum! 

Crazy Taxi hızlı ve ustalığınıza dayalı bir sürüş motorunu, iki yeni şehir ve bir de klasik bir hedef ile birleştiriyor: para! Oyundaki dört şöför- den birisi olarak, yolcuları topluyor ve zamana karşı yarışarak onları gidecekleri yerlere bırakıyorsunuz. Ne kadar hızlı bir yolculuk olursa cebinize girecek olan yeşil dolarların miktarı da o kadar çok oluyor. Oyunun en önemli özelliklerinden biri ise biraz gerçek dışı: çünkü yolcularınızı bina tepelerinden veya deniz kenarındaki dalgaların içinden alacak ve bu sırada da binbir türlü akrobatik hareketler ve manevralar yapacaksınız. 


Bir Sega oyununu PlayStation 2'de görebilmeyi hayal mi ediyordunuz! Artık inanın! 


Yayımcı: Acclaim 


Ancak yine de oyunun tüm özelliği bu grafik şölenden ibaret değil. Asıl çarpıcı olan oyundaki sürüş teknikleri. Sadece ikinci vitesi kullanarak pek çok farklı manevra yapıyorsunuz (sıfırdan roket gibi kalkışlar yapmak, patinaj çekmek, spin atmak gibi) ve bu manevralar ise size ekstra para olarak dönüyor. Bir yolcunun bir yere ulaşmasının yanısıra oraya nasıl ulaştığı da ayrıca 

önemli. Oyuncular bu çılgın ortama hazırlanmak için oyunun Crazy Box eğitim merkezinde kendilerini yetiştirebilirler. 


Tür: Yarış 


Multiplayer: Yok 


Piyasada 


gi ” i 
İPUCU: Eğer bir yokuyu almadan geçerseniz asla geri dönmeyin ve zaman kaybetmeyin...bir son- 


rakini kovalayın. 


lu müşteriler bulabilirsiniz. Köprünün yanındaki binanın tepesinde duran adamı alın. 


EE 


İPUCU: Crazy Box sayesinde oyun için kendinizi hazırlayabilirsiniz ayrıca buradaki mini görevleri bitirdiğinizde de bazı sürprizlere hazır olun. 


Hey Dur! 

Nereye Gidiyorsun? 

Taxi oyunun temposuna uygun olarak modifiye edilmiş bir şekilde geliyor. Sıkı kontroller aracınıza daha iyi hakimiyet sağlarken sizin de mutlaka PS2'nin güçlü padine ihtiyacınız olacak zira Dreamcast'ın padi bu oyun için biraz zayıf kalıyor. Detaylı grafikler ise son derece hızlı bir şekilde akıp gidiyor — bazen çok az bozulma olsa da — ve radyoda çalan hard-rock şarkılar da kanınızı kaynatıyor. Oyundaki fren sesleri ve motor gürültüleri gibi çevresel sesler de atmosferi tamamlıyor. 


Beğendiniz mi? 
Her ne kadar oyundaki iki şehir tekrar gezildikten sonra biraz sıkıcı olsa bile yine de oyundaki farklı sürüş teknikleri ve akrobasi hareketleri oynayanı uzun süre idare eder gibi görünüyor. Ayrıca tartışmasız olan bir şey var ki Crazy 


Taxi hız ve heyecan meraklıları 


değerlendirme 


msSES: CT hem müzikleri hem de çevresel ses efektleri ile tam bir bütünlük oluşturuyor. ğ 


#KONTROL: Artık kırık DC düğmeleri yok! PS2 düğmeleri böylesi o aktif bir oyun için yeterli sağlamlıkta ve tepki de yeterince çabuk. 


TA ii 
LA RE 


İs, 257.491 


İPUCU: Eğer arabanızdaki yolcuyu gideceği yere zamanında götüremeyeceğinizden eminseniz, bari biraz akrobasi ile üç kuruş para kazanın! 


Mi), b. 
İPUCU: Ne zaman bir yolcu almanız gerekirse durun ve vitesi geriye alın. Yolcunuz biner binmez de hemen vitesi drive moduna alıp çabucak gaza basın. 


»B/ 


MAJOR MIKE s mektup&gamepro.com.tr 


3 pan) 
mGRAFİK: CT gerek grafik hızı ve gerekse kalitesi ile göz <0 kamaştırıcı. Ancak yine de bazı bölümlerde, frame hızı yüksek 5” olmasına rağmen, görüntü bozuklukları ve yavaşlamalar olabiliyor. “ 


kari, Bu konuda tek eksiği ise kişisel konfigürasyona izin vermemesi. — için birebir! sEĞLENCE: Oyunun mükemmel sürüş teknikleri, fantazi fizik > modelleri ve devasa şehirleri, ekranda sanal lastik yakmak isteyen e hız tutkunu şöförler için bulunmaz nimet. E3 E im) 
ET) 
Basit kontroller. £o 
Sağlam grafikler. | Ev 
İlginç sürüş teknikleri. ' ğg m 
TG 5 #o 
| Kontrollerin değiştirilememesi. ni 
i Az sayıda şehir. E 3 
o 
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Star Wars Starfighter 


İnceleme 


Temmuz 2001 | WWww.gamepro.com.tr 


m Yapımcı: Lucas Arts mYayıncı: Lucas Ars mTür Snooter sMMuliplayer: 2 oyuncu sPiyasada 


, Ucas Arts, Lucas Films ve George Lucas; ak- e tek bir şey geliyor değilmi Star Wars! 
Eminim ki hepimiz, bir dönem ışın kılıçlarımızı çekmiş ya da X-kanatlı uzay gemilerimizle uçmuşuzdur hayal dünyamızda. Daha sonra bir çok oyun makinesi ile bize bu heyecanları tekrar yaşatan Lucas Arts yeni nesil konsolun ilk Star Wars oyunu ile karşımızda. Bu da demek oluyor ki yine heyecanlanıcaksınız! 


rfighter 


Güç Seninle Olsun 

Hepimizin yakından tanıdığı öykü ile birlikte işlenmiş bu yeni oyun N64 sahiplerinin severek oynadıkları Rouge Sguadron ve Battle For Naboo oyunlarına oldukça benziyor. En az onlar kadar zevkli oynanabilirliğe bir de müthiş grafik- 


Çaylak bir Maboo savaşçısı 
Rhyms Dallows olarak başladığınız oyuna, senaryonun akışı içinde paralı asker bayan Vana Sage ve son olarak da korsan (im olarak devam ediyorsunuz. 


a e, 


ler eklenince oyun şimdiden shooter severlerin gözdesi olmaya aday. Konu Episode | filminin izinden takip ediyor, ama yine de karakterler 


filmdeki meşhur Obi-Wan yada Ouı-Gon-Jhin değil o yüzden hayalkırıklığına uğramayın. Oyunda kötü trade federasyonuna karşı gelmek için 3 
ırk birleşmiş ve beraber savaşmaktadır. Çaylak bir Naboo savaşçısı Rhyms Dallows olarak başladığınız oyuna, senaryonun akışı içinde paralı asker bayan Vana Sage ve son olarak da korsan Nym olarak devam ediyorsunuz. Bu geçişler oldukça hoş ve sürükleyici olarak hazırlanmış. 14 


tane görev esnasında gelişen hikaye ilk başlarda kafanızı karıştırsa da sonuçlanınca oldukça tatmin edici bir hal alıyor. Bu da oyunun oynanabi- 


lirliğini artırıyor. 


Star Wars Star Fighter (6ff amma uzun ismi var!) eğlenceli oynanabilirliği yanında oldukça etkileyici grafiklere de sahip. Gemi detaylandırmaları büyüleyici. Araçların neredeyse en ufak detaylarına kadar çizilmesi yanında gerçekciliği arttırmak amacı ile yapılmış pas ve yanık izleri gözlerinizi yuvalarından oynatacaktır. Arka 

plan kaplamaları, ışık gölge efektleri 


ve müthiş görkemli patlamaları > 


ile oyun tam bir görsel şölen. Grafiklerin bir tek 


zayıf noktası var o da 


devamlı oOdüşüp çıkan 
Frame rate. Hepinizin bildiği üzere Frame rate ; garfiklerin saniye bölü kare 


hızında yenilenme oranıdır (ne açıkladım ama|). 


Eski konsollarda oyunlar 30Fps ve altınada olur- 


ken PlayStation 2'deki oyunlar genellikle 60fps dir. Fakat bazı firmalar ( bunlara Lucas Arts'da dahil) çok iyi geliştiremedikleri grafik motorları 


yüzünden 


bu hızın düşmesi- ne sebebiyet verirler. Korkmayın oyuna alıştığınız zaman bunun sizi çok fazla rahatsız etmediğini göreceksiniz. 
Zaten yavaşlamalar da sadece oyunun çok kızıştığı kalabalık sahnelerde oluyor. Gerçi sahneler genelde kalabalık oluyor ama?? ( Neyse ben kafayı yemeye başladım galiba, daha fazla kurdalamasam iyi olacak!!) 


SINi 5everim 


Lazet 
Grafiklerdeki yavaşlama sendromundan çıkıp 


— 


oyunun eğlencesine varmaya başladığınız zaman, sesler zevkinizi ikiye katlayacaktır. Lazer efektleri patlama sesleri ve geri kalan herşey eski Star Wars tarzında; yani süper. Müzikler eskisinden yenisine serinin film müziklerinden uyarlanmış. 
Orkestra esliğinde düşman gemilerini indirmek oldukça zevkli. Kontroller oldukça rahat 

ve basit. Menüleri de çok güzel olan oyun 


bir trek uzuuun yüklemeleri ile canınızı sıkabilir. Ama ona da katlanmaya deger. Çünkü oyunda hiç bir shooter'da rastlayamayacağınız akıcılık ve eğlence var. Yeni eklenen sniper modu ise keşke daha önceden çıkarılan bütün shooter'larda olsaydı detirtecek kadar güzel. 

İki kişilik modlar da arkadaşlarınızla it dalaşı (dog fight) yapmak ya da capture the flag modunu oynamakta bir başka zevk. Anlayacağınız oyun gerçekten sürükleyici ve zevkli!! 


19Jy01JJe7Ş5 sJeM J2JS 
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STAR NS 
STAREIĞRTER 


Son olarak birşey söylemem — gerekirse bu oyunu kesin- 


likle alın. Arkadaşlarınızla da 


oynaya bikleceğiniz oyun, basit bir 


shooter havasında olsada grafik ve degerleri, Ya 80 / 
| 


seslerden oldukça etkileneceğizi, 


ama herşeyden önemlisi çok eğle- MELİH GÜVEN m mguven&gamepro.com.tr 


erk er SR A se neceğinizi söylemeliyim. / «GRAFİK: Modellemeler kusursuz. Detay seviyesi yükseğin de üs- i tünde Patlamalar göz kamaştırıcı. 
| sSES: Star Wars müzikleri bulunmaz güzellikte, Alıştığımız lazer 


efektleri ve telsiz konuşmaları da oyunun atmosferine hapsediyor. 
sKONTROL: Kontrolleri oldukça basit. 
sEĞLENCE: Aslında oldukça eğlenceli olan görevlere sahip oyun, | 


iki oyunculu modlarıyla da sizi uzun süre oyalayacak cinsten. Ama z 
| ben hala SNES'deki Süper Star Wars'u tercih ederim. (Zevkler ve | 
İ i 


 Tenkler hesabi.) 


kene MEDİNE EMMA BERMEK MA A DANE — ti ———————N 
£ Mükemmel grafikler. ) 
| Basit kontroller. , ) 


10 20 30 40 50 60 70 dk s0 100 


1002 znwuua| | JYUO)'0dauedb'mmma 


DOCİXBOX| 


güçükken herkesin gönlünde yatan bir alet Atari'ler ise, bir diğeri de BMX'lerdi. Hatta eski Türk filmlerinde, küçük çocuklar do- 


gum günlerinde hep bisiklet isterler babaların- dan; bu da klasiktir. Şu da bir gerçek ki, bizim bildiğimiz BMX'ler sadece hava atmak, benim de bisikletim var demek, modaya uymak ama- 


Mat Hoffman's Pro BMX 


Oynanış olarak Tony Hawk'a çok benzeyen (Mat Hoffman, Tony 
Hawk oynayanların oyuna kısa sürede alışmasını sağlayacaktır. 


offman's Pro BMX aynı zamanda bir uçuş 


mülasyonu! 


Mat H 


cıyla istenirdi. Oysa, BMX'lerin dünyada çok daha değişik bir kullanımı var ki bu da tamamiyle artistik bir temele dayanıyor. Aynı kaykaylar gibi, özel pistlerde gerçekleşen BMX yarışları, Avrupa ve Amerika'da oldukça popüler. Bizde ise yok. En iyisi oyunlarını oynayıp duruma tanışıklık kazanalım. Mat Hoffman'ın Pro BMX'i karşınızda... 


2V irl'ı Salrn ci Vcil UÇIL Ssal0O... 


Biraz önce anlattığım nedenlerden de dolayı, bir kişinin, gidip BMX'lerle yüzlerce hareket yapmak için, bu oyunu almasının bazı nedenleri olmalı. Ya daha önce hiç BMX'i olmamıştır, ya bir şekilde Tony Hawk's Pro Skater oynayıp, bu oyunun ona benzediğini düşünüyordur, ya 


İndir bakayım ayağını terbiyesiz! Ne o öyle 


okuyucuya karşı! 


da benim gibi bu oyunu incelemek zorundadır. 
Eğer bu üç neden dışında bir neden biliyorsanız, o zaman durum farklı. 


Temmuz 2001 | www 


Oynanış olarak Tony Hawk'a çok benzeyen Mat Hoffman (sırf kişi adı kullanmak yazıyı de- 


gişik yönlere çekiyor), 
Tony Hawk oynayanların oyuna kısa sürede alışmasını sağlayacaktır. 

Başta birkaç pistte başlayacağınız oyunda, belirli sayıda sepiştiri- 


len dergi kapaklarını bularak, yeni bölümleri açabiliyorsunuz. o Bu, oyunun temel amacı. 
Tabii bunun dışında, yine bölümleri geçmek için çeşitli puanlara 


ulaşmanız gerekiyor ve 


Çocuk düşmüş kafasını kırmış. 


yayma 


İMATİHOFENAN:E 


EROJBMOX, 
21 


burda da oynanış ortaya çıkıyor. 


Çift Burgu... 


doulbe-peg, crooked gibi isimleri ne çok fazla anladım, ne de bu yazıda ukalaca kullanmamaya çalıştım ama oyunu oynadıktan sonra, eğer zevk 


Seçeceğiniz karakterler, hız, kontrol, denge gibi birçok alanda değişiklik gösterdiğinden, oy- 


nayış stilinize göre, uygun karakteri seçerek 


Didonu dağıtmayın e mil 


oyuna başlayabilirsiniz. Bölümler atladıkça ve çeşitli gizlilikleri açtıkça artacak olan karakterleri, birbirinden farklı özel hareketler gerçekleştirmede de değişiklik gösteriyorlar. 
Karakterinizi seçip oyuna başladıktan sonra da, artık hareket yapma fırsatına ulaşıyorsunuz. Seçtiğiniz piste göre, birçok değişik platform görecek- 


değerlerdiirne 


alırsanız, benim basitçe söylediğim, “havada dönme” hareketinin gerçek adını rahatça çıkarabilirsiniz ve daha sonra Eurosport'ta bu tür bir gösteri izlediğinizde, olaya son derece yabancı bir şekilde bakmazsınız. 


/20 Derece 
Sağa Dönmüş... 
Oyunda bulunan her hareket, PSX'te gördüğümüz diğer BMX oyunlarının aksine, aynı Tony Hawk'taki kadar yumuşak bir şekilde gerçekleşiyor ve yere nasıl ineceğinizi çok rahat anlayabiliyorsunuz. Her ne kadar pistler, Tony Hawk'takiler kadar iyi düşünülmemiş olsa da (özellikle New York parkı), çoğu bölüm oynaması yeterince zevkli bir yapıya sahip. 

Eğer Tony Hawk'ı beğendiyseniz, Mat Hoffman'ı da rahatça oyun arşivinize katabilirsiniz (hadi gelin de açıklayın bu cümleyi şimdi). # 


e Al 


siniz ve bu platformlara uygun hareketlerle puan almaya çalışacaksınız. Half-pipe adını verdiğimiz yarım boru şeklindeki yerlerden havalara uçarak, birçok 
360 derece dönüşlü hareketi 
gerçekleştirebilirsiniz. Merdiven trabzanı benzeri yerlerde bisikletinizle kaymaya çalışacağınız gibi, ufak platformlardan atlayarak, gidon bölümünü döndürme veya etrafınızda çeşitli derecelerde dönme hareketlerini uygulayabilirsiniz. 

BMX hareketlerinden anlamadığım için, oyunda geçen, icepic, 


TUNA ŞENTUNA 8 tsentuna&gamepro.com.tr 


#GRAFİK: Karakter animasyonları fena gözükmese de, ufak yavaşlamalar ve çeşitli yal içinden geçebilme gibi grafik problemleri, hemen kendini belli ediyor. 

8SES: 7 Tony Hawk'taki gibi, müzikler ein atmosferini tam anlamıyla canlandırıyor ve artistik hareketler yapmanızda etkileyici bir faktör oluyor. 

#KONTROL: Bisikletin kontrolü ve hareketleri yapmanızda etkili olan tuş kombinasyonları çok iyi ayarlanmış. Bu konuda bir sıkıntı” niz olacağını sanmıyorum. 

MEĞLENCE: Level Editor seçenegiyle, dilediginiz pisti yaratabilirken, birçok karakterle de yeni yeni hareketler keşfedecek ve oyundan kolayına vazgeçemeyeceksiniz. 


dh“ so 100 


Level Editor opsiyonu ile yeni bölümler yaratma. Birçok farklı hareket ve bunları kontrolörle kolayca gerçekleştirme. Detaylı karakter aniasyonları. 


NA EE 


Bazı pistler çok zayıf ve zevksiz. Arka plan grafikleri ve objelerdeki teknik problemler. 
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Mikkat Böcük Var! 


Yapımcı: Meversoft Entertainment 


erhalde dünyada en büyük hayran kitlesi ey kahramanların başında Spider-Man gelir. Gerçi Spawn'un Todd McFarlane'in ellerinden dökülmesinden sonra bu tarafa doğru şiddetli bir akış oldu hayranlık olarak fakat, eski çizgi roman severler, hala Örümcek Adam" liste başı tutarlar. Durum da böyle olunca, ortalıkta bir dolu Örümcek Adam oyunu görmek, normal karşılanıyor. Her ne kadar bunun tersi 


Daha önce, çeşitli konsollarda 20 
rastladığımız SpideriManm, modaya uyarak 30'ye taşınmış 


bir durum gözükse de oyun piyasasında, Activision'ın çabalarıyla, oldukça iyi gözüken süper kahraman oyunları görebiliyoruz. Bir süre önce Playstation'ımıza tırmanan Spider-Man, şimdi ağlarını Dreamcast için örüyor... 


O ne öyle bel 


Burası Çok Kaygan... 


Daha önce, çeşitli Nintendo ve Sega konsolla- 


rında iki boyutlu versiyonlarına rastladığımız SpiderMan, modaya uyarak üçüncü boyuta taşınmış durumda ve bunu çok iyi kontrol ediyor. 

Eğer oyunda illa bir konu arıyorsanız —ki bu süper kahraman oyunlarında çok önemli değildir, SpiderMan, bir banka soygunu haberi alır ve buraya doğru giderken, kötü adamların saldırısına uğrar, daha sonra ise olayın arkasında eski düşmanların varlığını öğrenir. Oyun boyunca karşılaşacağınız bu düşmanlar 
(villain) arasında, dokunduğu yere yıkabilecek olan Rhino, kuyruğuyla ortalığı dağıtan Scorpion, 


Yayımcı: Activison 


Tür: Action Multiplayer: Yok 


tüm duvarlara tırmanabiliyor, tavanda takılı kalabiliyor, havalandırmalardan girip, duvar çatlaklarından sızabiliyor ve böylece son derece sessiz bir şekilde ilerleyebiliyor. Süper güçlü kahramanımızın yumruk ve tekme kombinasyonları düşmanları yok etmek için yeterli olsa da, Activision'ın oyuna eklediği birçok ağ temel- li hareket, daha kolay ilerlemenizde büyük rol oynuyor. Bunlar arasında, rakiplerinizi ağ yığını yapıp bırakma, yumruklarınızı ağla kaplayarak daha güçlü vuruşlar yapabilme ve kendinize ağ- dan bir kubbe örerek, hem düşman atakların- dan kurtulma, hem de bu kubbeyi dağıtarak onlara zarar verme gibi hoş hareketler bulunuyor. 

Bu hareketleri kullanmak için ağ kartuşlarınıza ihtiyaç duyacaksınız ve başta bir miktar bulunan kartuşlarınıza eklemeleri, ortalıkta göreceğiniz mavi örümcek sembolleriyle sağlayacaksınız. 
Bunun dışında, sağlığınızı arttıracak objeler ve size zırh ekleyecek eşyaları da meceranız boyun- 


ca göreceksiniz. 


Oyunda bolca uçma sahnesi bulunuyor. E bu da doğal tabi. 


Mişam Al... Ateş! 
SpiderMan'in bir diğer güzel özelliği de, L ve R tuşlarıyla değiştireceginiz görünüş açısıyla, ek- 


DA randa bir hedef belirmesini sağlayabilir ve bu 


hedefi düşmanın üstüne getirerek, ağ atışlarınızda çok daha etkili olabilirsiniz. Aynı şekilde, belirli yerlere ağ atmak için, yine TUNA ŞE hedefinizi kullanabi- 


lirsiniz. çok iyi 


# GRAFİK: PSX versiyonundan çok daha iyi grafikler beklerken, biraz aceleyle yapılmış ve uğraşılmamış görüntülerle ei 


Piyasada 


Hın hin hin hın! Çok sinirliyim! 


en yakın örneği de, saatli bir bombayı,bombaya 


dayanıklı kasaya atıp, kapağını kapatmak. 

Her yönüyle oldukça iyi gözüken Spider-Man'in, tek sorunu ise kamera açıları. Playstation versiyonunda bulunan kamera problemleri, Dreamcast'te de devam ediyor. Bunun dışında, grafiksel olarak PSX versiyonundan daha iyi gözüken oyunun, başka bir farklılığı yok. Dolayısıyla, eğer elinizde SpiderMan'in PSX versiyonu varsa, Dreamcast versiyonunu tekrar oynamanıza gerek yok. 


değerlendirme <» 59 
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olmasa da, DC için standart bir grafik kalitesi yakalanmış. 


o 


mistik ve sinsi düşmanınız Mysterio, Çoğu bölümde, anlamsı- 


sekiz kollu kötü varlık Dr. Octopus za dolaşıp düşman öldür- 


ve birbirlerine benzeyen, ortak yaşar mek yerine, Venom'un siz- 


varlığıyla değişime uğramış düşmanla- den kaçmasına engel 


rınız Venom ve Carnage bulunuyor. olmak, Scorpion'ın Daily Elbette bu düşmanlarınızın hepsi bir Bugle müdürüne ulaş- anda üstünüze yığılmıyor, yoksa hali- masını engellemek gibi niz pek iyi olmazdı. görevlerle uğraşacaksınız. Bu da demek olu- 


Duvar Tırmanıcısı 


Örümcek Adam'ın günümüz çıkarması olan 


yor ki, sürekli aktif olmanız gerekiufak bulmacaları, belirli bir zaman için- 


yor. Bazı yerlerde ise, 


oyunda, kahramanın birçok hareketini, en iyi şe- 


kilde kullandığını görebiliyoruz. Örümceğimiz Ode çözmeniz icap ediyor. Bunun 


m SES: Spider Man'e yakışır sesler ve müzikler, oyunu güzelleştiriyor. Orijinal SpiderMan müziği de oyunu almak için başlı başına bir neden olabilir. 

«KONTROL: Değişen kamera açılarına rel ayarlanan kontroller bazen can sıksa da, bu kadar çok hareket içeren bir oyun için oldukça iyi. 

MEĞLENCE: Oyun kolay olsa da, açılması gereken birçok gizlilik sizi bu oyunda eğlenmeye zorluyor. 


artılar 
Örümcek Adam'la oynama olanağı. 
Kahramanın birçok hareketinin oyuna uyarlanmış olması. 
Eğlencesi bol oynanış. 


Kötü kamera açıları ve buna bağlı olarak değişen kontroller. 
Özensiz grafikler. 
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Sonic Adventure 2 
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reamcast için yapılan son oyunlar arasında- 

İki yerini alan Sonic Adventure, yakın tarihte piyasadan kalkacak olan sistemin en iyileri arasına giriyor. Öyle gözüküyor ki Sega, tüm gücünü ilk Sonic macerasının tüm özelliklerini daha da zenginleştirerek, tüm Dreamcast sahiplerinin muhakkak edinmesi gereken, rakipsiz bir oyun için harcamış gözüküyor. 


osman 


©aau 


bölümleri açabilmeniz için her iki hikayeyi de oynamanız gerekiyor. İlk Sonic Adventure'da olduğu gibi belli aşamalarda belli karakterlerle oynayabiliyorsunuz: Sonic ve Shadow'un bölümleri hızlı ve baş döndürücü; Knuckles ve Rouge yeri kazarak nesnelere ulaşıyor; Tails ve Dr. Egman ise shoot-em up bölümlerinde mech'leri kontrol ediyor. Oyunda toplam ola- 


yendi ( mam er 


Oyun basit bir hikayeye sahip. Eski (ga! 
düşman Dr. Eggman'in (namı diğer 
Dr. Robotnik) şeytani antikalarıyla birlikte yeni tanışacağınız Sha- |“ 
dow (Sonic'e benziyor) ve Ro- l > uge'u (yaramaz bir yarasa) on- NA ve lar Chaos zümrüdünü ararken takip ediyorsunuz. Bu zümrüt öyle muhteşem bir güce sahip ki, besleyeceği eski bir silahla tüm gezegen yok edilebilir. Sonic, Knucles ve Tails'ın şeytani üçlüyü durdurarak dünyaya egemen olma planlarını engellemeleri gerekiyor. 
Sonic 2 iki lineer bölüme ayrılıyor: biri mavi kahramanı ve arkadaşlarını izlerken, diğeri şer ittifakını takip ediyor. Oyunun başlangıcında hangi hikayeyle devam edeceğinizi seçiyorsunuz. Yalnız gizli 


SER GESİ 
LAP odie ta 
LAP nı mm 
Lar ...... 


İPUCU: Dr. Eggman ve onun kuyrukları için 


çoklu hedeflemeyi kullanın. Ne kadar ya- 


İPUCU: Eğer uzayda düşerseniz, gezegenin kenarına tutunup yukarı doğru sürünebilirsiniz. 


parsanız o kadar ekstra puan alırsınız. 

rak 30 bölüm bulunuyor ve bunlar her biri yerine getirilmesi gereken beş göreve sahip—ki bu sayede uzun saatler oyunun başından kalkamayacaksınız. 


Yakalayabilirsen yakala! Sonic göz alıcı bir macera İçin formunun zirvesinde. 


İPUCU: Duvarları kazarak özel power-up'ları ve ekstra altınları bulun. 


Görsel olarak Sonic 2 o derece güzel ki insanın ağzını açıkta bırakıyor. Keskin, parlak dünyalar gözleri kamaştıran ayrıntılara sahip arkaplanlarla hayat buluyor. Hem ana oyuncular, hem de düşmanlar bütün renklerin canlılığını ve akla gelebilecek tüm gölgelendirmeleri sunarak oyunun ortamlarını daha bir gerçekleştiriyor. En önemlisi, oyunun frame rate'i çok yüksek bir performans sergiliyor. Bu sayede özellikle Sonic ve Shadow'un bölümleri muhteşem gözüküyor. 

Sonic 2'nin grafiklerinden daha iyi yanı ise sesleri: orkestral şaheserler arasından yapılan 


ığında sa 


seçimler, gitar tınıları ve melodik hip-hop sesleri oyuna muhteşem bir atmosfer kazandırıyor. Ayrıca ara sahnelerdeki tuhaf sesler sizi eğlendiriyor. 


Süper Sonic'e Doğru 

Altı karakterin kontrolleri sayesinde Sonic 2'nin başından sonuna kadar kendinizi kaptırıyorsunuz. Sonic şimdi korkulukların üzerinden kayabiliyor ve bir korkuluktan diğerine zıplarken yoğun bir konsantrasyona sahip olmalısınız. Sonic ayrıca kolayca öğrenebileceğiniz yeni bir saldırıya ve zıplamaya sahip. Diğerler karakterlerin hareketlerini gerçekleştirmek de fazla bir efor gerektirmiyor. 


haa 


İPUCU: Halterin düşmesini önlemek için kuş , tuyu kırarak açın. 


Hog 
Hızı 
Multiplayer oyunlar da asıl oyunun yanında bol miktarda eğlence vaat ediyor. Koşu 


yarışı, gizli ganimeti bulma veya mech'lerle savaşma şeklinde bir arkadaşınızla kapışabiliyorsunuz. 
Ayrıca bir veya iki kişinin oynayabileceği güzel bir kart yarışı da bulunuyor. Tabi o sevimli Chaos'lar 


da geri dönerek VMU'nuza kendiev-hayvanınızı yetiştirebilmenizi 


DC'nin gücünü sonuna kadar kullanan grafikler. 
i Hızlı oynanış. 


Maalesef Sonic 2'nin bazı ku- 


surları var. Sega, Sonic Adventure'daki temel problem olan berbat kamera açıları konusunda bir şey yapmış değil. Çoğu bölümde, bazı pozisyonlarda takılıp kalan 


| LAP oüme30 
TİMLONACES LAP Dia<es 


dörrg G : 
dc. el 


“e iğ 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ve My miş 


İPUCU: Route 280'de Powerslide yapmak için dönüşten hemen önce gazı kesin ve dü- 


GRAFİK: DC'in kasları, inanılmaz derecede güzel ve resim kadar gerçekçi görsellerle full kapasitede çalışıyor. 

SES: Çizgi film tarzı müziklerin karışımı, hip-hop sesler ve enstrümantal sesler oyunla mükemmel bir biçimde bütünleşiyor. 
Tuhaf, eğlenceli ve tanıdık Sonic ses efektleri sağlam olan soundtrack'i tamamlıyor. 
KONTROL: Kontroller Ni karmaşık m Kamera açıları, bölümleri hızlıca bitirmenizi engel 

EĞLENCE: Sonic lisansının bu en son versiyonu, aynı zamanda en 1 Ksm yem ee hitap ven Mes - gi ye maştıran ihtişamlı görselleri şu ana kadar birkaç adventure da bu 

. kadar iyi birleştirildi. J 


| ( 
sağlıyor. 


Kötü kameraları. 
İl Ekranda fazla obje olunca frame rate'in düşmesi. 


memmun 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zelmeye yakınken tekrar gaza basın. 


kamera yüzünden neler olup bittiğini göremeyebiliyorsunuz. Bu yüzden hata yapmak kolaylaşıyor. Ayrıca aynı anda ekranda çok fazla hareket olduğunda, biraz yavaşlama oluyor. 

Ama bu eksi yanlar bir tarafa, Sonic Adventure 2, HedgeHog'un mirasını kusursuz bir şekilde devam ettiriyor. Olağanüstü görsellerin harika görünüşleri, süper tınılar ve oynanabilir karakterlerin zenginliği ile Sonic eğlencenin zirvesine ses hızında çıkıyor. Dreamcast'in son fantastik oyunlarından biriyle heyecanı siz de 


yakalayın. # 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lemek için sıklıkla karşınıza çıkıyor. 
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il m Yapımcı: Hitmaker sYayıncı: Sega wTür: 


vde, elinizde tabanca, çılgınca Confidential ni oynuyorsunuz. Hem tabanca, hem de oyun yeni. Anneniz ise, bilgisayar oyunlarından ve bu tür icatlardan pek anlamıyor ve elinde alışveriş torbalarıyla içeri giriyor. Adınızı seslenerek salona doğru ilerliyor ve elinizde tabanca, televizyona ateş ettiğinizi görünce, “Ciyaaaak” şeklinde çığlığı basıyor. Bu sırada siz de paniğe kapılıyorsunuz ve silahı ona yöneltiyor- 


Oyundaki amacınız, Agares Corp. 
şirketinden çalınan bir uydu çalıştırma sistemini geri almak. 


sunuz. Anneniz de artık mantık dışı dünyasına çekilerek kaçmaya çalışırken, hemen arkasındaki duvara çarpıyor ve yere yığılıyor. Ne oldu? 
Traji-komik olay. Olayın ana düşüncesi: Confidential Mission'ı gizli gizli oynayın. 


Etrafınız Sarıldığında... 
Daha çok atari salonlarında rastladığımız silah shooter'ları (dejenere bir isim oldu farkındayım), konsollarda pek rastlanmayan türde bir yere sahiptir. Bunun nedeni de, bu tip oyunların standart kontrolörlerle oynanmasının zor olması ve silah aksesuarlarının pahalı sayılabilecek bir klansmanda bulunmasıdır. 

Sega ve Namco öncülüğünde halen soyu devam ettirilen bu türe son eklenti Sega'dan geldi ve Confidential Mission, Arcade'lerden sonra, Dreamcast'lerimizle buluştu. 

Arcade versiyonundan farklı olarak, birçok yeni mod eklenmiş olan konsol versiyonu, ilk bakışta parlak grafikleriyle, Dreamcast'e yakışır bir görünüm sunuyor. Oyunun derinine indiğimizde ise, daha birçok güzelliği farkediyoruz. 


Bu adamın pek şansı yok gibi gözüküyor, ama gene de belli olmaz. 


Tek Yapacağınız... 

Eğer daha önce Virtua Cop'ı oynadıysanız, Confidential Mission'da da bu oyunun bazı izlerine rastlamanız mümkün. Bir kere, iki oyunda da birer kanun görevlisini canlandırıyorsunuz, iki oyunda da düşmanların üstünde beliren hedeflerden bulunuyor ve iki oyun da shooter! Oyunda, iki ajandan birinin kontrolünü alıyorsunuz. 
Ajan Howard Gibson ve bayan ajan Jean Clif- 


ford, seçenekleriniz arasında. Bu iki ajanı birbi- 


Shooter ultiplayer: 2 oyuncu sPiyasada 


rinden ayıran tek özellikleri cinsiyet farklılıkları. Herhangi bir oynanış değişikliği etkileri yok. Bu iki ajanın amacıysa, Agares Corp. 
şirketinden çalınan bir uydu çalıştırma sistemini geri almak. 
Oyunun başında, tabancanızı ayarlamanız istenecek ve bu konuda oldukça hassas davransanız iyi olur. Bu testi geçtikten sonra, 
Arcade moduyla oyu- 


Bak ne yaptın monitörüme! 


CREDİT) 9 


na hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. 
Başta yavaş başlayan oyun, ilerledikçe daha da zorlaşacak ve düşmanlarınız daha acımasızca yaklaşacak. Amacınız, ekranda gördüğünüz düşmanları mümkün olduğunca çabuk yok etmek olmalı çünkü, birkaç kez vurulduktan sonra kaybedeceğiniz canlar, kısa sürede tükeniyor. 


Bunların da hiç ama hiç şansı yok. 


manla savaşmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer bu oyunlarda hep kaybediyorsanız, Agent Academy moduyla, başarı- ya ulaşabilirsiniz. 
Görüntü açısından da, Dreamcast'in en iyi grafiklerine sahip olan oyunda, birkaç yavaşlama ve model bozukluğu dışında bir sorun yok. Eğer ki bir silah kontrolörüne sahipseniz, 4 
Confidential Mis- daha 


iyisini bulamaz- 


sion'dan 


Düşmanlarınız da odun gibi ekrana yürüye- 3 sınız. 
rek girmiyor elbette. Çoğu kendini yerden yere atarak atışlarınızdan kaçıyor, bir diğer kısmı da kendilerini korumak için kutuların, duvarların arkasına saklanıyor. Siz de güneş gibi parladığınız için, her türlü ateş gücüne açıksınız. 
Panik! değerlendirme “<«» 2823 
Diğer shooter'larda olmayan bir TUNA ŞENTUNA m tsentuna&gamepro.com.tr e Yan — mr is) 
özellik, düşmanlarınıza ardarda Uç # GRAFİK: Görsel olarak büyüleyici animasyonlara ve temiz grafik- ) a vuruş yaparak, bir kombo oluştu- lere sahip olan oyunun aksadığı çok az yön var. VE dabi Kk TE ti m SES: Diyaloglardaki seslendirmeler çok içaçıcı olmasa da, aksiyo- | a rup, daha çok puan almak. Justice | nun bol olduğu yerlerde yükselen müzik, atmosferi korumakta ye- | Shot ile de, düşmanlarınızın sağ el- | terinceiiyi | © evi t di ilahl düşü İm KONTROL: Oyunun başında silahınızı düzgün ayarladıysanız ve |: erine ateş edip, silahlarını düşü- bu tip oyunlara alışıksanız, hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. | zo rüp, daha sonra da silaha ateş ede- SEĞLENCE: Eğer ki iki kişiyle oynarsanız, oyunun eğlence katsa- > > : | yısı katlanıyor fakat tek kişilik oyun modları da eğlenceyi korumak rek çok daha yüksek bir puana için yeterince yi durumda... e ulaşmak, sadece Confidential Mis- E EMED— > < ioğ : Ee m e d DE sion'da görebileceğiniz bir özellik. | Justice Shot ve kombolar gibi değişik hareketler. İzol la i Düşmanların hareketlerini belli eden hedef animasyonu. ERİ Her bölüm sonunda karşılaşa- Etkileyici grafikler. iii j - cağınız Boss'lar birkaç yüz vuruşta m 


ölürken, bölüm aralarında ortaya çıkan ufak oyunlarla da, ilerleyeceginiz yolu kısaltabilir veya bu oyunlarda başarısız olup, daha çok düş- 


| 


Toplam oyun süresi kısa. 


Pata Küte X! 


| m Yapımcı: Arc Systems mYayıncı: Sammy sTür Dövüş #s/Muliplayer: 2 oyuncu sPiyasada 
G> 
-—övüş oyunu denilince herkesin aklına Nam- o olmaması. Tüm karak- e İ..İco ve Capcom gelse de, bazı firmalar da bu terler kendine has özel e konuda ne kadar iddialı olduklarını, sadece bir o hareketler içeriyor. © ürünle belli edebiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda, D PSX'da sakin hir şelikle çıkan Guilty Gear, oy- Değişime — nanış olarak çok iyi olmaması nedeniyle, kendin- Ul ğ ramış > den pek bahsettiremedi. Bunun yanında, oyunun Dövüsçüler 
grafikleri o kadar iyiydi ki, Capcom oyunları o 55 
grafikler yanında zayıf kalıyordu. Arc Systems ilk ( Karakter seçimi de taoyunla yakalayamadığı başarıyı, Dreamcast için (o Mamlandıktan sonra, sıra tasarladıkları Guilty Gear X ile yakalamaya çalış- (geliyor dövüşe. Oyundatu ve sanırım bunu da başardı. İşte Capcom ki tuş dağılımı, Capcom oyunlarını sönük bırakan bir dövüş oyunu... oyunlarından daha farklı. 
Yumruk, tekme, Slash ve Ni 
Yüksek Slash şeklinde 4 in tuşla gerçekleştiriyorsu- D 
— 
Tüm karakterler kendine mas özel 


Suçlu Kim? 

Artık Capcom'un bile vazgeçmeye çalıştığı 2 boyutlu dövüş oyunu furyasına büyük bir güzellik getiren GG X, ekran görüntülerinden de yakalayabilirseniz, grafikleriyle adeta göz kamaştırıyor. Oyundaki karakter animasyonları o kadar iyi ki, sanki bir Manga çizgifilmini oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Karakterlerdeki çizgisel görünüm ve efektlerin inanılmaz grafikleri, oyunu tam anlamıyla bir çizgi film havasına sokuyor. 


Ana menü ekranına geldiğinizde, Training bö- 


hareketler içeriyor. 


nuz tüm hareketlerinizi. Bunların dışında, neredeyse her karakter havada çift zıplayabiliyor, aşağı ve yukarı tuşlarına sırasıyla basarak normalden daha yükseğe zıplayabiliyor ve havadayken ileriye doğru hızla ilerleyebiliyor. Bazı karakterler ise, bu durumu abartıp, örneğin Zato gibi, havada uçabiliyor. 

Her dövüş oyununda bulunan özel hareketler de, yine kolay birkaç tuş kombinasyonuyla gerçekleştirilebiliyor fakat oyundaki asıl olay, kombolarda yatıyor. Capcom oyunlarının aksine, özel hareketlerden sonra kombolarınızı iyi ayarlayarak, yere düşmüş bir düşmana bile saldırabiliyorsunuz. 

Rakibinize saldırdıkça artan, geri çekildikçe azalan süper çizginiz dolduğunda da, özel kontur ataklar veya süper hareketler yapabiliyorsunuz ama şunu belirtmeliyim ki, süper hareketleri 


gelmiş olacak ve bazı karakterlerin alternatif şe- 


killerine ulaşacaksınız. Bu da oyunun ömrünü uzatmak için yeterince iyi bir etken. 

Son olarak şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ben, Capcom oyunlarına alışmış biri olarak, Guilty Gear'ın biraz yavaş bir oynanışa sahip olduğunu farkettim. Dolayısıyla, Street Fighter türündeki oyunlara alışmış olanlar, Guiliy Gear'ı oynarken başta biraz zorlanabilirler ama sonradan alışmak imkansız değil. 

Son derece zevkli ve mükemmel görüntülere sahip bir dövüş oyunu istiyorsanız, Dreamcast'te Guilty Gear X'den daha iyisini zor bulur- 


standard gamepad'le yapmak çok zor. sunuz. 
Karanlıkta ii ” 

Ti O 
Mücadele değerlemdirne 9 OC) 


Guilty Gear'daki bir değişik öğe de, karakter dizaynları ve buna bağlı olarak gerçekleştirdikleri 


TUNA ŞENTUNA s tsentuna©gamepro.com.tr 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efektler tam anlamıyla dört dörtlük. 


lümünden karakterlerin hareketlerini deneyebi- (o özel hareketlerden geliyor. Zato | "SES: Açıkçası 66'ı özel yapan herhangi bir efekt veya müzik oyunda görülmese de, varolan ses efektleri ve fon müziği yeterince iyi. 


#GRAFİK: Şu ana kadar yapılmış hiçbir 20 dövüş oyunu bu kadar i iyi grafiklere sahip değil. Karakter dizaynları, animasyonlar ve z 


lir veya Arcade modu ile direk oyuna geçebilir- 


siniz. Survival bölümü ise, karakterinizin 


enerjisinin yenilenmediği ve arka arkaya düşmanlarınızı yendiğiniz ama sonunda gizli karak- 


terleri açabildiğiniz bir bölüm. ğı her hareket karanlıktan çıkan — EEE —— — iy 

Arcade modu ile oyuna başladıktan sonra, sı- ( yaratıklarla ilgili. Bunun gibi her ka- | Harika grafikler. v | 3 
ra geliyor karakter seçimine. Normalde 16 ka- orakterin kendine has özel görün- e J 3 
rakter içeren oyun, başta tüm karakterleri sun- | tüleri ortaya çıkıyor. Ep ARE i masa da, görülen karakterler yine de başlangıç Oyunu neredeyse her karak- (ağır oyun akışı. ) N 
için yeterli. Karkaterler konusunda bir diğer gü- terle bitirdikten sonra ortaya çı- ( SN e J 3 
zellik de, Capcom oyunlarında olduğu gibi, ka- kan Guilty Gear modunda da, 


rakterlerin sırf çeşit olsun diye birbirinin klonu 


adındaki karakter, görüntüsünü | KONTROL: Eğer bir arcade stick sahipseniz, konrol açısında 


kaybetmek uğruna karanlık güçlerin tarafına geçerek, gölgeler içinde savaşabiliyor. Dolayısıyla, yaptı- 


kombo ataklarınız daha güçlü hale 


hiçbir sorununuz yok ama DC kontrolörü i 


lence olarak nitelendirilebilir. 


PC İPSXİPSEİDCİXBOXİMS4 


e oynamak çok zor. Tadını çıkarmak istiyorsanız, hemen bir Arcade stick almalısınız. 


MEĞLENCE: 16 değişik karakter ve bir dolu özel hareket ile, süper bir oynanışı birleştirince, ortaya çıkan eğlence, yeterince iyi bir eğ-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Temmuz sıcağı nasıl olur bilirsiniz. 
Evinizde otursanız sıcaktan buharlaşma safhasına geçersiniz; 
tatile gitseniz, denizde veya havuzda kala kala suyun özelliklerini 


kazanmaya başlarsınız. 


Her iki durumda da oyun oynayamazsınız kısaca... 


Tatilde En İyi 
Arkadaşınız Kım? 


... Oysa ki, bir elinizde meyva kokteyliniz, diğer elinizde su geçirmez kontrolörünüz ve biraz ileride de suya dayanıklı plasma televizyonunuz olsa, deniz, eğlence ve tatil kavramlarını şahane bir biçimde birbirine karıştırabilirsiniz. Sonra da size deli derler. Evet son derece anlamsız oldu, siz en iyisi bırakın konsolları, tatilinize devam edin 


(Konsol Dünyası'nda da denmez ki böyle). 


Delayları 3 


Virgin Interactive ve vahşi dövüş oyunu Bloody Roar 3'ün yeni bilgileri ofisimize ulaşmış bulunuyor. 1998 yılında PSX'te gördüğümüz ve hi-res 
grafikleriyle büyülendiğimiz Bloody Roar 2, 12 
yeni karakter ve tamamiyle 3 boyutlu arenalar kazanarak, PS2'ye geliyor. Karakterlerinizin çeşitli yaratıklara dönüşebildiği ve BR 3'e özel olarak Superbeast moduyla da, çok daha güçlü ataklar yapabildiği oyun, şu sıralar piyasada olmalı. Oyunun incelemesini sabırsızlıkla bekleyin. 


Oyun Kipi uyan 
Fiyatı Belli Oldu 
Nintendo'nun dizayn ve estetikten uzak ama bir o kadar da güçlü konsolunun fiyatı en sonunda su yüzüne (tatil ya, hemen kullanmalıyım su, deniz) çıktı. 5 Kasım'da Amerika sahillerinde (bak şimdi) karaya çıkacak olan Gamecube, tam olarak $199'a satılacak. Dreamcast'in ilk satış fiyatıyla aynı olan bu fiyat, Nintendo'nun rakipleri Microsoft ve Sony'den rahatça sıyrılmasını sağlayacak gibi. Xbox'ın ve PS2'nin $299'a satıldığını düşünürsek, Amerika ve diğer ülkelerde seçme şansı yüksek olan oyuncuların, Gamecube'den yana tercih yapmaları, çok da zor bir tahmin olmaz. Konsolun oyun fiyatları da şu anlık $49.90 
olarak belirlenmiş durumda. 


ega ve Virtua 
Falına 


Sega cep telefonları ve konsol dışındaki teknolojik elemanlarla o kadar haşır neşir ki, Virtua Fighter 4'te de böyle bir uygulamaya geçeceğini hemen belirtmiş bulunuyor. PS2 ve Arcade versiyonlarında görülecek olan bu yeni özelliğe (Imode) göre, oyuncular cep telefonlarından oyunun içeriğini görebilecek veya download edebilecek. Bu bilgiler arasında da, en yüksek skor tabelaları, karakter hareketleri ve oyun hakkında yenilikler bulunuyor. Şu sıralar atari salonlarında görebileceğiniz oyun, PS2'de de sonbahar'da gözükecek gibi. 


Rogue 

Saguadron 2! 

Lucas Arts'ın Star Wars oyunları açısından ne kadar başarısız olduğunu dünya alem biliyor artık. Fakat bazen de, nasıl olduğu bilinmez, sağlam oyunlar da yapmıyor değiller. Geçen Yılların birinde PC'de ve N64'te gördüğümüz Rogue Sguadron da bu iyi oyunlardan biriydi. Gamecube'ün hazırlanmasıyla birlikte de, Star Wars Rogue Leader: Rogue Sguadron 2'nin de detayları ortaya çıktı. Yine ilk RS'deki gibi Death Star'a kamikaze dalışı yapacak, Star Destro- yer'lerin üstünde süzülecek ve buz gezegeni Hoth üstünde alev saçacaksınız. Tam 11 görev ve neredeyse film gibi grafikler sunacak oyun, X-Wing, A-Wing ve B-Wing gemilerini kullanmanıza olanak tanıyacak. Bu Sonbahar'da Japonya'da 


piyasaya sürülecek olan oyun, kışa yakın, Amerika'da da görülecek. 


Virgin Int.'den Yeni Bir Yapıt 
PS2 ve Xbox için hazırlanan, Virgin Int. 
imzalı yeni FPS görünümlü uzay savaşı, 
Maelstrom (gerçekten böyle yazılıyor yanlışlık yok), mükemmel grafikleri ve iyi oynanışıyla yakında piyasaya çıkmayı bekliyor. İki korsan taraftan birini seçip, uzayın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığınız oyunda, ilk önce uzay gemilerinizle dogfight'lara bulaşacak, büyük gemilerin defanslarını indirecek ve daha sonra ayaklarınızın üstüne basarak, bir FPS edasıyla oyuna devam edeceksiniz. Gördüğünüz gibi ikisi bir arada türünde bir olayla karşı karşıyayız. Oyun boyunca size yardımcı olacak korsanlar ile, bilgisayarları kırabilecek, bombalama işlerini daha profesyonlce halledebilecek ve sessiz süikastler düzenleyebileceksiniz. PS2 versiyonu Aralık 2001, Xbox versiyonu ise 2002'de görülecek olan Maelstrom, Xbox'a özel olarak online oyun desteği de sunacak. 


Ten Ten PlayStation'da 


Eskiden en sevdiğim çizgi romanlardan biri olan Ten Ten, en sonunda dijital ortama taşınıyor. 5 Eylül'de piyasada göreceğimiz oyunda, Ten Ten veya Fındık'ın (İngilizcesiyle Snowy) kontrolünü alarak, 5 değişik temaya sahip dünyada, platform tarzı, 3 boyutlu bir maceraya atılacaksınız. 
Oyunun konusu ise, Fındık'ın, Profesör Calculus'un yeni televizyonunu izlereken uyuya kalarak, hayal dünyasına geçmesi ve orada hayali bir maceraya dalmanızı konu alıyor. Ten Ten hayranlarına duyrulur. 


Ve Dew Ex de Konnollarda 
PC'lerimizde ilk defa tanıştığımız FPS tarzı, cyberpunk havalı ve aslen bir RPG olan 
Deus Ex, elbette konsollarda da ününü sürdürmeli. Eidos 
Interactive tarafından geliştirilen Deus Ex, 

PS2'lerimizde görüle- 


cek ve birkaç yenilik içerecek. Bunlardan en önemlisi, bulduğunuz eşyalarla ilgilenmekten çok, oynanışla ilgilenebileceğiniz bir sisteme geçilmiş olması ve oyunun Dual Shock'larla tamamiyle uyumlu hale getirilmeye çalışılması. Gerçi FPS'lerin, gamepad'lerle oynanması biraz zor ama yapacak bir şey yok. Bunun dışında, karakter gelişimi ve diğer konular, PC versiyonuyla paralellik gösterecek ve oyunu 2001 kışında piyasada görebileceğiz. 


 Efhane Dönüyor 


Microsoft ve Universal Interactive Services, aralarında imzaladıkları bir anlaşmaya göre, Bruce Lee ile ilgili, yepyeni bir oyunu piyasaya sürecekleri- 


nin de haberini vermiş oldu. Bruce Lee: Ouest of the Dragon adı altında göreceğimiz bu sinematik aksiyonlarla bezeli oyun, elbette Xbox için hazırlanacak ve elbette kontrolünü ele alacağınız karakter Bruce Lee olacak. 
Birçok değişik hareketle birlikte göreceğimiz Bruce Lee ile, aksiyondan aksiyona atlamaya hazırlanın (tabii ilk önce Xbox'in çikmasini bekleyin, sonra onu almak için para biriktirin, sonra oyunu almak için para bulun). 


Come GetSome. » » 


Take 2 Interactive, Nintendo'nun sistemlerinden oldukça etkilenmiş olacak ki, elinde yayın hakkını bulundurduğu Duke Nukem oyunlarını bu konsollara hazırlama çabası içine girmiş. Duke Nukem Forever ve Duke Nukem 3D'yi Gamecube'da sistemin çıkış tarihinden hemen sonra görebilecekken, şu anda adı açıklanmamış başka bir Duke Nukem'ı da Game Boy Advance'de görebileceğiz. 


. 
Sierra'nın ilk Xbox Projeai 
Şu ana kadar çoğunlukla PC projeleriyle gündemde olan Sierra Studios, Xbox'in gücüne hayran kalarak, bu sistem için de oyunlar geliştirmeye karar verdi. Johnny 
Drama adında, tamamiyle animasyona da- 


yalı mekanlarda geçecek olan gizlilik ve aksiyonun birbirine karıştığı oyun, kötü doktor, Dr Bumbershoot'u durdurmaya çalışan ajanların konusunu ele alıyor. Johnny'nin takım arkadaşları olacağı gibi, kendini savunmak için birçok silahı, aracı ve James Bond tarzı “gadget"ları da olacak. Aralık'ta Xbox'ta gözükecek olan oyun hakkında daha fazla bilgi için, http://sierrastudi- os.com/games/jonnydrama/ adresine bakmanız yeterli. 


. 
Polisin İyi de Olur 

Kapu nse ... 

Revolution Software, isim bulma konusunda oldukça zorlanmış olacak ki, en sonunda, son yapıtlarına, Good Cop Bad Cop gibi klişe bir ad bul- 


* Ne Oynadım? 


Bu sorunun cevabı Top 10 bölümünde yazıyor gerçi ama Israr ederseniz, Record of Lodoss War'u halen bitiremedim diyebilirim. 


* Ne İzledim? 


Hem efekt, hem dövüş, hem eğlence, hem de heyecan istiyorsa- 


nız, Mummy 2 derim (bu da tavsiye oldu gerçi). 


9 Ne Okudum? 


Son olarak, Ejderha Mızrağı üçlemesini okudum. Tavsiye ediyorum. 


* Ne Dinledim? 
Şu sıralar, yolda gezinirken Propellerheads-Decksanddrumsandrocknroll albümünü, evdeyken de, Dead Silent Slumber dinliyorum. 
Biri elektronik, diğeri black metal, nasıl oluyor demeyin, oluyor. 
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muşlar. 2002'nin ikinci yarısında görülecek olan oyunda, tam anlamıyla Amerikan tarzı polis aksiyonu göreceğiz. Ben Kellman adında bir polisin kontrolünü alacağınız oyunda, çeşitli operasyonlara katılıp teröristleri durduracak, bir tekmeyle kapıları kırıp ani baskınlar yapacak, çatılardan çatılara atlayarak katilleri kovalayacak ve daha birçok olaya karışacaksınız. Oyunda aldığınız kararlar doğrultusunda da, belki suçluları kodese tıkacak, belki de gördüğünüz yerde ortadan kaldıracaksınız. Bunun sonunda da, iyi bir polis mi, kötü bir polis mi olduğunuz ortaya çıkacak. 
Olabildiğince özgür bir ortamda dolaşacağınız oyunda, yaşayan bir şehir görüntüsü de sağlanmaya çalışılacak. 


Bulmaca Dovu,çwnu Geliyor 
Capcom'un da olmasa, DC çoktan yokolup gitmişti herhalde. PC'lerimizde de gördüğümüz Super Puzzle Fighter isimli, Tetris benzeri puzzle oyununun yeni versiyonu bu ay Japonya'da piyasaya çıkmış olacak. Online olarak da oynanabilecek oyun, çok ucuz bir fiyata satılacak fakat Amerikan versiyonu çıkacak mı, bilemiyoruz. 


öneme Film, İnanılmaz Bir na DOnwuyor 


Aylarca ortalıkta dolaşan spekülasyon ve dedikodudan sonra, Crouching Tiger&Hidden Dragon'un, Ubi Soft tarafından oyun haline getirileceği açıklandı. 10 dalda oskar ödülü almaya çalışan ve dördüne uygun görülen, Amerika'da 125 milyon dolar hasılat yapan bu müthiş filmin, büyük olasılıkla iyi olacağı oyunu, 2002 baharında hazır olacak ve PS2, Game-Cube, GBA, Xbox ve PC'de görülecek. Ubi Soft'un her yönden para elde etmeye çalıştığını da gözlerimizle görmüş olacağız böylece. 


TOP 10 OYUN AĞI 


1- Red Faction (PS2) 
Bu ay liste başımız, çok yeni bir oyun ve yakında PC'lerde de gözükecek olan Red Faction. Tam anlamıyla “solid” bir RPG olan RF, iyi oynanışı ve 


mükemmel kontrolleriyle, PS2'ye yakışır bir oyun olduğunu gösteriyor. 


Bir dolu değişik silah ve düşman göreceğiniz oyun, her PS2 sahibinin elde etmesi gereken bir yapıt. 


2 - Mars Matrix (DC) 

DC belki yavaş yavaş piyasadan yok oluyor ama, en zevkli ve eğlenceli oyunlar halen bu konsolda. Her ne kadar Mars Matrix, kendi türündeki oyunlarla kıyaslanınca biraz zor gibi gözükse de, birçok gizlilik ve değişik oynanışıyla, shoot'em up'lar arasında yerini rahatça yükseltebiliyor. 


3 - Heroes of Might and Magic (PS2) 

PC'de en çok zaman harcadığım oyunlardan biri olan HOMM, PS2'de de görülmese, olmazdı zaten. 2 boyutlu görünüşten, 3 boyutlu bir yapıya bürünen HOMM, yine klasik oynanışıyla bu serinin hayranlarını ekran başına toplayabilir. Hatta topladı (yazılar yetişmiyordu öyle düşünün). 


4 - Confidential Mission (DC) 

Eğer hem Dreamcast hem de tabanca aksesuarına sahipseniz, zaten sayıları az olan tabanca shooterlarından Confidential Mission'ı tercih edebilirsiniz. Her ne kadar süper yenilikler sunmasa da, televizyonunuzu sanal bir şekilde atış poligonuna döndürmek için iyi bir fırsat. 


5 - Guilty Gear X (DC) 

Geçen ay olduğu gibi, bu ay da Guilty Gear maratonum devam etti. 
Böyle efektler ve grafikler, 3 boyutlu dövüş oyunlarında bile yok, deneyin görün demekten ileri gidemiyorum. 


6 - Spider-Man (DC) 

PSX'daki versiyonunun aynısı olsa da, daha iyi grafikler ve DC kontrolörünü kullanma zevki nedeniyle, aynı oyunu yeniden oynadım. Oyun, Spiderman'in tüm güzel hareketleri ve atmosferini yakalamış. 


7 - Tony Hawk's Pro Skater 2 (DC) 

Normalde bu tür simulasyon oyunlarını hiç beceremem ama TH ile bunu başardım. Birçok değişik bölümde mücadele vererek, yeni bölümlere ve karakterlere ulaştığınız oyun, her türlü oyuncuya hitap etmekte. 


8 - Tekken Tag Tournament (PS2) 

Bir oyunu çok fazla oynayınca ne hale gelir bilirsiniz. İşte TTT de böyle oldu ve tüm hevesimi almayı başardım oyundan. Şimdi istirahate çekildi. 
Yakın zamanda yine liste başında görebilirsiniz. 


9 - Metal Slug X (PSX) 

Daha çok, bir arkadaşınızla birlikte zevkini sonuna kadar çıkarabileceğiniz Metal Slug, “sprite” tabanlı grafikleri ve eğlenceli oynanışıyla, sizi bir süre oyalayacaktır. 


10 - Diablo 2 (PC) 

Bu ay, Diablo 2 Expansion'ının da piyasaya çıkışının yaklaşmasıyla, Battle.net'teki karakterimi geliştirmekle uğraştım. Dolayısıyla, bir dolu zamanımı bu oyunun başında geçirdim ve halen zevk aldığımı farkettim. Siz de deneyin. 


Ümit ÖNCEL uoncel&gamepro.com.tr 


Evet uzun zamandır sizlere ev ödevi vermiyordum ama madem okullar kapandı ve ders kitaplarınızı bir kenera attınız sıra geldi benim ödevlerimi yapmaya. 


EB İaım 


ihayet pek çoğumuz için hayat, kış aylarına İN oranla daha rahat. Üniversite sınavı öyle yada böyle bitti, Okullar kapandı. Lisedekiler karnelerini aldılar. Üniversitedekiler finallerinden sonra kitaplarını kapattılar. Çalışanların çoğu için yaz aylarında işler biraz daha durgundur. Tüm bunlar kendinize daha çok zaman ayırabileceğiniz anlamına geliyor. Artık doya doya bilgisayar oynayabileceksiniz. Tatile gidenler deniz, güneş, yaz aşkları (hadi gene iyisiniz) ve eğlenceye doyabilecekler. 
Ve tüm bunların yanı sıra artık uzun FRP oyunlarına daha çok zaman ayrılabilecek. 

Şimdiye kadar size temel olarak RPG'lerden ve onların temellerinden bahsettim. Oyunanışıyla ilgili bir şeyler konuşmaya pek vakit kalmadı. Ama madem artık yaz geldi ve madem artık oyuna ayırabileceğimiz daha çok vakit var, gelin artık yavaş yavaş genelden özele inmeye başlayalım. 

Sizlere daha önceden pek çok farklı RPG türü olduğundan bahsetmiştim. D&D, Vampire, Nephilim, CyberPunk, Werewolf vs.. vs... Bunların herbiri birer RPG ama olayların geçtiği zaman süreci, karakterlerin özellikleri, güçleri ve zayıflıkları, oyunun konsepti açısından birbirleri- den çok farklılar. Dolayısyla herbirini sevmek, oynamak hatta bilmek zorunda bile değilsiniz. 
Eğer yeni başlayacaksınız aralarından D&D olarak bilinen Dungeons and Dragons (Zindanlar ve Ejderhalar olarak Türkçe'ye çevrilebilir hatta geçenlerde vizyondaki bir filmde de aynen böyle çevrilmişti) sanırım sizin için en ideali olacaktır. 

Dünyada milyonlarca RPG oyuncusu var ve onların arasında da en popüleri kesinlikle D&D'dir. Bunun başlıca sebeplerinden biri diğerleri- ne oranla nispeten daha uzun bir geçmişi olmasıdır. Daha uzun geçmişi olması hem daha çok test edilmiş, oyunun mantığındaki hataları bulup düzeltmek için daha çok fırsat doğmuş olması anlamına geliyor. 

Bunun yanı sıra uzun yıllar boyunca oyun daha da değişmiş ve derinlik kazanmış. Sadece D&D için basılan kitaplar kaba 


bir tahminle Türkiye'de orta halli bir yayınevinin yayınladığı tüm kitapların bir kaç katıdır. 

Başlangıçta çıkan ilk kitaplar daha yüzeysel bilgiler ve kurallar içerirken, giderek daha yaygınlaşan oyun zaman içinde iyice dallanıp budaklandı. Eskiden sadece bir ayrıntı olan ırkların yada sınıfların bile artık hemen hepsinin kendi özelliklerini derinlemesine anlatan birer kitabı var. 

D&D'nin özelikle yeni başlayanlar için ideal olmasının nedeni ise, bu bahsettiğim kitaplar arasında bir kısmının da özellikle tecrübesiz oyuncular için hazırlanmış olması. Oyun hakkında çok az şey bilen biri bile bir başlangıç kitabı alarak ve bir kaç arkadaşını bir araya toplayarak o akşam oynamaya başlayabilir. 

Evet uzun zamandır sizlere ev ödevi vermiyordum ama madem okullar kapandı ve ders kitaplarınızı bir kenera attınız sıra geldi benim ödevlerimi yapmaya. Evet bu ayki ev ödeviniz yılin yorgunluğunu biraz attıktan sonra çevrenizde RPG oynayanlardan kitaplarını ödünç almanız ve şöyle bir göz gezdirmeniz. Fakat baştan söyleyeyim; kitapların çok büyük kısmı İngilizce. Yani eğer İngilizce'niz yoksa, yanınızda İngilizce'si olan ve sabırlı bir arkadaşınızı bulundurmalısınız. Kitapları biraz kurcaladıktan sonra oyun hakkında az çok bir fikriniz olacaktır ama sadece resimlerine bile baksanız oyunun geçtiği zamanlar, ve olayların gerçekleştiği çağların atmosferini biraz daha rahat anlayabilirsiniz. 

Önümüzdeki ay şu D&D'ye bir adım daha gi- 


receğiz. Hazır olun... 
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Cenk-Erdem www.muebbetmuhabbet.com 


Internet'e bağlanamayınca 1C0 
“white pages” ten bulduğum erkek arkadaşım benimle konuşmuyor. 

Acaba artık beni sevmiyor mu? 


E: Cenk bey bu ne dergisi? 

C: Hangisi? ) 

E: Yeşil olan 

C: Bilmem okumadım ki 

E: O zaman okuyalım 

C: Tamam siz okuyun ben dinleyeyim 

E: Olmaz siz okuyun 

C: Siz okuyun ben anlayayım, bakalım okuduğunuzu anlayabilecek miyim. 

E: Hmm, tamam o halde anlaştık. 

C: Şu güzele benzeyen yazıyı okuyun 


E: Şunu mu? 


C. Tabi neden olmasın 

E: Öğ ay onu okumam 

C: Iğg hakikaten benim de midem bulandı yazıya bakınca 

E: Gözleriniz bozuluyor olabilir Cenk bey. 

C: Yazıya bakınca mide bulanırsa bu astigmat demek değil mi? 

E. Ya da yazı iğrençtir. 

C. Neyse şunu okuyun, iyisi mi...? 

E; İyisi. 


pratik Bilgiler 


“ Bilş isa 


- Balgalkıran 
Başkenen 


Sen Kartları ve 
Onların Kart Sesleri 


Sevgili Cenk ve Erdemlerisi; 

Ben sizin kadim okuyucularınızdan Ruhhas. 
Teknik bir sorum olacaktı. İki de olabilir dikkat edin. Şöyle ki: 

Ses çıkartan kartlara ses kartı dendiğini biliyorum. Zira bende de bir tane var. Onun özellikle oyun oynarken çaldığı güzel müziklere, yaptığı efektler ve şirinliklere bayılıyorum. Ama nedense iş İnternet'e bağlanmaya geldi mi sapıtıyor. O güzel sesleri çıkartan sanki o değilmiş gibi düdüridü düüdüü düdüridüdü şeklinde ıkınıyor. Bazen bu bağırtılar uzuyor ve sanırım o yüzden İnternet'e bağlanamıyorum. 


, 


— İnternet'e bağlanamayınca ICO “white pages” ten bulduğum erkek arkadaşım benimle konuşmuyor. Acaba artık beni sevmiyor mu? 
Onu kaybedersem ölürüm. Ayrıca o beni 170 
cm boyunda ve 50 kilo sanıyor ve buluşmak istiyor. Ne yapabilirim? Internet'te erkek arkadaş başka nerden bulabilirim? Evde kalmak üzereyim, kalıyorum, aha kaldım. Artık cevap yazmasanız da olur. Çevre dostu yeşil motorunuz 

Ruhhas Tası, Ruhhas(De-salak.net 

C: Aaa bize yazmış bu kız. 

E: Mektup bazında mı yoksa hissiyat bazında mı diyorsunuz 

C: Davlumbazında Erdem bey, heh heh heh 

E: Heh heh, Cenk bey bu esprilerinizle bir gün benim kolumu koparacaksınız 

C: Aybediyorsunuz beni kaybediyorsunuz, bacaklarınızı bile kırarım. 

E: Cenk bey bu hanım cevap yazmasanız da olur artık demiş ne dersiniz yazalım mı? 

e; Hissiyat bazında mı? 


Oyum Çözümleri 


C: “Bir oyunun çözümünü yazalım ama adını vermeyelim siz de 'bu hangi oyun yahu? şeklinde kafayı yiyin” adlı köşemizde bu ay hangi oyunu anlattığımızı tabi ki söylemiyoruz. 

E: Çünkü eğer söyleseydik, ne olurdu? Siz söyleyin Cenk bey. 

C: Söyleyemem Erdem bey bu gizli bilgi. 

E: Anlıyorum. 

C: Önce şatodaki adamla konuşun. 

E: Ne şatosu? 

C: Söyleyemem ısrar etmeyin. 

E: Peki devam edin. 

C: Sonra herkesi öldürün. Ölürseniz save ettiğiniz yerden load edin. Oyun sonu canavarını da öldürünce işte mutlu son. Herkesi kurtardınız. 

E: Bu bir mucize. Dünya tarihinde çözümü bu kadar güzel anlatılan bir oyun daha yoktur Cenk bey. 

C: Aslında hızımızı almışken bir çözüm daha patlatsak mı? 

E: Bu sefer hangi oyunu çözelim cenk bey? 

C: Söyleyemem dedim ya 

E: Siz de haklısınız. 

C: Terkedilmiş evin bahçesinde, solda havuzun ordan garip gurabe şeyi alın. Sonra sağdaki ağacı inceleyin. İmbik kılıklı şeyi alın. Bu oyunda öyle ortalığa ateş etmek yok. Yavaş olun, indirin elinizi akıllı olun. İçiniz şişsin, oyunu silin. 

E: Şimdi tam çözümü verdik mi? 

C: Tam olmasa da bu oyun için en iyi çözüm bu Erdem bey. 

E: Kimbilir önümüzdeki ay hangi yeni ve güzide oyunların çözümünü vereceğiz değil mi Cenk bey? 

C: Söyleyemem bu gizli bilgi Erdem bey 


E: Hayır davlumbazında heh heh heh 

C: Her türlü yazalım Erdem bey, ne olacağı belli mi olur. 

E: Manidar konuşuyorsunuz ama içi boş oluyor Cenk bey. 

C: Ben mi? 

E: Hayır, hayır hadi yazın artık. 

Sevgili Ruhhas; öncelikle ileriye dönük yazışmalar için icg numaralarımızı vermek istiyoruz. Benimki 2 Erdem beyinki 4. 

Şimdi gelelim sorunlarına. Biz deriz ki internete bağlanma. Henüz yaşın genç. Biraz hayatını yaşa. Sonra iyice kararını verince, istersen 


© Ne Oynadık? 


Cenk bey olarak ben Black and White oynayıp sevmez iken, Erdem bey Ultima online da tavuk baltalıyordu. 


* Ne İzledik? 
Ben Microsoft Embedded Tools'un tutorial'ını, Erdem bey 14 
Mayıs tarihli Hürriyet gazetesini... 


9 Ne Okuduk? 


Lİmp Bizkit'in Chocolate Starfish.and Hot Dog Flavored Water albümü 2. ayını doldurdu 


9 Ne Dinledik? 


Mumya Returns adlı ebel filmi seyrettik maalesef. Sırf efektleri için de bir filme gidilmez ki. 


ADSL ile 2048/128 kbps son sürat, bir daha kopmamacasına bağlanırsın. 


Bir de server kurdun muydu, bütün Ouake'ciler, Counter'cılar, Ultima'cılar peşine düşer hayatım. Lag nedir bilmeden download içinde yaşarsın. Gigabayt gigabayt dataların olur. Hadi şimdi aggresoru yeme- den yıkıl karşımızdan, sefil Internet faresi seni. 

Sevgi dolu türkülerimizle ; 

The Cenk of Kerdem: Ejderin Soğuk Nefesi (klan ESNJ 

C: İnsanları sevindirince insan ayrı bir mutlu oluyor Erdem bey. 

E: Burda hangisi biziz? 

C: İnsanlar. 

E: Haa. 


nter Sirike*'da Bayarılı manın Kuralları 
E: Oo Cenk bey Counter Strike da efsaneler yaratan ünlü oyuncu. 

C: Sizi önce bir elbombişi ardından Ak47 fırtınası ile selamlarım Erdem bey. 

E: Çok teröristsiniz Cenk bey ama Counter 
Terrorists win. 

C: Get out of there its gonna blow. 

E: Affirmitive, 

C: Roger that, | copy and then paste. 

E; Cenk bey tüm dünyada CS bazında ui nam salmış bir oyun- Sende benim hatalarımdan birisin cusunuz. Nasıl saldınız bu kadar namı? 

C: Acımam vururum Erdem bey. Gerekirse keserim. Özellikle Dust'ta “bıçağa gel” şeklinde meydan okurum. 

E: Hunharlığın bu kadarı Cenk bey. Peki nedir kazanmanın kuralları? 

C: Rush, rush, rush. Açık alanda hilal saldırısına dur diyecek bir awp'ci dahi yoktur. 

E: Valla bende awp oldumuydu, hilal milal anlamam yedirtirim size headshot!. 

C: İşte anca awp olunca konuş sen, bıçağa gel bıçağa. 

E: Tabi tabi, fraglere bak sen şaşı. 

C: Almışın awp' yi, sotelen vur tabi. Sona da countercıyım dersin. 

E: Hade len coltla az tepelemedim seni. 

C: Script kullanmayınca anca hostage'ları vuruyosun sen. 

E; Valla kullanmıyorum 

C: Yemezler, bariz kullanıyosun işte. Oha benim pinge bak. 

E: Bırak mazereti, köprüye gel. 

C: Bombişi koyim geliyorum bekle sen orda. 

E: Anaa harita deişti. Oylayın dedik 15i bee 

C: Öğğ backalley. Oynamam orda. 

E: Başka servera... 

C: Önden buyur lamer 

E: Sensin o 

C: Yeg yee 

Hadi bayz. 
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Fırat AKYILDIZ firat©gamepro.com.ir 


Soğuk bir kış akşamı... 


Y, 1991... Saat akşamın 7'si... Her yer simsiyah ve hava inanılmaz soğuk. Bizim evdeyiz. 


Hasan'la Commodore'da Barbarian oynuyoruz. 
Bir o benim kafamı uçuruyor, bir ben onun... 


Ben ara sıra kendimi kaybedip, mutfaktan aldığım ve pofuduk minderimin altına sakladığım kahvaltı piçağını o Hasan Başaran kişisine saplıyorum. Çok dehşet bir sahne, fekat nedense Hasan'a bir şey olmuyor. Vay anasını. Hemen yanımdaki kurşun kalemi alıp, duvara not alıyorum; “Kahvaltı piçağı işe yaramadı. 
Bundan sonra Barbarian'da yenilince, Hasan'ın kafasına sert bir cisimle vurulacak, olmadı apartman boşluğundan yerçekimine bırakılacak” 
Sonra bir defa daha Barbarian oynuyoruz. Duvardaki notu son anda farkeden Başaran soyadlı barbar 


genç, ansızın oyunu kaybediyor. “Bu kadar da 


iyi oynamamalıyım” diyorum içimden. 


Hava kararmaya devam ederken, kapının sanki bir panda tarafından çalındığını duyuyorum. Sıcak minderimden kalkıp, yarısından fazlası ayağımdan çıkmış olan çorabımın üstüne basarak, homur homur kapıya doğru gidiyorum. Kapıya yaklaştıkça, artık kapının bir panda tarafından çalındığına emin oluyorum. İçim- 


Nostaljik 


den 'elle çalınan kapılarda *donk donk' diye bir efekt var mıydı ki?" diye geçiriyorum. Kapıyı hafifçe aralıyorum... O da ne? Bu bir Alp. 
Bildiğimiz Alp hem de. Hemencik onu içeriye 


şı Aysuncan. £ 


alıp bal yanaklarına sarılıyorum. Elindeki kasetleri göstererek, neşeli bir edayla "ben bilgisayarcıya gidiyorum Fırt, sen de gelsene” diyor. 
Ben de ona, "hava çok soğuk, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz” diyorum. Çok geçmeden, az önce yanaklarına sarıldığım Neşeli Panda Alp'i üstüme çıkmış olarak buluyorum. O anda, “donma tehlikesi" ile "enkaz altında kalmak” arasında hızlıca bir seçim 


yapmak zorunda kalıyorum ve "belki hava o kadar da soğuk değildir. 


diyorum. 

Sonra Barbarian'da savunmasız computer'e saldıran Hasan'a sesleniyorum. Hasan hemen yanımıza geliyor. O da Alp'i görünce çok seviniyor ve kafasına sarılıyor. Berelerimizi ve atkılarımızı alıp bir yumak halinde yola koyuluyoruz. Boylarımızın bir bacak boyunu geçmemesini sorun yapmıyoruz. Kartoplarının içine taşlar koyup, kafalarımızı yara yara bilgisayarcıya doğru gidiyoruz. Yoldan geçen yaşlı bir amcanın beni uyarmasından yararlanan hain bir Hasan, kafama kartopu atıyor. Ben de Alp'i Kardan Panda yapıp Hasan'a atıyorum. 

Eğlenceli, sadist ve uzun bir yuvarlanışın ardından, bilgisayarcıya varıyoruz. Burunlarımızı, soğuktan buğulanmış cama dayayıp içeriye bakıyoruz. İçeride, gözlüklerinin üstünden bize bakan yaşlı bir amcanın olduğunu görüyoruz. Hemen içeri giriyoruz. Elimizdeki kasetleri masanın üstüne koyuyoruz ve yıpranmasın diye naylonla kaplanmış oyun dosyasını elimize alıyoruz. Birbirimizin üstüne çıkarak oyun listesine sakin sakin bakıyoruz. Bir ara dosyanın bir kısmı Alp'in elinde kalıyor. O sırada oyun çeken yaşlı amcaya farkettirmeden dosyayı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Hasan bizi satıp bu olaya duyarsız kalıyor. 
Listeye boş boş bakmaya devam ediyoruz, ama ne çektireceğimize karar veremiyoruz. Sonra herkes gözlerini yumup, listeden rastgele bir oyun seçiyor. Seçtiğimiz oyunları kasetlerle birlikte amcaya veriyoruz ve elimizde kalan dosyanın parçalarını yavaşça yerine bırakıyoruz. Sessiz bir bekleyişe geçiyoruz. Yaşlı amcanın yüzüne ve gözlüklerine yansıyan mavi ekranı görüyorum. Dalıp gidiyorum. Daha sonra Hasan'ın, "Fırt hadi gidiyoruz! demesiyle kendime geliyorum. Eve çok geç kaldığımızın farkına varıyorum. Berelerimizi ve atkılarımızı aldıktan sonra "iyi akşamlar amçaçım” deyip yeniden yola koyuluyoruz. 

Geldiğimiz yoldan aynı sadistlikle geri dönüyoruz. Oyunları dene- 


yeceğimiz için çok heyecanlıyız. En kısa zamanda eve varmak için, yol 


boyunca birbirimize daha az pislik yapıyoruz. Yorucu bir yolculuğun 


ardından eve varıyoruz. Kapıdan içeri girer girmez, ayakkabılarımızı salona fırlatarak annemin bizi yemesi için zemin hazırlıyoruz. Yine birbirimizi ezerek odaya doğru koşuyoruz. Hemen pofuduk minderlerimize oturup Commodore'u açıyoruz. Kasetlerden birini alıp teybe koyuyoruz. Derin bir nefes alıyoruz ve "Load" yazıp “Enter'a basıyoruz. ? 

Uzun bir sessizlik... Sonrasında suratımıza yansıyan mavi ekrandaki yazılar; 

?syntax error 

ready. 


9 Ne Oynadım? 


Hasan'la Network'ten Arcade Pool Il oynadım. Hasan çuhayı yırttı. 


* Ne İzledim? 
American Beauty'yi izledim. Sonunda adam ölüyor, çok üzüldüm. 
Siz üzülmeyesiniz diye... 


9 Ne Okudum? 


Ölümden Sonra Yaşam'ı okudum. Çok dehşet bir şey. 


* Ne Dinledim? 


Therion'un son albümü Deggial'ı dinledim. Vovin kadar olmasa da gayet başarılı bir albüm. 
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Alp Burak BEDER abbedergamepro.com.tr 


Tam yirmi aydır size oyun bahçemin kapılarını sonuna kadar açmış, sizinle oyun oynamak için 


hevesli bir çocuk gibi bu köşeyi yazıyorum. 


Bir Şeyler 


ile kolay, tam yirmi ay geçmiş. 
D,. an okumakta olduğunuz bu yazı, umumiyetle gecenin geç vakitlerinde, uykulu ve patlak gözlerle yazılan yazıların yirmi birincisi. Yani, eğer bilgisayarın başında uyuyakalmazsam, yaklaşık yarım saat içinde bitireceğim bu ayki köşem benimle aynı yaşa ulaşacak. İşe bakınız ki, eğer önümüzdeki ay da 
Oyun Bahçesi'ni bu sayfalarda görecek olursanız, köşemle el ele yirmi iki yaşımıza gireceğiz. Ne yazık, Oyun Bahçesi doğum günü pastamın tadına bakamayacak. Muhtemelen o pastadan ben de fazla yiyemeyeceğim. Hayır, kalabalık bir parti vermiyorum, fazla kilolarım- dan dolayı, en kısa zamanda yeniden sıkı bir rejime giriyorum. Lakin bu rejimlerde bir türlü istikrar sağlayamıyorum. Anneanneme soracak olursanız “top oynamalı”ymışım, “hoplayıp zıplamalı”ymışım. 
Boğazımdan kesmem gerektiğini söyleyenler de var. Fakat bu tabir kanlı bir çağrışım yaptığından sürekli midemi bulandırıyor ve ben bu yüzden değil ama benim de bilmediğim başka sebepler- den, “boğazımı kesmiyorum.” Bazen fazla kilolarımı, okul, iş ve sıkıntılı bir özel hayat arasında geçen, stres yüklü yaşantıma bağlıyorum. 
Çünkü, işten ve okuldaki derslerimden dolayı, uzun süredir, ne doğru düzgün rejim yapabiliyorum, ne sinemaya gidebiliyorum, ne de kitap 


GamekKro hatırası... 


okuyabiliyorum. Oysa kitap okumayı da, sinemaya gitmeyi de çok severim ben. En çok da, kıyıda köşede kalmış, kimsenin yüz vermediği kitapları okumak isterim. Kitaplarla olan ilişkim sadece okumak üzerine değil. Yine uzun süredir ihmal ettiğim, belki hiç bastıramayacak ol- sam da, bitirmeyi şiddetle istediğim bir kitabım da var. Kitap bir martının küçücük bir hikayesiyle başlıyor. Çünkü martıları severim. Beyazdırlar, özgürdürler, umursamaz tavırları, turuncu gagaları ve kocaman kanatları vardır. 
Özellikle de motorla Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçerken, sabah mahmurluğunu üzerinden henüz atamamış insanların tepesinde bağıra çağıra uçarlarken daha bir severim. Boğazı da çok severim. En çok, Üsküdar-Harem sahili boyunca uzanan kaldırımda yürürken seyretmekten hoşlanırım Boğaz'ı. Sabahları burası çok güzel olur, tam güneşin doğumuna yakın, İstanbul bir sessiz olur, bir güzel olur... Sonra bu sessizliği, önce balıktan dönen bir küçük teknenin motor sesi, ardından kargaların çirkin çığlıkları böler. 
Bunu çoğunuz bilmez; Karacaahmet mezarlığındaki uzun selvi ağaçlarında yaşayan binlerce karga, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, güruh halinde ve çığlıklar içinde Boğaz'ın diğer tarafına 


Zamanda Yolculuk... 


9 Ne Oynadım? 
Bol bol Desperados oynadım. Sonra Commandos'u izledim, baştan, bir daha onu da oynadım. 


e Ne izledim? 
© Daha önce izleyemediğim Robot Adam'ı izledim. Filmin türü ne olursa olsun, Robin Williams harika rol yapıyor. 


© Ne Okudum? 


Roberto Arlt'ın “Yedi Deliler”ini okudum. Güzel, küçük bir konusu var. 


© Ne Dinledim? 
Gueen'in tüm parçalarını baştan sona, tam iki hafta boyunca dinledim. Çok iyiydi. 


85 


Www .gamepro.com.tr 


Temmuz 2001 


Half-Life; Counter-Strike 


Online oyun deyince akla hemen Counter-Srike geliyor ve işte burada biz GamePro ekibi olarak biraz da soteye yatarak bazı temel taktikleri veriyoruz. 


Genel İpuçları 


GamePro Gerillaları 


Takım Arkadaşlarınız 
Stick together (birbirinizden ayrılmayın)! Daha fazla oyuncu bir takımın kazanma şansını artırıyor—daha fazla zafer de daha fazla para ve iyi silahlar anlamına geliyor. Büyük takımlarla birbirinizde ayrılın ve çifte ler halinde dolaşın. 


Eğer belli haritalarda ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, biliyormuş gibi görünen birisinin peşine takılın. Bununla birlikte temel gücün sayılarda olduğunu unutmayın. 


Da Bomb 

Teröristken C4'ü direkt olarak hedefin üzerine yerleştirmek zorunda değilsiniz. Yakınına bir yere bırakabilirsiniz-bomba göstergesi- nin kırmızı ve yeşil olarak yanıp söndüğünü görür görmez patlayıcıyı olduğunuz yere yerleştirebilirsiniz. Avantaj sağlamak için bombayı sıkışık bölgelere veya karşı takımdakilerin bir duvar veya engelle karşılaşmak zorunda kalacağı bir yere koymaya çalışın. 
Patlama sonucunda ölüm getirse de, bomba yerleştirilen bölgeyi korumaya değer—zaten bombanın patlamasıyla kazanacağınız için yeni silahlar alacak kadar para kazanıyorsunuz. 


Eğer düşman kolayca imha edebilecekse bombayı yerleştirmeyin-mesela size doğru koşuyorlarsa. Onlar başka şeylerle uğraşana veya sayıları azalana dek bekleyin. 


Yanınıza bir arkadaşınızı alın ki yere eğilen arkadaşınızın üzerinden zıplayarak daha önceden çıkamadığınız yerlere konuşlanabilesiniz. Bu özellikle bombayı sandıkların üzerine yerleştirirken işe yarıyor. Bu durumda karşı tarafın bombayı imha edebilmesi için yine iki kişi çalışmaları gerekecek. 


Rehine Oyunları 

Para kazanmak için rehineleri kurtarmak zorunda değilsiniz; sizi sadece takip etmelerini sağlamak ekstra para kazandırıyor. 


Bu biraz zalimce ama rehineleri yem veya canlı kalkan olarak kullanabilirsiniz. Bir rehine alıp onu bir geçidin ortasına veya bir köşeye bırakmak teröristler için faydalı olabilir. Elleri tetikte dolaşan CT'ler (counter-teröristler) kazayla ateş edecek ve rehine öldürdükleri için para kaybedecek- ler-bu noktada saklandığınız yerden çıkıp o CT'nin işini de siz bitireceksiniz. 


Rehinelerin merdivenlerden çıkamadığını, korkuluklardan atlayama- 


dığını veya oyuncu karakterlerin üstesinden gelebileceği diğer şeyleri yapamayabileceğini sakın aklınız- dan çıkarmayın. Bir kurtarma operasyonunda rampalarla merdivenleri kullanın ve sakın son hızla ilerlemeyin. 


Harika Modlar 

EZ Scripts (www.planethalflife.coml ezscripts). adındaki ücretsiz programa bir bakın. Bu uygulama özel'config dosyaları oluşturmanıza imkan veriyor ki bu sayede silahlarınızı, mühimmatınızı ve zırhınızı tek bir tuşa basarak alabiliyorsunuz. Böylece satın alma menüsünden kurtularak çok önemli birkaç saniye kazanmış oluyorsunuz! 


Ayrıca eğer gerçekten becerikliyseniz kendi spray logolarınızı da yapabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi için www.connect.to/de- viln adresine bakın. Bunların haricinde düşman takım elemanlarının yerleştirdiği logoların üzerini boyayarak onların canını sıkabilirsinız. 


Sürpriz! 


Çoğu insanın yeterince kullanmadığı basit fakat etkili bir teknik de dikkat dağıtmaktır. Bu durumda el bombaları çok işe yarıyor-önce bombaların bir tanesini sol taraftaki geçide atın, sonra hemen sağdaki geçide doğru koşun. Daha sonra saldırarak kafası 


karışan düşmanlardan birkaçını haklayabilirsiniz. 


i İT Ze e ŞA 
Düşmana yanından saldırın. Eğer dikkatlerini bir tarafa doğru vermişlerse (sizin takım arkadaşlarınız gibi) diğer tarafından yaklaşın. Eğer düşmanla karşı karşıya kalırsanız üstüne doğru gitmeyin. Bir başka yolu kullanarak etrafını dolaşın ve arkalarından yaklaşın. 


e. N be m 
Kapıların ve bazı duvarların arkasına ateş edebilirsiniz. Bu şekilde kapıların arkasında duran can seviyesi düşük düşmanlarınızı zahmetsizce haklamış olacaksınız. 


Flaslight Sinyali 


Flashlight kullanarak takım arkadaşlarınızla sessizce mesajlaşabilirsiniz— Morse kodunu öğrenin veya takım arkadaşlarınızla kendinize ait bir sistem geliştirin (tek flaş “ayrılmayın”, iki flaş “ilk önce sen git”, vs.). 
Yalnız uyaralım, bazı server'lar flashlight kullanımına izin vermiyor. 


Yükseğe Zıplayın 


Sandıkların ve normal zıplamayla üzerine çıkamadığınız nesnelerin üzerine çıkmak için zıplayın ve havadayken sürünmeye (Ctrl) basın. 


Köşeleri Kesin 


SWAT dilinde “slice the pie (pastayı dilimle)”. Köşelerden dönerken, karşınıza çıkan yeni yerleri 


hedefte tutun. Bu sayede olası bir düşmanı hemen indirebilirsiniz. 


Üniforma Numarası 


Fransız GING ve Phoenix Connexion karakter modelleri birbirine çok benziyor. Bunların birini seçtiğinizde düşmanınız sizi bir arkadaşıyla karıştırabilir. Bu durumda birkaç saniyelik avantaj elde etmiş olursunuz. 


Better Aim 


İyi hedef almak ve bilinmeyen bir bölgeye sessizce sızmak için sürünerek ilerleyin. Fakat diğer taraftan, sürünürken göründüğünüz takdirde daha kolay 

bir hedef teşkil - 


Lkl edersiniz. Bu yüz- a den ayağa kalkmak için 


tetikte olun. 


Yaşamak İçin 
Zıplayın 


Eğer kör bir köşe gibi emin olmadığınız bir bölgeye ilerliyorsanız, açık alana girerken sürekli zıplayarak devam edin. Bu taktik sayesinde sotaya yatmış sniper'ların sizi indirmesi daha zorlaşır ve siz de güvenli bölgeye kadar zaman kazanmış olursunuz. 


Kadr Furin Oni! 


Mümkün olduğunca düşmanlarınızı kafalarından vurmaya çalışın. 
Sağlıkları ful olsa bile kafadan'vurduğunuzda onları öteki dünyadaki yakınlarının ziyaretine gönderirsiniz. 


a 


Ma vi, 


Mm. 


Düşen beklediği yeri biliyorsunuz ama bu bölgeden geçmek zorundasınız, işte burada sis bombası kullanın. Dikkatli olun, sis bombaları bazı server'larda lag oluşturabilir ki bu da oyuncuları kızdıracaktır. 


Para mı Yok? 


Pahalı bir silah-istiyorsunuz ama kazanamıyorsunuz. Birkaç oyun boyunca para harcamayın ve para 


toplayın. Şimdi değişim için iyi bir zaman. Belli de yeterince şanslıysanız öldürdüğünüz:düşmanın silahını alarak paranızı harcamak zorunda kâlmazsınız. 


Silah Ipuçları 


Flashbang bombasını göz ardı etmeyin. Ölümcül bir silah değil ama parlak beyaz ışığı rakiplerinizi tamamen kör yapabilir. Bu da size onları haklamak için yeterli zamanı kazandırır. Bu, özellikle köşe yakınlarında, geçitlerde ve küçük odalarda etkilidir. 
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noktanıza geldiğinizde ana silahıniz alın. 


Çift Tabanca 

Çift tabanca (Çift .40'lar, teröristler için) kullanmak risklidir ama bomba taşırken gayet iyidir. Hafifler, etkili- ler ve cephaneleri de ucuz-yalniz şarjörün dolması uzun sürüyor. Bu yüzden kullanımının riskli olduğu düşünülür, 


Tabanca Gücü 

İyi bir rifle veya shotgun almak için yeteri kadar paranız yoksa, en azından tabancanızı upgrade edin. Az bir para harcayarak bunu yapabilirsiniz. The Night Hawk (oyunun mod versiyonunda Desert Eagle olarak biliniyordu) yeni bir haritanın ilk roundunda alabileceğiniz en etkili silahtır. 


Şarjörü Doldurun! 


g2” otomatik bir silah taşıyorsanız 


her zaman dolu olmasını sağlayın— birkaç atış sonrasında bile doldurmayı ihmal etmeyin. Bir düşmanla karşılaşıp da tetiğe asıldığınızda silahınızda gelen boş klik sesleri kadar kötü bir şey olmasa gerek. 


Bıçağı Saplayın! 


Düşmanınızın yakınındaysanız ve her ikinizin de silah doldurması gerekiyorsa hemen elinize bıçağınızı alın ve saplamaya başlayın. 


Sniper Rifle 


Elinizde sniper rifle varken hedef arama esnasında orta zoom kade- 


mesini kullanın. Sonra hemen tam zoom durumuna geçin ve öldürücü vuruşunuzu yapın. 


SMG (MP5) 

SMG (oyunun mod versiyonunda 
MPS5Navy olarak biliniyordu) fiyat/performans açısından en iyi silahtır—kesin ve hızlı ateş sağlar. 
Paranız azaldığında bu silahı kullanın. 


Pompalı Shotgun 


Pompalı dağin otomatik olanına göre daha güçlüdür ama dolum zamanı daha uzun sürer. Kısa mesafelerde ilk atışın sizin tarafınızdan yapılacağını bildiğiniz zamanlarda kullanın-genelde ölümcüldür. 


Burst-Fire 

USP tabancasını daha etkin bir biçimde kullanmak için burst-fire modunu kullanın. 
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Counter-Strike'ın en çok oynanan haritalarından biri olmamasına rağmen 747 yakın mesafeli, klostrofobik savaşlardan hoşlananlar için idealdir. Uçak iki yolcu kabini, kargo bölümü ve üst kabinden alt tarafa giden dar bir havalandırma kanalına sahip. Burada kullanabilecek en etkili silahlar SMG'ler, yüksek kalibreli tabancalar ve shotgun'lar gibi e mesafeli karşılaşmalar için uygun olanlarıdır. 

Uçağın dar koridorları ve ve ateşli savaşlara sahne olurken, sizi takip eden rehinelerin kapılara veya yolcu koltuklarına “saplanmaları” çok kolay-bu yüzden kurtarma bölgesine doğru ilerlerken sık sık rehinelerin arkanızdan gelip gelmediğini kontrol etmelisiniz. 

Tabi ki yolcu koltukları sotacılar için bulunmaz bir nimet... 747 ile ilgili son bir not: Perdeler sanki sağlam bir kapı açıyormuşsunuz gibi gıcırdama sesi çıkartıyor olmasına rağmen, engelledikleri tek şey görüşünüz-kurşunlar değil. 

İkinci (ana) bölüm ve kargo kısmı (A) arasındaki pasajın bulunduğu yerin yakınındaki küçük, parçalanabilir ızgarayı muhtemelen fark ettiniz. Bu çok parlak bir harita tasarımı değil ama düşman güçlerini zımbalamak veya ileride bir yerde (B) bekleyen herhangi birinin el bombanızın tadına bakması için iyi bir pozisyon. Yalnız dar bölgelere bomba atmadan önce çok dikkatli olmalısınız-kaçırdığınız takdirde bomba gerisin geriye dönecektir. . 

747 ekip olarak dolaşmanın her zaman için iyi bir 
fikir olmadığı bir harita. Ekip üyeleri ayrı ayrı durmadığınız durumlarda Me uçağın aynı koridorda olmadığından emin olun; bu şekilde tek bir düşman tarafından in nalları dikmesini engellemiş olursunuz. 


haritada teröristlerin ei işi- aynı yolu (C) kullanabilecek CT'leri yala iş zi takip etmesini sağlayabilirsiniz. Uçağın 


rında CT'ler için gizlice ilerlemek ve si- 


sınız—CT'lerin işini kolaylaştırmak istemezsiniz 


1 diği gibi, rehineler kalkan olarak 


nuz. Bunun dışında karşınıza çıkabilecek 


herhalde. 

Uçağa götüren terminalin yakınında başlayan cesur teröristler, bekleme bölgesinden uçak kokpitinin üzerindeki çıkıntıya saldırarak CT'leri zor durumda bırakabilir. Ayrıca 747'yi yukarıdan görebileceğiniz bir balkona çıkmak için değişik bir yol bulabilirsiniz. 
Dışarıda ise birkaç sandığın arkasında (D) bir rehine kurtarma alanı bulunuyor. Uçağı havadan gören çıkıntıya ulaşmak için köşedeki borudan tırmanabilirsi-NİZ. 

Counter-terörist güçleri uçağa üç bölgeden girebilirler: terminalden, kokpitten (E) veya uçağın göbegindeki açık kargo kapısından. Eğer direkt olarak terminalden girecek olursanız, teröristlerle karşılaşma şansınız daha yüksek. Bu yüzden uçağın kokpitini yukarıdan gören balkona gitmek daha iyi olacaktır, burada iki giriş noktası bulunuyor-kokpit ve terminalin tepesi, 

Eğer kokpitten girerseniz aşağı zıplamadan önce cama ateş ederek parçalayın. İçeri girdikten sonra merdivenlerden uzak durun ve yolcu bölümünün arkasına doğru ilerleyin. Yerde (F) bir ızgara arayın, parçaladıktan sonra aşağı inin ve sizi uçağın arka tarafına götürecek olan kanala girin. Kanaldan aşağıya doğru ilerlerken, silahınızla merdiveni hedef alarak 


geriye doğru ilerleyin çünkü bu tek giriş. 


Terminale tavanındaki küçük ızgarayı kullanarak girmek kokpit girişine nazaran daha tehlikelidir çünkü karanlık ve terörist pususu (G) için oldukça uygun bir pozisyondur. Counter-teröristler için küçük ızgarayı uzaktan parçalamak ve sonrasında uçağa farklı bir yerinden girerek şaşırtma taktiği kullanmak daha etkili bir strateji olacaktır. 

747'deki beş rehinenin hepsini kurtarabilirsiniz. 
Bir tanesi uçağın 3. seviyede kokpitin arkasında; ikincisi aşağı yukarı ikinci seviyeye giden yolun ortasında; 

iki e ikinci seviyede, uçağın arka tarairka kısmında çıkışa gidecek yol uzun 


partımandaki ızgaraya ateş ederek acil bir rota (H) oluşturabilirsiniz-ızgaranın üstündeki koltuklara ateş edin veya bıçağınızı kullanarak parçalayın. 


a Hiritacı; 747 


Major Mike 


Bomba-İmha Haritası: 


Aztec bir tane ana dar geçide (üç yollun kesiştiği bir nokta (A)) sahip dosdoğru bir bomba haritası, CT'ler genellikle soldaki kapıdan el bombaları attığından teröristlerin tüm yolları kontrol etmeleri gerekiyor. Teröristler yeteri kadar hızlı davranabilirlerse sağdaki girişe sağ salim ulaşabilirler. Her zaman yan kanatlardan saldırıya hazır olmalısınız. Teröristler açısından burası el bombası-şaşırtma tekniğinin kullanabileceği mükemmel bir yer-geçidin birine atın ve diğerine doğru koşun. 
Hep birlikte aşağıdaki seviyeyi (B) kullanarak bu kesişme noktasından uzak durabilirsiniz. Burası size örme köprünün altına götürecektir. Bu yüzden yukarıda sizi bekleyebilecek düşmana karşı tetikte olun. 
Ayrıca suya da dikkat edin-ses çıkartabilir ki bu yüzden kenarları kullanmak isteyebilirsiniz. Bu bölgeyi destekleyen beyaz rampa iki bombalama bölgesinden ilkine götürüyor. Bölge korunmasız (C): yukarıda ve bu rampanın arkasında (yukarı geldiğinizde, uzak balkonlardan birinde bekleyen yetenekli bir sniper için 


kolay bir hedef olabilirsiniz) ve tahta kapılarda konuşlanmış olabilecek düşmana karşı tetikte olun. Bombayı gizlemek ise imkansız gibi. Bu yüzden bombayı köşeye 


yerleştirin ki CT'ler imha ederken arkalarını dö: zorunda kalsınlar. b 
İkinci bombalama alanı (D) biraz uzakta bulunuyor ama bu yolu tepmeye değer. İki büyük blok bombayı yerleştirdikten sonra onu korumak için bekleyecek 


mek 


teröristlere (veya sotaya yatıp bekleyen CT'lere) iyi bir gizlenme alanı sunuyor. Büyük olan bloğun köşesi öyle bir yerde ki C4'ü çatlağın derinliklerine yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde bombayı imha etmek isteyecek CT'lerin yüzlerini duvara çevirmesini ve köşede durmalarını sağlayabilirsiniz. Bu size büyük bir avantaj sağlayacaktır, tabi eğer “delikanlı adam arkadan vurmaz” gibi bir düsturunuz yoksa... CT'ler için bir not: Çiftler halinde çalışın (E). 

İkinci bölgeye giden en hızlı rota, burada yolun karşı tarafında counter-teröristlerin hoş geldin ateşi açmadığını varsayarsak örme köprüyü kullanmaktır. Köprü ile ilgili önemli bir not: Bomba vs. gibi nesneler köprüden aşağı düşebilir. Bunları bir taraftan diğer tarafa atmak pek işe yaramayacaktır. 

Counter-teröristler de aynı tehlikeli bölgeleri kendi avantajlarına kullanabilir, özellikle kesişim noktasın- da kalabalık halinde yan kanattan saldırma tekniğini. 
Yalnız bu noktayı gözleyen terörist sniper'lara dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca her iki bombalama sahasında teröristler bombayı yerleştirip gitmiş olabilir, veya kalıp koruyor olabilir. Bu yüzden içeri (G) dalmadan önce el bombası atarak etrafı temizlemek iyi bir fikir. 


ztec 


Dan Elektro 
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Dengeli ve iyi bir biçimde oluşturulmuş haritalardan biri olan Dust öyle yoğun çatışmalara sahne oluyor ki çoğu zaman ateş etmekten parmaklarınızın ve ellerinizin kasılıp ağrıdığını göreceksiniz. 

Bu haritayı bu kadar iyi yapan şey, teröristlerin kullanabileceği farklı rotalar. Üslerinden çıkmak için kullanabilecekleri iki yol bulunuyor-köprünün altından (A) veya T-şeklindeki tünelin içinden (B)-bu tünel üç kola sahip. İster köprüyü kullanın ister tüneli, an azından bir kişi diğer tarafı korumalıdır. 

Eğer köprü rotasını kullanacaksanız, bir Krieg 552 Kommando (mod versiyonunda $G552 olarak biliniyordu) çıkıntının üzerinde sizi bekleyen CT'lere karşı kullanılabilecek en iyi rifle'dir. Alt geçidin solunda kalarak sandıkların arkasında gizlenin. Köprünün diğer tarafına geçer geçmez CT'lerin arkadan ve önden size ateş etmesini bekleyebilirsiniz, özellikle de rampanın (C) yukarısına çıktığınızda. Sağdaki girişten bombalama bölgesi B'ye (E) geçin. Tekrar sağa dönerek arkadan vurulmamak için bombalama alanına giden dolambaçlı yoldan 
(F) ilerlemek isteyebilirsiniz. 
zam Eğer tünel rotasını tercih 

gp | edecekseniz, mümkün olduğun- 

ve ca hızlı hareket ederek CT'ler- 

«(| den önce buraya ulaşmaya çalışın-onların T kesişim bölgesinin kontrolünü ele geçirmelerini istemezsiniz. Yakın mesafeler için bir shotgun kullanmak akıllıca olacaktır. Tünelin solundan gidip bomba taşıyıcısıyla bombalama bölgesi A'ya (G) gitmek iyi bir taktiktir. Veya tünelde sağa dönüp orada köprünün altından geçecek olan arkadaşlarınızı indirmek için bekleyen CT'lerin icabına bakabilirsiniz (H). Tünel el bombası şaşırtmacasını kullanmak için çok güzel bir yer. Eğer orta tünele koşarsanız (1), bazı CT'leri savunmasız olarak yakalayabilme şansınız var. 

CT'ler için hem tünelin hem de köprünün çok iyi bir şekilde korunması gerekiyor. Her ikisini aynı anda yapabilmenin yolu köprüde durmakla olur (H). Aslında bu nokta CT savunması için çok önemlidir—teröristler bombalama alanlarına ulaşmak için yanınızdan geçmek durumundalar. Bir diğer iyi strateji ise kalabalık bir grup halinde tünele dalarak T kesişim bölgesini kontrol altına almaktır (B). Bu şekilde teröristlerin kullanabileceği dört yoldan üçünü kapatmış olursunuz. Yine, siz burayı kontrol ederken köprüde de birilerinin olması gerektiğini aklınız- dan çılkarmayın. Başka bir etkili taktik ise hızlıca bombalama alanı (A)'ya giderek teröristlerin sizden önce buraya ulaşmasını engellemektir. Burada tünelin içini görerek temiz bir ateş pozisyonu sağlayacaktır. 


Rehine-Kurtarma Haritası: Siepe 


Four-Eyed Dragon 


Siege'da CT olarak başarılı olmanın yolu dev bir mücadeleden geçer. Burada avantaj teröristler- de-üssün içinde bulunan kamyon, sandık ve kolonlar (A) 
gibi değişik objelerin arkasına saklanılabiliyor. Teröristler ayrıca, iyi bir pozisyon aldıkları (B) takdirde köşeden gelecek herkesi sniper olarak kolayca indirebilirler. 
Kamyonun üzerindeki havalandırma oturup beklemek ve yaklaşan CT'leri indirmek için ideal bir yer (O). 

Counterteröristler eğer ana girişi kullanacaklarsa aşırı derecede saldırgan olmalılar. En azından bir CT sniper rifle kullanmalı; garaja giden köşeden önce yere yatın ve ful zoom yapın; daha sonra yavaşça sola doğru kayın ve sniper'a yatmış teröristleri hemen halledin (D). İçeri takım olarak girin ve bir sandıktan diğerine emih hareketlerle ilerleyin—hızlıca ateş edin ve hızlıca hareket ederek saklanan düşmanların işini biti- 

m rin (E). 

Binanın içine girmenin alternatif bir yolu lağım kanallarını kullanmaktır (P). 
CT'ler saldırılarını iki gruba ayrılara koordi- 

ne etmeliler: birinci 
A grup garajın dışında 
(G) ve diğer grup da lağım kanallarına giden girişte (H). Aynı anda içeri girin, birkaç sis bombası, flash bombası atın ve ortaya çıkan karışıklığı faydalı bir biçimde kullanın. 

Eğer savaş dışarıda geçiyorsa, karşılaşma CT'lerin rehine olabilir. Tepeciğin üzerine bir sniper konuşlandırın (I) ve teröristlerin girişte belirmesini bekleyin. Binanın terası da sota yapmak için uygun bir yer ama binanın kenarında sürünerek merdivene gelen ve sonra yukarı çıkarak sürpriz yapmak isteyen rakiplere karşı dikkatli olmak lazım ()). 

CT'ler için bir diğer alternatif başlangıçta, köprünün altında başlayan ve farklı seviyelere sahip binaya giden (K) yer altı yolunu kullanmaktır (K). Yalnız dikkatli olun: yukarı çılkmanın tek yolu asansör kullanmaktır ki bu da bir sürü ses çıkartıyor (L). Teröristler asansörün tepesi- ne tüneyerek birilerinin kullanmasını bekliyor olabilir. 
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mM Vahşi Batı'yı konu alan ne yazık ki çok az oyun bulunmakta. Ve geçtiğimiz ay çıkan Desperados: 

Vanted D Alive bu tarzın bugüne kadar yapılan en iyi örneği. Oyun hem gelişmiş grafik özellikleri, hem de Commandos tarzı kolay ve zevkli oynanışı ile bağımlılık yaratıyor. İşte bir 
“Vahşi Batı Efsanesi!” 
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rn kullanarak onun arkasından yukarı- ya çıkın. Miguel sizden tam karşıdaki otelin ca- 


mının önündeki saksıyı vurmanızı isteyecek. He- 


“defi vurmak için silahınızı seçin ve nişan imlecini 


ksının üzerine getirin. Saksının işini bitirdikten 


“sonra mermi resmine, kaç kez atış yaptıysanız Gi. 


nuştuğunuz kadın gelip bize yumruk atıp kaçan adamın nerede olduğunu söyleyecek. Tabii bu 


sırada olaya balıklama atlayamıyoruz buna dik: “kat! Oyun ilk önce elimizde olan saati nasıl kul- 


lanacağımızı öğrenmemizi istiyor. Saati nalbantın yanında herhangi bir yere koyun ve tıklamalarla 


> kaç saniye sonra çalacağını belirleyin (5-10 sn sonra gibi). Saat çalınca dükkanında çalışan nal. 


bant saate doğru koşuyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Daha sonra saati bıraktığınız yerden geri alın ve bizi yumruklayan Miguel 


© bulmak için sağ taraftaki köprüye doğru yönelin. 
Bu sırada alt menüde sağda duran teleskop gibi “alete tıklayarak aynı Commandos'ta olduğu gibi 

Miguel'in görüş alanının nereleri olduğunu göre- 


oruk resmini tıklayıp ringdeki çam yarmasının | 


ine bir kez tıklarsanız 25$ cebinize girecek. 

guel daha sonra bizi hedefe bıçak atılan bir yee götürecek. Onu takip edin. Bıçağı yerden alın, menüdeki biçak resmine tıklayın ve nokta nokta şaretleri takip ederek hedefi tam 12'den vur- 
“maya çalışın. Hedefi i tam isbet ettirdikten sonra bıçağı hedeften alın ve kazandığınız hediyeyi ke-N nardaki at mez gl kenarına mg bar 


ş ana dek bize yardım eden Miguel e bir “yumruk Mak ve bundan kaçamayacaksınız. 


biliyoruz. Bu aşamada “C” tuşuna basamalı ve sürünerek ilerlemelisiniz. Eğer yürümeye veya koşmaya çalışırsanız Miguel atına atlayıp kaça- 


caktır. Arkasına kadar süründükten sonra ada- 
.ma bir yumruk atın. Sakın adamı öldürmeyin, 


eğer öldürürseniz oyununuz sona eriyor. Sonra 


“atın solunda duran eyeri alın ve ata tıklayarak eyeri ata takın. Ata binerek atınızı kuzeye doğru 


Şimdi birinci bölüm sonu ara videosunu 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ona bıçak firlatarak onu öldürün. Sonra evin arkasındaki yolu kullanın ve sürünerek en başta Sam'in bayıltıldığı binanın solunda kalan tarlaya 


kadar gelin. Bulunduğunuz yerde sarı otlar oldugu için nöbetçiler sizi göremiyorlar. Buradan tüm nöbetçileri tabancayla ateş ederek (yerde yatıyorken) öldürün. Öldürdüğünüz herkesi te- 


Desperados 


ker teker bu tarlaya getirin ve orada bırakın. Nasılsa kimse göremiyor. Sonra geri dönün ve Sam'i de alarak ortadaki tarlaların arasından geçen yoldan giderek korkuluğun olduğu tarlaya 


ulaşın. Burada da tabancanızla birkaç tane nöbetçi öldürün ve bunları da taşıyarak tarlaya bırakın. 
Sonra bahçeye girişin olduğu kapının yanından sürünerek orada çardakta duran Meksikalıyı bıçak fırlatarak öldürün. Geriye iki nöbetçi kaldı, biri sundurmanın altında bekleyen nöbetçi. Uy- 


gun zaman gelince ayağa kalkıyoruz ve bıçak ata- 


rak onun da işini görüyoruz. Son nöbetçi ise atların başında bekliyor. Bulunduğumuz yerden direkt aşağıya, nöbetçinin bizi göremeyeceği yere kadar geliyoruz. Nöbetçi sağa döndüğünde hızlı koşup (burada Ouick Action'u kullanabilir- 


siniz) nöbetçiyi bıçaklayın. Böylece tüm nöbetçiler öldürdünüz. Sam'i bıraktığınız tarladan alın ve atların arkasında bulunan yalağa atın. Böylece Sam ayılmış olacaktır. Atlarınıza binip ana kapıdan çıkın ve hızla güneye doğru gidin. 


3. Bölüm: Smoke Signals 
(Sam'in Alıştırması) 

Sam'in dinamitini seçin ve nehrin karşısına doğru (suya düşmeyecek şekilde) atın. Dinamit patladığı zaman yanınızdaki büyük ağaçtan bir kızılderili düşecek. Sam'i seçin ve onu iple bağlayın. 
Ata binerek John'u takip edin. John'un atı yerde bir yılan görüp ve John'u fırlatacak. Sam'i attan indirin ve Yılanı alın. Atınıza binip biraz ilerleyince yolun başka bir at arabası tarafından kapandığını göreceksiniz. Sam seçili durumdayken at arabasının önündeki ağır makineli tüfeği tıklaya- 


rak Sam'in kontrolüne verin ve arabaya ateş 


edin. At arabası parçalanacak ve yol açılacak. 
Ayrıca arabanın içinden TNT yazan bir fıçı çıkacak. O fiçiyı alın ve yolu kapatan kayaların kenarına koyup patlatın. Atınızı açılan yolun istikametinde sürün ve bölümü bitirin. 


4. Bölüm: Hang'm High 

Yapmamız gereken Dr. McCoy'u idam edilmekten kurtarmak. Oyun başladığında ne yapacağız diye bakınırken size doğru bir atlı gelecek. 
John'u seçin ve adama yumruk atın (Sakın öldürmeyin, oyununuz biter!). John ile köprü girişinde dolanan adamı arkadan bıçak fırlatarak öldürün. Adamı soldaki kulübenin arkasına saklayın. Sam ile yumrukladığınız adamın atını alın ve Saloon'un yanına park edin :) Sonra yine Sam ile dikkatlice giderek TNT fıçısını alın (Bu sırada ortada periyodik dolanan nöbetçiye dikkat edin ve o meydana yönelirken harekete ge- 


çin). TNT fıçısını aldığınız bahçenin hemen çaprazında olan bahçeye sürünerek ve nöbetçilere dikkat ederek gidin. TNT fıçısını üzerinde Doc McCoy yazan yeşil arabanın yanına koyun ve uzaklaştıktan sonra patlatın. Patlamadan sonra darağacının etrafında bulunan yaklaşık 10 kadar nöbetçi patlayan arabanın yanına geliyor. Ve hep orada kalıyorlar. John'u köprünün yakının- 


daki küçük kulübenin yanındaki yoldan yukarı- 


ya götürün. Oradaki eyeri alıp ata takın. Gelecek nöbetçileri bıçak atarak öldürün (Bu arada Saloon'a vb yerlere girmeyin yoksa ölüyorsu- 


nuz, yani oyununuz bitiyor.). Balkonlarda bulunan kadınlara dikkat edin. Avazları çıktığı kadar bağırıp tüm nöbetçileri etrafınıza toplayabiliyorlar. Çatıda bulunan nöbetçiyi bıçak atarak temizleyin. Atınızla meydana girip seri hareketlerle önce darağacının merdiven girişindeki nöbetçiyi, sonra da McCoy'un yanındaki nöbetçiyi biçaklayın. Sonra MeCoy'un asılı olduğu ipi 


kesin. McCoy'u kurtarırken ve kurtardıktan 


sonra mouse ile üzerine geldiğinizde etrafı mavi olan hiç kimseyi öldürmeyin. Sadece etrafı kırmızı olanları öldürün. McCoy'u seçin ve Şerifin ofisine girin. Buradan McCoy'un eşyalarını almanız gerekiyor. Bana kalırsa burada John'u kullanıp Şerifi yumruklayın (Öldürmeyin!) ve McCoy ile eşyaları alın. Sam, John ve McCoy'a birer at bulun ve John ile ata eyer taktığınız yere, yani köprünün kuzeyine gidin (Bu arada dikkatli olun vurulmayın). İşte bu bölüm de bitti. 


|) | 
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(McCoy'un Alıştırması) 

MeCoy'un maymuncuğunu kullanarak kilitli olan kapıyı açın. İçerideki McCoy'un eşyalarını alın. Bu eşyaları aldığınız zaman McCoy'un tüm araç-gereçleri kullanılabilir olacak. Dışarıya çıktığınızda Sam, McCoy'la tartışacak. Çıkacak ko- 


nuşma balonlarını okuduktan sonra tüfeğinizi seçin ve karşı kıyıda yarı batmış olan kayığın ipini keserek kayığı batırın. McCoy'la Sam yine biraz takıştıktan sonra hemen yanda duran timsaha cam balon içindeki gazı fırlatın. McCoy bu gazın timsahı uyuşturduğunu söyleyecek. Sonra tüfekle kayığı batırdığınız yere gelin ve tekrar timsaha attığınız gazı seçin. Gazı seçtiğinizde menüde balonla gösterilen başka bir gaz seçeneği daha çıkacak. Bunu seçin ve karşı kıyıya doğru bırakın (Biraz zor belki ama birkaç denemeden sonra oluyor). Ayrıca bu balonun yerde veya suyun üzerinde “X” şeklinde bir işaret bıraktığına da dikkat edin. Balon nehrin ortasındaki adada duran timsahın üzerinden geçerken balona ateş edin ve timsahı bayıltın. Sonra 


otomatik olarak az önce McCoy'un bayılttığını 


sandığı timsahın yanına Sam gidiyor ve timsah Sam'in enerjisinin yarıya yakın bir kısmını alıyor. McCoy'un menüsündeki kırmızı haç bulunan paketi tıklayın ve Sam'e uygulayın. Sam'in enerjisi yine full oluyor merak etmeyin. Geriye şapka ve pardesülü bir şekil kalıyor sadece uygulanmamış olarak. Bunu yaptığınız zaman da McCoy'un kılık değiştirdiğini görüyorsunuz. 
Daha sonra atınıza binerek bu bölümü de bitiriyorsunuz. 


6. Bölüm: High Stakes 

Görevimiz Kate O'hara'yı kurtarmak. Zannedersem Kate hile yapan bir kumarbaz ve sırf bu yüzden elemanlar onu bir gemiye hapsediyorlar. 
Oyuna başladığınızda silahlarınızı teslim ediyor- 


sunuz ama kovulduğunuz için silahlarınıza tekrar kavuşuyorsunuz. Gemiye ulaşabilmeniz için arka taraftan dolanmanız gerekiyor. Burası karanlık ve bu yolun başlangıcı hemen oyunun girişindeki sol taraftan başlıyor. En güzel yol John ile adamları bıçaklamak (Ancak gece olduğu için bıçağı sadece çok yakın mesafelerde atabiliyor.). İsterseniz Sam'in yılanını da kullanabilirsiniz ancak bu gerçekten çok beklemenizi gerektirebiliyor. Gemiye yaklaşırkenadamların dikkatini saat ile dağıtın ve onları tek tek öldürün (ayrıca ortada sakın ceset bırakmayın). Gemiye sadece McCoy ve John ile çıkın. Çünkü işinize yarayacak olan sadece bu karakterler. Kate'in kapatıldığı odanın kilitli olan kapısını MeCoy'un maymuncuğuyla 


açın ve Kate'in iplerini John'un bıçağıyla kesin. 
Bu bölümde ne olursa olsun ortada adam bırakmayın. Gerçi adam bırakmasanız da sizi görenler sayesinde her 2-3 dakikada bir genel bir alarm (siren) çalıyor ve bulunduğunuz yere nöbetçiler yağıyor. Bu yüzden elinizi çok çabuk tutmanız ve aşırı dikkatle beraber titizlik de göstermeniz ge- 


rekiyor. Sonra gemiye geldiğiniz yolu izleyerek geri dönün. Ancak önden John'u götürmenizde fayda var. Çünkü öldürdüğünü çoğu nöbetçinin yerine yenileri gelmiş oluyor. Dikkatle bölüme başladığınız yere kadar gelin ve sessiz bir şekilde sağdaki ilk yolu takip ederek bölümü bitirin. 


7.Bölüm: . 

A Wowen Weapon 

Kate O'hara'nın lıştırması) 


Bu bölümde ilk önce Kate'in kartlarını kullana- 


rak aşağıdaki nöbetçiyi bayıltmanız gerekiyor. 
Bunun için Kate'in menüsünden iskambil kağıtlarını seçin ve bunları yerdeki “X” işaretlerinin 


üzerine gelecek şekilde atın. Kartları doğru şekilde ve tam yerlerine atarsanız nöbetçi ilk önce şaşırıyor ve kartları izlemeye devam ediyor. 
John'a yaklaşınca da adamı yumruklayıp bayıltıyoruz (Öldürmüyoruz!). Yalnız burada iskambil kağıtlarını atarken biraz seri olmanız lazım. Yoksa nöbetçi kartları unutuyor ve yeni attığınız kartları umursamıyor. Daha sonra ipte asılı olan giysileri alın ve Kate'e giydirin. Elbiseyi giydikten sonra John Kate'ten ahırın önündeki adamı tahrik etmesini isteyecek. Yapmanız gereken şey nöbetçinin görüş açısını menüdeki ikon yardımıyla belirlemek ve Kate'in menüsündeki bacak simgesini tıklamak. Nöbetçi Coşkun gibi gelecek haliyle. Siz de adamın bu durumundan yararlanıp John'la onu bayıltın. Ahırın önünde kalan nöbetçiyi de Kate'in aynasıyla halledeceğiz. Siz Kate ile 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askerleri öldürün. Trene geçmeden önce askerlerin trenin yolunu kestiğini ve haydutlara ateş ettiğini göreceksiniz. Tren istasyonunun karşısındaki evin balkonuna çıkın (bu iş için Sam biçilmiş kaftan). Balkondan askerlere dinamit fırlatın ve onların işini bitirin. Tüm takımınızı trenin son vagonuna bindirin ve bölümü bitirin. 


22. Bölüm: . 
Showdown in Deadstone 


Bölümün başında McCoy'un dayak yemesini ve Kate'in de arabaya bindirip bir yere götürülmesini. izliyoruz. Amacımız McCoy'u kurtarmak. 
McCoy kasabanın sonunda 3 kişi tarafından dövülüyor. Takımınız ise tam zıt uçta. Sona doğru gitmeniz gerekiyor. İlk önce aşağıda 3 tane adam göreceksiniz. Mia'yı seçerek onları öldürün (Zehirli ok ile). Trenin yanındaki adamlardan kulübenin yanında bulunanları kafanıza göre herhangi bir karakterinizle halledin.. Karşı tarafta 2 
adamın ağır makineli tüfeklerin yanında durdugunu göreceksiniz. Önceki bölümlerde yaptığınız gibi Sam ile nöbetçilere dinamit atın. Sam'i 


makinelinin başına geçirin ve adamları tarayın. 


Böylelikle McCoy'Un etrafındaki nöbetçilerden de kurtulmuş olacaksınız (Hepsi olmasa da). Mc-Coy'u kurtardığınız zaman atlarla kaçmanız gerekecek. Haritayı açın ve hareket eden karalılara bakın, çoğu attır bunların. Tam 5 at bulun ve kasabanın üstlerine doğru atınızı yukarıdaki çıkışa doğru sürün. Bölüm bitti. 


23. Bölüm: 
At the Gates of Hell 


Son bölümler her zaman zor bölümler olmuştur, bu Desperados'ta da böyle. Görevimiz haritanın yukarısında görebileceğiniz mağaraya girmek. 
Bölümün başında Kate'in kendisini kaçıranlardan kurtulduğunu ve adamları bayılttığını göreceksiniz. Kate kaçarken siz öyle aval aval bakarsanız kızgın nöbetçiler gelip sizi fark ediyorlar, sonrası da malum işte. Bu yüzden Kate kaçarken sizin hemen yanınızdaki eve girmeniz gerekiyor. Merak etmeyin ev güvenli :) Sonrasında tüm adamlarınızla birşeyler yapabilirsiniz, ancak en güvenli yol Mia, flütü ve oklarını kullanmak. Bu sayede 


dikkat çekmeden tüm nöbetçileri öldürebilirsi- 


niz. Bir varil bulun, gizlenin (aynı alıştırmada yaptığınız gibi) önce flütü kullanıp dikkat çekin, sonra da bir nöbetçiye ok atın ve o nöbetçi diğer arkadaşlarını öldürsün. John'la da cesetleri taşıyın. En iyi yol işte bu. Hele bir de kasabanın neredeyse ortasında bulunan makineliyi alırsanız 


(Sam'le) o zaman bölümü geçmeniz garanti olur. 


Bu taktikleri kullanarak nöbetçileri öldürün ve mağaraya girip bölümü sonlandırın. 


24. Bölüm: 

Deaths Overture 

Bölüme demir parmaklıklar arasında başlıyoruz. 
Ama ürkmeyin çıkmak çocuk oyuncağı. Mia'yı kullanın ve kapının önüne fistik atın. Yine Mia'yı kullanarak maymununuzu salın dışarı. Maymunu gören nöbetçi kapıyı açacak, adam tam içeriye bakarken John ile bir yumruk atın. Sessizce yandaki sandık gibi yerden eşyalarınızı alın ve eşyalarınızı aldiktan sonra birkaç nöbetçiyi daha haklayın. Üst taraftaki kapalı kapıyı kullanın. Ama bu kapının çıkışında birçok nöbetçi bulunmakta, Bunları. öldürmek için önce Kate'i kullanarak adamları coşturun (!), sonra da tekmeleyip bayıltın. Adamların bulunduğu hücrede yandaki kapıyı açmak için yarım çember şeklinde krem rengi bir taş var. Taşa basın ve kapıyı açın. Sırada Sanchez'i kurtarmak var. İster John ile Ouick Action uygulayın ister Sam'i seçip karşıda tahtaların üzerinde duran makineli tüfeği kullanın fark etmez. Eğer makineliyi alırsanız işiniz kolaylaşır. 
Nöbetçileri sinek avlar gibi avlayabilirsiniz. Sağ nöbetçi bırakmadıktan sonra Sanchez'i bulundugu yerden kurtarın. Ama süpriz! Sanchez kurtulduğunda El Diablo (!) arkaya doğru kaçıyor. Arkanızda olacak birkaç nöbetçiyi de öldürün (Nasıl olacağı artık size kalmış). Arkaya doğru kaçan El Diablo daha da yukarı kaçıyor ve kaçtığı yol çöküp kapanıyor. Onu takip etmeniz için 


karşınızda duran yıldızın üzerindeki taşları kul- 


lanmanız gerekiyor. Bu sayede yanınızda bulunan demir parmaklıkları açabileceksiniz. Par- 


maklıkları kaldırmanız için 2 taşa doğru bir 


şekilde basmanız gerekiyor. Taşlara basarken dikkat edin çünkü bazılarına bastığınızda ölebiliyorsunuz. Eğer tam karşınızdaki taşa ve onun sağında olan taşa basarsanız parmaklıklar sorunsuz olarak açılacaktır. Önceki bölümlerde dikkat et- 


tiyseniz, takımınızdaki en hızlı karakter Mia. Bunu neden mi söylüyorum? Biraz önce açılan parmaklıkların ardındaki koridordan alevler yükseliyor da ondan. Mia'yı kullanarak koridordan geçin ve koridorun sonundaki krem renkli (az önce bastığınız taşların bir benzeri) taşa bastırın. 
Böylece alevler sonlanacaktır. Tüm takımınızla 


koridor boyunca gidin ve karşınıza çıkacak olan 
2 nöbetçiyi haklayın. Esas oğlan El Diablo yukarıya kaçacaktır. Onun tırmandığı yerlere John ile 


turmanın. Yalnız üzerinize birşey düşmemesine dikkat edin. Eğer kasıp da El Diablo'yu kaçtığı gothik binaya kadar izleyebilirseniz bölümü bitirecek ve El Diablo ile hesaplaşmak üzere son bölüme geçeceksiniz.. 


25. Bölüm; 
INFERNO (Son Bölüm) 
Bu bölümde esas Boss olan El Diablo ile karşılaşacaksınız. Buradan El Diablo'nun kim olduğunu söylersem oyunun anlamı kalmaz, o yüzden siz son bölüme kadar gelin ve El Diablo'nun kim olduğunu görüp şaşırın ok? Görevimiz geyat açık: El Diablo'yu öldürmek, ancak bu o kadar da kolay değil haliyle. El Diablo size çok çeşitli silahlarla saldırıyor. Bunların arasında makinalı tüfekiler, zehirli gazlar, alev püskürtücüler bulunuyor. 
O yüzden elinizden geldiğince hızlı ve dikkatli olmalısınız. Zaten dikkat ettiyseniz açıklamanın ilk bölümden son bölüme kadar olan her yerinde “dikkat” dedim. Çünkü oyun tam bir dikkat oyunu. Eİ Diablo'yu sadece ayağa kalktığı zaman vurabiliyorsunuz. Eğildiğinde vurma gibi bir şansınız yok. Ayrıca El Diablo ayağa kalktığında ona sıkabildiğiniz kadar kurşun sıkmanız gerekiyor. 
Çünkü herif yedi canlı gibi birşey, çok zor ölüyor. Eğer zor da olsa El Diablo'yu öldürürseniz çok iyi hazırlanmış ancak çok kısa bir demo izleyeceksiniz. Herkese geçmiş olsun diliyorum, iyi sabrettiniz. Oyunla kalın, oyuncu kalın... 
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Bir gizli servis ajanı olan Morgan Sinclair'e geç- 


mişe geri dönüp Şeytanın Anahtarlarını bulması çekleştirebilmek için geçk kullanılmış olan Loekmektedir. Aynı müısız İhtilali yıllahtarı bulması için ona tabii ki sizin de yardım etmesi gerekiyor... 


emri verilir. Bu emri ger mişte kralların sarayı ol uvre Müzesine gitmesi g zeyi Orta çağ, Röne rında ziyaret edip bu 4 ani 


2 de Morgan Sinclair'e en doğru yolu be- 


 raberce gösteriyoruz. 


The Messenger 

Sağa dönün. merdivenden çıkın. Sully yazan kapıya doğru ilerleyin. Sol taraftaki paneli inceleyin. Envanterinizdeki mavi kartı slota yerleştirin. 
Dümdüz ilerleyin. Karşınıza çıkan merdivenlerden yukarı çıkın. Sola dönün. Yolu takip edin. 
Birçok heykelin olduğu bir odaya geleceksiniz. 
Sağ taraftaki köpek heykelini tıklayıp alın. Heykeli aldıktan sonra karşınıza bir hayalet çıkacak ve sizinle şeytanın anahtarları hakkında konuşacak. Animasyondan sonra geçmiş zamana, V. 
Charles dönemine gideceksiniz. 


V. Charles Dönemi 

Buradayken odadaki sandığa tıklayarak envanterinizi tekrar doldurun. Merdivenlerden çıkın. Bir adım ilerleyip sağ taraftaki tahtı inceleyin. Envanterinizdeki bıçakla tahtın kumaşını yarın. İçinden çıkan yazıya daha sonra geri döneceğiz. Odanın ilerisinde sağ taraftaki camı inceleyin. Bıçakla camı kırın. Envanterinizdeyken okla yayı kombine 


edin. Camdan gördüğünüz nöbetçiye oku fırlatıp öldürün. Tahtın solundaki kapıdan içeri girin. 
Masanın öbür ucuna ilerlediğiniz zaman yerde uyuyan bir başka nöbetçi olduğunu göreceksiniz. Geri dönün ve merdivenlerden balkona çıkın. Dümdüz ilerleyin. Lambanın ipini bıçakla keserek nöbetçiyi öldürün. Merdivenlerden inin ve 


öldürdüğünüz nöbetçinin üzerinden kıyafetlerini alın. Sağ taraftaki 


ayağının 


masanın önünden bronz anahtarı alın. 
Kapının yanındaki rafin üzerinden su dolu testiyi alın. Kapıdan bahçeye çıkın. Envanterinizdeki ipi kuyuda kullanarak aşağı inin. Büyücünün önündeki büyü kağıdını alın. Büyücü ile konuşun. Önündeki fanusun içindeki anahtarı daha sonra alacağız. 


Solunuzdaki kapının üzerindeki kuru kafayı ince- 


leyin ve anahtarı alın. Kapıdan dışarı çıkın. Penceredeyken okla öldürmüş olduğunuz nöbetçinin yanındaki anahtarı da alın. Geldiğiniz yoldan geri dönüp kuyudan çıkın. Bahçede gördüğünüz nöbetçiler ile tek tek konuşun. Tekrar ilk geldiğiniz (tahtlı oda) odaya geri dönün. Şöminede yanan ateşi testi ile söndürün. Ateşin önündeki masanın sağ ortasını inceleyin. Büyücünün odasından aldığınız anahtarla kilidi açın. Kilidin hemen solundaki uzun-ince tahtayı ittirin. Şömine-Yukarı üstündeki ızgaranın açılmış olduğunu göreceksi- 


ye girin. baktığınızda şöminenin niz. Envanterinizdeki ipi ızgarada kullanarak yukarı çıkın. Şimdi girdiğiniz odadaki sandığa envanterinizde şimdilik işinize yaramayan objeleri yerleştirin. Şöminenin sağında duran büyük yatağın yanından sehpayı alın. Sağ taraftaki büyük duvara dayalı büfeye gelin. Kapağını açın. İçinden kafesli papağanı alın. Aynı büfenin önüne, yatağın yanından almış olduğunuz sehpayı koyun. Sehpanın üzerine çıkın. Envanterinizde bulunan el fenerini büfenin üzerinde kullanın ve orada bulunan anahtarı alın. Büfenin sol tarafındaki kapıdan içeri girin. Kitapların üstündeki üçlü puzzle'ı çözün. Dörtlü puzzle'ın altında dolap açılacak. Dolabın içinden secret royal'ı alın. Geri dönün ve ipi kullanarak tekrar aşağı inin. Tahtın olduğu odaya geri dönün. Tahtın önündeki yarığın üze- 


rinde duran kağıda, büyücüden aldığınız kağıdı kullanın. Böylelikle kağıt üzerindeki yazı belirmiş olacak. Şimdi tekrar kuyunun olduğu bahçeye geri dönün. Sola dönün. Karşınızda duran kapıya bronz anahtarı kullanın. Odaya girin. Odadayken fıçıların arasından alkol dolu testiyi alın. Sağdaki sandığa ok firlatarak açın. Portakalların arasından saffron'u alın. Fıçıların yanındaki camı inceleyin ve bıçakla camı kırın. Camdan dışarı bakın. Sol tarafta kanca-yay ve ip kombinasyonunu kullanın. Aşağı inin ve çardaktan içeri yürüyün. İkinci adımda sola dönün. Duvardaki gülü alın. Bir adım daha ilerleyin ve animasyonu seyredin. Geldiğiniz yoldan geri dönün. Yine kanca-ip ve yay kombinasyonunu binada kullanarak odaya geri dönün. Bahçeye çıkın ve kuyudan 


Notlar: 


I) Oyunun birçok bölgesinde envanteri 


sandıkları mevcut. Envanterinizde bulunmasını lüzum hissetmediğiniz objeleri buralara koyabilirsiniz. Oyunda sınırlı envanteri boşluğunun olması sebebiyle sık sık bu sandıkları kullanacaksınız. 

2) Herhangi bir objeyi aldığınız zaman otomatik olarak envanterinize gideceksiniz. 
Ancak envanterinizde yer yoksa bir uyarı mesajı belirecek. 

3) Oyunda herhangi bir odaya veya mekana geldiğiniz zaman otomatik olarak oyunun haritasına kayıt edilecektir. Eğer gitmek istediğiniz yeri bulmakta güçlük çekerseniz bu haritayı kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz. 


aşağı inerek büyücünün yanına gidin. Envanterinizdeyken alkol-saffron ve gülü birleştirin. Oluşan bu karışımı büyücünün önündeki fanusta kullanın. İçinden kırmızı anahtarı alın. Odada bulunun envanteri sadığından (sizin envanterinizde 


yoksa) el fenerini alın. Tahtlı odaya geri dönün. 


Odaya girdiğinizde bir nöbetçi olduğunu göre- 


ceksiniz. Yerde duran küçük kutunun içindeki kuru kafanın üzerinde el fenerini kullanın. Adam korkup kaçacak. Siz tekrar şöminenin üzerinden yukarı çıkın. Kitapların olduğu odaya geri dönün. 
Kralın koltukta oturduğunu göreceksiniz. Kralın konuşması bittikten sonra rafların üstünde duran kitapların üzerinden manu script'i alın. Odadan çıkın. Kralın ayak seslerini duyunca odaya tekrar girin. Kralın gitmiş olduğunu göreceksiniz. Ortada duran kitabın üzerinde büyücünün 


odasından aldığınız kırmızı anahtarı kullanın. Kitabı okuyun. Envanterinizdeyken manu script ile delikli kağıdı birleştirin. Göz iconuna tıklayarak bu yeni objeyi inceleyin. Buradaki yazıları bir düzene koyduğunuzda “Passusu is hidden in treasure room” şeklinde bir şifre ile karşılaşacaksınız. Tahtlı odaya geri dönün. Şöminenin sağ tarafındaki envanteri sandığına benzeyen sandıktan şişe içindeki saf alkolü alın. Odanın sağ tarafındaki kapıdan çıkarak ikinci bölüme ilk başladığınız yere geri dönün. Buradayken girişin sağındaki duvardan bıçak yardımıyla kirece benzeyen tozları alın. Envanterinizdeyken kafes içindeki papağını, şimdi aldığınız kirece benzeyen tozları (salpatre) ve şişe içindeki saf alkolü birleştirerek kırmızı yumurta oluşturun. Kuyunun olduğu bahçeye geri dönün. İyice sola doğru girin. Ortadaki köprünün sağ tarafında meşale göreceksiniz. Envanterinizdeyken kanca-yay ve ipi kombine edip burada kullanın. Şimdi köprüdesiniz. Karşınızdaki kapıya tıklayın. Karşınıza çıkan puzzle'ı resimdeki sıraya göre çözünüz. (puzzle.jpg) Açılan anahtar deliğine silver key'i kullanıp içeri girin. Sandıkların üstünde küçük bir başka sandık göreceksiniz. Bunu da gold key ile 


açın ve içinden kırmızı taşı alın. Boşluklardan bir tanesinde duvarda asılı bir resim göreceksiniz. 
Resmi inceleyin. Buradayken (envanterinizde yoksa) envanteri sandığına tıklayarak gaz maske- si ve kırmızı yumurtaları mutlaka envanterinize alın. Aslanın gözüne az önce almış olduğunuz kırmızı taşı yerleştirin. Burada oyunu save edin. 
Odadaki tahtı inceleyin ve sol tarafındaki koluna tıklayın. Açılan kutucuğun içinden küçük heykeli alın. Bu sırada iki kişi odayı basacak. Az önce bakmış olduğunuz resmin karşısındaki kapıdan kaçın. Şimdi bulunduğunuz odayı iyice inceleyin. 
Arkanızı döndüğünüzde ateş görecesiniz. Ateşin üzerine kırmızı yumurtaları adın ve hemen gaz maskesini takın. Odadaki nöbetçilerden zehirli 


gaz sayesinde kurtulmuş oluyoruz. 


Masanın altında duran tabancayı alın. Sola dönün ve duvara dayalı büfeyi açıp içinden elbiseyi alın. Dolabın alt tarafını inceleyin ve el feneri ile burayı aydınlatın. Aydınlanan yerdeki anahtarı alın. Karşıdaki mavi camlı küçük kapıyı inceleyin. Kapı penceresinin kapağını kapayın ve arka- 


sındaki anahtarı alın. Odadan çıkmadan önce 


envanterinizdeki el fenerini, bıçağı ve anahtarla- 


2. CD 
Orta Çağ 


Önce envanteri sandığına gidin. Oku, ipi, kancayı, bıçağı, yayı ve el fenerini alın. Sütunun dibin- de yerde duran Antimony Tablet'i alın. Bir adım ilerleyip sola dönün. Meşalenin oradaki camdan dışarı çıkın. Çıkar çıkmaz sağa dönün ve yerdeki taşı alın. Sola doğru dönün ve yoldaki arabanın üzerinde taşı kullanarak nöbetçiyi kaçırın. 


Tekrar sola dönün kırmızı ışık yanan iki camın altına gelin. Camı inceleyin. Konuşmaları dinleyin. Envanterinizdeki bıçakla camı kesin ve içeri girin. Ölü kadının yattığı masanın altını inceleyin. 


rı tekrar sandığa koyup envanterinizde yer açın. 
Odadan dışarı çıkın. Dümdüz ilerleyin. Fıçıları geçer geçmez arkanızı dönüp fıçıları inceleyin. 
İki fıçının arasında duran beyaz bitkiyi alın. Nöbetçilerin arasından ilerleyin. Kapıdan içeri girin. Odada yatan ölüyü inceleyin ancak hiçbir şeye kesinlikle dokunmayın. Aksi taktirde ölürsünüz. (Dokunmak istiyorsanız da save edin :) Sol tarafa dönüp heykellerin bulunduğu tarafa ilerleyin. Heykellerin sol tarâfındaki camın önüne gelin. Camın alt tarafına, yani kareli taşlara bakın ve bir tanesini yerinden oynatın. Böylelikle gizli bir kapının açılmış olduğunu göreceksiniz. İp- kanca ve yayı kombine edip balkona tırmanın. Yerde duran keski ve çekici alın. Açılan kapıdan içeri girin. Adamın arkasındaki sehpa- dan General Purpose Formula'yı alın. Adamla tekrar konuşun. Masanın üzerini inceleyin. Buhar çıkaran objenin içine, fıçıların arasından aldığınız beyaz bitkiyi, sonra da Antimony Tablet'i atın. Ardından damıtılmış yeşil sıvıyla dolu şi- 


şeyi alın. Tekrar çıkın. Balkondayken envanteri- 


nizde az önce kombine etmiş olduğunuz yaykanca ve ip karışımını ayrıştırın. Sadece ipi alın ve balkonun sağ tarafına ipi kullanıp aşağı inin. 
Dümdüz karşıya yürüyün. Şöminenin önüne gelin. Konuşmaları dinleyin. Ardından sandalyede oturan bayanla konuşun. Camın altında bulunan envanteri sandığına gelin. Envanterinizde işinize yaramayan objeleri çıkartın. Anahtarları sandıktan envanterinize aktarın. Sideboard Key'i sandığın solundaki kapıda kullanın. Nöbetçi ile konuşun. Sağ taraftaki merdivenlerden yukarı çıkın. Çıktığınız merdivenin yanındaki duvarı inceleyin. Duvardaki kapağı diğer anahtarla açın. 
Kolu çekin. Gelen sepeti alın. Odaya girdiğiniz zaman karşınızdaki nöbetçiye yeşil sıvı dolu şişeyi dökün. Öldürdüğünüz nöbetçiyi taşıdığınız 


yeri inceleyin. Yerde duran Royal Ring'i alın. 
Geri dönün. Resimlerin yanında, köşedeki dolabı inceleyip kapağı açın. Dolabın sağındaki en üst ve orta çekmeceyi açarak içindekileri alın. 
Büfenin az solunda duran camı açın. Camdan dışarı bakıp imleci sağa götürün. İmleç, ok şeklini alınca tıklayıp sağa dönün. Karşınıza gelen binanın penceresi üzerinde yay-ip ve kanca kombinasyonunu kullanın. Resimlerin olduğu odaya gelin. Şömineye doğru ilerleyin. Şöminenin sagğındaki Fire Tong'u alın. Sol tarafındaki sandıktan da Log'u alın. Log'u şöminede kullanın. Böylelikle ateş sayesinde şöminenin önünde duran tahtın arkasındaki yazıları görünür hale getirmiş olacaksınız. Yazıyı okuyun. Geldiğiniz yoldan geri dönün. Büyük salondaki ölünün yanına geri dönün. Demin dokunmamanız gereken yerdeki 


e 


objeyi Fire Tong yardımıyla alın. Tekrar dışarı çıkıp masanın üzerinde yatan ölü kadının bulunduğu odaya geri dönün. Az önce çekmeceden aldığınız kutsal suyu, ölü kadının üzerinde kullanın. Dokunamadığınız ölünün bulunduğu odaya (Büyük salon) geri dönün. Merdivenlerden çıkmadan önce sol tarafınızda bulunan nöbetçi ile birkaç kez konuşun. Fire Tong'u aldığınız (Resimlerin bulunduğu oda) odaya geri dönün. Sırasıyla Louis XI, Francois |, Charles Vİli, Francois İl üzerlerinde Royal Ring'i kullanarak gizli geçidin açılmasını sağlayın. Geçitten geçmeden önce odada bulunan envanteri sandığına tıklayın ve bıçağı, gaz maskesini, çekiçle keskiyi, oku, ya- 


yı, General Purpose Formula'yı alıp gizli geçitten geçin. Karşınıza çıkan kapıya General Purpose Formula'yı kullanarak açın. Bir adım ilerleyip duvardaki siyah mermer üzerindeki yazıyı inceleyin. Sonra hiçbir yere sapmadan dümdüz karşıya ilerleyin. Karşınıza kırmızı bir duvar çıkacak. Duvar çıktığında iki kere sola dönün. 


Karşınızdaki siyah panoyu inceleyin ve bıçak yardımıyla burayı yırtın. Yırtığın arasından görünen nöbetçiye ok atarak öldürün. Sonra rahip ile konuşun. Odada bulunan bütün kuş heykellerini inceleyin. Hepsine Daemon heykelini koyun. İçlerinden bir tanesi mekanizmayı çalıştıracak ve odaya gaz yayacak. Hemen gaz maskesini kullanın. Bu sırada rahip ölecek. Sonra girişin sağındaki kırmızlı kuşu alın. Yardığınız panonun bulunduğu yerdeki merdivenden yukarı çıkın. 
Burada oyunu save edin. Bir adım ilerleyip arkanıza dönün. Tavana bakın. Öküz resminin üzerinde çekiç ve keskiyi kullanın. İçinden boğa burcu anahtarı alın. Merdivenlerden inin. Karşı- 


nızdaki kapıdan çıkın. Kapının her iki tarafında 


bulunan resimleri eşleştirin. Eşleştiği anda yukarıda oluşan rakamı bir kenara not edin. (1553) Arkanızı dönüp dümdüz yürüyün. Yerde uyuyan nöbetçiden kurşunları ve barutu alın. Geldiğiniz yoldan geri dönün. (Diğer binaya) Mavi elbiseli çocuğun olduğu odaya geldiğinizde bu odadan da çıkın ve merdivenlerden aşağı inin. 
Bahçeye çıkın. Camdan ölü kadının yattığı odaya girin. Odanın sol tarafında bulunan camı inceleyin. Buradaki kitapları alın. Envanteri sandığının yanındaki mekanizmanın önüne kitapları koyun. Kitapların üstüne çıkın. Karşınıza çıkan kağıdı alın. Kutsal suyu tekrar kadın üzerinde kullanın. Geldiğiniz yoldan geri dönerek mavi elbiseli çocuğun olduğu odaya gidin. Missive written with invisible ink'i (silik yazılı kağıt) alıp envanterinizdeki Magic Formula for Revelation 


ile kombine edip çıkan yazıları okuyun. Mavi elbiseli çocuk ile konuşun. Çocuğun yanındaki saatin üst tarafını tıklayın. Saati 2'ye 5 kalaya geti- 


rin. Royal Sceptre'i üstünde kullanın. Sonra 


saatin bir alt tarafına bakın. Boğa burcu anahtarını burada kullanın. Altındaki sayıları 1553'e getirin. Boğa burcu anahtarını aşağı doğru çekerek üst tarafta ARIES yazmasını sağlayın. Bu işlemi tamamladığınız zaman saatin alt tarafında bir çekmece açılacak. İçinden Taurus heykelini alın. Envanteri sandığına gidin. Barut, kurşunu ve silahı alıp bu üç objeyi birbirleri ile kombine edin. Burada oyunu save edin. Odadan çıkıp bahçeye gidin. Askerlerin size saldırdığını göreceksiniz. Sola bir adım atın. Arkanızı dönün. Fıçılara ateş edin. Animasyondan sonra Rönesans dönemine gelmiş oluyoruz. 


Rönesans Devri 

Envanteri sandığınıza gidip yayı, kancayı, oku ve ipi alın. Sağınızdaki boşluktan Copper Wire'ı (bakır kablo) alın. Meşalenin yanındaki mavi camdan çıkın. Kapının önündeki adamla konuşun. Sola dönün. Dümdüz ilerleyin. Kırmızı ışık yanan yere gidin ve kadınla konuşun. Kadının düşürmüş olduğu para dolu keseyi alın. Arabanın arkasında duran elbiseyi alın. Sola dönün. 
Bir adım ilerleyip arkanızı dönün. Siyah duvarı inceleyin. Yay, ip ve kancayı kombine ederek tırmanın. Karşınıza gelen adamla konuşun. Sol 


köşede duran komedini inceleyin. Üzerindeki 


kağıdı alın. Çekmeceyi çekin ve içinden inci gerdanlığı alın. Yay, ok, ip kombinasyonunu bozun ve yayla oku kombine edin. Komedinin yanındaki aralıktan çıkıp sola dönün. Binanın kırık çatısını inceleyip buradaki objeye oku atın. Dışı çıkın. Duvarın arkasını dolaşın. Keseyi aldığınız tarafa gidin. Buradan Copper Ridgepole'u (paratoner) alın. Arkanıza dönüp sol köşedeki çöp yığınından Zinc Tile'ı alın. Dümdüz ilerleyin. Demin konuştuğunuz adama para dolu keseyi verin. Böylelikle arkasındaki kapı açılacak. 


İçeri girin. İki duvar arasındaki yerde duran sandıktan Mozart'ın nota kağıdını alın. Şömineye doğru ilerleyin. Koltukta oturan bayanla konuşun. Solunuzdaki kapıdan içeri girin. Karşınızdaki kapıdan da içeri girdikten sonra kapının yanındaki içki barından kadehi ve tepsiyi alın. 
Bunu inci gerdanlıkla kombine edin. Kadının yanına geri dönün ve bu objeyi verin. Onun yanındaki masayı da inceleyin ve üzerinden anahtarı alın. İçki aldığınız odaya geri dönün. Kapının yanındaki sandık üzerinde bu anahtarı kullanın. 
İçinden elbiseyi alın. Piyano üzerinde Mozart'ın notasını kullanın. Piyanonun yanındaki sehpanın üzerinden kütüphane anahtarını alın. Şimdi diger kapıdan girin. Resmin altındaki krankı alın. 
Şimdi kütüphaneye gidin. Teleskopun altındaki beyaz örtülü masanın üzerindeki saydam cam üzerine krankı kullanın. Sağ tarafındaki Layden Jar'ı da alın. Kürenin (dünya maketi) önündeki 


dolabın kapağını piyano odasından aldığınız anahtar ile açın. İçinden kitabı alın. Sol taraftaki 


diğer dolabı da açın ve onun da içinden kitabı alın. Bu odadan çıkarak krankı aldığınız odaya geri dönün. Tam karşınızdaki kapı üzerine Layden Jar'ı kullanın. Ressamla konuşun. Dümdüz ilerleyin ve sağınızdaki merdiveni alın. Envanteri sandığının yanında bulunan kapıdan çıkın. Burada oyunu save edin. Karşınızdaki kapıya doğru ilerleyin ve küçük sehpanın üzerinden dokümanı alın. Bu odada çok fazla resim var. 
Yanlış bir resme dokunursanız ölürsünüz. Enlemesine büyük tablonun önüne merdiveni koyun. Soldaki Gabriel Allegrain'in portresini alın. 
Merdivenlerden aşağı inin. Küçük kapıdan girin. 
Heykeltıraş ile konuşun. Persia haritasını Magic Formula for Revoletion ile kombine ederek heykeltıraşa verin. Odadan çıkın. Envanteri sandığının bir adım ilerisine gidip yerde duran kömür çuvalını alın. Ressamın yanına geri dönün. Ressamla konuşun. Gabriel Allegrain'in portresini tuval üzerinde kullanın. Heykeltıraşın yanına geri dönün. Şimdi oluşan resmi heykel tıraşa verin. Kapının üzerindeki çekici alın. 
Kapının yanındaki dolabı açıp içinden tabak-çanak takımını alın. Ocak içine kömür torbasını atın. Ocağın üzerine tabak-çanak takımını koyun. Odadan çıkın. Krankı aldığınız odaya gidin. 
Tablonun karşısındaki bebek heykeli üzerinde General Purpose Formula'yı kullanarak H2SO4 şişesini alın. Kütüphane kapısının önündeki küçük komedinin üzerinde H2SO4 şişesini kullanın. Çekmeceden Sheet of Zinc ve Sheet of Copper'ı alın. Çekmecenin hemen 


üstündeki şişeler arasından da mavi sıvı dolu şişeyi alın. Envanterinize gaz maskesini ve copper ridgepole'u (paratoner) alın. Heykeltıraşın bulunduğu odaya gidin. Animasyonu seyrettikten sonra ocağın üstündeki tabak-çanakların üstüne paratoneri koyun ve hemen gaz maskesini kullanın. Ocağın önündeki kırmızı objenin üzerine çekici kullanın. Böylelikle Passusu'yu elde etmiş oluyoruz. Şimdi envanterinize bakır teli, mavi şişeyi, sheet of zinc'i, sheet of copper'ı, general purpose formula'yı ve zinc tile'ı alın. Kütüphaneye dönün. Odanın ortasındaki boş kutunun içine mavi sıvıyı dökün. Burada oyunu save edin. Burada mavi ve sarı sıvılarla dolmuş iki kutu göreceksiniz. Şimdi sırasıyla soldan sağa doğru Passusu, Zinc tile — Sheet of Zinc ve Sheet of Copper'ı koyun. Sol kutunun sol tarafına doğru da bakır teli yerleştirin. Böylelikle elektrolizleşme oluşacak ve Passusu'nun rengi değişecek. Rengi değişten Passusu'yu alın ve hemen arkanızdaki üzerinde şekiller bulunan duvar üzerinde General Purpose Formu- 


la'yı kullanın. Oyuna ilk başladığımız yere, günü- 


müze geri dönüyoruz. Bütün heykellerin olduğu odaya geri dönün. Dümdüz ilerleyin ve demir parmaklıklı kapıya gidin. Kapının anahtar deliğine ok atın. Şimdi envanterinizdeki bütün şeytan anahtarlarını (heykelleri) yerlerine koyun. Sonuncu heykeli de koyduktan sonra karşınıza bir animasyon çıkacak. Animasyondan sonra elinizdeki heykeli yerine koymayın. Geri çekilin ve demir parmaklıklı kapının yanındaki boşluğa tıklayın. Mekanizma üzerine envanterinizdeki büyü kağıtlarını kullanın. Böylelikle mekanizmanın kapağı açılacak ve içinden bir heykel çıkacak. Heykeli envanterinizdeki büyü kağıdı ile kombine edin. Böylelikle yeni bir boyuta geçeceksiniz. Odada iken cama bakın. Camın üzerinde bıçağı kullanarak camın açılmasını sağlayın. Şimdi karşınızdaki adama ok atın. Tebrikler, dünyayı kurtardınız... # 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Phantasm 


Gizli Menü Müziği ve Gizli Fotoğraflar 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Ana menüden Game Settings'i ordan da Rosters'ı seçin. Rosters ekranından önce Create Player'ı ardından da Select Player'ı seçin. General Information ekranında aşağıdaki isimleri seçtiğiniz oyuncunun adı olarak girin. Eğer kodu 

doğru girdiyseniz, ekranda bir yönlendirici belirecek ve size veritabanından bir oyuncu oluşturmak isteyip istemediğinizi soracak. “Yes”'i seçin ve eğer 

oyuncunun ismini doğru girdiyseniz, oyuncu açılacak ve orayı otomatik olarak dolduracaktır. 


Gizli Menü Müziği: Ana menüde Yukarı'ya basın. Bir speaker ikonu belirecektir. Alternatif bir film müziği dinlemek için X'e basın, ve kayıtlı müziklerden birini seçmek için directional pad'i kullanın. 


Hileler ve İpuçları 


Gizli Fotoğraflar: Ana menüden Special Features'ı seçin. Special Features ekranından da More'u seçerek sonraki sayfaya geçin. "Still Gallery”i işaretleyip Yukarı'ya basarak siyah küre ikonunu ortaya çıkartın. X'e basarak 

Phantasm klasöründeki gizli fotoğrafları ortaya çıkartın. 
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Commentary by Tim Burton * 
Commentary by Danny Elfman 
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Ana menüden Extra Features'ı seçin. Extra Features ekranında, Aşağı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, Aşağı'ya basın. Bir makas ikonu Concept Art ekranının altında belirecektir. Burada gizli krediler ekranını görmek için X'e basın. 


VIRTUE 


Zome of tme Emders 


Versus Modu 


ZONE OF THE ENDERSW 


Umreal Tournament 


Ölümsüzlük, Level Atlama ve Maksimum Mühimmat 


Pnusto PiAyEr ) 


Derroas 


Tek kişilik oyunu bitirin ve memory kartına kaydedin. Eğer Versus modunu birinci veya ikinci slottaki memory karttan başlatırsanız, iki kişilik Versus modunda oynayabileceksiniz. Versus modu Load Game ve Options ile birlikte gözükecektir. 


Fxir GAME 


Oyunu durdurun ve hileleri aktif hale getirmek için karşılarındaki tuş kombinasyonlarını girin. Eğer kodu doğru girdiyseniz, bir silah horozunun sesini duyacak ardından da oyuna geri döneceksiniz. Eğer Bölüm Atlama hilesini 

girdiyseniz, Select a Match ekranına dönecek ve bir sonraki levellar açılacak. 


ZONE OF THE ENDERS 


Ölümsüzlük: Sol, Sol, Sağ, Sağ, Aşağı, Yukarı'ya basın. 
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Bölüm Atlama: Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Sol'a basın. 


Maksimum Mühimmat: Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sağ, Sol'a basın. 


pa 


Nintendo 64 


Star Wars Episode |: 
Battle for Maboo 


Tüm Bölümler, Sonsuz Hayat ve dahası... 


p CONTROL SETTİES 
SADEROOM xw b BACİ 


Ana menüden Options'ı ordan da Passcodes'ı seçip aşağıdaki hileleri aktif hale getirmek için karşılarındaki hileyi girin. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, bir cıvıltı sesi duyacaksınız. 
l o LEC&FIVE 
Bouncy World Modu: DRJEKYLL 


Zorluk Artırma: NASTYMDE 
Kalkanı Artırma: DROIDEKA 
PATHETIC 


ENERDEAD 
Pembe Ge RUAGIRL? 


Showroom'u Açma: © KOOLSTUF 


WAKEUP 


Sonsuz Can: 


Showroom'daki Konser Salonunu Açma: 


Yapımcıları Görme: LOVEHUTT 


Bonus Görevlerini Açma: Üç bonus görevinden ilki Trade Federation Secrets, önceki görevlerden en az 15 bronz madalya almalısınız. İkinci bonus görevi olan Coruscant Encounter için ise, önceki görevlerden en az 15 
gümüş madalya almalısınız. Buna ilk bonus görevide dahil. Üçüncü ve sonuncu bonus görevi olan The Dark Side'ı açmak için ise birinci ve ikinci bonus görevleri de dahil olmak üzere en az 15 altın madalya toplamalısınız. Her- bir bonus görevinde mission-select ekranında kazandığınız madalyalarla hangi bonus görevlerini açabileceğinizi görebilirsiniz. Birini seçin ve A'ya basın. 


Star Wars Episode |: 
Jedi Power Battles 


Jedi Power Battle Modu, Ki-Adi-Mundi'yi Açma ve dahası... 


Jedi Power Battle Modu: İki oyuncu modundaki bir oyundayken, aynı andaR, A, B, X, Y'ye basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz. Ekranda “Jedi Power Battles On” belirecek ve oyuncuların her ikisi de diğer modda oynayabileceklerdir. 


Radar Haritası: Oyunu durdurun ve Yukarı, Aşağı, Yukarı, L, R, L'ye basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, Yoda kahkahalarla gülecek ve düşmanların ve tutsakların yerlerinin göründüğü bir radar haritasına sahip olacaksınız. 


Son Checkpoint Noktasına Dönüş: Bir levelda tüm canlarınızı kaybettikten sonra aynı level'dan oyuna devam edin. Oyunu durdurun ve daha sonra L, R,L,L,R,R,L,R,R, L'ye basın. Eğer kodu doğru olarak gikdiyseniz, otomatik olarak en son checkpoint noktasına gidecek ve ölmeden sonraki bölüme geçebileceksiniz. 


Battle Droid'lerini Açma: Mace Windu ile oyunu başarıyla bitirin. Battle Droid'ler açılacaktır. 


Kaptan Panaka'yı Açma: Obi-Wan Kenobi ile oyunu başarıyla bitirin. 
Captain Panaka'a açılacaktır. 


Darth Maul'u Açma: Oui-Gon Jinnile oyunu başarıyla bitirin. Darth Maul açılacaktır. 


Ki-Adi-Mundi'yi Açma: Tüm bölümleri tek seferde başarıyla bitirin. Ki-Adi-Mundi açılacaktır. : 


Ulmreal Tournament 


Koca Kafalı Mutator, Ölümsüzlük ve dahası... 
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Start a new game 


Tüm Karakterler ve Bölümler: Oyunu kaydedin ve Main Menu. At the ana menüye dönüp, Resume Game'i seçin. Önceden kaydedilmiş oyunu seçili hale getirip Yukarı, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı'ya basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, otomatik olarak Select Ladder ekranına gideceksiniz ve tüm bölümler açılmış olacak. Karakterlerin kilitlerini açmak için ise ana menüye dönüp oradan Start Game'i seçin. Şimdi tüm karakterler açılmış olacaklar. 


Ö Previous menu 


© Select character 


Koca Kafalı Mutator: Ana menüde Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, O, O, O'ye basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, bir ses duyacaksınız. Select Multiplayer'ı seçin ve daha sonra oyuncunun numarasını girin. Select Game ekranında Mutators'u seçin. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, Koca Kafalar Mutators menüsünde belirecektir. 


Şişman Mutator: Ana menüde O, O, O, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Yukarı, O, O, O. 'ye basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, bir ses duyacaksınız. Select Multiplayer'ı seçin ve daha sonra oyuncunun numarasını girin. 
Select Game ekranında Mutators'u seçin. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, Şişmanlar Mutators menüsünde belirecektir. 


Ölümsüzlük: Oyunu durdurun ve V,O, Sal, Sağ, O, Wa basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, pause menüsü ekrandan kayacak ve artık görünmezsiniz. 


Bölüm Atlama: Oyunu durdurun ve Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Sol, O'ye basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, pause menüsü ekrandan kayacak, ardından sizin kazandığınız anons edilecek ve bir sonraki bölüme geçeceksiniz. 


Maksimum Mühimmat: Oyunu durdurun ve Sol, Sağ, O, O, O, Sağ, Sol'a basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, pause menüsü ekrandan kayacak ve artık maksimum cephaneye sahipsiniz. 


Gizli Mutator: Oyunu durdurun ve VW OO YO, a basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, bir ses duyacaksınız. Multiplayer'ı seçin ve daha sonra oyuncunun numarasını girin. Select Game ekranında Mutators'u seçin. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, Gizli Mutators menüsünde belirecektir. 


Not: Koca Kafalar, Şişmanlık ve Gizli Mutators hileleri için iki oyuncu modunun aktif olması gerekmektedir. 


İPE > 
TOURNAMENT ç PlayStation 2/0VvD 
Weird Al Yamkovic—Live! 


Gizli Açıklama 
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Ana menüden Music Videos'u oradan da “The Saga Begins” ve “It's All About the Pentiums”'dan birini seçin. Video görüntüsü oynarken, Select'e basıp ekranın üstünde DVD menüsünü çıkartın. Audio Options'ı seçin ve daha sonra X, X'e basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, ekranda “Audio 3 English” yazısı gözükecek ardından da Weird Al Yankovic'in gizli açıklamalarını duymaya başlayacaksınız. 
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Odd VMS 
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Nintendo 64 


WCW Backstage Assault 


Alternatif Hırlamalar, Güreşçileri Açma ve dahası... 


Aşağıdaki hileleri aktif hale getirmek için ana menüden karşısındaki tuş kombinasyonlarını girin. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, bir ses duyacaksınız. 


Alternatif Hırlamalar: R, L, R, L, B, B'ye basın. 

İri Kadın Güreşçiler: R, R, B, B, L, L'ye basın. 
Yokedilmez Silahlar: L, R, L, R, Sol-C, Sol-C'ye basın. 
Sonsuz Dayanıklılık: R, R, B, R, R, B'ye basın. 

Zayıf Güreşçiler: R, R, L, L, Sol-C, Sol-C'ye basın. 


Spuyro: Year of the Dragon 


mile iel Koca Kafalı Spyro ve eenmm 
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0 Continue 
Atlas 
Options 
Help 

i Out Game 


Hileler ve İpuçları 


Alternatif Renkler: Oyunu durdurun ve aşağıdaki hileleri girerek Spyro'ya uygun renklerden birini seçin. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz bir ses duyacaksınız ve oyuna geri döndüğünüzde Spyro seçtiğiniz renkte olacak. 


Siyah: Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, RI, R2,LI, L2, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Aşağı'ya basın. 


Mavi: Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, RI, R2, LI, L2, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, X'e basın. 

Yeşil: Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, RI, R2, LI, L2, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, A'e basın. 

Pembe: Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, RI, R2,LI, L2, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Aşağı'ya basın. 

Kırmızı: Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, RI, R2, LI, L2, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, O'ye basın. 


Sarı: Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, RI, R2, LI, L2, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Yukarı'ya basın. 


2D Spyro: Oyunu durdurun ve Sol, Sağ, Sol, Sağ, LI,RI,LI,RI, Aşağı, O'ye basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, bir ses duyacaksınız. Oyuna geri döndüğünüzde Spyro artık 2D olacak. 


Koca Kafalı Spyro: Oyunu durdurun ve Yukarı, RI, Yukarı, RI, Yukarı RI, O, O, O, O'ye basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, bir ses duyacaksınız. Oyuna geri döndüğünüzde Spyro artık koca kafalı olacak. 


VEEE 
ODU e 


Brian Adams ve Bryan Clark'ı açma: Block in Hardcore Challenge modunda dövüşürken, muhaliflerinizin üzerine atlayın veya onlara çarparak onu yanan varillerin üzerine fırlatın, dolayısıyla yanmaya başlayacaktır. Bu sayede “Wrestler Unlocked” yazısı ekranda belirecektir. 


SWAT PRO 


La Parka'yı Açma: Hardcore Challenge modundaki Truck Arena'da dövüşürken, çelik sandalyeyle rakibinizi nakavt edin. Eğer düzgün yaparsanız, ekranda “Wrestler Unlocked” yazısı belirecektir. 


Ms. Hancock'u Açma: Ana menüden Create a Superstar'ı seçin. Önce bir güreşçi sonra da Create a Superstar ekranından Moves'ı seçin. Edit Moveset ekranında, “Taunt”u seçili hale getirip, Aşağı ve X'e basarak taunt menüsüne ulaşın. Taunt'tan bir Nasty Hip Swivel seçtikten sonra, Create a Superstar ekranına dönüp önce Exit'i sonra da Save'i seçin. Ana menüden çıktıktan sonra Hardcore Challenge'i seçerek güreşçiyi edit edin. 
Maç sırasında Üst-C'ye basarak rakibinizin üstüne atlayın, böylece Ms. 
Hancock'ı açın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, “Wrestler Unlocked” yazısı ekranda belirecektir. 


Crash Bash Demosu: Başlık ekranında, Live R2'ye aynı anda basıp bekleyin, daha sonra da Aşağı'ya basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, otomatik olarak Crash Bash Demosuna gideceksiniz. 


Kredileri Görme: Oyunu durdurun ve Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Aşağı, O, Aşağı, O, Aşağı, O'ye basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, otomatik olarak krediler gözükecektir. 


Norman Smiley'i Açma: Ana menüden Create a Superstar'ı seçin. Önce bir güreşçi sonra da Create a Superstar ekranından Moves'ı seçin. Edit Moveset ekranında, “Taunt'”u seçili hale getirip, Aşağı ve X'e basarak taunt menüsüne ulaşın. Taunt'tan bir Big Wiggle seçtikten sonra, Create a Superstar ekranına dönüp önce Exit'i sonra da Save'i seçin. Ana menüden çıktıktan sonra Hardcore Challenge'i seçerek güreşçiyi edit edin. Maç sırasında Üst-C'ye basarak rakibinizin üstüne atlayın, böylece Norman Smiley'ı açın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, “Wrestler Unlocked” yazısı ekranda belirecektir. 


Vampiro'yu Açma: Hardcore Challenge modundaki Truck Arena'da dövüşürken, muhaliflerinizin üzerine atlayın veya onlara çarparak onu yanan varillerin üzerine fırlatın, dolayısıyla yanmaya başlayacaktır. Bu sayede “Wrestler 

Unlocked” yazısı ekranda belirecektir. 


RC Revemge Pro 


Tüm Arabalar, Tüm Parkurlar ve slim Modundaki Tüm Kupaları izel 


Super Bust-A-Move 


Diğer Dünya ve Gizli Karakterler 


Tüm Arabalar: Ana menüde Li, L2,RI,R2, O, Wa basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, bir ses duyacaksınız ve tüm arabalar açılacaktır. 


Tüm Parkurlar: Ana menüde LI, RI, R2, VW, O'ye basın. Eğer kodu 


Diğer Dünya: Başlık ekranında A, Sol, Sağ, A'e basın. Eğer kodu doğru doğru olarak girdiyseniz, bir ses duyacaksınız ve tüm parkurlar açılacaktır. 


olarak girdiyseniz, bir zil sesi duyacaksınız ve ekranın sağ kenarında “Anot- Championship Modunda Tüm Kupaları Alma: Ana menüde LI, RI, R2, her World” yazan bir ikon göreceksiniz. L2'ye basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, bir ses duyacaksınız. Önce Gizli Karakterler: Başlık ekranında A, Sağ, Sol, A'e basın, Eğer kodu bir Yarış sonra da Championship'i seçin. Arabanızı seçin ve eğer kodu 


doğru olarak girdiyseniz, bir zil sesi duyacaksınız ve ekranın sol kenarında doğru olarak girdiyseniz, Championship Select ekranında gümüş kupa “Secret Character” yazan bir ikon göreceksiniz. seçilebilir olacaktır. Hileyi tekrarlayarak diğer kupalarıda kazanabilirsiniz. 
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PlayStation 2/0DVD 


Dark City 


Ardarda Gelen Gizli Animasyonlar 


amm mil 


Ana menüden Special Features'ı ordan da Shell Beach'i seçin. Sorulan birkaç soruyu bildikten sonra DVD menüsü ardarda gelen gizlilere bağlanacaktır. İlk objeyi bulmak için —kanlı bıçak— Special Features menüsüne dönün ve ondan sonra Cast and Crew'i seçin. Keifer Sutherland ekranından, Keifer Sutherland'ı seçip, Sol'a basın. Kanlı bıçak maviye dönüşecek daha sonra X'e basın. Otomatik olarak Shell Beach ekranına döneceksiniz, doktorun kartını bulun. Special Features menüsüne geri dönün, Dark City'deki Neil Gaiman'ı seçip Yukarı'ya basın. Doktorun kartı maviye dönüşecek. X'e basıp Shell Beach ekranına dönün. Special Features'a geri gidip The Metropolis Comparison'ı seçip ardından da Original Weekly Variety Review'ını seçin. Dördüncü sayfaya ilerlediğikten sonra Yukarı'ya basarak posta kartını maviye dönüştürün. X'e bastığınızda Shell Beach oyununa döneceksiniz. Special Features menüsüne dönün ve Cast and Crew'i seçin. Crew sayfasına gidin ve Trevor Jones'ı seçin. Onuncu sayfaya ilerleyin onun biyografisine ulaşın. Yukarı'ya basıp hatırayı seçili hale getirin. 
X'e basıp Shell Beach oyununa geri dönün. Cast sayfasına dönün ve William Hurt'ı seçin. Sekizinci biyografi ekranına ilerleyin ve Yukarı'ya basın, saat maviye dönüşecektir. X'e bası; oyun ekranına geri döneceksiniz. 
Special Features ekranına dönün ve Set Designs'ı seçin. Syringe design ile birlikte yedinci sayfaya ilerleyin. Yukarı'ya basın, şırınga maviye dönüşecektir. X'e basın. Eğer bunları düzenli bir şekilde yaparsanız, gizli bir animasyon otomatik olarak başlayacaktır. 


PlayStation 


Triple Play Baseball 


Hızlı Oyuncular, Ateş Beyzbol ve dahası... 


“GAME RESULTS 


4 Mi bali 
v #laminş Basabari 


Oyun esnasında, aşağıdaki hileleri yapmak için, hileleri açmalısınız. Eğer eksiksiz yapabilirseniz, “Reward Unlocked” yazısı ekranda belirecektir. Oyunun sonunda Game Results ekranından Rewards'u seçin. Göreceksiniz tüm hileler aktif hale geçecek 


Büyük Beyzbol 
Hızla Oyuncular 
Ateş Beyzbol 
Büyük Beyzboll 
Zayıf Oyuncular 


Üçbölümlü Rüya Takımı'nı Açma: Ana menüden Single Game'i seçin. Team Select ekranında, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ. Eğer kodu doğru girdiyseniz, bir konuşma sesi duyacaksınız. “Triple 

Play Baseball” ve Üçbölümlü Rüya Takımı'nı açma. 


PlayStation 


Jackie Cman Stuntmaster 


Bölümleri Açma 


Başlık ekranında, L2, V,A,O,x,R2, R2'ye basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, bir gong sesi duyacaksanız ve tüm levellar açılacaktır. 


Al-Star Basebal 2002 


Bonus Takımları 


Ana menüden MLB Play'i daha sonra da Exhibition'ı seçin. Team Select ekranında, LZ ve R2'ye aynı anda basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, bir zil sesi duyacak ve Dingers ve Islanders oynanabilir olacaktır. 


Sega Smash Pack Volume 1 


Janet Olarak Virtua Cop 2'de Oynama 


y 


FİLE24 

SAVE THE MAYOR! 
—. 

AN 


Yeni bir oyun başlatıp, bir sahne seçin ve takip eden File ekranında, Start'a basıp bekleyin. Görev başladığında sizde bayan Virtua Cop olan Janet'le oynayabileceksiniz. 


Oyun içerisindeyken (Return)(ShiftJ(A!ltJ(EJ tuşlarına aynı anda basın ve aşağıdaki kodları girin. 


44 Büyük Kamyonetler 
5*5 Büyük Tırlar 


Oyun Bitmez 
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Hileler ve İpuçları 


SWAT PRO 
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Anmmo 1602 


Para, Tuğla ve dahası... 


— 


Star Irek: Away Team 


Ölümsüzlük, Tüm Silahlar ve dahası... 


zısını Sol alt köşede hızlı bir şekilde göreceksiniz. (EnterJ tuşuna basarak onayladığınızı bildirin ve sonra (AJ ya basıp (Enter) yaptıktan sonra kodları girin. 


(ShifJIMI Para 


(ShifelIZI Tuğla 

IShifJIKJ Büyük top | GN 
İ px 5 

(ShifJLHI ita 


(Shifej(T) Alet, edevat 


Tüm silahlar give weapons 


999 health ve zırh undying 


Yara almzsınız noclip 


Görünmezlik notarget 


Üçüncü kişi bakış açısı açık cg thirdperson | 


Giants Citizen Kabuto 


Üçüncü kişi bakış açısı kapalı cg thirdperson 0 


Hediye Dükkanı, Temel Enerjiler ve dahası... 


Belirtilen nesneleri alır give (nesne adı) 


Level seçme map level adı| 


ColinMcrae 
Raliy 2.0 


Oyun esnasında T ve Y tuşlarına aynı anda basın ve aşağıdaki kodları girin. 


Frame Rate'i görüntülemek için 


Basefillerup Temel enerjilerin tamamı 


Pleasehealme Tam sağlık 


Gimmiegifts Hediye dükkanı 


Itsmyparty Parti evi 


Basepopulate Çalışma ofisi 


Mapshowitall Tüm harita görünür 


Basegoveryfast Temel yapılar hızla kurulur 


Ineedspelis Limitsiz büyü gücü 


allmissionsaregoodtogo Tüm level'lar açılır 


Yeni bir oyuncu oluşturun ve adının yerine aşağıdaki kodları girin 


evilevo Mitsubishi Lancer Alternatifleri 


onecarefulowner Tüm araçlar 


offroad Lancer Road aracı 


Dirt Track Racing 


1,000,000 ş jobinitaly Mini Cooper 
EE m jimmyscar Sierra Cosworth minime Mini Cooper S Car 


coolestcar Ford Puma 
Kedi Gözleri 
HELLO RAZU AND FLEA yazın ve hile ekranı etkin olsun. 


Yeni bir oyuncu seçerken kendi adınız yerine aşağıdaki kodları yazın 


allthebuttons Tüm araçlar 


Sürücü ismi yerine MEGASAXON yazın. Carrier moda girdiğinzde 1,000,000$ kazanmış olduğunuzu göreceksiniz. 


greatnews Tüm kamyonlar 


Clive Barker's Unduyimng 


Tüm Silahlar, Büyüler ve dahası... 


Oyun esnasında (Tab) tuşuna basılı tutun, hile modu aktif hale geçtikten sonra aşağıdaki kodları ekrandan girin. 


Ölümsüzlük 

Ölümsüz 

Howlers atağını engeller houndog 
Oyun hızı (# slomo # 


Işıklı kol düğmeleri 


“Uçmak ne güz 


Büyük Eller, Büyük Kafalar ve dahası... 


Büyük kafalar 


— 


Ufak araçlar 


Gizli level 


Star Wars Episode |: 
Battle for Mlaboo 


Tüm Level'lar, Muhteşem Koruma ve dahası... 


Ana ekranda aşağıdaki hileleri aktif hale getirmek için karşılarındaki kodu girin. 
| JHGNI 


Dark Side Level'ını açar. 


CXSJMLAA 
FIJCUAAC 

NIZ 
DROİDEKA 


ABVUSEAY 


AAT kullanılabilir hale gelir. 


ROORACAO 


ADJJCCAY 


'KOOLSTL 


(SI tuluna oyun esnasında basın ve aşağıdaki kodları girin. 
FatSheep 
SmallSheep 


Sanırım açıklamaya gerek yok. 
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Tropico Desperados 


20,000 $, Mutluluk Seviyesini Artırma, Hızlı Yapılar Durdurma, Konuşmalar, İpuçları ve dahası... 
2 TE - 2ra——UR) - — - 
esl > 
2 
Gr. 
v 
> eş wv 
© p , 
E Oyun içerisinde fleftShift| ve (FI 17 tuşlarına aynı anda basın daha sonra aşağıdaki kodları girebilirsiniz. 
TIMELESS Pause 
FIDEL CASTRO Konuşmalar 
MEDIC İpuçları m POWERMAN Yeni silah 
K SCHNEDER Level sonu 
1 Kodu yazarken CTRL tuşuna basılı tutun. Bırakın ve aşağıdaki kodları girm- 
Kk eye başlayın. JACKAL Cephane 
Ş aran 20.000 $ ekler HOLLOW MAN Görünmezlik n contento Mutluluk seviyeniz 10 birim artar CLNT Level kazanmak Y 


rapido Hızlı yapılar SHOW ME ALL Tüm aletleri gör 


ZEUS Ölümsüzlük 


SWAT 3 


Ölümsüzlük, Tam Cephane 


| www.gamepro.com.tr 


swatlord: Olümsüzlük 


si Temmuz 2001 


biggerpockets: Tam cephane 
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KI İİTİ 


KelRof ifi 


Amacımız; kaybolmaya yüz tutmuş değerli medyaları dijital olarak korumaktır. 


Bu medyalardan bir kazanç elde etmiyoruz. 
Ayrıca “Yayıncı/Içerik Sahibi” kişi veya kuruluşların kendilerinden elde edilebilecek hiçbir şey sunmuyoruz. 
Sitemizdeki içerikleri satan kimselere ödeme yapmayın. 


Bize herhangi bir şekilde yardım etmek isterseniz lütfen sitemizi ziyaret edin. 


retrofili.com 


PC LIFE, PC WORLD USA'İN TÜRKİYE SAYISIDIR 


Pİ 


GÜVENEBİLECEĞİNİZ SON TEKNOLOJİ HABERLERİ YIL: 2, SAYI: 16 WWW.PCLIFE.COM.TR TEMMUZ 2001 2,700,000 TL 


RTÜK! 


BİR YASAKIN HİKÂYESİ * W 


Internet elden gidiyor mu? 


Hasılat rekorları 

kıran “Mumya 
Dönüyor" 
filmindeki özel efektler nasıl yapıldı? 


Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 
Türkiye'ye gelen ilk ürün 
; hakkında bilmek istedikleriniz. 


: E-posta'larınız arasında 
: kaybolmamanıziçin püf noktaları 


DOSYA: Ücretsiz seryisler! 


ve Diğerleri... 


www.pdlife.com.ir 


GÜVENEBİLECEĞİNİZ SON TEKNOLOJİ HABERLERİ 


İMG 


Bilişim Yayınları 


ARE YOU 6000... 
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